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ÖZET 


SOSYAL MEDYA ORTAMI OLARAK 
FACEBOOK’UN ÇEKİCİLİĞİ VE ERGENLERDE BAĞIMLILIK DÜZEYİ 


Bu araştırmada Facebook çekicilik faktörleri yapılan literatür taraması sonrasında kategorize edilmektedir. Ayrıca Facebook uygulamalarının ergen kullanıcılar tarafından kullanım sıklıkları değerlendirilmektedir. Bu bağlamda daha önce yapılan internet, sosyal medya ya da Facebook bağımlılık ölçeklerinden uyarlanarak Facebook bağımlılığına neden olabilecek maddeler belirlenmektedir. 
Facebook çekiciliği ve Facebook bağımlılık belirtileri, ergen kullanıcıların günlük harcadıkları süre ve toplam Facebook kullanımında bulundukları süre açısından incelenmektedir. Yani zaman değişkenine bağlı olarak Facebook'un çekiciliğini ve 


Facebook bağımlılık düzeyinin belirlenmesi esas alınmaktadır. 


Araştırmaya 2012- 2013 eğitim ve öğretim yılında İstanbul / Şişli İlçe okullarında bulunan ortaöğretim kurumlarında 12- 18 yaş aralığını kapsayan 6, 7, 8, 9, 


10, 11 ve 12. Sınıflarda öğrenim gören 271'i kız, 294'ü erkek 565 öğrenci katılmıştır. 


Bu araştırmada sosyal medya ortamı olarak Facebook 'un çekiciliği ve ergenlerde bağımlılık düzeyini değerlendirmek için Young, Suler, Grohol, Andreassen ve Şener tarafından geliştirilen ve kullanılan ölçeklerden faydalanılmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 17.0 paket programından yararlanılarak frekans dağılımları, T-testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon katsayısı tekniği, 


kullanılmaktadır. 


Bu araştırmanın sonucunda, Facebook çekicilik faktörlerinin ve Facebook uygulamalarının zaman değişkenine bağlı olarak Facebook bağımlılık belirtileri ile nasıl 


bir ilişkisinin olduğu tespit edilmektedir. 
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ABSTRACT 


ATTRACTIVENESS OF FACEBOOK AS A SOCIAL MEDIA ENVIRONMENT 
AND THE LEVEL OF ADDICTIONS OF ADOLESCENCES 


The factors of attractiveness of Facebook in this research have been categorized after a literature review. Moreover, the frequency of use of Facebook applications has been assessed. In this regard, the items that might lead to Facebook addiction have been determined by the use of previously performed scales of addiction to Facebook, social media, and internet. The indicators concerning the attractiveness of Facebook and Facebook addiction have been analyzed in terms of the both total time and time per day that the users spend on Facebook. Therefore, the analysis is grounded on the determination of level of attractiveness of Facebook and Facebook addiction 


based on time variable. 


565 students, 271 of which are girls and 294 of which are boys, have been 
involved in the research. Those students were studying at secondary schools located in 


Istanbul / Sisli during the school year of 2012 — 2013. The range of age of the students 


is at between 12 and 18 and the students were studying at the classes of 6, 7, 8, 9, 10, 11 


and 12 at their schools. 


In this research, the scales that were utilized are the ones which were developed and used by Young, Suler, Grohol and Sener with the purpose of assessing the level of Facebook addiction on adolescents and the attractiveness of Facebook as medium of social media. Furthermore, the SPSS 17.0 has been utilized for T-test, oneway analysis of variance and Pearson’s correlation multiplier method in the analysis of 


research data. 


As a result of this research, the relationship between Facebook addiction factors, Facebook addiction indicators and Facebook applications has been identified 


based on time variable. 
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ÖNSÖZ 


Teknolojideki hızlı gelişim iletişim araçlarını değiştirirken; toplum yapısı üzerindeki etkisini artırmaktadır. 1990’lar itibariyle sosyal medya ortamları kişilerarası iletişimi sağlamak ve medya içeriklerini paylaşmak adına kullanılmaktadır. Zamanla bu siteler içeriklerini zenginleştirerek aralarındaki farkı ortadan kaldırmaktadır. Sosyal medya ortamları zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırırken; rekabet ortamında talep ve beklentilere bağlı olarak farklı uygulamalar ile kullanıcılarla buluşmaktadır. 
Sosyal medya ortamı olarak Facebook bu anlamda günümüz koşullarındaki kullanıcıları kendi büyülü dünyası içerisine çekmeyi başarmaktadır. Dünya'daki internet kullanıcıların hemen hemen tamamına yakını sosyal medya sitelerine üye iken, bu kullanıcıların yarıya yakını da Facebook kullanıcısıdır. Dünya'da bir milyara ulaşan Facebook kullanıcı sayısı içerisinde ergen kullanıcıların sayısı azımsanmayacak bir orandadır. İletişim araçlarının toplumu şekillendirdiği; birey ve toplum yaşamı üzerinde etkili olduğu savından hareket ederek, geleceğin yetişkinlerini oluşturacak olan ergenler üzerindeki etkisini araştırmak bu çalışmanın ana iskeletini oluşturmaktadır. Sosyal medya ortamı olarak Çalışmada Facebook'un hangi çekicilik faktörlerinin etkisi altında; hangi uygulamalar ile ergenleri kendine bağladığı üzerinde durulmaktadır. Facebook kullanımının ergenler üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçlarının hala araştırılıyor olması ve bu noktada karşımıza çıkan Facebook Bağımlılığının ergen kullanıcılar 


üzerindeki düzeyi araştırmada esas alınmıştır. 


Bu çalışmanın yürütülmesinde, bana güvenen, destek veren ve karşılaştığım sorun ve problemler karşısında bana yardımcı olan ve ışık tutan değerli danışman hocam Prof.Dr. Mahmut İhsan OZGEN’e; yapıcı eleştirileri ile akademik olarak beni destekleyen ve katkı sağlayan değerli jüri üyelerine, zaman zaman bilgisine ve desteğine ihtiyaç duyduğum kuzenim Ali YORUK’e ve arkadaşlarıma, çalışmamın her aşamasında maddi ve manevi desteğini esirgemeyen bana güç kaynağı olan sevgili 


aileme en içten dileklerimle teşekkür ederim. 


İstanbul, 2013 Yeliz KUŞAY 


GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi iletişim araçlarının çeşitliliğini artırırken; iletişim ve etkileşimi de kolaylaştırmaktadır. Bu süreç internetin kullanım alanının genişlemesi ile beraber, sosyal medya platformlarında bilgi paylaşımı, yayınlara ulaşma, düşünceleri öğrenme, haberleşme, müzik dinleme, film seyretme, oyun oynama, sohbet etme gibi pek çok amaca yönelik kullanımı artmaktadır. Sosyal medya toplumsal duyarlılığı tetiklerken; örgütü olmayan ama organizasyonel davranış ve eylemleri de doğurmaktadır. Sanal topluluklar arasındaki etkileşim gerçek yaşamda ortak eyleme dönüşmektedir. Bu süreç dünden bugüne sosyal medya ortamlarının 


çeşitliliği paralelinde toplumsal yapı üzerindeki etkisini artırmaktadır. 


Teknolojinin kolay ulaşılabilir olması ve rekabet ortamları her geçen gün farklı bir uygulamanın hayatımıza girmesine neden olmaktadır. Bu hizmetlerin kullanıcılara ulaşması zaman tüneli içerisinde aşama kaydederek günümüz hayatında yerini almaktadır. Web 1.0 teknolojisi ile sadece tek taraflı bilgi akışını kullanıcılara sunan bir hizmet anlayışı sonrasında Web 2.0 teknolojisi ile sosyal medya ortamları hayatımıza girerken, karşılıklı interaktif iletişime olanak sağlamakta ve son olarak Web 3.0 


teknolojisi ile gelişimini sürdürmektedir. 


İnternet ile birlikte hedef kitle tarafından benimsenen ve güç kazanan sosyal medya ortamları özellikle sosyal paylaşım ağları sayesinde etkisini daha geniş kitleler 


üzerinde gösterebilmektedir. 


Sosyal medya, sosyal ağlar, bloglar, microbloglar, hedef kitle ile iletişim kurmak için yararlanılan web tabanlı uygulamalar, elektronik ortamdaki televizyon, radyo yayınları, eğitim ve eğlence uygulamaları, bireyin kendini içinde bulduğu ya da hissettiği sanal dünyaların yaratıldığı simülasyon uygulamaları, kişilerarası iletişimi 


güçlü kılan ortamları doğurmaktadır. 


Sosyal ağlar, birçok iletişim kanalı kullanılarak farklı nitelikte sosyal kanallardaki insanların bir araya getirilebileceği, iletişim ve etkileşim içine 


girebilecekleri çok yönlü sanal topluluk yapılarını oluşturmaktadır. 


Sanal topluluklar içerisinde kullanıcılar birbirleri ile olan ilişkileri sayesinde etkileşim gerçekleştirmektedir. Bu etkileşim gerçek hayatta sahip oldukları kimlik, statü, duygu ve düşünce gibi olguların sanal iletişim içerisinde de yer bulmasına zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla kullanıcılar arasındaki iletişim süreci, etkileşime dönüşürken beraberinde sosyal medya içerisindeki verileri kullanmalarına ve yeniden üretmelerine hizmet etmektedir. Kullanıcıların özgürce hareket edebildikleri Facebook bu anlatılanların en rahat bir şekilde uygulanabileceği bir iletişim ortamını kullanıcılarına sunmaktadır. Facebook'un kullanım kolaylığı, bireyleri özgür kılması, sınırlama ve kısıtlamaların yani gizlilik ve güvenlik ayarlarının kullanıcının kontrolünde 


olması gibi nedenler en belli başlı özelliklerinden bazılarını oluşturmaktadır. 


Sosyal medya ortamlarında en temel fark, kullanım amacındaki farklılıktır. 
Sosyal medya ortamı olarak Facebook, amatör ve gençler tarafından daha çok kabul edilirken, genellikle çocukluk arkadaşları, iş arkadaşları, aile üyeleri ile iletişime geçmek, video, fotoğraf, müzik paylaşmak, grup oluşturmak ya da yeni gruplara üye olmak, sanal ortamdaki etkinlik bildirimlerini takip etmek amacıyla kişisel amaçlara 


hizmet ederken, aynı zamanda profesyonel amaçla da kullanılmaktadır. 


Facebook kullanımı genellikle arkadaşlık, eğlence, ünlüler ve gündem konusunda fikir paylaşımı ya da alışveriş amaçlı olarak gerçekleşmektedir. Sosyal medya ortamları amaçları gereği gerçek hayatın bir parçası haline de gelmektedir. Boş zamanlarını değerlendirmek için bir araya gelen kullanıcılar, eski ve yeni arkadaş 


çevreleri ile gerek gerçek kimlikleri gerekse sanal kimlikler yaratarak var olmaktadır. 


Bu bağlamda bu tez çalışmasında iletişimin en etkin araçlarından birini oluşturan sosyal medya ortamı olarak sosyal ağlar içerisinde Facebook 'un yükselişi, Facebook'u bu denli güçlü kılan unsurların neler olduğu üzerinde durulmaktadır. 
Facebook'u çekici kılan faktörler belli başlıklar içerisinde ele alınmaktadır. Sosyal medya ortamları kullanıcıları çekici yönleri sayesinde bağımlılık yaratma riski ile karşı 


karşıya bırakmaktadır. 


Facebook, ergen kullanıcıları kendine çekerken farklı noktalarda da 


kontrolünün olmaması, yasalarla kesin çizgilerinin çizilememesi, gizlilik ve güvenlik 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önlemlerinin tam olarak alınmamasından ötürü kullanıcıları endişe ve korkuya da sürüklemektedir. Elbette ki bu durum kullanıcıları sosyal medya ortamlarından uzak tutmamakta, alternatif seçenekler yaratıp kendini yeniden yaratmaktadır. Her bir ortam 


bir süre sonra benzer sorunlar ile karşılaşmaktadır. 


“Facebook'un Çekiciliği ve Ergenlerde Bağımlılık Düzeyi” konulu bu çalışmanın temel amacı, Facebook bağımlılığı kavramı ile karşı karşı kalan ergenler üzerinde Facebook'un yaratmış olduğu çekicilik olgusu ve bu doğrultuda Facebook bağımlılığı açısından etki düzeyi test edilmektedir. Dünya ve Türkiye literatür örnekleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiş olan Facebook'un çekiciliği ve ergenlerde bağımlılık ölçeği Türkiye şartlarında İstanbul /Şişli bölge okulları örneklem alınarak test edilmiştir. Örneklemin 12-18 yaş aralığında yer alan ergenlerden seçilmesi 


çalışmanın kısıtlarını ortaya koymaktadır. 


Çalışmada üç bölüm yer alırken; ilk bölümde sosyal medya ortamı olarak Facebook'da çekicilik ve bağımlılık algısına kuramsal bir yaklaşım yer almaktadır. 
Sosyal medyaya kuramcıların yaklaşımı ve geliştirilen modeller, bu yaklaşımların Facebook işleyişi içerisinde değerlendirilmesi, Facebook'un çekiciliği, ve çekicilik faktörlerinin ergen ile ilişkisi, ve Facebook ’da bağımlılık olgusu ve belirgin özellikleri ile ilgili literatüre yönelik bilgilere yer verilmektedir. İkinci bölümde ise sosyal medya ortamı olarak Facebook'un çekiciliği ve ergen kullanıcılar üzerindeki etkileri Türkiye ve dünya örnekleri ile alınmaktadır. Facebook'un olumlu ve olumsuz sonuçları ve bu doğrultuda ergen kullanıcıların bilinçlendirilmesinde bireye ve topluma düşen sorumluluklar incelenmektedir. Üçüncü ve son bölüm ise metodoloji ile yapılan alan araştırmasında elde edilen bulguların analizine yöneliktir. Bu tez çalışması araştırma 


sonuçlarının değerlendirildiği genel bir sonuç bölümü ile sonlandırılmaktadır. 


I. BOLUM 
SOSYAL MEDYA ORTAMI OLARAK 
FACEBOOK’TA CEKICILIK VE BAGIMLILIK ALGISINA 
KURAMSAL YAKLASIM 


11. Sosyal Medya 


Teknolojide yaşanan gelişmeler iletişim araçlarında da değişime sebep olmaktadır. Bu değişimin temelinde insanların ihtiyaç duydukları hızlılık ve zamandan tasarruf sağlama, bireysel var olma ve etkileşim kurma duyguları yer almaktadır. Sosyal medya ortamları, kullanıcılar sayesinde her türlü bilginin kişisel yollarla dağılımına imkan tanıyan, etkileşimli ve çevrimiçi, farklı topluluklar oluşturan web tabanlı 


hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Samuel Morse'un 1844'de ilk telgraf mesajını göndermesi, uzun mesafeli iletişimin yanı sıra sosyal çağın ilk adımlarını da gerçekleştirmiştir. Sanayi devriminin bir sonraki aşaması ise 1875-1920 yılları arasında gerçekleşen " İkinci sanayi devrimi"dir. 1876 Alexsander Graham Bell'in icadı olan telefon sonrasında 1907'de Le de Forest'ın radyoyu icat etmesi, 1886 da ise herkesin evlerdeki vazgeçilmesini oluşturmaktadır. Televizyonun gündelik hayatımıza girmesiyle 2000'li yıllarda bilgi çağından, sosyal çağa geçiş yaşanmaktadır". Sosyal çağ içerisinde sosyal medya farklı 


hedef kitle gruplarına göre oluşturduğu uygulamalar ile hizmet sunmaktadır. 


Cahpman, sosyal medyanın tarihçesini; ilgi alanı odaklı, arkadaş odaklı, iş odaklı, statü odaklı, fotoğraf ve video temelli altı ana kategoride, on bir ana başlık altında incelemektedir. 1991'de world wide web'in (www) halka açılmasıyla sosyal medyanın temelleri atılmaktadır. 1990'lı yılların sonuna doğru ilgi odaklı forumlar ile 


birlikte kullanıcılar fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşmaya başlamaktadır. 1997 


' Erkan Akar, Sosyal Medya Pazarlaması, Ankara: Efil Yayınları, 2011, ss.12-13. 
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yılında kullanıcılara profil yaratma ve arkadaş listeleme imkanı tanıyan, 1998 yılının başında ise arkadaşlarının listelerini inceleme imkanı sağlayan arkadaş odaklı sixdegree.com sitesi sosyal ağların ilk örneğini teşkil etmektedir. 2001 yılında, kaliteli iş bağlantıları kurmak ve arkadaşlarla iletişimi sağlamak amacıyla ryze.com kurulmuştur. 2002 yılında Friendster sitesi kullanıcı profili oluşturmanın yanı sıra, bireylerin kendi arkadaşlarının dışında, arkadaşlarının arkadaşlarıyla da iletişim kurmayı başararak 90 bin kullanıcıya ulaşmıştır. 2003 yılında da kullanıcıların fotoğraf, albüm paylaşmasına olanak tanıyan, fotoğraf odaklı photobucket sitesi, flicker, picassa gibi sitelerin öncüsüdür. Profesyonel bağlantılara yönelik LinkedIn 2003 yılında iş odaklı faaliyet göstermeye başlamıştır. 2009 yılında 4 dilde hizmet sunarak kullanıcı sayısı 55 milyonu aşmaktadır. Myspace, 2006'da dünyanın en hızlı gelişen en büyük sosyal medyası iken, 2004 yılında kurulan Facebook ise bir milyon kullanıcıya ulaşma yolunda ilerlemektedir. 2005 yılında kurulan video temelli web sitesi ve arama motoru olan YouTube, 2006 yılında kurulmuş olan mikroblog sitesi Twitter ise bugün hala hızla 


büyümeye devam etmektedir 7. 


Sosyal medyanın iki temel türü bulunmaktadır; bunlarda birisi sosyal paylaşım siteleri diğer ise sosyal medya sayfalarıdır. Sosyal paylaşım siteleri ilk olarak geliştirilen türdür. En yaygın olarak kullanılan sosyal paylaşım siteleri MySpace, Facebook, Windows Live Space'dir. Sosyal paylaşım sitelerinin temel amacı diğer insanlar ile iletişim kurmaktır ve bundan dolayı insanlar kişisel profillerini oluşturmaktadır. Kaplan ve Haenlein'a, göre sosyal medya sitelerinin temel amacı medya içeriklerinin paylaşılmasıdır. Fakat bu fark hızla ortadan kalkmaktadır hatta bazı platformlarda tamamen ortadan kalkmaktadır”. Bundan dolayı bu çalışmada sosyal 


medya hem sosyal paylaşım sitelerini hem de sosyal medya sitelerini kapsamaktadır. 


Anandam Kavoori ve Kalyani Chadya'ya göre küresel sosyal medya dijital kültür içerisinde dört aşamada değerlendirilmektedir. Birinci aşamada; geleneksel 


medya uzun bir geçmişe sahip iken dijital medya ise yeni yeni hızlı bir ivme 


> Gülşah Gönenli ve Pelin Hürmeriç, “Sosyal Medya: Bir Alan Çalışması Olarak Facebook”, Sosyal Medya Akademi, içinde (213-243). İstanbul, Beta Yayınları, 2012, ss. 219 — 224. 
? Anniek Van Buren, “ Social Media A Communication Tool For Employer Attractiveness Criteria in The Employer Branding Concept: An Exploratory Study”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Twente, the Netherlands, 16/10/2012, s.7. 
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kazanmaktadır. İkinci aşamada dijital medya yeni olmasına rağmen kullanıldığı belgeler eskidir. Aslında yeni bir şey yoktur. Geleneksel medyanın incelenmesi ve varlığına inecek kadar eskidir. Üçüncüsü, medyanın bileşenlerinin oluşturulmasıdır; bir araya gelip farklı türleri doğurması örneğin Youtube'da haber, müzik video, animasyon, içerikli videolar yayınlanmaktadır. Dördüncü aşama ise kullanıcı merkezliğinin olmasıdır. Dijital medyanın rolü kullanıcının onu nasıl kullandığı, internet, cep telefonu ve sosyal paylaşım araçları sayesinde belirlenmektedir. Kullanıcının isteği olmadan 


çevrim içi oyunlar, alışveriş gibi eylemler gerçekleşmez”. 


Kişisel ve profesyonel sosyal medya ortamları Twitter, Facebook ve Linkedin birçok insanın haber ve bilgi paylaştıkları yerlerdir. Bu alanlar kullanıcıların önemli ve önemsiz konularda soru sordukları ve sohbet ettikleri yerlerdir. Örneğin, kullanıcılar Youtube ve Flicker’da video paylaşmaktadır. Sosyal medya restoranda yemek beklerken veya uçak rötor yaptığında kullanılan hatta kullanıcıların kızdırıldıkları bir durum karşısında bir nefret kampanyası başlatabildikleri veya bir blogta bu durumu dile 


getirebildikleri bir ortamdır”. 


Sosyal medya ile ilgili bazı unsurlar son derece önemlidir. Sosyal medya elektronik ortamda hızla ilerlemektedir. Kaplan ve Haenlein’e göre internet ortamında bugüne kadar gelişmiş olan pek çok şey yarın tamamen ortadan kalkabilmektedir. Her ne kadar sosyal medya ucuz bir araç olarak görülse de sosyal medya da yatırım yapmak son derece önemlidir. Sosyal medya sayfalarının güncellenmesi, gönderilen bilgilerin takip edilmesi ve soruların yanıtlanması gerekmektedir. Sosyal medya da önemli olan 


erişimin herkese yönelik, kullanıcıların aktif ve farklılık yaratan eğiliminin olmasıdır”, 


Sosyal medyanın en önemli yanlarından biri de etkileşim düzeyinin çok yüksek olmasıdır. Karşılıklı olarak kullanıcıların birbirleri ile olan iletişimlerini güçlü kılan bu ortamlar, sadece bir konu hakkında değil, o konu ile ilgili bağlantılı diğer konular 


hakkında konuşulmasına, hatta belli bir konunun daha derinlemesine öğrenilmesine, 


“Anandam Kavoori ve Kalyani Chadha, “issue Theme: Digital Culture and İnternational Communication”, Global Media Journal 9, Vol. 9, No. 16 (Spring 2010 ). 
5 Karen Blakeman ve Scott Brown, “Social Media: Essential for Research, Marketing and Branding, 
PartII, Special Section, American Society for Information Science and Technology Bulletin, October/November 2010, http://www.asis.org/Bulletin/Oct-10/OctNov10_Blakeman_Brown.html. 
° Buren, 2012, s.8. 
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tartışılmasına imkan tanımaktadır. Karşılıklı olarak tam bir etkileşimin gerçekleşmesine imkan tanıyan ortamlardır. Tek bir kaynak gibi görünen sosyal medya içerisinde 


nerdeyse bütün dünyayı kapsayan bir açılımı barındırmaktadır. 
1.1.1.Sosyal Medyaya Kuramcıların Yaklaşımı ve Modeller 


Sosyal medya ile Mc Luhan'ın “Küresel Köyü'nün boyutları daha da küçülürken, Postman’a göre iletişimin temel taşı telgrafla başlayan süreç; twit’lerle saliselere erişiyor, oyunlar ise Boudrillard'ın Similasyon'u ile etkisini, gücünü en üst 


seviyeye taşımaktadır”. 


Lister ise sosyal medyayı, digital, interaktif, bağlantı içeren metinlerin olduğu ve sanal, ağ yapılı simulasyon özelliğine sahip bir iletişim ortamı olarak 


tanımlamaktadır”. 


Mattelart, yeni iletişim ortamı, “bilginin yeni pusulaları” derken Haluk Geray ise, yeni iletişim ortamlarını kullanıcıların içeriğe ya da uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim içinde erişebildikleri sistemler olarak tanımlamaktadır. Atabek ise yeni iletişim ortamlarını analog olan “gerçek” ile dijital olan “gerçeği simüle eden” arasında iletişim ortamının dönüşümü olarak tanımlamaktadır’. Daha sistematik ve kuramsal bir çerçeveden baktığımızda ise sosyal medyaya yönelik geliştirilen kuramlar ve modeller kullanıcıların davranışlarında sosyal medyanın etkisine vurgu yapmaktadır. 
Bu tez kapsamında ele alınan ve tezin konusu ile örtüştürülen kuram ve modeller 


aşağıdaki gibidir. 


İnnis, iletişim (teknolojilerinin toplum biçimlerini etkilediğini ve 


şekillendirdiğini ifade etmektedir". 


7 Filiz Balta Peltekoğlu, “Sosyal Medya,Sosyal Değişim”, Ebru Özgen ve Tolga Kara (Ed.), Sosyal 
Medya Akademi içinde (3-9), İstanbul: Beta Yayınları, 2012, s.8. 
* Akar, 2011: 12. 
?Deniz Yengin, “Sosyal İletişim Aracı Olarak Akılı Telefonların Oluşturduğu Uygulama Toplumu Olgusu: WhatsApp Uygulaması”, Ebru Özgen ve Tolga Kara (Ed.), Sosyal Medya Akademi, içinde (345-565), İstanbul: Beta Yayınları, 2012, s.349. 
Neil Postman, Yeni Dünya Düzeni: Teknopoli, Çev. Mustafa Emre Yılmaz, İstanbul: Gelenek Yay., 2004, s.18. 
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Teknolojik gelişmeler, toplumu hem nesnel, hem de sosyo-kültürel anlamda kuşatmaktadır. Bu teknolojilerin gündelik hayatımızın içerisinde hızlı bir şekilde yer alması alışkanlıklarımızı da değiştirmektedir. Teknolojik temelli toplum yapısı McLuhan’in “Teknolojik Belirlenimcilik” kuramıyla desteklenerek açıklanmaktadır !. Marshall McLuhan bu kuramın arkasında yatan temel düşüncenin insanların iletişiminin insanların varoluslarini oşekillendirdiğini o belirtmektedir. 
McLuhan’a göre kültürümüz nasıl iletişim kurduğumuza bağlı olarak şekillenmektedir. 
İletişim modelindeki değişim insan yaşamına şekil vermektedir. Marshall McLuhan’a göre birey ilk önce kullanacağı araçlara şekil verir ve daha sonra kullanılan araçlar 


bireyleri şekillendirmektedir. 


Sosyal medya ortamları sanal dünya da, gerçek olmayan halleri ile gerçek gibi algılanarak gündelik hayatımızda yerini alarak Baudrillard'ın “Simülasyon ve 


Simülarklar” algısını oluşturmaktadır. 


Günümüzde medya, Baudrillard'ın simülasyon çağı olarak belirttiği bu ortamda bir aracı görevindedir. Gerçeğin hipergerçeğe dönüşmesinde medya ancak bir araç olarak etkide bulunmakta, tek başına medyanın böyle bir işlevi üstelendiğini söylemek ise Baudrillard için pek mümkün olmamaktadır. Simülasyon çağında, medya 


ve iletişim gerçekliğin yaratılmasında genetik bir kod olarak karşımıza çıkmaktadır. ” 


Baudrillard’a göre üst gerçeklik, imgelemin benzetiminin üstünde ne olduğudur, gerçekliğin oluşturulmasıdır. Benzetim, şimdi neyin var sayıldığının gerçeklik olarak yeniden üretilmesidir. Tüketiciler hayatları boyunca çeşitli sahnelerde, televizyonda ve diğer kitle iletişim araçlarında insanların rolleri, ilişkileri ve karakteristiklerinin tekrar üretimine tanık olmaktadırlar. Erkeklerin ve kadınların toplumsal rolleri reklamlarda tekrar sunulmakta ya da yeniden tanımlanmakta, bu sunumlar tüketiciler tarafından içselleştirilmekte ve gerçeklik olarak yeniden üretildikleri görülmektedir. Örneğin; diş macunu reklamlarında ürün, dişleri temizleyen 


fiziksel, işlevsel değeri ile sunulmaktadır. Bu sunuma ek olarak çekicilik, güzellik, 


l Yengin, 2012:347. 
> Jean Baudrillard, Simülarklar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu-Batı, 2003, s.61 
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mutluluk, etkileyici vb. yeni ve sembolik anlamlar da eklenmektedir. Dolayısıyla sosyal medya da çekicilik önemli etkenlerden birini oluşturmaktadır. Baudrillard'ın hipergerçeklik yaklaşımı tezin konusu oluşturan Facebook'un sundukları ile 


değerlendirilmektedir. 


Baudrillard’a göre medya özerk olmalıdır, yani, McLuhan türü teknolojik determinizm geliştirilerek ilginç bir şekle dönüştürülür. Medya mesajdır, ama hipergerçeğin mesajıdır; bu hiper-gerçeğin sorumlusu ise, yaratılan “simulacra” evreninin tuzağına düşen, gerçek yerine şahane-gösteriyi seçen ve “soğuk baştançıkartmaya” zevkle katılan, izleyici insanlardır: İzleyici, yansıtmaksızın, medyadan gelen anlamsız mesajları emmektedir. Baudrillard'a göre, kitleler şahane gösteriden, gerçekle uğraşma yerine oyalanmaktan, kaçıştan, eğlenceden başka bir şey istememektedir. Her insan anlam üretir. İnsan anlam üretemezse, fiziksel ve sosyal varlığını sürdüremez. McLuhan’in kavramlarını kullanan Baudrillard, postmodern toplumu modeller, işaretler ve kodların egemen olduğu bir simulasyon dönemi olarak tanımlamaktadır. Simulasyonlar gerçeği yutar ve simulasyon modelleri araçlar üzerinde öncelik almaktadır. Gerçek, doyma ve patlama ile sonuçlanmaktadır. Baudrillard'a göre, gerçek eşittir; hayal edilen dönemine girmektir; yani gerçek ile hayal arasında bir aralık / farklılık kalmamaktadır", Facebook sunduğu hizmetler ve uygulamaları ile Baudrillard'ın ifade ettiği gibi yeniden üretip; gerçek ve hayal edilenlere ulaşmayı, 


doyum ve tatmin sağlamayı da destklemektedir. 


H.A. Innis ve Marshall McLuhan iletişim teknolojisi tarihini uygarlık tarihinin merkezi olarak ele almaktadır. Onlara göre uygarlık tarihini yapan ve değiştiren iletişim teknolojisidir. Innis’e göre insan kendi teknolojisi ile birlikte vardır, toplumsal biçimlerdeki (aile, örgütler) ve kültürdeki değişiklikler iletişim teknolojisindeki değişimlerin bir fonksiyonudur. İletişim teknolojisi düşüncenin, bilincin, insanın nadir kavramsal yeteneklerinin uzantısıdır. Yani simgesel temsil biçimlerini içeren iletişim 


araçları gerçekte düşüncenin/beynin uzantısıdır ©. 


Sinem Yeygel Çakır, Web Siteleri ve İkna, Konya: Tablet Yayınları, 2011, s.275. 

http://www.irfanerdogan.com/makaleler4/baudrillard.pdf 03.06.2012. 

15 İrfan Erdoğan ve Korkmaz Alemdar, İletişim ve Toplum, Ankara: Bilgi Yayınları, 1990, 5.153. 
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“Teknolojik Determinizm” ile Postman içerik yerine araca bakmamızı tavsiye ederken; bu kuramla insanların dünyaya bakışını değiştireceği sonucuna 


16 
varmaktadır ”. 


Innis ve McLuhan İletişim teknolojisinin toplumda odak noktası olduğuna inanmaktadır. Fakat bireyler üzerinde bıraktığı etki konusunda farklılaşmaktadırlar. 
Innis'de teknoloji toplumsal örgütlenmeyi ve kültürü etkiler, değiştirir ya da biçimlendirmektedir. McLuhan ise kitle iletişim araçlarının duyu organları ve düşünce üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir. Bireyin duyu organları birbirleri ile ilişki halindedir. Birbirini tamamlamakta ve düzeltmektedir. Ne göz kulağa ne de el dile rakiptir. Her iletişim teknolojisi insan duyularına, fiziksel bakımdan değil, dış dünyayla ilişki bakımından, doğru ya da yanlış, yeterli ya da yetersiz, bir uzantı olarak görev 


yapmaktadır.” 


Postman ise iletişim kavramına eleştirel yaklaşmaktadr. İletişim ortamlarının kontrol mekanizmalarının bir aracı olduğunu ve yeni iletişim araçlarının da gözetim toplumu anlayışıyla güncellenerek yaşamın kontrol araçları olarak devamlılığını koruyacağını belirtmektedir'®. Ayrıca Postman’a göre iletişim ortamları yetişkinlik ve çocukluk arasındaki hattı bulanıklaştırmaktadır. Yetişkin-çocuğu üretmek, iletişim 


araçlarının değil, iletişim araçlarını kullananların özelliği olmalıdır”. 


Sosyal medyanın hızlı bir şekilde kullanıcılar tarafından talep görmesinin ve yaygınlaşmasının nedenlerini Robin Dunbar “Toplumsal Dolaşım” (social grooming) kavramı ve Erving Goffman “Benliğin Temsili” kavramı arasındaki bütünsel ilişki üzerinden açıklamaktadır. Dunbar, dedikodunun ve insan merakının toplumsal dolaşımın insani bir versiyonu olduğu görüşünü ileri sürmektedir. Dunbar'a göre dedikodu türleri yeni kültürel etkileşim alanları yarattığı gibi genel itibariyle bireylerin farklı bireylerle olan ilişkilerinde nerede olduklarını gösteren toplumsallaşmaya yönelik bir araç olarak görülür. Goffman ise insanların bulundukları ortama yeni bir kimsenin 


katılmasıyla o kimse hakkında bilgi edinme ya da hâlihazırda hazır sahip oldukları 


16 Nurdagan Rigel ve diğerleri, Kadife Karanlık, İstanbul: Su Yayınları, 2003, ss.15-16. 
” Erdoğan ve Alemdar, 1990, s.158-159. 
'S Yengin, 2012, s. 349. 
Neil Postman, Çocukluğun Yokoluşu, İstanbul: İmge Yayınları, 1995, s.145. 
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bilgileri kullanma çabası içerisine girdiklerini belirtmektedir. Kişilerin başka kişilerin yaşamında en çok merak ettiği konuların başında kişinin genel iktisadi durumu ve toplumsal konumu, toplumsal ilişkileri, kendini nasıl gördüğü ve çevresine takındığı 


tavır gibi konular gelmektedir”, 


Dubar ve Goffman'ın dikkat çekmek istedikleri nokta sosyal medya ortamlarının kullanıcıların tutum ve davranışları üzerinde yaratmış olduğu etkidir. Bu etki kullanıcıların bireysel ya da sosyal ilişkilerinde gözlenebilmektedir. Sosyal medya ortamı olarak Facebook'ta kendini ifşa eden bireyin kimlik mücadelesi ve benlik arayışı, profil bilgilerinin düzenlenmesinde statü ve prestij algısı olarak kendini gösterirken, yaratıcılık ve farkındalık yaratma adına yapılanların yanı sıra, olmak istenileni sergileme çizilen gerçekmişcesine sunulan sahte dünyalar kullanıcıların sosyal medya ortamları içerisinde kendilerini yeniden üretmelerine imkan tanımaktadır. Bütün değinilen bu özellikler sosyal medyanın çekicilik faktörlerinin birer unsurunu oluşturup 


bireyin sosyal medyaya adaptasyonunu hızlandırmakta ve perçinlemektedir. 


Sosyal medya kullanıcıların bireysel ve sosyal hayatları üzerinde söz sahibi 


olabilen değişimleri ve gelişmeleri tetiklemektedir. 


Medya etkilerini daha geniş bir toplumsal bağlam içinde ele alan; medya, toplumsal sistem ve birey üçlüsünün karmaşık ilişkileri üzerine odaklanan sosyoloji temelli dört medya etkisi modeli geliştirilmiştir. Bunlar gündem belirleme, suskunluk 


sarmalı, bilgi gediği ve medya bağımlılığı modelleridir”, 


İnsanın içinde gereksinimleri yaratan içgüdüler, yani organizmanın bir denge durumuna yeniden kavuşabilmesi için tatmin etmeye çalıştığı gerilimler vardır. 
Haz, arzunun tatmin edilmesi ve arzunun yarattığı gerilimin gevşetilmesidir. Freud? a göre haz ilkesinin ötesinde; “İçgüdü, yaşayan her organizmaya içkin olan ve onu, dışarıdan gelen ve bozucu güçlerin etkisiyle vazgeçmek zorunda kaldığı önceki bir 


durumu yeniden üretmeye, yeniden kurmaya iten bir eğilimdir. Bu durum bir tür 


°° Ali Toprak, ve Diğerleri, Toplumsal Paylaşım Ağı: Facebook, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2009, s.30. 
” Umut Işık, “Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2007),s.56. 
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organik esnekliğin ya da tercihe göre organik yaşamın ataletinin ifadesidir”. 


Kullanımlar ve Doyumlar modeli Freud'un da ifade ettiği gibi bireyin içgüdü, arzu ve istekleri yeni iletişim teknolojileri kapsamında özellikle sosyal medya içerisinde yerini almaktadır. Kullanıcıların haz anlayışları arzularının tatmini, sosyal medya uygulamaları sayesinde tatmin edilmektedir. Sosyal medya ortamında kullanıcının kendini ifşa etmesi, oyun oynaması, yaratıcılığını kullanması, farklılık yaratması gibi 


alanlarda içerik tükettiği gibi yeni içerikler de üretmektedir. 


Kullanımlar ve doyumlar teorisyenlerinin hemen hemen hepsi ihtiyaçların psikolojik temelli olduğunu belirtmektedir. İhtiyaçlar kavramı Abraham Maslow’un ihtiyaçlar teorisinin ve Erik Erikson'un psiko sosyal gelişim evrelerinin temelini oluşturmaktadır. Amerikalı psikolog Frederick Samuels (1984) ihtiyaçları işlevselliği açısından incelediğinde hayati ihtiyaçların yemek yemek, su içmek, uyumak gibi gerekli ihtiyaçların insanın temel ihtiyaçları ve inkar edilemez olduğuna işaret etmektedir. 
İhtiyaçların; kişisel güvenlik, sosyal aidiyet duygusu, kendine güven gibi doğuştan gelen özelliklerin insanın doğasında yer aldığını belirtirken; kendini gerçekleştirme, bilişsel ihtiyaçlar, estetik ihtiyaçlar ve dışavurumcu ihtiyaçlar gibi ihtiyacın soyut kavramların da bireyin deneyimlerinin temelinde olduğuna değinmektedir. Bu ihtiyaçlar kişisel mutluluğun temelidir”. Dolayısıyla bu çalışmanın konusunu oluşturan Facebook'un çekiciliği ve ergen kullanıcılar üzerindeki bağımlılık düzeyi kişinin mutluluğu yakalamasındaki ihtiyacın soyut kavramlarını elde etmesinde ne kadar etkili 


olduğunu sergilemektedir. 


Sheldon (2008), öğrencilerin Facebook'u neden beğendikleri konusunu doyum teorisi açısından araştırmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki, Facebook öğrencilerin yaşamını 


iyileştirmekte ya da güzelleştirmektedir. Erkekler bu siteleri daha çok yeni arkadaşlıklar 


> Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Hülya Uğur Tanrıöver (çev.) İstanbul: Cogito YKY, 2002, s.137. 
> James Lull, Media, Communication, Culture, New York: Columbia University Press, 2000, ss.102- 
103. 
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ve ilişkiler kurabilmek için kullanırken, kadınlar mevcut ilişkilerini korumak için 


kullanmaktadırlar”, 


Sosyal medyadaki bütün kullanıcıların düşünmesi, tartışması istenilen bir durumu gerçekleştirmek için öncelikli olarak gündeme taşınması ve bütün kullanıcıları bu konu etrafında tartışmaya yönlendirebilmek için yürütülen çabaları kapsamaktadır. 
Gündem belirlemek adına yürütülecek eylemlerde kullanılan sosyal medya ise kullanıcıların ikna edilmesinde önemli bir araç olmaktadır. Facebook gibi sosyal medya ortamlarında “Gündem Oluşturma” modeli tanınmak, bilinmek, ve herkesin konuşacağı biri, ünlü olmak için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Sosyal medya üzerinde ses getirici düzenlemeler yapmak, yazılar yapmak, resim, fotoğraf, müzik yüklemek, etkinlik düzenlemek ergen kullanıcıların dikkat çekmek adına yaptıkları uygulamaları kapsamaktadır. Twitter'da trend topic ya da Facebook'ta Fenomen olmak 


adına yapılan kişisel çabalar da gündem belirlemenin içerisinde yer alabilmektedir. 


Sosyal medyada da kullanıcılar üzerinde etkili olan sosyolojik modellerden biri de “Suskunluk Sarmalı” modelidir. Noelle Neumann tarafından geliştirilen bu modelin savunduğu görüş; sosyal medya da kullanıcılar profilleri ile dikkat çekme ve kimlik bulma çabası içerisine girmektedir. Dışlanma korkusu, kabul edilmeme endişelerine karşın özellikle herkes tarafından kabul gören ya da benimsenen fikirleri rahatlıkla ifşa etmektedir. Toplumsal korku nedeniyle bireysel fikirlerini gizleme, ifşa etmeme ise sessiz kalmayı gerektirmektedir. Bu durum suskunluk sarmalı modelinin iletişimin bu denli hayatımızın içine girdiği, sınırları ortadan kaldıran, iletişimi kolaylaştıran ve hızlandıran, zamanı ortadan kaldıran yapısına ters düşmektedir. Yani iletişim içerisinde iletişimsizliğin bir göstergesini oluşturmaktadır. 
Herkes tarafından benimsenen ve kabul gören söylemlerin, davranışların sergilenmesi sosyal medya için de gerçekliliğini korumaktadır. Kullanıcılar diğer kullanıcılar tarafından kabul görmek adına diğerleri ile aynı görüşe sahip oldukları paylaşımları 


rahatlıkla sergilerken, dışlanma korkusu, kabul edilmeme endişesi ile farklı fikir beyan 


* Philip Luca, “Social Media Dialogue: An Analysis of the Social Media Presence of Selected Fortune 
500 Companies”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Liberty University School of Communication 
Studies September 5th, 2011), s.13. 
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etme konusunda ise sessiz kalma ya da daha az cesaret gösterme eğiliminde 


olabilmektedir. 


Suskunluk sarmalı modeline göre kitle iletişim araçlarının etkilerinin çoğu kamuoyunun ve fikir ikliminin şekillendirilmesine yöneliktir. Toplumsal çevrede egemen olan eğilimler hakkındaki düşünceler kişilerin davranışlarını etkilemektedir. 
Bireyler toplumdaki çoğunluk tarafından benimsenmeyen tutumlar, inançlar ve fikirler tutmadan kaçınarak tecrit olmadan kaçınmaya çalışmaktadır. Bireyler çoğunluk tarafından hangi fikirlerin tutulduğunu ya da kuvvet kazandığını, hangi fikirlerin azınlıkta olduğunu ve gerilediğini görmek için çevreyi gözlemlemektedir. Birey fikirlerin çoğunluk tarafından uygun olduğunu algıladığında ifade etmektedir. Azınlıkta olduğunu algılarsa sessiz kalmaktadır”. Bu durum sosyal medya ortamlarında özellikle sosyal paylaşım sitelerinde çok net görünen bir tabloyu yansıtmaktadır. Kullanıcılar kendi hesaplarında, profil bilgilerinde, duvarlarında yaptıkları paylaşımlarda bunu birebir uygulamaktadır. Facebook'ta arkadaş ya da diğer kullanıcıların sayfalarının 


gözlenmesi de buna hizmet etmektedir. 


Bazı kullanıcılar iletişim teknolojilerini diğerlerinden çok daha fazla kullanmaktadır. Sosyoekonomik sınıf da bu farkın en belirgin belirleyicisidir. Bu da teknolojik açıklık, bilgi ya da enformasyon gediği olarak anlamlandırılmaktadır. 
Ekonomik ve teknolojik şartlara bağlı olarak değerlendirilmektedir. Bu yönlerden durum açıkçası sıkıntılıdır. Fakat hayat sadece para, bilgisayar ve boşluklar arasındaki sosyal gruplarla değil; aşk, güzellik, tutku, memnuniyet, romantizm gibi hayatın duygusal 


ölçüleri, mantıklı yanı gibi; birey pek çok ilginç olasılıklara da açıktır“, 


İletişim içerisinde iletişimsizliğin artışı olarak tanımlayabileceğimiz Suskunluk Sarmalı modeline karşın “Bilgi Açığı” (Gediği) ise sosyo-ekonomik statü farklılıklarına ve eğitime bağlı olarak sosyal medya uygulamalarını bilinçli kullanıp kullanamama ile karşımıza çıkmaktadır. Eğitim seviyesine ve kullanıcıların sosyoekonomik yapısına 


bağlı olarak kullanıcıların sosyal medya ortamında kullandıkları uygulamaları ve 


> Erdoğan ve Alemdar, 1990, s. 152. 
°° Lull, 2000, s.8. 
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araçları ifade etmektedir. Bu durum sosyal paylaşım sitelerine erişim ve kullanım 


açısından ergenler arasında farklılıkların oluşmasına neden olabilmektedir. 
1.1.2.Sosyal Medyanın Gücü ve İşleyişi 


İnternetin erişilebilirliği ile gücü arasında şüphesiz doğru orantı vardır. 
Dünyadaki internet kullanıcı sayısı iki milyara ulaşmışken, Türkiye'deki internet kullanıcı sayısı otuzbeş milyon kişidir. Rakama bakıldığında toplam nüfusun yaklaşık yarısının internet kullanıcısı olduğu görülmektedir. Türkiye, bu sayı ile dünyada on iki, Avrupa'da ise dördüncü sırada yer almaktadır. Bu rakama her ay eklenen yeni internet 


kullanıcısı sayısı ise yüz bin kişi civarındadır”. 


İnternetin web 2.0 ile evrimi ve teknoloji, kişiler arası çevrim içi ilişkileri şekillendirmeye olanak sağlamaktadır. Sosyal medya ağlarının gelişimi kısmi olarak; popüler sosyal medya ağlarının kullanımının kolay olması, internete erişimin artıyor olması, mobil cihazlar dahil, bilgisayar ve türevi aletlere erişimin artması gibi nedenlere 


bağlanmaktadır, 


Sosyal medyanın işleyiş mantığına bakacak olduğumuzda özellikle Türkiye'de 


sosyal medya konu başlıkları şu şekilde ele alınmaktadır: 


° Yayınla: Blogger, WordPress, Tumblr, Soup ve Wikipedia gibi sosyal medya diye tabir ettiğimiz bu yeni ortamın çıkış ve belkemiğini oluşturan 


blog ve bilgi araçlarıdır. 


e Paylas: Youtube, Slideshare, Delicious, Vimeo, Flickr, Last-fm, İzlesene, Alkışlarla Yaşıyorum, Deviantart, Dailymotion, Ide-shot, Bobiler ve Ekşi Sözlük gibi bazılarının işlevleri birbiriyle ilgisiz görünse de başlığının da önerdiği gibi resim, çizim, video, müzik, yer imi, sunum ve kısa metinlerden oluşan özgün üretimler ya da başkasının ürettiği ancak kullanıcı tarafından beğenilen içeriğin paylaşıldığı sistemlerdir. 
7 http://www.diyitolog.com/201 1/10/marketing-pr-araci-olarak-sosyal-medya-1-yazi-dizisi/ 10.10.2011 
> Kerry Keith Mix, “Çevrim içi Social Networking: Exploring The Relationship Between Use Of Web-Based Social Technologies And Community College Student Engagement”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, The University of Texas at Austin, May 2010), s.25. 


> http://www.gennaration.com.tr/internet/turkiye-sosyal-medya-ekosistemi/ 21.09.2012. 
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o Konuş: Msn, Google Talk, Yahoo Messenger, Skype gibi anında 


mesajlaşma ve konuşma sistemlerini kapsamaktadır. 


° Çevre Yap: Facebook, Linkedin, Hi5, Xing, Myspace, Ning gibi formel veya informel sosyal paylaşım ve toplu iletişim ağlarıdır. Genel anlamda Facebook sosyal çevre edinmek, mevcut sosyal çevreyi genişletmek için kullanırken Xing ve Linkedin ise basit anlamda iş ve kariyer odaklı yeni çevre 


edinme ve mevcut çevreyi paylaşmaktadır. 


. Söyle: Twitter, Twitpic, Plurk ve jaiku gibi “Anı paylaşmak” mantığında yer alan bu “mikrobloglar”dan Twitter, dünyanın en yaygın sistemi 


ve kısa fikir paylaşım ortamıdır. 


° Hayatını Paylaş: Friendfeed gibi metin, resim, video ve müzik paylaşılmasını sağlayan ve yazı ve bilgi akışının canlı olarak izlenebildiği 


Foursquare gibi lokasyon bazlı servisleri kapsamaktadır. 


e İzle: Televidyon, Etohum.tv, Webrazzi, Uzman.tv ve Geliştrend Türkiye'de yapılmış sistemlerdir. Söyleşi, eğitim ve tanıtım çekimlerinden aktarılmış video görüntüleri, bu başlık altında bulunan sistemlerin sunduğu servislerdir. Bu video servislerinden bazılarında eğlence unsuru da kullanılırken; tek yönlü yayın yapan ve sosyal medya gücünü altına eklenen yorum ve görüşlerden alır. Youtube, Dailymotion ve Vimeo gibi servislerle karıştırılmamalı, zira bu yayınları ‘podcast’ diye adlandırılan, bağımsız ve belirli 


konular üstüne kendi ürettikleri içerik yayınını yapan kanallardır. 


o Sanal Yaşa: Second Life, Yogurtistan ve Sanalika sistemlerini, internet üstünde gerçek zamanlı bir hayat sürebildiğiniz, meşhur “The Sims” oyununun internet üstünden çoklu katılım ile gerçekleştirilen varyasyonu sunan 


oyun sistemleridir. 


° Küçük Oyna: Farmville ve Mafia Wars, Facebook sayesinde yaygınlaşmış oyunlardır. Kullanıcıların diğerlerine bağlı olsa da bireysel oyun 


oynadıkları platformlardır. 
16 


° Büyük Oyna:, MMO (massive multiplayer on-line) diye tabir edilen; internet üstünden büyük kitlelerin birlikte oynadığı yeni kuşak bilgisayar 


oyunları; Warcraft, Metin2, Warhammer. 


Sosyal medyada ele alınan konu başlıkları farklı uygulamaları gündeme getirsede Facebook her geçen gün yapısındaki yenilenmeler ve hedef kitlenin isteklerine hitap etme anlayışı ile hemen hemen her konu başlığında hizmet sunmaya 


çalışmaktadır. 


Sosyal medyanın işleyiş akışı içerisinde kullanıcıların uygulamaları kullanma amaçları bir ya da birden fazla nedeni kapsamaktadır. Dolayısıyla kullanıcıların kullanım amaçları birden fazla nedene de dayanmaktadır. Yani kullanıcılar sadece müzik paylaşımları için sosyal medyada var olabilecekleri gibi aynı anda birden fazla uygulama kullanma ihtiyacı hissedebilmektedir. İnternet üzerinden gazetesini okuyan kullanıcı, bu haberleri sosyal web 2.0 sayesinde sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla da kendi sayfası üzerinden takip edebilmekte, paylaşabilmekte hatta microbloglarda 


yazacağı ilgi çekici açıklamalar ile trend topic yaratabilmektedir. 


Sosyal medya uygulamalarının, çok tarzlılığı ve verimliliği bütün anlatım biçimlerini, bunun yanı sıra, toplumsal çatışmaların dile getirilmesi de dahil olmak üzere çıkar, değer ve verimliliği dikkat çekmektedir. Bütün anlatım biçimlerini, toplumsal çatışmaların dile getirilmesi de dahil olmak üzere, değer ve imgelem 


farklılıklarını, kucaklayıp bütünleştirebilmektedir *, 
1.1.3. Sosyal Medya da Stratejik İletişimin Uygulama Alanları 


Sosyal medya hem tehditleri hem de pek çok uygulama fırsatlarını beraberinde sunmaktadır. İletişim açısından sosyal medyanın yükselmesi geleneksel medyanın kurumlar ve halk arasında oynadığı aracılık rolü azaltmaktadır. Sosyal medya ortamlarında 7/ 24 saat çevrim içi hizmet sunalabilmekte ya da ürüne bağlı olarak kullanıcıların yorumları takip edilebilmektedir. Olabilecek bir krizi önceden öngörülüp yönetilebilmektedir. Aynı zamanda sosyal medyada yer alan sanal ortam endişe ve 
3 Manuel Castells, “Gerçek Sanallik Kültürü”, çev: Kemal Atakay, İstanbul: Cogito, Sayı:30, Kış 2002, 


ss.212-215. 
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zorlukları halkla ilişkiler uzmanları açısından da arttırmaktadır. Fakat kullanıcıların yakından takip edilebilmesi nabzın tutulması fırsatlarını da beraberinde getirmektedir. 
Aynı şekilde reklamcılık ve pazarlama uzmanları da kampanya stratejilerini içeren 


kaynakların potansiyelini fark ederek sosyal medyaya çeşitli yollardan yönelmektedir. 


Kuzey Amerika şirketlerinin kurumsal strateji ve risk yönetim uygulamalarında sosyal medyanın kullanımına yönelik kurumsal direktör ve yöneticilere yönelik yapılan araştırmada sosyal medyanın ticari bakış açısı ile fırsat ve önemli riskleri şu şekilde ifade edilmektedir. Sosyal medyanın sunduğu fırsatlar içerisinde kurumların kurumsal paydaşları (müşteri, destekçiler, çalışanlar, hissedarlar vs...) ile olan iletişimi, kurumlara paydaşları, rakipleri, endüstri dinamikleri hakkında pazarlama bilgilerini toplama imkanı sunması, paydaşlar ve pazar hakkında kurumların düşük ücretli bilgi kaynağına ulaşmasını ve kurumların ürettikleri ürünler hakkında hızlı bir geri bilgi akışını sağlamaktadır. Riskler içerisinde ise ürün markalama, kurumsal itibar konusunda kontrol zaafı oluşturabileceği gibi, pazarda yanlış bilgi oluşmasına, karar vericilerin 


yanlış kararlar almasına neden olabilmektedir”. 


Nilsen'in araştırmasına göre arkadaşlar arasında paylaşılan veya iletilen “kazanılmış” reklamlar yani yüksek bir çaba ya da büyük maddi bir bütçe ayırmadan yapılan” kazanılan” reklamlar, bir markanın çağrışımında daha önemli etkiye sahiptir. 
Marka bilinci ve satın alma isteği ücretli reklamdan daha etkili olmaktadır. Dolayısıyla geleneksel pazarlama ve reklam sosyal medyanın karşısında daha az etkili ve efektif kalmaktadır. Çünkü iletişim yapısı anlamıyla sosyal medya kitlesel iletişimden interaktif, digital iletişime doğru ani bir değişikliğe yol açmaktadır. Kişisel medya aktivitelerinin verimliliği ile birlikte içinde yer aldığımız bireysel gazetecilik, araştırma, hayat üzerine yorum yapma, kendi haberlerimizi yayma, ya da diğerlerini takip etme ihtiyacını doğurmaktadır. Aslında internette yorum ve blog yazma gelişiminin öncesinde ana medya ek yayınları ile bu görevi sürdürmektedir. Halkın benimsemediği tüketimleri, önemli hikayeleri kücümseyerek ya da göz ardı ederek bu görevi sürdürmektedir. Mevcut medya genişlemektedir. Yinede blog yazarları önemli bir aktif rol üstlenmektedir. Farklı bakışaçıları ve popüler dedikoduların yayılmasında ve *! David F. Larcker, Sarah M. Larcker, Briyan Tayan, “What Do Corporate Directors and Senior 


Managers Know about Social Media”, The Conference Board, Oct. 2012, ss.1-15. No: DN-V4N20. 
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çoğaltılmasında, olaylar, insanlar, meseleler üzerinde halkın fikirlerini etkileyerek bu görevini sosyal medya içerisinde sürdürmektedir. Katılımcı izleyiciler üretici ve tüketiciler olarak ayrılırken, sosyal medya kültür ve ekonomi alanında etkilerken, paradigma (o değişikliklerini ateslemektedir. Bu nedenle farklı (o alanlardaki akademisyenlerin araştırmalarında niçin sosyal medyayı adres gösterdikleri 


açıklanmaktadır >. 


Sosyal medya ortamları içerisinde bireyler kurum ya da kuruluşlar bilinçli yürütecekleri iletişim stratejileri ile hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı hatta hedeflerine ulaşmayı başarmaktadır. Bilinçli olarak amaca yönelik yürütülecek olan sosyal medya uygulamaları gerek kurumların var olan itibarlarını artırmak, potansiyel ya da var olan müşterilerine ulaşımı sağlarken, kriz dönemlerinde de olaylardan olumsuz etkilenmelerini engellemek ya da kendi lehlerine olayı fırsata çevirme olanağı sağlamaktadır. Burada önemli olan hedef kitlenin yapısının çok iyi takip edilmiş ve analiz edilmiş olmasıdır. Bu yaklaşımla sosyal medya ortamları pazarlama stratejileri ile ticari anlamda değer kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Yürütülecek halkla ilişkiler uygulamaları ile itibar, imaj, kimlik yapılarına güç kazandırırken, prestij, tanınırlık, memnuniyet gibi pek çok olumlu özelliğe hizmet etmektedir. İstenilen imajın yaratılması amaçlanmaktadır. Sosyal medya da amaca yönelik farklı iletişim stratejileri yürütmek gerekmektedir. Sosyal medyada yürütülebilecek iletişim stratejilerine 


değinecek olduğumuz şu şekilde özetleyebiliriz; 


Sosyal Medyada İtibar ve İmaj Yönetimi: Sanal dünyanın kontrol edilme zorluğu pek çok avantajların yanında olumsuzluklarında yaşanmasına hatta itibar kaybı sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Kullanıcıların forumlarda, bloglar ve sosyal ağlardaki fikir ve görüşleri itibarı doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla elektronik ortamdaki itibar yönetimi kullanıcıların egemenliğine geçmektedir. Bundan dolayıdır ki, sosyal ağlardaki, bloglar ve forumlardaki yorumlar, olumsuzlukların 


doğmasına, krizlerin yaşanmasına ve itibarın zedelenmesine neden olabilmektedir. 


” Hyoungkoo Khang, Eyun-Jung Ki , Lan Ye, “Social Media Research in Advertising, Communication, marketing and Public Relations, 1997 - 2010”, Journalism & Mass Communication Quarterly, March 14, 2012, doi:10.1177/1077699012439853 . 
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Alınacak önlemlerin en başında kontrolsüz güç olan sosyal ortamlarda sürekli bilgi akışı 


sayesinde doğru mesajların verilmesi sağlanmalıdır. 


Facebook, Flicker gibi digital sosyal medya, mahsum tüketicilere, markanın anlatılmasında, şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Buna karşın kurumların vaat ettiklerini yerine getirememesi, zor kazanılan marka değerine zarar vermektedir. Sosyal medya kullanıcılara daha fazla fırsatlar sağlarken kurumlar içinde hedef kitleleri ile iletişimlerinde önemli rol oynamaktadır. Kurumların kullanıcıları önemli kılma imajı; kullanıcıların fikirlerinin, düşüncelerinin anlaşılmasında ve markanın bu kullanıcıları hala dinliyor olduğu imajı onların görüşlerini dikkate alması 


anlayışını yansıtmaktadır 


Sosyal Medyada Kriz Yönetimi: Yeni iletişim teknolojilerin gündelik hayata sundukları ile yaşanılabilecek krizlerin önceden sezilmesi zorlaşmaktadır. Halkla ilişkilerin her adımı için geçerli olan sistematik ve planlı olma eylemi yeni 


teknolojilerin yaratabileceği krizlerin de önüne geçilmesini sağlayacaktır. 


Krizler her zaman gerçek yaşamsal dünya içerisinde değil, sanal dünyanın içerisinde fakat gerçek anlamda kurumların yapısı üzerinde etkili olabilecek şekilde gelişmektedir. Yani kriz sosyal medya ortamında kendine yer bulup, kurumların tepkisizlikleri, iletişimsizlikleri yüzünden gerçek dünya da kurumun itibarı ve varlığı üzerinde yıkıcı ya da yıpratıcı sonuçların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. O yüzden 


küçük tartışmalar, fısıltılar halinde başlayan krizler ciddiye alınmalıdır. 


Güçdemir ise kuruluşların bir kriz durumunda internet kriz planlarının şu şekilde olması gerektiğini belirtmektedir; İntranet sanal kriz yönetim merkezi olarak kullanılmalı, web ortamı 7/24 izlenmeli, kriz takımında bir bilişim veya web uzmanı olmalı, kurumsal web sitesinde bağımsız kaynakların linkleri bulunmalı, kurumsal web sitesinde güncel bilgiler olmalı, krizle ilgili forumlarda, sosyal paylaşım ağlarında bloglarda ne tür bilgilerin yer aldığı takip edilmeli ona göre tedbirler alınmalı, kriz 


anında, basit bir isimle yeni bir sayfa açılmalı, sosyal paylaşımlar ve iletişim bilgilerinin 


3 Eun-Kyong Baek, “The Pleasures and Perils of Social Media: A case Study”, Design Management 
Review Volume 21, Issue 1, pages 24-29, March 2010. DOI: 10.1111/).1948-7169.2010.00047.x . 
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olduğu bir veritabanı oluşturulmalı ve kurum web sitesinde çevrim içi bir platform 


oluşturularak gelen sorular anında cevaplandırılmalıdır *, 


Sosyal medyanın artan gücü kriz dönemleri iletişim stratejileri üzerinde de etkisini göstermektedir. Kullanıcıların Facebook, twitter hesapları gibi ortamlar gerek bireysel gerekse kurumsal yaşanılan krizlerin çözümünde kullanılan iletişim 


araçlarından biri haline gelmektedir. 


Sosyal Medyada Pazarlama ve Reklam: Facebok’un yakın zamandaki çalışması 
reklam yaratıcılığının üç adımını kapsamaktadır. Pazarlamacilara göre Facebook 6 
reklam elementini belirlemektedir. 2'si görsel ve dikkate değer diğer dört tanesi, mesaj ve fark edilmesi kolay elementlerdir. Facebook bu değerlendirmeleri uyguladıktan sonra yüksek reytingin 6 elemente göre Pazar başarısını öngörebildiğini belirtmektedir. 
Marka hatırlatma ve çağrışımı konusunda ise imajın merkez bir odağa ihtiyacının olması, markanın belirgin olması ve reklamın markanın karakterine yansıması 


gerekliliği vurgulanmaktadır ”. 


Facebook'taki standartlar ve ölçüm başkanı Sean Bruich'in belirttiğine göre markayla ilgili konular üzerine yayınlanan afişler hafif beğeni düzeylerinden en çok yatırım yapılan hisselere kadar her şeyi etkilemektedir. İnsanların memnun görünmesinin nedeni markayı sevmeleridir. Marka memnuniyeti onların internet bağımlılığının sebeplerinden biridir. Buna rağmen Facebook net bir şekilde marka sahiplerine tam anlamıyla iletişimsel bir görüntü sunmaz. Genelde ilgisiz posterler artan bağımlılığın göstergesi değildirler. Bunun söylenmiş olması güzel hazırlanmış posterlerin önemsiz olduğunu da göstermez. İnsanlardan bir paylaşımı beğenmelerini istemek; beğeni sayısının artması için bir başkasından beğeni yapmalarını istemektir. 
Beğeniler ile karşılaştırıldığında paylaşımlar daha büyük bir yatırımı temsil ederken ve 


az sık görünmektedir. Bu nedenle paylaşımlar pazarlama perspektifi açısından daha 


* Güçdemir, 2012, s. 83. 
35 Creamer Matthew, “Facebook Ads: What Works What doesnt”, Adverstising Age, 18899, 5/14/2012, 
Vol:83 İssue:20. 
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anlamlı olacaktır. Hepsinden önemlisi bu bulgular markanın Facebook'un sanal 


dünyanın merkezini oluşturan arkadaş network?une kaydığını göstermektedir”. 


Facebook aynı zamanda, Like adı verilen bir link yoluyla iki şeyden birini yapmaya olanak tanımaktadır. Eger reklam veren Facebook'ta ticari bir reklam sayfası yaratıyorsa, bu sayfayı Like etmek, Facebook kullanıcısını bu sayfanın bir fan'ı haline getirmektedir. Ayrıca bu link, kullanıcıların reklamı beğenip beğenmedikleri konusunda oylamaktadır. Bu, Facebook toplumunun, sitede gösterilen reklam türlerini kontrol etmelerine de olanak sağlamaktadır. Bir kullanıcının bir reklamı Like etmesi durumunda bunu onun da arkadaşları göreceğinden, diğer kişilerin de bunu Like etmesi söz konusu olmaktadır”. Facebook bu uygulamaları ile kelebek etkisi yaratarak hem mevcut hem 


de potansiyel hedef kitlelerini oluşturan ergenler üzerinde de etki oluşturmaktadır. 


Sosyal Medyada Halkla İlişkiler: Dünyanın en büyük sosyal etkileşim kaynaklarından biri olan sosyal medya halkla ilişkiler uygulamalarında da yerini almaktadır. İki yönlü interaktif iletişim güç kazanmaktadır. Ayrıca kullanıcılara yönelik geniş ve zengin bir alt yapının sağlanması halkla ilişkiler amacına da hizmet etmektedir. 
Kullanıcıların web sitelerini sürekli kontrol etmelerini sağlamak ve sürekliliğin devamı için motivasyona ihtiyaçları vardır. Kullanıcıların mesajı kabul etme çeşitliliğini düşünerek, her tür kullanıcıya yönelik mesajlar hazırlanıp sunulmalıdır. Farklı formatlara uygun ses, müzik, video, yazı gibi farklı şekillerde sunulan mesajlar, her türlü algı yapısına uygun kullanıcılara ulaşmaya çalışmalıdır. Ayrıca oyun, ödül gibi uygulamalarla ise motivasyon artırılmalı ve süreklilik, akılda kalıcılık ve ikna sağlanmalıdır. Kurumun amacına hizmet ederken, kullanıcılarında beklentilerine cevap vermek önemlidir. Bunu sağlayabilmek adına geri bildirimi sağlamak, karşılıklı interaktif iletişimle mümkün olacaktır. Blog ve forum uygulamalarında yer alan bilgiler ise kullanıcıların dikkatini daha da artırmaktadır. Bu sayede sosyal medya hedef kitle ile 


kurumun iletişimini etkin kılmaktadır. Burada unutulmaması gereken bir gerçek de 


3 Creamer Matthew, “How to grow your brand on Facebook”, Adverstising Age, 18899, 5/7/2012, 
Vol:83 Issue: 19. 
” Paul Dunayi Richard Kureger ve Joel Elad, Facebook Advertising for Dummies, Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing Inc., 2011, s.11. 
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sosyal medya içerisinde mevcut ve potansiyel hedef kitlelerin olduğu ortamlarda var 


olmaya özen göstermenin gerekliliğidir. 


Dijital devrim ile halkla ilişkiler departmanları geleneksel medyadaki eşik bekçilerini ekarte ederek bilginin doğrudan kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamaktadır. 
Bu yeni güç ile eşik bekçiliği sorumluluğu halkla ilişkiler sorumlularına geçmektedir. 
Halkla ilişkiler uzmanları sundukları organizasyonlarla ilgili önemsiz bilgileri yayınlama tutkusuna karşı koymalıdır. Uzmanlar kamuoyunun ilgilerine öncelik vermelidir. Halkla ilişkiler uzmanları gerçek, güvenilir ve şeffaf prensipleri savunmalıdır. Bu sadece etik bir zorunluluk değil, aynı zamanda en pragmatik 


stratejidir, 


Sosyal medya üzerinde hedef kitle iletişim konusunda hedeflerin belirlenmesinde açık olmalı ve hangi sosyal medya kanallarının kullanılacağı çok iyi değerlendirilmelidir. Sahip olunan iletişim amaçları doğrultusunda hedef kitleyi çok iyi dinleyerek, hedef kitle ile kurum ya da kuruluşların hikayesi paylaşılmalı, sahip olunan kaynaklar üzerinde durulmalıdır. İletişimi geliştirmek amacıyla; kurumun imajı ve yaratmak istediği algı çerçevesinde kurumun web sitesi en uygun sosyal medya kanalında var olmalı, bloggerlar ile düzenli bir ilişki içerisinde olunmalı, görsel kimlik güçlü tutulmalıdır. Hedef kitle ile kurulacak iletişimde beklenti yaratılarak, kurumla ilgili tüm istekler tedarik edilmelidir. Hedef kitle ile paylaşılan içerik sürekli zenginleştirilerek, iletişimin sosyal medya da da sürekli ölçümlenmesi ve 


değerlendirilmesi gereklidir.” 


Sosyal medyanın insanların iletişim kurmasını, paylaşmasını ve ortak bir şeyler 


yapmasını sağlama yetisi, onun insanlar arası ilişkiler, iş hayatı ve eğitim alanlarında 


38 M. David Dozier, Applying the General Process Model of Content Homogenization to Public Relations 
and Public Information, Global Media Journal Vol. 10, No. 17 (Fal 2010) http://lass.purduecal.edu/cca/gmj/fa 10/gmj-fal0-article4-dozier.htm. 
* Ebru Özgen, “Sosyal Medya ve Halkla İlişkilerde Değişen Medya Anlayışı”, Sosyal Medya Akademi, içinde (9-21) İstanbul: Beta Yayınları, 2012, ss.15-16. 
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kullanımı arttırmaktadır. Sosyal medya, okul projeleri, kilise (cami) gibi bir araya gelme 


ortamlarını ve benzeri toplumsal organizasyonları yapmayı kolaylaştırmaktadır 1.1.4. Sosyal Medya daki Halkla ilişkiler Uygulamaları ve Etkileşimi 


Kullanılan sosyal medya araçları ile sağlanacak çift yönlü iletişim geleneksel kitle iletişim araçlarına fark atmaktadır. Rekabetin olduğu düzende halkla ilişkiler uygulayıcılarının teknolojik gelişimi takibi adaptasyon sürecini devam ettirmeleri artı 


değer kazandırmaktadır. 


Halkla İlişkiler uzmanları bilinçli bir iletişim stratejisi programlayarak kullanıcılara ulaşmaktadır. İletişim stratejisi medyaya bilgi akışını içerirken, aksiyonel olaylarda ise, başarı ve başarısızlığın bağlı olduğu anahtar kitlelere yönelik davranış değiştirme çabalarını içermektedir. Gruning’e göre toplumun durumsal teorisi işbirliği ve diğer organizasyonların yaptığı şeyler, insan yaşamlarını etkilemektir. Bu durum kurum ve hedef kitle arasında fikirsel bağlantının anahtarıdır. Organizasyonel davranışı kamuoyu yaratmasına rağmen organizasyonun etkileyici gücünü fark edemez. Bu nedenle halkla ilişkiler uzmanları ortak fayda ilişkileri kurmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak halkla ilişkiler uzmanları ile dijital medya arasında bi çıkar söz konusudur. En azından sosyal medya erken uyarı sistemi görevi görmektedir. Kurum tarafından sanal alemde tartışma ortamı yaratılmaktadır. Çünkü bireyler arası iletişim akvitizimin ilk adımıdır. Tecrübeli sosyal medya uzmanları organizasyon çevresini görüntülemek için sosyal medyayı kullanmaktadır. Çift yönlü iletişim halkla ilişkilerde en geçerli uygulamadır. Büyük kurumlar odak grupları, saha araştırmaları, örneklem grupları ve kamuoyu anketleri ile sanal bir geri beslemeyi kullanıcılar sayesinde toplayarak toplumdan feedback sağlamaktadır. E-mail ve web posta ile tüketici şikayetleri başka bir feedback yaklaşımıdır. Sosyal medya bu yüzden halkla ilişkiler uygulamalarının en 


zorlu yanını teşkil etmektedir”. 


* Lisa Bosman and Tom Zagenczyk, “Revitalize Your Teaching: Creative Approaches to Applying Social Media in the Classroom”, Edit: Bebo White,Irwin King, Philip Tsang, “Social Media Tools and Platforms in Learning Environments, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, ss. 3.4. 
“| M. David Dozier, Applying the General Process Model of Content Homogenization to Public Relations and Public Information, Global Media Journal, 10 (Fall 2010) http://lass.purduecal.edu/cca/gmj/fa 10/gmj-fal0-article4-dozier.htm. 
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Bireyler diğer kullanıcılar ile iletişim kurmada ya da kurum veya kuruluşlar hedef kitlelerine ulaşmada sosyal medya ortamlarından faydalanmaktadır. Sosyal medya ortamları üzerinden özelikle sosyal ağlar üzerinden faaliyetlerini duyurabilir; kendi topluluğunu olusturabilmektedir. Mikrobloglar sayesinde de aynı hizmetlerden faydalanabilmektedir. Ayrıca bloglar üzerinden hedef kitlelerine ulaşabilir; görüş ve yorumlarını alabilir aynı zamanda diğer bloglara yorum yazarak etkileşime geçebilmektedir. Sosyal paylaşım siteleri de bu anlamda her gün kendini yenilemektedir. Örneğin Facebook bünyesine sosyal medya da yer alan her türlü uygulama eklenerek video görüşmeli konuşmadan, tweet atmaya bütün hizmetleri 


kendinde toplamaktadır. 


1.1.5.Halkla İlişkilerde Kullanılan Sosyal Medya Araçları ve Sosyal 


Paylaşım Sitelerinin Gücü “Facebook" 


Kullanıcılar ya da kurumlar sosyal medyayı etkin kullanabildikleri takdirde, sosyal medyanın gücünü fark etmektedir. Bu gücü elde edebilmek ve seslerini daha geniş bir hedef kitleye, kullanıcıya ulaştırmak için blogları, sosyal paylaşım sitelerini, wikileri, RSS teknolojileri gibi sosyal medyanın farklı araçlarını kullanmaktadırlar. 
Bilgi paylaşımlarını bu uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Sosyal meydanın kapsadığı uygulamalar sosyal ağlar, fotoğraf ve video paylaşım siteleri, bloglar, microbloglar, oyunlar, sohbet odaları, RSS ve wiki'lerden oluşmaktadır. Bunların hemen hepsini kendi içerisinde barındırmayı başarabilen ve günümüzde dünyanın her yerinde kabul gören Facebook, sunduğu hizmetler ile kullanıcıların ilgi ve dikkatini 


çekmeyi başarmaktadır. 


Halkla ilişkiler uygulayıcıları, internet üzerinden ses ve görüntü dosyalarının yollanması, RSS besleme, YouTube, MySpace, Wikipedia, Twitter, Facebook, ve blogları da içeren pek çok sosyal medya aracından faydalanmaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının en geniş ölçüde kullandığı sosyal medya araçları 9097 ile Facebook ve 


%96 ile Twitter ve %64 ile bloglardir*”. Sosyal medya takibi ve katılımı son zamanlarda 


* Regina Luttrell, “ Social Networking Sites In The Public Relations Classroom: A Mixed Methods 

Analysis Of Undergraduate Learning Outcomes Using Wordpress, Facebook, And Twitter”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi, California Institute of Integral Studies, San Francisco, CA, 2012), s.19. 
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halkla ilişkiler ve iletişim uzmanlarının en göze çarpan sorumluluklardan biri olarak 


kendini göstermektedir. 


Sosyal medya uygulamaları zaman içerisinde teknolojik dönüşüm ile birlikte gelen talep ve beklentilere karşılık verebilmek için hızlı bir gelişim katetmektedir. Sabit web sayfalarının kullanıcılar ile buluştuğu Web1.0 teknolojisi, hedef kitlenin isteklerine cevap verebilmek ve rekabet ortamında fark yaratabilmek, farkındalık yaratma adına Web 2.0 teknolojileri ile herkesin içerik yaratmasına imkan tanıyan ve bunların paylaşımını sağlayan interaktif bir hal kazanmaktadır. Sosyal Web'in devamında gelişen web 3.0 teknolojisi ile de etkili bir iletişim için hem bireysel hemde kurumsal 


bazda farklılıkları güçlendirmektedir. 


Web 1.0, tek yönlü bilgi akışı ile çalışan ve çoğunlukla okumaya yönelik tasarlanmış World Wide Web (www)'in ilk versiyonudur. Web 1.0 kullanıcılarının önemli bir kısmı içeriğin tüketicileri olarak ortaya çıkmaktadır. Web 2.0 ise World Wide Web'in kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlayan, okuma ve yazma içerikli versiyonudur. Web 2.0 kullanıcıları, içeriğin yaratıcıları olarak tanımlanmaktadırlar. 


Sosyal ağ siteleri Web 2.0 kapsamındadır”. 


Sosyal medya, Web 2.0 düşüncesi üzerinde kurulu, kullanıcıların birbirleriyle iletişim halinde olması ve bilgi aktarımını sağlayan uygulamalardır. Sosyal medya uygulamaları, multimedya ile olan sosyal ilişkileri, teknoloji ve internet aracılığıyla 


entegre etmektedir”, 


Bloglar, wikiler (herkesin üzerinde istediği gibi düzenlemeler yapmasına izin veren bilgi sayfaları topluluğu), Flickr ve YouTube gibi medya paylaşım siteleri, Facebook, Linked In ve Twitter gibi sosyal ağ hizmetleri interaktif bilgi paylaşımını kolaylaştırırken web 2.0 merkezli uygulamaları oluşturmaktadır. Yalnızca pasif bilgi 


gösterimine olanak sağlayan geleneksel internet uygulamalarından farklı olarak, web 


* Melody Dickerson Swang, “From Facebook To Gradebook: An Examination Of The Relationship Between Teen Use Of Social Networking Sites And Academic Achievement, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, The University of Southern Mississippi, December 2011), s.12. 
“ Brandi L. Stankovic-Rice, “Social Media Strategies To Advance Organizational Change”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pepperdine University, August, 2011), s.58. 
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2.0 siteleri, kullanıcıları için yer alma ve içinde olma imkanı tanıyan platformları 


sağlamaktadır”. 


Anlamsal (semantik) internet genellikle üçüncü kuşak internet düşüncesi (Web 3.0) kapmasındadır ve www’1n yaratıcısı Tim Berners-Lee'nin vizyonudur ve bilginin ortak bir standart içinde anlamının tanımlandığı bir internet evrimidir. Bu vizyon, internetteki bilginin sonsuz şekilde araştırılabilir ve keşfedilebilir olmasını sağlamaktadır. Web 2.071 beğenmeyenler, We 3.0 düşüncesini de beğenmeme eğilimindedirler ve her ikiside yapay kurgulardır. Aynı zamanda internetteki çok büyük miktardaki bilgi kişisel verilere ulaşma üzerine endişeler ve kişisellik mevzuları, 


anlamsal internetin gelişmesine engel teşkil edebilmektedir, 


Hangi teknoloji kapsamında olursa olsun sosyal medya araçları sundukları hizmet anlayışları ile kullanıcıları buluşturmaktadır; kullanıcıların fikir alışverişi yapabildiği ve yorum yazma imkânlarının olduğu ortamları bloglar oluşturmaktadır. 
Kullanıcıların bireysel olarak kullanabildikleri bu ortamlar kurumlar tarafından da hedef 


kitle ile iletişim kurma adına kullanılmaktadır. 


Kurumlar internet ortamındaki kullanıcıların ilgisini çekmek, onlara ulaşmak ve onları kazanmak için çeşitli halkla ilişkiler uygulamalarında şirket bloglarından yararlanmaktadır. Johnson&Johnson, Nisan 2008'de Baby Camp (Bebek Kampı) adlı etkinliğini blog üstünden gerçekleştirmiştir. Johnson'un “Bebek Kampı” projesiyle annebebek konusunda yazı yazan yaklaşık 50 blog yazarının en son ebeveynlik trendleri ve bilgilerini paylaşmaları için bir platform yaratmış ve çeşitli etkinliklerle blogerları bir 


araya getirirken proje başarı ile sonuçlanmıştır”. 


Kurumlar blogları kullanıcılara ulaşmak için kullanırken, kendileri ya da ürün ve hizmetleri ile ilgili haberleri izlemek için de diğer blogları da takip etmektedirler. 


Aynı zamanda bireyler bilgi edinmek ve yorum yazmak içinde blogları kullanmaktadır. 


© H. Vicky Zhao, W. Sabrina Lin ve K. J. Ray Liu, Behavior Dynamics in Media-Sharing Social Networks, Cambridge, United Kingdom at the University Press, 2011, s. 3. 
“© Rob Brown, Public Relations And The Social Web: Using Social Media And Web 2.0 İn Communications, London and Philadelphia: Kogan Page, 2009, s.123. 
47 Güçdemir, 2012, s.98. 
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Diğer bir alternatif bir iletişim aracı RSS'dir. “Really Simple Syndication” olarak tanımlanan RSS, içerik ulaşımına yöneliktir. Bu sistem RSS altyapısına uygun olan sitelerin, siteye girmeden başka platformlar üzerinden takibini sağlamaktadır. 
Kullanıcının RSS listesine eklediği sitelerin yeni içerikleri hakkında bilgi verirken; içeriğe ulaşımıda sağlamaktadır. Google Reader bu sitelerin en bilinenlerindendir *, Kullanıcı ihtiyaç ve ilgisi dışında kalan RSS bilgilerinin kendisine ulaşmasını engelleyebilmektedir. Bunun yanı sıra sadece başlıkların okunması ile kullanıcıya genel 


hatları ile olaydan haberdar olma imkanı tanımaktadır. 


RSS’den temel farkı paylaşımları bilgisayar ekranından okumak yerine, kullanıcılara kişisel bilgisayarlarından ya da Ipod gibi araçlarından dinleyebilmelerine veya izleyebilmelerine imkan tanıyan sosyal medya aracı ise Postcast'dir ” Yan, postcast ses ya da görüntü dosyalarının üye olan herkes için internete yüklenmesi için 


yaratılan içeriklerdir. 


Sosyal medya ortamı olarak Facebook bugüne kadar Amerikan kolejlerinde en popüler sosyal paylaşım sitesi olarak karşımıza çıkarken eğitimciler daha çok Twitter'ı eğitim sürecinin bir parçası olarak kullanma eğilimi göstermektedir. Twitter, her bir gönderi için 140 karakter ile sınırlandırılmış bir iletişim platformudur. Bu platform aynı 


zamanda sosyal ağ oluşturma işlevine de sahip mikroblogları oluşturmaktadır. 


World Wide Web (www) veya basitçe Web ise, dünya çapında İnternet'e bağlı tüm web sitelerinden ibarettir. WWW sadece İnternet ve bilgisayar ağlarının birçok uygulamadan biridir”. Çok geniş bir kullanıma sahip olan www, okul çağındaki çocuklardan uluslararası kurumların en üst karar merkezindeki kişilere kadar herkes 


tarafından bilgi arama ve paylaşım aracı olarak kullanılmaktadır. Web'in en 


48 Nurhan Tosun, İletişim Temelli Marka İletişimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2010, 8.390. 

* Güçdemir, 2012, s.101. 

*R. Junco, G. Heibergert & E. Loken, “The effect of Twitter on college student engagement and 

grades”, Journal of Computer Assisted Learning (2011), 27, s.119—132. 

” Bradley Mitchell., http://compnetworking.about.com/cs/worldwideweb/g/bldef_www.htm. 03.01.2013 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karakteristik özelliği; dağınık ve anonim bir ortam olmasıdır. Dinamik, çok büyük ve 


herkese açık olarak işlem yapmaktadır”. 


İnsan aklının kitle iletişim aracı ile etkileşiminde dakikada yüzlerce komut verebilme yeteneği ile mücadele eden kurgulanmış sistemler ise sosyal medya içerisindeki sanal oyunları oluşturmaktadır. Sanal oyunların konusu, Mario'nun çemberler arasında zıplamasından daha fazlasıdır. Kullanıcıları; sağlık, iş, rehaf, eğitim, 


kültür ve yaşadığımız dünya hakkında kalıcı seçimler yapmaya yönlendirmektedir”. 


Sosyal medya ortamları ergenlerin kişilik oluşumunda kendilerine olan güvenlerin gelişimi sürecinde de deneyim kazanmalarına yardım etmektedir. Özellikle elektronik ortamdaki çevrim içi oyunlar; doğru ve bilinçli kullanıldığında önem verilen ve Zorluk çekilen duyguların tatminini sağlamaya yaramaktadır. Sanal ortamda kullanıcıları eğlendirmek ya da eğitmek amacıyla hizmet sunan oyunlar pek çok amacı da beraberinde taşımaktadır. Kullanıcıların kendilerinden bir şeyler bulduğu ya da olmak istedikleri, hayal ettikleri hayatlara ya da heyecanlara ulaşmak için kullandıkları oyunlardır. 


Sosyal ağlar, çok sayıda kullanıcının bir arada yer aldığı, kişisel kullanıcılar kadar kurum veya kuruluşların da var olduğu ortamlardır. Kullanıcılara görünülürlük sağlamanın yanı sıra, interaktif; çift yönlü simetrik iletişim olanaklarını halkla ilişkiler 


uygulamaları ile kullanıcılara iletebilen ağlardır. 


Sosyal medya insanlar tarafından, iletişim kurma, içerik paylaşma, dosya yükleme ve indirme ve bunları çevrimiçi olarak arkadaşlarla paylaşma amacıyla ve 


güncel haberler ve olup bitenler hakkında kontaktlarıyla iletişim halinde olma isteğiyle 


x? 


kullanılmaktadır. Dolayısıyla, “ sosyal ağ” konsepti, sosyal ağ özellikleri sunan çeşitli 


sosyal medya siteleri formlarında sekillenmektedir™. 


> Halil Özgür Baktır, “Bilgi Yönetim Sistemleri”, Ed.Sevinç Gülseçen, Bilgi ve Bilginin Yönetimi içinde (90-110), İstanbul: Papatya Yayınları, 2012, s.100. 
` Tom Murphy, Web Kuralları, İstanbul: MediaCat Yayınları, 2000, 5.66. 
” Varinder Taprial ve Priya Kanwar, Understanding Social Media, Varinder Taprial & Priya Kanwar & Ventus Publishing, 2012, s.18 ISBN 978-87-7681-992-7. 
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Sosyal paylaşım ağı uygulamaları 1997 yılında kurulan Sicdegrees ile başlamıştır. Site Kullanıcların arkadaş tekliflerini kabul ettikten sonra sitede yapacakları alternatif uygulamaların olmaması ve sitenin farklı etnik kimliklerle buluşma konusundaki yetersizlikleri 2000 yılında sitenin sonunu getirmiştir. 2001'de Ryze.com, iş dünyasındaki profesyonellerin özellikle de yeni girişimcilerin iletişim kurmasını sağlamak üzere tasarlanmış ücretsiz bir toplumsal paylaşım ağı olarak kurulmuştur. 
Ücretli ve ücretsiz üyelik sistemi ile yıllarca hizmet sunmuştur. 2002'de Friendster, insanların yeni arkadaşlarla tanigsmalarina, eski arkadaşlarla iletişimlerini sürdürmelerine ve çevrimiçi içerik paylaşımında bulunmalarına yardımcı olmayı esas almıştır. Friendster’in sonunu hazırlayan en önemli etken ise hızla ünü yayılan ve kullanıcı sayısı artan sitenin kullanıcı sayısının artması ile birtakım teknik ve toplumsal sorunlarla karşılaşmasıdır”. Bu süreci 2003'de Myspace, 2004'de ise Facebook izlemektedir. 2004'de ise Harward Üniversitesi öğrencilerine yönelik hazırlanan Facebook zamanla lise öğrencilerine ve dönemsel olarak herkesin kullanımına sunularak; zamanın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek kendini yenilemektedir. Bu 


yapısı sürekliliğini sağlamada en önemli kriteri oluşturmaktadır. 


Sosyal medya uygulamalarındaki etkileşimlerin doğası gereğince sosyal ağ oluşturma ve toplum yapısı, sosyal medya uygulamalarının etrafında tasarlandığı esas düşünce ve konseptleri temsil etmektedir. Sosyal medya ortamlarında katılımcılar 


tarafından bilgi desteği, duygusal destekten daha fazla aranmaktadır, 1.2. Sosyal Medya Ortamı Olarak Facebook 


Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg Facebook'un amacını, insanların içerik paylaşabilecekleri ve dünyaya bağlanabilecekleri bir araç olarak 


tanımlamaktadır”. 


> Toprak ve diğerleri, 2009, s. 27. 
°° Leena Admane, “ E-patients and Social Media: Impact of Çevrim içi Experience on Perceived Quality of Care”, ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Arizona State University, December 2011), s.54. 
” Philip Luca, “Social Media Dialogue: An Analysis of the Social Media Presence of Selected Fortune 
500 Companies”, ( Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi Liberty University School of Communication 
Studies September 5th, 2011), s.14. 
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Facebook, “insanların arkadaşlarıyla, aileleriyle ve iş arkadaşlarıyla daha etkin bir şekilde iletişim halinde olmalarını sağlayan sosyal bir araç” olarak ifade edilmektedir. Dünya çapında, 800 milyondan fazla kullanıcısı ile Facebook.com bir 


numaralı sosyal medya ağıdır”. 


Facebook'un misyonu, insanların yani kullanıcılarının güçlerini paylaşma ve dünyayı daha açık ve bağlanabilir olmasıdır. Facebook milyonlarca insana her gün, arkadaşlarını takip etme, sınırsız sayıda fotoğraf yükleme, link ve videolar paylaşma ve tanıştıkları insanlar hakkında daha fazla bilgi edinme amacıyla kullanıma 


sunulmaktadır”. 


Facebook kullanıcıları, kendilerini ifade etmeye ve kişilikleri hakkında sinyaller vermeye yarayan bir profil yaratmaktadır. Facebook kullanımı içerisinde öncelikle arkadaş edinmeye, Facebook gruplarına katılmaya, fotoğraf yayınlamaya çalışmaktadır. Ortalama bir kullanıcı, 60 sayfa, grup ya da organizasyona üyedir (Facebook.com). Silverman'ın araştırma bulgularına göre, öğrenciler müşterek ve toplumun bir parçası olarak Facebook gibi sosyal ağların faydalı olduğunu belirtmektedir. Öğrenciler yalnız olmadıklarını hissetmek ve kendilerine benzeyen insanlarla iletişim halinde olmak istediklerinde sosyal medya içerisinde de sürekli 


etkileşim halindedir” 


Facebook kullanıcısı olan kurumlara; ağlarını genişletme, potansiyel müşterilerle ve diğer hedef kitlelerle iletişim kurma, blog gönderileri, resimler ve videolar yoluyla işletme bilgilerini paylaşma imkan vermektedir. Üyeler arası bağlantı imkanı tanırken, kişisel profillerin düzenlemesinden, arkadaşların duvarlarına mesaj yazılmasına kadar pek çok uygulamaya müsade etmektedir. Bireysel kullanıcıların bu uygulamalardan faydalanabilmesi gibi kurumsal kullanıcılar da hedef kitlelerine ulaşmada bu uygulamaları iletişim stratejileri gereği kullanabilmektedir. Bunların ilk 


uygulamalarını tüzel bir kişi gibi Facebok hesabı açan kurumlar oluşturmaktadır. 


> Facebook. (2011). Statistics. Retrieved February 20, 2011, from http://www.Facebook.com/press/info.php? statistics. 
” Shanon J.O’Brien, “Facebook And Other Internet Use And The Academic Performance Of College Students”, ( Yayınlanmamış Doktora Tezi The Temple University Graduate Board, May, 2011), s.28. 
*“ Meredith K. Metsker, “Facebook: A Facilities Of College Student Involvement, ( Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi Californiya Üniversitesi, Fullerton, Ağustos 2011), s.22. 
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Facebook tüm sitenin profil sayfaları engellenmeksizin kolay gezmeyi sağlacak şekilde düzenlendiğini belirtmektedir. Sitenin en popüler özelliklerinden birisi de resim uygulamasıdır. Albüm ve resimlerini yüklemeyi olanaklı kılmaktadır. Haber yemleri kullanıcılara arkadaşlarıyla iletişim sağlamada kolay bir yol sağlamaktadır. Eski okul arkadaşları ya da iş arkadaşlarıyla yeniden bağlantı kurmayı kolaylaştırmaktadır. 
Facebook'un zayıf taraflarının başında gizlilik konuları gelmektedir. Bununla birlikte profil duvarına bir kullanıcı gönderi yolladığında bir başka kullanıcıya not gönderildiğinde ya da bir grup gönderisi alındığında e-mail uyarıları kullanıcıları siteye geri dönmeye zorlamaktadır“. Her ne kadar eksik yönleri olsa da Facebook yönetimi bütün eksiklerini gidermek ve kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap vermek adına kendini 


sürekli olarak yenilemektedir. 


Facebook, aşırı derecede kullanışlı olanlardan en işe yaramaz olanına kadar çok geniş bir yelpazede ekstra uygulamalar sağlamaktadır. Kullanıcılar Facebook'u önemli ölçüde arkadaşlarıyla iletişim halinde olmak amacıyla kullanmaktadır. Facebook sayfaları üzerinden gönderebilecek pek çok sanal sarılmalar, kokteyller ve başka vahşi ve manyakça şeyler bulunmaktadır. Facebook aynı zamanda, sayfanızı güncellemek ve kişiye özgü hale getirmek için “uygulama” adı verilen pek çok olanağı sağlamaktadır. 
En popüler uygulamalar arasında organizasyon, etkinlik düzenleme (seminer, teleseminer/internet tabanlı seminerlerin paylaşımı), videolar (Youtube yoluyla otomatik güncelemelerle ya da tek tek yükleme yoluyla iş videolarının yüklenmesi), fotoğraflar (ürünlerin, organizasyonların, kitap kapaklarının ve diğer sanal paylaşımların fotoğraflarının paylaşımı), grup oluşturma (ortak ilgi alanlarına sahip kişilerle buluşmak ve iletişim halinde olmak için alanlar yaratması), yayın (arkadaşlarla makale paylaşma imkanı sunması), blog ve RSS besleyici (Twitter ya da diğer bloglarda ilan paylaşımlarını Facebook sitenizde otomatik olarak paylaşılması), Linked In üyesi iseniz, profil sayfanızda bununla ilgili bir kısayol yaratmaktası, Facebook arkadaşlarınız 


için doğum günlerinde otomatik sanal kartlar yaratma ve ziyaretçilerin Facebook 


6l Akar, 2011, 8.137. 
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hesaplarına kolayca erişimini sağlayacak şekilde diğer sitelere Facebook rozeti/işareti 


koyma yer almaktadır“ 


Sosyal medya, müşteriler ve muhtemel müşterilerle ilişkiler kurma ve iletişim halinde olma olanağı sağlayan araçlardır. Telefonun, direkt postanın, reklam basmanın, radyonun, televizyonun ve reklam panolarının yaptığı şeyi yapmaktadır. Ancak, potansiyel olarak bunlara nazaran daha etkin bir yoldur“, Facebook bunun en güzel örneğini oluşturumaktadır yani sosyal medya geleneksel medyanın ve benzer medya ortamlarının bütün özelliklerini içinde barındıran yapısı ile doğru kullanım ile gücünü 


artırmaktadır. 


Bugün Garanti Bankası, Bonus Kart, Anadolu Sigort, Guess jeans, Burger King, Toyota, Adidas, Coca Cola gibi kurumlar sosyal ağları kullanarak çevrimiçi hayranlar ve gönüllü marka elçileri yaratmakta ve onların işbirliği ile halkla ilişkiler 


etkinlerini bu ortamlarda uygulamaktadır” 


Facebook bireysel bazda ise var olan arkadaşlıkları pekiştirebileceği gibi yeni arkadaşlıkların oluşmasına da zemin hazırlamaktadır. Burada önemli olan bu ilişkilerin çok sayıda, sık ve kısa süreli olarak gelişmesinden dolayı kullanıcıların kendilerini kabul ettirmek, dikkat çekmek ve sürekli bir etkileşimin sağlanmasına yönelik daha 


seçici ve stratejik hareket etme gerekliliğidir. 
1.2.1. Facebook’un Yükselişi 


Günümüzün en popüler internet sitesi olarak Facebook, 500 milyondan fazla kullanıcı sayısı ile Amerika'nın bugünkü toplam nufüsundan daha fazla sayıda kulanıcıya sahiptir. Hatta, eğer Facebook bir ülke olmuş olsaydı, dünyanın en kalabalık 


üçüncü ülkesi olacaktir.. Günümüz rakamları ile bu oran bir milyara ulaşmak üzeredir. 


€ Gail Z. Martin, The 30 day Result Guide to making The Most Of Twitter, Blogging, LinkedIn, and Facebook, USA, Career Press, 2010, s.68. 
“ Lon Safko, The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies For Business Success, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2010, s.5. 
& Özlem Asman Alikılıç, Halkla İlişkiler 2.0, Ankara: Efil Yayınları, 2011, s.38 
65 Evan Carroll & John Romano, Your Digital Afterlife: When Facebook, Flickr and Twitter Are 
Your Estate, What’s Your Legacy?, USA, New Riders Voices that Matter, 2011, 5.134. 
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Facebook'un künyesinde isim, yaş, cinsiyet, iş tecrübesi, çalışma aralıkları, uzmanlık alanları, eğitim durumu gibi bilgiler yer almaktadır. Ayrıca kayıt işlemi oldukça basittir. Sunulan bilgiler ile günlük kullanıcıların yanı sıra profesyoneller ve iş 


dünyasının içerisinde olan kullanıcılara hitap etmektedir. 


Facebook'un bu kadar yaygın olmasının nedeni ünlü kişilerin bu toplumsal paylaşım ağında hesap açması, eski okul arkadaşlarını yeniden bulmak amacıyla, bireylerin etiketlenmiş fotoğraf albümlerini yüklemesi, gündemdeki olaylarla ilişkili olumlu ve olumsuz görüş bildiren grupların oluşturulması ve görsel işitsel malzeme 


paylaşımı sayılmaktadır", 


Petersen'a göre kullanıcıların özellikle sosyal ağlar ve paylaşım siteleri gibi platformlarda özgün içerik üretimi, içeriğe yorum yaparak katkıda bulunma, mevcut içeriği paylaşma, içeriği etiketleme gibi uygulamalar; platformlardaki içeriği başka içerik ve uygulamalarla, hizmetlerle, kişisel bilgilerle ve tercihlerle, bireylerin sosyal çevreleriyle ilişkilendirilmektedir. Sosyal medyanın bu noktada tercih edilir olmasının nedeni; kullanıcı ya da kullanıcı topluluklarının tercihleri, beğenileri ve bunun sosyal 


çevreyle paylaşılmasıdır”. 


Facebook 2007'de Türkiye'de ilk kullanılmaya başladığında insanlarda yarattığı ilk etki izi kaybedilen arkadaşları bulmaya yöneliktir. Arkadaşları, birbiri ile daha kolay iletişime geçirmekte ve ne yaptıkları ile ilgili olarak takip imkanı tanımaktaydı. Facebook kullanıcı sayısının artması ve nimetlerinin cezbedici olarak algılanması kurumlarında önceleri bireysel kullanıcılar gibi profil oluşturmalarına imkan tanımaktadır. Sonraları kurumların talepleri Facebook tarafından “grup” oluşturma anlayışını geliştirmiştir. Gruplar sayesinde belli ilgi alanı olan insanların iletişime geçmesini sağlamıştır. Grup üyeleri arası mesajlaşmaların artması zamanla SPAM’lara dönüşünce Facebook gruplara sınırlama getirirken; “sayfa”ları gündeme getirmiştir. Sayfalar ilgi duydukları marka ve kurumları “beğen”lerden oluşan farklı 


işlevsel, yönetilebilir ve kişisel hesaplara daha çok benzeyen bir yapıya sahiptir. Bu 


© Güçdemir, 2012, s.54. 
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gelişim kurumların Facebook'taki sayfalarının beğenen sayısını arttırma ve pazarlama süreçlerinin entegre edilmesini hızlandırmaktadır. Bu durum sosyal medya ortamı olarak Facebook'taki kurumların pazarlama ve iletişim stratejileri konusunda sosyal medya uzmanlarına ihtiyacını doğurmaktadır”. Bu gelişmeler yeni ve gelişmekte olan sosyal ağların yelpazesine her geçen gün yeni hizmetler ekleyerek kullanıcıların 


hayatında vazgeçilmez kılınmaktadır. 


Resmi Facebook içerisinde kullanıcılara sunulan hizmetler belli bir disiplin 


halinde sunulmaktadır”; 


° Zaman Tüneli: Kullanıcılarına, daha fazla önem verdikleri olay ve güncellemelerin daha iyi bir şekilde ortaya konmasını sağlayan yeni bir tür profildir. Kullanıcılar, profillerinde yayımlanacak bilgi ve paylaşımları istediği 


gibi belirleyebilmekte ve dilediklerini gizlemektedir. 


. Etkinlik habercisi (Activity log): kullanıcıların, Facebook'a ilk girdikleri tarihe dek bugünden geri gidebilme ve paylaşımlarını inceleme olanağı 


tanımaktadır. 


o Haber akışı (Newsfeed): Arkadaşlarla ilgili son güncellemeler, 


paylaşımlar ve beğeniler konusunda başlıca haberleri sunmaktadır. 


° Fotoğraf ve videolar: Her gün 300 milyondan fazla fotoğrafın paylaşıldığı Facebook, en popüler fotoğraf paylaşma alanlarından birini 


oluşturmaktadır. 


° Gruplar: Gruplar, Facebook kullanıcılarının, ortak bir konu 


üzerine tartışabilmelerini olanak sağlayan özel alanlardır. 


Bu sürece her geçen gün hedef kitlenin beklentileri ve istekleri dikkate alınarak 


yeni bir hizmet eklenmektedir. Facebook gelişimiyle yedi milyondan fazla uygulama ve 


63 Salih Seçkin Sevinç, Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya, İstanbul: Optimist Yayınları, 2012, 
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web sitesi, Facebook bünyesine entegre olmuştur. Kullanıcı sayısı bir milyara 


ulaşmaktadır”. 


Bu tablo Facebook’un kullanıcıların hayatında yer edinmek için sunduğu hizmetlerin ve bilinçli stratejinin en güzel örneklerindendir. Facebook atmış olduğu her adımı ya da kullanıcılarına sunacağı her uygulamayı kullanıcı feedbackleri doğrultusunda yönlendirilmektedir. Kullanıcıların beklenti istek ve arzularına göre sunma amacını gütmektedir. Hazırladığı her yeni uygulamanın kabulü konusunda kullanıcıların geri dönüşümleri ile hizmetlerin devamlılığına ya da değişikliklerine yön 


vermektedir. 
1.2.2. Facebook’un Kişiselleşmesi 


Jean Baudrillard, “Nesneler Sistemi” adlı kitabında nesnelerin kişiselleştirilmesine değinmektedir. Kisisellestirilmis nesnelerin psiko-sosyolojik süreçte bir yandan bireysel talebi karşılayan; diğer yandan ise kültürel sistem olarak adlandırılması gereken bir farklılıklar sistemi olduğunu belirtmektedir. Bu süreç zihinsel bir yapıyı oluşturmaktadır. İşlevsel boyutu ile statü farklılıklarının önüne geçmektedir. Çok sayıda sunulan seçenekler karşısında, yalnızca alınması gerekeni almakla yetilmeyen bireyi, diğerlerinden farklı olmak adına seçime sürükleyen; bireylerin kendisiyle bütünleşmelerini sağlayabilecek kişisel bir tavır sergilemektedir”. 
Bu noktadan hareketle Facebook'un da kişiselleştirilmiş nesneler kategorisinde değerlendirilmesi o mümkündür. Hem kullanıcıların o talepleri (o doğrultunda yönlendirilmesi, hem de kendine has bir yapısının oluşması bunun bir göstergesidir. 


Facebook her geçen gün geliştirdiği yeni uygulamalar ile kullanıcılarına ulaşmaktadır. 


Facebook sürekli olarak daha fazla özellik sunarken en popüler uygulamaları içerisinde; arkadaş bulma, yeni arkadaşlar edinme ve gruplara katılma, yapacak bir şeyler bulma, kendini ifade etme (kurum ya da markanın ifade edilmesi), e-posta, paylaşımlar, bloglar, fotoğraflar, videolar, fan sayfaları, sanal hediyeler, 


organizasyonlar gibi uygulamaları sunmaktadır. Ayrıca çocukların ya da diğer önemli 


79 Yıldırım, 2012, s.249. 
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kişilerin hayatlarını dikkatle izleme, alışveriş yapma ve iş bulan aracı kurumları keşfetme gibi işe alım sürecinde bireyin nasıl sunulduğu konusunda benzer özellikler 


göstermektedir”. 


Facebook kullanıcıları karşılıklı etkileşimin pasifliğe göre daha tanımlayıcı, daha organize eden ve daha net, belirgin özelliklere sahip olduğunu belirtmektedir. 
Canada’da Radyo Televizyon ve Telekominakasyon birliğinin araştırmasında Facebook kullanımının boş zaman aktivitesi olmaktan ziyade karşılıklı bir iletişim olduğu belirtilmektedir. Bu terim interaktivizim olarak yani karşılıklı etkileşim olarak literatüre 


kazandırılmaktadır ”. 


Facebook ortamında her kullanıcı kendi beklentilerine, isteklerine göre uygun uygulamaları tercih edebilmektedir. Bu kullanım genellikle çok yakın arkadaşlarıyla iletişim kurmak şeklinde cereyan etmektedir. Ayrıca pek çok kullanıcıya göre farklı belki de anlamsız ve saçma gibi gelen uygulamalara yer verilmektedir. Fakat bunlar arkadaşlar arasında eğlence ortamı da yaratmaktadır. Diğer yandan Facebook "uygulamalar" adı altında harika seçenekler de sunmaktadır. Bu ekstra hizmetler ya da seçenekler Facebook sayfalarının özelleşmesini sağlamaktadır. Facebook kullanıcıları tarafından benimsenen uygulamalarını sürekli olarak geliştirmektedir. Ayrıca farklı 


seçeneklerin eklenip, silinmesine ortam yaratmaktadır”, 


Facebook, kullanıcılarına profil yaratma, arkadaş ekleme, resim ve video paylaşma, mesaj alma ve yollama, yorumlar yapma, gruplara ve organizasyonlara katılma olanağı sağlamaktadır. Facebook kullanıcıları, kişileri isimlerine, yerlerine, çalışma alanlarına veya okullarına göre araştırabilir ve onlara Facebook'ta arkadaş olma talebi yollayabilmektedir. Facebook aynı zamanda kullanıcılarının kendi kişisel e-posta listelerini, diğer Facebook kullanıcıları için araştırmasına olanak sağlamaktadır. Kişisel ayarları (o sayesinde, Oo istemedikleri kişilerin profillerine erişimlerini de engelleyebilmektedir. Ayrıca Facebook'un kullanımı sadece bireylerin değil aynı ” Kent Joshi&Patrice-Anne Rutledge, Using Facebook, Indianapolis, Indiana: 46240 USA: Pearson 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zamanda kurumların da tüzel bir kişi gibi sunulduğu kişiselleştirildiği bir iletişim aracı 


olarak kullanılmaktadır. 


Apple'ın kurucusu olan Steve Jobs, sosyal medayanın yenilikçi, mucit ve oyundeğiştirici yapısı ile ebeveynlere ve ergenlere yeni bir şeyler öğrettiğini ifade etmektedir. Jobs, yapılan işten hoşlanılması için ebeveynlerin değişik şeyler denemede ergenleri desteklemesini ve ergenlerin sevdiği şeyleri yapmalarına izin vermeleri gerektiğini belirtmektedir. Jobs'a göre, Ergenlerin deneyim ve yaratıcılık konusunda teşvik edinmesi gerektiğini, düşünme, hissetme, parçalarına ayırmak ve sonrasında birleştirmek üzere hatta farklı malzemelerin kullanımlarına izin verirken ergenlerin ebeveynleri şaşkına çevirip sorunu çözeceklerine inanmasının sağlanması üzerinde durulması gerektiğini belirtmektedir. Ergenleri dinlemek ve ergenlerin istediklerine, söylediklerine, amaçlarına ve düşüncelerine kulak vermek, her ergeni kendi içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Ebeveynlerin de çocuklarını komşunun oğlu, kuzenin kızı ile kıyaslaması yerine çocuklarının hırslı olduğu konularda onları harekete geçirip, o alanda parlamasını sağlayacak şeyler konusunda yardımcı olması gerekmektedir. 
Başarının karşısında denemelerde bulunma, hata yapmaya yönelik iyimser ve umutlu olmayı modellemek gerekmektedir. Steve Jobs'un kişisel bilgisayar ve animasyonun ilk örneği olan Toy Story'i icadı ve bunun gelecek yüzyılın en büyük devrimi olduğu güzel bir örnek olarak akılda tutulmalıdır”. 

Steve Jobs'un ifadeleri Facebook'un kullanımında yeni kimliklerin oluşturulması, imajların çizilmesi, düzenlemelerin yapılması sürecinde Facebook'un kişiselleştirildiğine dair göstergeler barındırmaktadır. Facebook'u anlamaya yardımcı 


olacak bir diğer konu ise kullanıcıların dağılımıdır. 
1.2.3. Facebook'ta Kullanıcı Dağılımı 


Sosyal medyaya katılanların sayısı her geçen gün artış gösterirken aynı zamanda sosyal medya uygulamalarına olan ilgi, uygulama çeşitleri ile değişim 


sergilemektedir. 


7 http://www.drrobynsilverman.com/parenting-tips/7-lessons-the-life-of-steve-jobs-can-teach-our- 
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İnternet kullanıcılarının neredeyse tamamına yakını (%95) sosyal medyaya üyedir. Dünya da 800 milyon kullanıcısı olan Facebook'un Türkiye'deki toplam kullanıcı sayısı ise 35 milyonu bulmuştur. Türkiye'de her gün Facebook'u ziyaret edenlerin sayısı yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşmaktadır. Facebook üyelerinin yüzde 50'si her gün, yüzde 80'i ise her hafta siteye girmektedir. Facebook site gelirinin yüzde 99'unu çevrim içi reklam ve pazarlama kampanyaları oluşturmaktadır. Facebook’ ta 


günde ortalama geçirilen süre 70 dakika olarak belirtilmektedir”, 


Dünya da çevrimiçi olan ergen kullanıcıların 093'ü 12 ve 17 yaş aralığındadır. 
Bunların %69’u kendi bilgisayarlarından internete bağlanmaktadır. 4063'ü her gün çevrimiçi olmaktadır. Ergen kullanıcıların %27’s, kendi telefonlarından internete bağlanmaktadır. Ergen kullanıcıların %24’t oyun konsullarında çevrim içi olmaktadır. 
Dolayısıyla ergen kullanıcıların 073'ü sosyal ağları kullanırken; ortalama olarak Facebook'taki arkadaş sayısı 201'dir. Facebook'ta arkadaşlarının duvarlarına yorum yazanların oranı %86 iken, “083'ü arkadaşlarının resimlerine yorum yapmaktadır. 
Arkadaşlarına özel mesaj gönderenlerin oranı ise 9066'dır. Grup mesajı gönderenlerin oranı %52 iken mesaj yazmak için Facebook kullanım oranı ise *058'i oluşturmaktadır. 
Facebook'ta ergenlerin neler yaptığına bakacak olduğumuzda; 9055'i kişisel bilgilerini vermekte ve “29'u başkaları hakkında utandırıcı fotoğraflar ya da söylentiler yayınlamaktadır. Tanımadıkları, yabancı insanlarla iletişim kuranların oranı ise %29’dur. İzin almaksızın diğer kullanıcılar hakkında özel ve gizli bilgileri paylaşanların oranı ise %24’dür. Bilgi akışını hava atmak ya da birilerine şaka yapmak adına 


kullananların oranı ise %22’dir’’. 


Türkiye'de ise 2009 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 yaş grubu olup, son üç ay içerisinde internet kullanan bireylerin %72.4’ti e- posta göndermek ve almak, 9070'i 


gazete-dergi okumak, *057.8'i sohbet odalarında mesaj ve anlık ileti göndermek, 


76 http://www.dijitolog.com/2011/10/marketing-pr-araci-olarak-sosyal-medya-1-yazi-dizisi/, 10.10.2011 
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“056.3'ü de oyun, müzik, film, görüntü indirmek ya da oynatmak için interneti 


kullanmaktadır, 


Diğer yapılan araştırma ise ComScore 2010 Ocak ve 2011 Ekim tarihleri arasında değişen sosyal alışkanlıklar ve sosyal medya kullanımındaki artışı analiz etmektedir. Sosyal ağ kullanıcıları dünyadaki çevrim içi nüfusun yüzde 82'sini oluşturmaktadır. Yani insanlar internete kavuşur kavuşmaz sosyal medyayı kullanmaya başlamaktadır. İnternette geçirilen zamanın yüzde 19'u -yani her beş dakikanın yaklaşık bir dakikası- sosyal medya da harcanmaktadır. 2007 yılının Mart ayında bu oran yalnızca yüzde altıydı. Sosyal medya kullanma alışkanlıklarında coğrafi ve demografik farklılıklar göze çarpmaktadır. İnternette en fazla zaman geçirilen ülkeler sıralamasında İsrail ilk sırada yer alırken Arjantin ve Rusya onu takip etmektedir. Türkiye ise dördüncü sırada yer almaktadır. Tüm bölgelerde kadınlar sosyal medya da erkeklerden daha fazla zaman geçiriyor. Facebook, Microsoft ve Google sitelerinden sonra dünyadaki en büyük 3'üncü web portalıdır. Şu anda dünyadaki global kitlenin yüzde 55’ine ulaşmış durumda ve sosyal medya da geçirilen ortalama her 4 dakikanın yaklaşık 


3 dakikası Facebook'ta geçirilmektedir”. 


İnternette yüzlerce sosyal ağ sitesi mevcuttur. Buna karşılık, Facebook gençler, üniversite öğrencileri ve ergenler arasında en popüler olanıdır”, Sosyal medya kullanıcıları sosyal paylaşım sitelerinde gerek bireysel nedenlerden ötürü gerekse kurumları ile var olmak adına paydaşlarına ya da var olan ya da potansiyel müşterilerine ulaşmak için profil oluşturmaktadır. Bu ortamlarda karşılıklı ve etkileşimin yoğun olabileceği bireysel ya da kurumsal bazda gruplar da oluşturulmaktadır. Dolayısıyla sosyal medya da her hedef kitlenin kendi beklenti, istek ve ihtiyaçlarına cevap 


verebilmektedir. 


MySpace ve Facebook gibi çevrim içi sosyal ağ siteleri, insanların birbirleriyle 


iletişim kurması ve bilgi paylaşımı açısından popüler platformlar haline gelmektedir. 


78 Gürdar Ülger, “Siberalemde Çocukluğun Yeniden Üretilmesi”, Ebru Özgen ve Tolga Kara (Ed.), 
Sosyal Medya Akademi, içinde (285- 332) İstanbul: Beta Yayınları, 2012, s.300. 
” http://www.campaigntr.com/2011/12/30/1472/sosyal-ag-kullanimi-nereye-gidiyor/, 30.12.2012. 
8 Lenhart, Purcell, Smith, & Zickuhr, 2010'den aktaran Shanon J.O’Brien, “Facebook And Other Internet 
Use And The Academic Performance Of College Students”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, The Temple University Graduate Board, May, 2011),s.26. 
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Çevrim içi bir sosyal ağ içerisinde fotoğraflar paylaşıp, mesajlar yollamak gibi faaliyetlerde bulunan kullanıcı, arkadaşlar arasındaki çevrim içi etkileşimleri ile çevrim içi ortamda var olmaktadır. Kendi markalarını duyurabilmek ve tanıtabilmek adına 


kurumlar da sosyal medyayı bir araç olarak daha fazla kullanmaktadırlar*", 


Ergenlerin Facebook kullanımı geniş ölçüde yaygın ve kabul edilmiş bir öncelik olarak görülmektedir. Facebook'un gençler üzerindeki etkisine yönelik yapılan çalışmalar devam etmektedir. Mevcut istatistikler gençlerin Facebook'u çok çeşitli 


amaçlar için kullandığını ortaya koymaktadır”. 
1.2.4. Facebook'ta Ergen Kullanıcı 


İnternetin büyülü dünyası zaman içinde hızlı bir şekilde ergenler üzerinde etkisini göstermektedir. Boş zamanları değerlendirmek, ödev yapmak için kullanılan internet kullanıcılarını; ergenleri her çeşit bilginin yer aldığı kocaman bir deryanın içerisine sürüklemektedir. İnternet bağlantısına sahip olmayanlar için internet kafeler aracılığıyla ergenleri kendine çeken bu büyülü dünya ergenlerin hayatında zamanla boş zamanları değerlendirme aracı olmaktan çıkıp hayatın vazgeçilmezleri arasına 


girmektedir. 


Ergenlik dönemi farklı kuramcılar tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır; ergenlik dönemi ortama olarak 12 ve 18 yaş aralığını kapsamaktadır. Psikanalitik ve Psikoseksüel kuram açıdan kişilik ve gelişim inceleyen Freud ergenlik dönemini Genital dönem ve genital hazların yoğunlaşmaya başladığı dönem olarak ifade etmektedir. 
Psikososyal gelişim kuramcısı Erik Erikson ise ergenliğin kimliğe karşı rol karışıklığı dönemi olduğunu söylerken, Robert Havighurst ise ergeni geleceğe yönelik toplumsal sorumluluklara hazırlanma o süreciyle (o tanımlamaktadır. Elkind ise ergen merkezciliğinden söz etmektedir. Bu süreçte ergen özel ve biricik olduğunu hissederken, kendine hayran olma ile eleştirme arasında gidip gelmektedir. Düşünce ve söylediklerinin en doğru olduğunu, herkesin kendisiyle uğraştığını ve onu takip ettiğini *! William J. Gauvin JR., “Providing Anonymity For Online Social Network Users”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Massachusetts Universitesi, Subat 2011), s.iv. 

* Seth J. Powless, “College Student Satisfaction: The Impact of Facebook and Other Factors”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Doctor of Philosophy, University of Toledo, Higher 


Education, 2011.s.97. 
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kimseye yaranamadığı gibi duygularla hareket etmektedir. Bilişsel gelişim kuramcısı Piaget ise ergenliği dengelenme dönemi, adaptasyon, olayları özümseme ve uyum 


gösterme süreci olarak ifade etmektedir” 


Bireyin başkalarından farklı gözlenebilir, ölçülebilir farklılıklar kişiliğini oluştururken; kişiliğin gelişimi ve yerleşimi 20'li yaşlara denk sürmektedir. 
Yetişkinliğin gelişim evrelerinde, insanın gerçek kişilik özellikleri ve benlik kavramı yerleşmektedir. Birey bedensel, bilişsel, duygusal, toplumsal, geleneksel, kalıtsal ve cinsel özelliklere göre benliğini oluşturmaktadır. Benliğin oluşumu çevreninde etkisiyle bütünlük, ayırt edicilik, tutarlık, yapılanmışlık, uyumluluk ve diriklik gibi unsurların 


etkileşimiyle kişiliğin oluşumunu gerçekleştirmektedir **. 


Ergenliğin en belirgin özelliklerinden biri yetişme çağında olan bireyin içe kapanma, suskunlaşma, can sıkıntısı, aile bireyleri ile çatışma yaşama, arkadaşlarına kendini beğendirme çabası gibi sürekli bir olumsuz, negatif modda hareket etme eğilimidir. Yaşadığı sorunların üzerinden gelebilmek için ergen aynı zamanda çevresindekileri yakından takip etme, takdir ve beğeni kazanma çabasındadır. Arkadaş çevresi içerisinde var olmak ve kendini kabul ettirmek için özel çaba sarf eden ergen; sosyal medya ortamlarını (Facebook'u) bunun için önemli bir araç olarak kullanmaktadır. Gerek yaşadığı sorunlardan kaçıp sahip olmak istediği yaşama yönelik bir profil oluşturmak, gerekse arkadaş çevresinde var olmak gibi farklı nedenlerle kullanılan sosyal medya ortamları zamanla, süreklilik arz eden eylemlerle ergenlerin bağımlılık kazanmasına neden olmaktadır. Bağımlılık, ergenlerin korku ve endişelerinden kaçışı, yalnız kalma isteği, kendini gerçekleştirme ve gösterme ihtiyacının tatmin edilmesi, gerekli durumlarda kimliğin ve etkinliklerin gizlilikle yürütülmesi, ebeveynlerce fazla kontrol edilemeyen bir alan olması, güven lanse etmesi ergenlerin özgürce hatta bazen limitsizce zaman harcadıkları ve sonucunda bağımlılık yaşamalarına neden olan bir süreci kapsamaktadır. Bütün bunlar Erik Erikson'un 


ergenlik evresi tanımı ile uyuşmaktadır. 


$3 http://members.comu.edu.tr/ozerd/GLS-KURAMLAR. pdf, 18.06.2012. 
%4 İbrahim Ethem Başaran, Örgütsel Davranış, Ankara: Ekinoks Yayınları, 2008, s:59. 
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Erikson, ergenlik döneminde bireyin “ben kimim ve ne olacağım?” sorularına cevap aradığını belirtmektedir. 12-18 yaş aralığını ergenlik dönemi olarak tanımlarken, kimlik arayışı ve kimlik bunalımları içinde olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda arkadaşların etkisi altındadır. Erikson'a göre ergen; bedensel ve fiziksel görünümü ile aşırı derecede ilgili, ani duygusal değişimler ve kararsızlık sergileyen, başkaldırıcı ve tepkisel davranışları olan, kimlik arayışı içinde ( Bağımlılık-Bağımsızlık, marka tutkunluğu, özdeşim modelleri, gel-geç hevesli olma), arkadaş gruplarına yönelen, çalışmaya az istekli ve meslek seçiminde kararsızlık yaşama eğilimleri 


sergilemektedir”. 


Erik Erikson bu dönemi ergenlik gelişmelerinin ve sıkıntılarının yaşandığı evre olarak belirtmektedir. Birey bu dönemde, kendi beceri, yetenek ve özellikleri konusunda güçlü fikirler yaratmaktadır. Kendilerini diğerlerinden farklı kılma mücadelesi içerisindedir. Üstlendikleri görevleri başaramazlar ise rol karmaşası içine girip, kendi rollerini diğerlerinden ayıramamaktadır. Bu süreçte birey kimlik arayışında karmaşa içerisinde olduğundan bazı radikal gruplara, davalara ve ideolojilere katılabilmektedir. 
Bu durum bazen uyuşturucu ve alkol bağımlılıklarına kadar uzanmaktadır. Burada önemli olan ergene aile ya da çevrenin daha sakin, sevecen ve baskıcı olmayan bir 


tavırla yaklaşmasıdır*©, 


Kişilik kuramlarına genel olarak bakacak olduğumuzda her birinin bireyin belli yönlerine ağırlıklı olarak vurgu yaptığını görmekteyiz. Başta duygusal temele yönelik olup, fizyolojik, biyolojik, psiko-sosyal yönleri ile gerek bireyden çevreye doğru ya da çevreden bireye yönelik farklı etkileşimler farklı toplumsal yapılarda yansımaktadır. 
Dolayısıyla bu süreç, etkileşimler doğrultusunda her daim farklı kişilik teorilerinin 


gelişime açık olduğunu göstermektedir. 
1.2.5. Facebook'un Ergenin Kişilik ve Benlik Gelişimindeki Etkisi Erikson bazı tarihsel dönemlerin kimlik krizine zemin hazırlayıcı özellikte 


olduğunu belirtmektedir. Erikson’a göre yeni sosyal roller sağlayan çağlar ( rehaf, 


35 http://members.comu.edu.tr/ozerd/GLS-KURAMLAR pdf , 18.06.2012. 
36 Salih Güney, Örgütsel Davranış, 2. Basım, Ankara: Nobel Yayınları, 2012 s.84. 
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endüstri devrimi vs.) uygun kimlik gelişimini kolaylaştırıcı nitelik taşımaktadır. 
Bununla birlikte kişisel gelişim dönemlerinde krizlerle baş etme ve problemlere çözüm bulma şekilleri (tarzlarını) kültürel yapıya bağlı olarak kültürden kültüre değişiklik göstermektedir”. Dolayısıyla teknolojik gelişimin önem taşıdığı günümüzde teknolojik devrim diye tanımlayabileceğimiz elektronik çağ kimlik oluşumunda kolaylaştırıcı unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta ergenler açısından sosyal medya ortamları bu anlamda sorun ve problemlerin çözümünde tercih edilen yollardan birini 


oluşturmaktadır. 


ABD'de 2007 yılında Pew İnternet ve Amerikan Yaşamı Projesi tarafından yapılan bir araştırmada, ergenlerin %93’ntin internet kullandığı ve interneti fikir paylaşabildikleri, hikayeler anlatabildikleri ve başkalarıyla etkileşim kurabildikleri bir 


alan olarak tanımladıkları belirtilmektedir", 


Üniversite öğrencileri arasında Facebook kullanımı öğrencilerin sosyal amaçlarla birbiriyle iletişim halinde olmasından, kulüp, takım veya organizasyon etkinliklerine yönelik (o spesifik Facebook sayfalarına bağlanmaları şekline dönüşmektedir. Buna ilgi duyan öğrencilerin bu özel Facebook sayfalarına üyelikleri ise desteklenmektedir. Öğrenciler, kendi yaşam alanlarındaki yaşıtlarıyla iletişim halinde olmaya devam ederken, Facebook'un sağladığı sosyal medya ortamı ile ülke çapında 


yaşıtları ile iletişim halinde olmaktadır”. 


Facebook ergenler için, hali hazırda anlık durum bildirimleri, fotoğraflar, videolar ve diğerlerinin bildirimlerine yorumlar yazmak suretiyle hayatlarını kayıt altına alabilmelerini sağlayan bir dışa açılma fırsatıdır. Yani ergenler kimliklerini ortaya 


koyup bu durumu bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Her bir fotoğraf, yorum ve 


*’ Banu Yazgan İnanç & Esef Ercüment Yerlikaya, Kişilik Kuramları, 4. Baskı, Ankara: Pegem Yayınları, 2011 , s.161-165. 
38 Ülger, 2012, s.297. 
* Seth J. Powless, “College Student Satisfaction: The Impact of Facebook and Other Factors”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Doctor of Philosophy, University of Toledo, Higher Education, 2011, s. 
38. 
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bildirimle, düşüncelerini, fikirlerini, beğenilerini ve beğenmediklerini diğerlerine 


göstermektedir”. 


Colombia Üniversitesi Teachers College'den A. Barry, Gavin Sharfon, Jaleh Hamadani, Emily Wald ve George Nitzburg tarafından 25 yaş ve altı 500 internet kullanıcısı üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre gençler ciddi psikolojik sıkıntılar yaşasalar da Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde ilişkilerini yüzeysel olarak pozitif tutma eğilimdedirler. Sonuç olarak örneklemi oluşturan kullanıcılar kendilerini görünüşte daha başarılı ve yaşıtları ile karşılaştırmak için sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Yaşıtlarının sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıkları deneyim ve başarıları kaç kişinin beğendiğini takip etmektedirler. Buna ek olarak ergenler ve yetişkin kullanıcılar kabul görme ihtiyaçlarını, başarılarını, fiziksel görüntülerinin resimlerini ve kendilerinin iyi oldukları yönlerini göstermek için düşünsel bir çaba harcayarak, sanal ortamda paylaşarak sosyal tatmin duygularını gidermektedir. 
Teknolojik iletişimin gençlerin hayatında her zaman olmasına rağmen ve kişisel 


ilişkilerin ve kimlik gelişimine etkileri tartışılmaktadır”. 


Goffman bireyin başkalarına karşı sergilemek istediği izlenimlere göre bir benlik algısı geliştirdiğini belirtmektedir. Bireyin oluşturduğu kimliği duyurması, ifşa etmesi, benliğin sunumu olarak tanımlanırken bu sürecin bir kamusal süreç olduğunu da söylemektedir. Bu sürecin benliği olumlayan ya da olumlamayan diğer kullanıcılar ile tamamlandığını belirtmektedir. Kullanıcı tarafından oluşturulan kimlik, kimliğin ifşası, 


konumlanması arasındaki uyum kimliğin inşasını tamamlamaktadır >. 


Erikson ergenlik döneminde kimliğin oluşum sürecinde yaşanan karmaşanın daha çok psikolojik ve sosyal içerikli olduğunu belirtmektedir. Ergenlik döneminde kişi kim olduğunu, kim olmadığını keşfetmeye çalışmaktadır. Bedensel ve bilişsel gelişimler 


kat eden ergen; cinsel, toplumsal ve mesleki kimliğini keşfetmesine yardımcı olacak 


°° Meredith K. Metsker, “Facebook: A Facilities Of College Student Involvement, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Californiya Üniversitesi, Fullerton, Ağustos 2011), s.21. 
°l A. Barry, Gavin Sharfon, Jaleh Hamadani, Emily Wald ve George Nitzburg, “Children, Technology, Problems and Prferences”, Journal Of Clinical Psychology: İn Sension. Vo. 68 (11), 1225-1229, 2012. 
> Shanyang Zhao, Sherri Grasmuck & Jason Martin, “identity Construction On Facebook: Digitl Empowerment in Anchored Relationships”. Computer İn Human Behavior, Volume 24 Issue 5, September 2008 ss. 1816-1836. 
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yeni roller arayışındadır ”. Ergen bu evrede benlik duygusu, ne yapmak ve nasıl biri olmak istediğine dair görüşleri ve uygun cinsel rolü yeniden bütünleşmiş olarak geride bırakmaktadır. Buradaki risk, ergenin pek çok rol seçeneği karşısında karmaşaya 


a < 4: 94 
düşmesidir”, 


Goffman'ın benliğin sunumu konusunda üzerinde özellikle durmak istediği konu, oluşturulan benliğin diğer kullanıcılar ile sosyal etkileşim içerisinde bulunarak daha cezbedici şekilde sunumunu sağlamaktır. Ayrıca burada asıl önemli olan sürecin 


tutarlı bir şekilde devamlılık arz etmesidir. 


Manago ve arkadaşları yaptıkları çalışmada kimliğin bireyin öz benlik kavramının önemli bir parçası olduğunu ve özellikle başkaları tarafından bilinen ve görünen yanlara kimlik denildiğini söylemektedir. Kimliğin oluşturulması ve sunumunda yaşıt olan arkadaşların birbirleri üzerindeki etkisine değinmektedir. 
Goffman ise bireyin kendini başkalarına sunduğunu ve bu sürecin benliğin oluşumuna 


ve gelişimine katkı sağladığını ifade etmektedir”. 


Facebook bütün bu değinilen benlik ve kimliğin oluşum sürecinde Goffman'ın deyimiyle bir kamusal alan olarak işlev görürken; bireyin kendini ifade etmesinde ve sosyalleşmesinde etki sahibidir. Diğer kullanıcılar ile olan etkileşim, farklı olma arayışı, yaratıcılığın kullanımı gibi öğeler bireyin kendini bulmasını sağlarken etkileşim gücünü 


de artırmaktadır. 
1.3. Sosyal Medya Ortamı Olarak Facebook'ta Çekicilik Olgusu 


Sosyal medya da kullanıcılar diğer kullanıcılar ile sürekli olarak karşılaşır ya da yüzeysel temaslarda bulunmaktadır. Sosyal medya da hesabı bulunan kullanıcı Facebook sayfası üzerinden bir arkadaşının duvarına mesaj yazdığında, diğer kullanıcılarda bu yazıyı görürken, sürecin tekrarlanması kullanıcı profilinin de dikkat 


çekmesine neden olabilmektedir. Farkındalığın sağlanması profil bilgilerine ulaşma ile 


” Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2011:170. 
” Helen Bee & Denise Boyd, Çocuk Gelişim Psikolojisi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2009, 5.524. 
* Adriana M. Manago, Michael B. Graham, Patricia M. Greenfield, Goldie Salimkhan “Self Presentation And Gender On Myspace”, Journal Of Applied Developmental Psyhology, 29 (2008) 446-458. doi:10.1016/j.appdev.2008.07.001. 
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keşif sürecini başlatırken, karşısındaki kullanıcı hakkında daha fazla bilgi almanın çabası içerisine girmektedir. Kullanıcı keşfetmeye çalıştığı kullanıcı ile arasında benzerlikler olduğunu düşündüğü andan itibaren ilişkinin devamlılığını sağlamak adına adım atmaktadır. Kullanıcıların karşılıklı olarak birbirlerini fark etmeleri, benzerlikler bulmaları ve özel ilgi alanları paylaşmaları ile kullanıcılar arasında bir çekim söz konusu olmaktadır. Sosyal medya ortamları bu durumları zemin hazırlayan alanlar 


olabileceği gibi, sosyal medya uygulamalarına yönelik de bir çekicilik oluşturmaktadır. 


Literatür çekiciliği; rasyonel ve duygusal olmak üzere ikiye kategoriye ayırmaktadır. Rasyonel çekicilikler kişisel çıkarlarla ilgili olan, ürünün kalitesi, ekonomik olup olmadığı, değeri ve performansı gibi arzu edilen yararları sunan çekiciliklerdir. Duygusal çekiciliklerin satın almayı güdüleyebilecek olumsuz ya da olumlu duyguları harekete geçirmek için çabaladığı öne sürülmektedir. Yani duygusal açıdan kullanıcıları, aşk, neşe, umut, heyecan, korku, kızgınlık, utanma, cesaret, reddetme, sıcaklık, nostalji, mutluluk gibi duyguları hissetmeleri için ikna etmeye 


çalışan çekiciliklere “duygusal çekicilik” adı verilmektedir”, 


Sosyal medya içerisinde de kullanıcıların birbirleri ile kurdukları iletişimin nedenini araştırmak istediğimizde bireysel ilişkilerin gelişim aşamalarına bakmak gerekmektedir. Moser 1994 yılında ilişkinin gelişim aşamalarını 3 ana başlık altında incelemektedir; Birinci aşama diğer kullanıcıları fark etmek olarak adlandırılmaktadır. 
İkinci aşama; karşılıklı keşfetme aşaması ve üçüncü aşama karşılıklı çekim aşamasıdır”. 

Dr.Stormm A. King'e göre günümüzün şehir hayatında kolay kolay kurulamayan sosyal bağlantıları internet üzerinden kurabilmek, yabancılarla kolaylıkla ve risksiz olarak iletişim kurmak, insanların kendi kendilerini dizginlemeden, özgürce düşüncelerini, duygularını ifade edebilmeleri, internet üzerindeki paylaşma ortamlarında ses çıkarmadan diğerlerini dikizleme, her an el atında olması, yasaklanmış olana 


ulaşabilmeyi kolaylaştırması, oyun oynamaya ve risk almaya yardım etmesi gibi 


% Gülcan Şener ve Prof. Dr. Ferruh Uztuğ, “ Reklamda Cinsel Çekiciliklerin İletişim Etkisi ile Ahlaki Değerlendirmesine Yönelik Tutum Araştırması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 12 - Sayi/No: 3 s.153-168. 
” Nuri Bilgin, Sosyal Psikoloji, istanbul: Beta Yayınları, 2008, ss.140-141. 
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nedenler sosyal medya ortamlarını çekici kılan unsurları oluşturmaktadır”. Bu unsurlar kullanıcıların birbirleriyle etkileşimini artırmaktadır. 

Dr.Stormm A. King'in ifade ettiği gibi kullanıcıların var olmak istediği imajı yaratması ve hareket sınırlamamasının olmaması; farkındalığını artırırken, sosyal etkileşimi keşfetme ve benzer olana, ilgi duyulana ya da hayal edilene olan çekiciliği 


artırmaktadır. 
1.3.1. Facebook'u Güçlü Kılan Unsur “Çekicilik” 


Sosyal ağların temelinde yatan kitlesel kişilerarası ikna, insanların düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmek üzere odaklanmaktadır. Sosyal etkileme stratejileri; bir çok biçimiyle kabul / uyum (doğrudan rica, ahlaka başvurmak, aldatma vb ), sokulganlık gösterme (iltifat etme, övme, diğerlerine uymak, kendini göstermek, iltimas geçmek, ayrıcalık verme) ve grup seviyesinde içe dönük motivasyon ( tanınma, rekabet ve işbilirliği / dayanışma) olarak tanımlanmaktadır. Bir ikna teknolojisi olarak Facebook sosyal kabul, övme, teşekkür, beğenme, ayrıcalık kazanmak, grup tarafından tanınma, kullanıcıların düşüncelerinin onaylanması gibi sosyal etkileme stratejilerini kullanmaktadır”. Burada önemli olan ölçüt izlenecek olan stratejisinin kullanıcılar 


tarafından çekici olarak algılanmasıdır. 


Facebook uygulamaları içerisinde, fotoğraf, video paylaşımı, bloglama, anında mesaj gönderme görüntülü konuşma gibi özellikler yüklenerek sistem daha çekici hale 


getirilmektedir. 


Çekicilik, çok sayıda değişkenin etkilediği insan davranışlarına, duygularına ve düşüncelerine göre şekillenmektedir. Birey bir konuya, olaya, fikre, nesneye veya kişiye ilişkin tutum geliştirirken çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmaktadır. Farkına 


varmadan veya vararak; kendisine, içinde yaşadığı kültüre ya da karşılaştığı nesneye, 


100 


kişiye göre değişen niceliksel ve niteliksel özelliklerden etkilenmektedir". Dolayısıyla 


” Armağan Ekici, “Aziz Antonious’un Baştan Çıkarılması: Bir Kötü Alışkanlık Olarak İnternet”, Cogito, İstanbul: Sayı:30, Kış 2002, s..229. 
” Yeygel Çakır, 2011, s. 278. 
100 Gülcan Şener ve Prof. Dr. Ferruh Uztuğ, “ Reklamda Cinsel Çekiciliklerin İletişim Etkisi ile Ahlaki 
Değerlendirmesine Yönelik Tutum Araştırması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 12 - Sayi/No: 3 s.153-168. 
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her hedef kitleye göre değişen çekicilik faktörleri söz konusudur. İhtiyaç, ilgi, beklentiler, sahip olma ile beraber hissettireceği, duygu ve düşünceler dikkate alınarak belli bir stratejide en etkili ve iknaya yönelik uygulamalar çekiciliği güçlü kılmaktadır. 
Bu noktadan hareketle halkla ilişkiler uzmanları da çekicilik faktörlerini hedef 


kitlelerinin ilgi ve beklentileri noktasında yönlendirmektedir. 


Çekicilik farklı düzeyde başarı güdüsüne ve öz saygınlığa sahip kişiler tarafından aynı ölçüde algılanmamaktadır. Bu çerçevede çekicilik bağımlı değişkeni oluştururken; yapının, kurumun ya da uygulamaların özellikleri; ilgi alanına uygun iş, gelişim imkanı, iş güvencesi, yaratıcı ve yenilikçi düşünmeye imkan tanınması, kişisel performansa dayalı değerlendirme bağımsız değişkenleri, öz saygınlık ve başarı güdüsü 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ise çekicilik ilişkisini farklılaştıran düzenleyici değişkenler olarak tanımlanmaktadır" ~. 


Bu ölçütler, çekiciliği etkileyen faktörler arasında sıralanmaktadır. 


Çekicilik kavramına ilişkin farklı kuramlar geliştirilmiştir. Denge, pekiştirme ve sosyal takas kuramları en dikkati çekenlerdir. Denge kuramında önemli olan unsur uyumun oluşmasıdır. Uyumun varlığı çekicilik gücünün artmasına ve bağımlılığın oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Pekiştirme kuramı, ödül ve bedel mantığının işlediği ve sonuç olarak ödüllerin daha fazla ölçüde gerçekleşmesi ile kazanca dönüştürerek; çekicilik gücünü artırmaktadır. Çekicilik ödül ve bedelin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal takas kuramı ise çekicilik kuramları içerisinde bireyin sosyal medyayı çekici bulmasına yönelik sosyal medyadaki kullanıcılar yada uygulamalara yönelik girdi çıktı dengesine bakacak olduğunda kazanç çizgisinin yukarı doğru bir ivme kazanması gerekmektedir. Bireyin ödül olarak algılayacağı bu kazanç ödenecek bedel ile takas edilicek düzeyde hatta daha artı düzeyde olmalıdır ki kazanç olarak nitelendirilmelidir'™”. 

Çekiciliği güçlü kılan takas nedenleri içerisinde, ihtiyaç, eşitlik ve denklik ölçütüne göre dağıtılmalıdır. Sosyal takas daha çok hakkaniyet yani denklik ilkesini 


I Yasemin Arbak, Tahir Yeşilada, “Örgüt Kişi Uyumu Ve Örgütsel Çekicilik: Hangi Kişiler Ne Tür Örgütleri Daha Çekici Bulur?”, Journal of İstanbul Kültür Üniversitesi, 2003/3 ss.23-27. 
2 Michael A. Hogg ve Graham M. Vaughan, Sosyal Psikoloji, Sosyal Psikoloji, çev. İbrahim Yıldız — 
Aydın Gelmez, 2. Baskı, İstanbul: Ütopya Yayınları, 20011, ss.550-552. 
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temel almaktadır. Emek, çaba, bedel, paha gibi sağlanan katkı, elde edilecek doyum, 


kazanç ile orantılıdır". 


1.3.2. Facebook Ergen Kullanıcıları ile Çekicilik Faktörlerinin Etkileşimi 


Lievens, Hoye ve Anseel sosyal kimlik teorisi çerçevesinde olay ya da kurumları çekici kılan etken bireylerin muhatap oldukları durum ile kendilerini özdeşleştirmeleri, hoşnut olmaları ve kendilerinin olumlu ve etkileyici yanları olduğunu ifade etmektedir. Love ve Singh ise 2011'de yürüttükleri çalışmada bütünleşme duygusunun daha etkili bir şekilde gerçekleştiğini tartışmaya açmışlardır. Joo ve McLean'a göre ise olumlu itibar ve imaja sahip olma, gurur duyulası ve bireyi tanımlayabilecek durum ya da eylemler çekicilik faktörünü daha da güçlendirmektedir. 
Berthon, Ewing ve Hah'a göre çekicilik unsurları bireyin belli bir çaba sonrasında elde edeceğini öngördüğü ödüler ile belirlenmektedir. Highhouse, Lievens ve Sinar'a göre ise çekiciliği ortaya çıkaran etken; birey zihninde oluşan olumlu duygusal ve tutumsal 


düşünceleri kapsamaktadır. 


Moriarty çekicilikleri “açgözlülük, estetik, iştah, grup üyeliği, büyük bir amaç, sakınma, temizlik, konfor, rahatlık, ekonomiklik, verim, egoizm, heyecan, korku, aile, suç, aşk, nostalji, zevk, gurur, üzüntü, gönül rahatlığı, keder, sağlık, özdeşleşme, lüks, zihinsel uyarım, vatanseverlik, sorumluluk, güvenlik, duygusal haz, seks, tutumluluk” 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şeklinde sıralamaktadır ”. Bu faktörleri sınıflandırarak ele aldığımızda ise şu şekilde 


değerlendirebiliriz. 
° Kişisel Faktörler ve Ergen İlişkisi: 


- Kişisel özellikler: Birey üzerinde çekiciliği fiziksel görünüm sonrasında 


güçlü kılan etkenler; benzer tutum ve değerlere sahip olmak, benzer bakış açıları, neşeli, 
106 


dışadönüklük ve karşılıklılıktır” ?. Kullanıcıların benzer olan davranışlarının olumlu 


olarak değerlendirilmesi çekicilik olgusunu artırmaktadır. Pozitif yönlerin benzer olması 


uyumu artıracağından çekiciliği de güçlü kılmaktadır. Kullanıcı kişisel özelliklerini 


Bilgin, 2008, s.151. 

' Buren, 2012, s.4. 

105 Uztuğ ve Sener 2009, ss. 153-168. 

9 www.baskent.edu.tr/.../RPD414_02_cekicilik_iliski_gelisimi.ppt, 08.01.2013. 
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sayfa profillerinden diğer kullanıcılar ile olan iletişimine kadar, duvar yazıları, 


paylaşılan müzik, video ve mesajlar ile sergilemektedir. 


- Kendine Saygı Gereksinimi: Ergenler karakterlerinin oluşum sürecinde kim olduklarına dair ve benlik mücadelesi verdikleri süreçte diğerleri ile iletişimlerinde saygı kavramına ihtiyaç duymaktadır. Hem kendilerine yönelik bir saygı ve takdir gereksinimi hem de karşı tarafın kendilerine saygı duymasına ve takdir etmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu duygular genellikle, fark edilme, örnek teşkil etme, üstün olma, kabul 


edilme hissinin sonucu ortaya çıkmaktadır. 
° Fiziksel Faktörler ve Ergen İlişkisi: 


- Fizikzel özellikler: Beğenilere hitap eden güzellik anlayıcı çekicilik üzerinde de söz sahibidir. Güzel görme ya da güzel algılama mantığı ile fiziksel çekicilik paralellik göstermektedir. Fakat ilk zamanlar fiziksel çekicilik güzellik kriterleri ya da beğeni kriterleri ile dikkat çekergen, çekicilik anlayışı daha sonra değer 


ve tutumlarda, rol uyuşmalarındaki paralellik ile artış göstermektedir. 


Fiziksel çekicilik konusunda toplumsal yaşamda güzelliğin etkili olduğunu gösteren hem ABD'de hem de dünyada pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu araştırma sonuçlarına göre fiziksel çekicilik unsurlarının sadece görsel algıyı değil, bireylerin ruh sağlığı, baskınlık, zeka gibi konularda da etkin olduğunu göstermektedir. Yani iyi görünümlü insanlara daha iyi davranma, çekici algılananlara karşı yardımcı olma, daha 


kolay kabul edilme, ya da bir iş için tavsiye edilme olasılıkları daha yüksektir”. 


° Duygusal Faktörler ve Ergen İlişkisi: 


- Cana yakınlık / Samimi İlişkiler Aşk: Bireyin fark etmesi, benzerliklerin ya da istenilen özelliklerin bulunması ile iletişimin sağlanarak etkileşimin sürekliliği sağlanarak çekim gücü artmaktadır. Bu süreci bireylerin birbirlerine duygularını ifade 


etmesi yani kendilerini ifade etmeleri ve özellerini paylaşarak samimi ilişkiler 


107 Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau ve David O.Sears, Sosyal Psikoloji, çev.Ali Dönmez, 3.Baskı, 
İstanbul: İmge Yayınları,2012, s.254. 
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gerçekleştirmeleri süreci kapsamaktadır. Aşk, sevgi ve romantik duygular da çekicilik 


ile ilişkilidir. 


- Yakınlık Hissi: Karşılıklı kar ve çıkar olanaklarının güveni artırdığını, halbuki karşılıklı kötülük tehlikesinin ilişkileri bozduğu ve endişe kaynağı olduğunu göstermektedir. Yakınlık olgusu bireyin coğrafi ya da mekansal koşula göre etkilidir. 
Mekansal yakınlık bireylerin birbirleri için ulaşılabilir olmaları anlamına gelmektedir. 
Hall (1966)’da insan ilişkilerindeki mahremiyet ve samimiyet düzeyini mesafeye bağlamaktadır. Bu alanlar bireyin çok özel davranış ve etkinliklerine ayrılan mahrem mesafe, samimi dostlara ve güvenilir kişilere, özel ilgilerin paylaşıldığı insanlara açılan kişisel mesafe, kişisel olmayan, nezaket ve iş ilişkilerine yönelik olan sosyal mesafe ve yabancıların kullanımına açık, resmi toplantı ve sosyal prestij sahibi kişilerle ilişkileri kapsayan bireylerin kabaca algılandığı fakat ayrıntıların fark edilmediği kamusal mesafe 


18 Etkilesimin sürekli olması halinde yakınlık hissetme 


olarak tanımlanmaktadır eğilimi, olumlu anlamda gelişiyorsa çekiciliğin de gücünü artırmaktadır. Tekrarlanan 


eylemler ya da olumlu deneyimler bu süreci etkilemektedir. 


- Kazanma /kaybetme duygusu: (Ödüllendiricilik) : Sosyal medya sadece bireysel kullanıcılara değil, kurumların hedef kitleleri ile iletişim kurmalarında önemli bir mecra haline gelmektedir. Örneğin otomotiv sektöründe bunun önemini fark eden firmalardan biri 2008'de Hyundai olmasına rağmen, Facebook'u ilk keşfeden şirketler olarak Ekim 2009'da Renault ve Kasım 2009'da Fiat ve Ocak 2011'de Opel'dir. Sosyal medya da iletişim çalışmalarına ağırlık verirlerken; Ekim 2010'da Facebook'ta yer almaya başlamasına rağmen, otomotiv şirketleri arasında 102.969 ile en çok takipçiye sahip olan Wolkswagen’dir. Facebook sayfalarından takipçilerine çeşitli uygulamalar sunarak onlarla iletişimlerini kuvvetlendirmektedir. Bu çerçevede de, birçok hediye ve ödülü takipçilerine vererek, kuvvetli ve devamlı bir etkileşim ortamını sağlamaktadırlar. 


Resmi web sitelerinden kullanıcıları Facebook sayfalarına yönlendirerek, sosyal 


108 Bilgin, 2008, ss. 28-130. 
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medyanın önemi ve geçerliliği konusunda oldukça bilinçli bir yol izlediklerini 


göstermektedirler”*. 


Avea'nın “Avea'lı olmayanlara iyi davranın” kampanyası kapsamında avea'lı olmayanlara yaptıkları iyilikleri paylaşmaları istenmiştir. Kullanıcıları yapmış oldukları iyilikleri, fotoğraf, video ya da metin olarak uygulamaya yüklemekte ve sonrasında arkadaşlarından ve Facebook kullanıcılarından oy toplamaktaydılar. Bu örnekte olduğu gibi kullanıcı sayılarında talebin artış göstermesinin en temel nedeni, oyun ya da 
yarışmaların ödüllü olmalarıdır. 2011 yılında ise KIA'nın Facebook sayfasında 940 
üyesi var iken yılsonunda sayı 56000’lere ulaşmıştır. Sayfaya sürekli bilgi akışlarının yapılması, aktivitelerin çeşitliliği ve farklı oyunlar oynatarak ödüller dağıtılması etkisini göstermiştir. Ödül bazen bir tatil, bazen cep telefonu, konser bileti de olsa ödüller 


110 Bütün bunları 


markaların kampanyalarında ciddi bir motivasyon oluşturmaktadır. 
yürütürken belirlenen hedef kitle ile kullanılan iletişim aracının uyuşmasını sağlamak da çok önemlidir. Elbette ki bu örnekler kurumsal bazda hedef kitleye yönelik yapılan 


çalışmalarda kullanıcıların kazanma/kaybete duygularına hitap etmektedir. 
° Sosyal Faktörler ve Ergen İlişkisi: 


- Birlik ve Bütünlük İlişkileri: Kullanıcılar sosyal medya içerisinde aynı fikre sahip, aynı görüşe hakim ve ortak paylaşım içerisinde olacakları diğer kullanıcılar ile iletişim içinde olmayı tercih etmektedir. Aynı zamanda kendilerinde eksik olduğunu düşündükleri ve karşı taraf ile bir bütünlüğün sağlanacağını düşündükleri kullanıcılar ile etkileşim içinde olmak istemektedirler. Gerek birlikte olma, birlikte hareket etme eğilimi, gerekse bir bütünün parçası olarak, o bütünün bir parçası şeklinde hareket etme eğilimi kullanıcıları aynı platformda toplanmaya yönlendirmektedir. Bu ifadeler doğrultusunda gerek fiziksel anlamda gerekse bireysel tanıma hali yani tanışık olma 


çekiciliği güçlü kılan sosyal etkenlerden birini oluşturmaktadır. 


' Barış Bulunmaz, “Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Fiat Örneği” Global Media Journal, Yeditepe Üni., 2011; 2(3), s.19-50. 
9 Necmi Dilmen, “Sosyal paylaşım ağlarının reklam ve pazarlama disiplinleri içerisinde Kullanımı”, 
Sosyal Medya Akademi, içinde (129- 154), istanbul, Beta Yayınları, 2012 s.146. 
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- Tanışıklık: aşina olunan ya da maruz kalınan uyaranın bilinçli olarak tanınması anlamına gelmektedir. Çekicilik konusunda fiziksel yapıda da güzellik anlayışı etkli unsurlardan biridir. Güzel olana yakın olma hali sosyal olarak prestij ve popülerlik sağlarken, güzel kavramına olumlu özellikler atfedilmektedir. Daha nitelikli, daha sıcak bir karakter, daha başarılı bir iş ve özel yaşam olarak algılanmaktadır. Bunun yanı sıra fiziksel güzellik kavramı negatif etkileri de paralelinde taşımaktadır; olumsuz 


önyargı ve stereotiplerin yüklenmesi gibi”. 


o Bilişsel Faktörler ve Ergen İlişkisi: 


- Benzerlik İlkesi: fiziksel ya da kişisel özelliklerdeki, düşüncelerdeki benzerlikler bireylerin çekiciliğini artırmada önemli etkenlerden biridir. Benzerlik sosyo demografik özellikler ile başlar, bilişsel tutarlıklar içerisinde benzerlikleri (davranışlar, duygular, fikirler ve ilişkide bulunduğumuz insanlar arası bir denge eğilimi) kapsamaktadır. Benzerliğin yanı sıra tamamlayıcılığı ise Gergen ve Gergen (1984) şu şekilde tanımlamaktadır; Kişisel özelliklerin birbirini tamamlaması, içinde bulunan şartların bireyin beklentilerine cevap vermesi ve eksiğini giderir nitelikte olması ya da olaya aynı bakış açısı ile bakmayı başarması, aynı zamanda benzerliğe verilen anlam ve 


112 


bireyin eksiklerini giderici nitelik taşımasıdır“. Rentsch ve McEven göre gereksinim 


ve arz benzerliği çekiciliği oluşturan ana unsurlardan biridir. Sonuç olarak kişiler 


kendileri ile benzer algıladıkları ve gereksinimlerini arz eden durumları ve uygulamaları 


daha çekici bulmaktadır". 


- Tamamlayıcılık: ihtiyaçların en iyi karşılanabileceği durumların aranması anlamına gelmektedir. Özellikle ihtiyaçların gelişim aşamalarına bağlı olarak etki düzeyi açısından farklılık gözetmektedir. Örneğin sosyal faktörlere bağlı olarak 


gelişen ve benzerlik aşaması sonrasında tamamlanma ihtiyacı gelişebilmektedir. Aynı 


zamanda tamamlayıcılık anlayışı kişisel faktörler ile de değişkenlik gözetmektedir"!*. 


11 Bilgin, 2008, ss. 130-133. 
112 Bilgin, 2008, ss. 133-138. 
13 Yasin Arbak, Tahir Yeşilada, “Örgüt Kişi Uyumu ve Örgütsel Çekicilik: Hangi Kişiler Ne Tür 
Örgütleri Daha Çekici Bulur?”, Journal of İstanbul Kültür Üniversitesi, 2003/3pp. 23-27. 
114 Michael A. Hogg ve Graham M. Vaughan, 20011, 5.547. 
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- Karşılıklılık / Kendini Açma: kendini açma düzeyi benliğin sunumu ya da kendini uyarlama ile tanımlanmaktadır. Bireyin diğerlerine karşı kendini açma davranışının altında, fiziksel görünüşüne ilişkin duygu ve düşünceler, değer ve inançlar, iş doyumu, politik görüşler, mahrem konular, arkadaş çatışmaları, bireyin utandığı, suçlandığı ya da kendini suçladığı konular, cinsel kurallar, bireyin ekonomik durumu ya da sorunları, dinsel inançlar, hayal kırıklıkları ve yakın çevredekilerin sıkıntıları yer 


almaktadır?” 


. Kendini açma eylemi çekiciliğin ana kriterlerinden biri olan karşılıklılık ilkesine de dayandırılmaktadır. Dürüstlük ve samimiyet duyguları çerçevesinde birbirine açılan bireyler, tanıma süreçlerini tamamladıktan sonra, ortak benzerlik ya da ilgiler sayesinde birbirlerine açılırken aynı zamanda birbirlerinin çekim etkisi altında kalmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken en önemli unsur bu kavramların kişinin olaylara ve durumlara bakış açılarındaki farklılıklara göre çekicilik ve etkili faktör arasındaki bağın değişkenlik gösterebileceğidir. Yani kendini açma bilişsel bir 


eylem olarak ifade edilirken; duygusal yönde gerçekleşen bir baskınlık etki gücünü değiştirmektedir. 


e Çekicilik Faktörleri Üzerinde Önemli Olan Diğer Unsurlar 


- Toplumsal Giriş: Öncelikli önem sahip olan ödül ve bedellerin değerlendirilmesinde olumlu sonuçların yani çıktıların ödül olarak çıkmasıdır. Sonraki adımda eyleme ya da ilişkinin boyuna boyutuna bağlı olarak konu çeşitliliğinin sağlanması ve konunun bireye yakınlığı, kendini açma ya da toplumsal çekicilik 


“8. Dolayısıyla toplumsal yaşama giriş sağlama, konuya 


sürecinde önemli değişkenlerdir yakın ya da uzak olma, yakınlık durumunda açılma, kendini olduğu gibi ifade etmeyi başarma, özerklik sağlama çekiciliğin gelişimde etkili olmaktadır. 

- Süreklilik: Çekicilik algısı düşünüldüğünde devamlılığı olan eylemler çekiciliğin gücünü artırmaktadır. Bunun en güzel örneklerinden biri de sanal ortamlarda oynanan oyunlar ya da sanal arkadaşlıkların devamlılık göstermesidir. 

- Güven: Güven çekiciliği güçlü kılan nedenlerden biri olurken; güveni 


sarsıcı etkenler ise çekiciliğin yitirilmesine neden olabilmektedir. Samimi, duygusal, 


romantik ilişkiler boyutunda aldatma, ihanet gibi eylemler güveni sarsarken, 
15 Bilgin, 2008, s.142. 


16 www.baskent.edu.tr/.../RPD414_02_cekicilik_iliski_gelisimi.ppt, 08.01.2013. 
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inandırıcılığını yitirme durumları da kişi ya da uygulamalara karşı çekiciliğin yitirilmesine neden olmaktadır. Bunun aksine güven derinleşerek, bağlanma duygusunu da artırabilir. 

- Cezbedici olma: Birey hayatında bakış açısının ve davranışlarının yönünü belirlemede söz sahibi olan çekicilik kavramı cezbetme kriterleri ile ilişkilidir. 
Bilgin, Bedard, Deziel ve Lamarche,2006'dan uyarlarak oluşturduğu tabloda cazibe için 


gerekli olan ilkeleri şu şekilde tanımlamaktadır”. 


Cezbetmek için gereken Etkili ilke ve olgu 
Diğerlerine fizikzel olarak yakın olmak Yakınlık ilkesi 
Diğerlerini sıklıkla görmek Tanıdıklık İlkesi 
Güzel olmak veya güzelleşmek Güzellik ilkesi 
Diğeriyle benzerliğini ortaya koymak Benzerlik ilkesi 
Diğerini tamamlayıcı bir kişiliğe ve kaynaklara sahip olmak Tamamlayıcılık ilkesi 
Diğerine takdirini göstermek 
Sıcakkanlı, anlayışlı, akıllı, güvenilir ve donanımlı Diğer bireysel çekim faktörleri olduğunu göstermek 


Çizelge: Çekim yasaları (Bedard, Deziel ve Lamarche,2006’dan uyarlama) Kaynak: Nuri Bilgin, Sosyal Psikoloji, İstanbul, Beta Yayınları, 2008, s.138 


Şekil 1: Çekim yasaları (Bedard, Deziel ve Lamarche,2006’dan uyarlama) 

Çekiciliğe yol açan unsurların zaman içerisinde duruma göre değişebileceğini belirtilmektedir. Kendi içerisinde zamana ve duruma bağlı olarak karmaşıklık taşıyan çekicilik olgusu bazı faktörler göz önünde bulundurulduğunda yakınlık, tanıdıklık, fiziksel güzellik, benzerlik, tamamlayıcılık, sıcak yaklaşım, güvenirlik gibi durumsal ya 


da kişisel özellik faktörlerini kapsamaktadir’™*. 


1.3.3. Facebookta Çekiciliğin Ergen Kullanıcılar Üzerindeki Etkisi 


Yaşanılan teknolojik gelişimler kitle iletişim araçlarında da hızlı bir dönüşüme neden olmaktadır. İnternetin kullanımı ile birlikte bu süreç daha da ivme kazanırken sanal dünyanın oluşumuna hizmet etmektedir. Bilgi edinme, bilgiyi paylaşma süreci, kısa sürede kişisel ihtiyaçlara cevap vermesi, kişisel ve toplumsal iletişim sürecinde etkisini göstermektedir. Kullanıcılar için zaman ve mekan olgusunun ortadan kalkması 
17 Bilgin, 2008, s.138 


18 Bilgin, 2008, s. 127. 
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global dünya da sınırları ortadan kaldırırken, yüz yüze iletişimden teknolojik iletişime kullanıcıları yönlendirmektedir. Kullanıcıların ilgi ve alışkanlıklarına yönelik hazırlanan uygulamalar ile büyüsü her geçen gün daha fazla kitleyi etkisi altına almaktadır. Bu noktada sosyal paylaşım sitelerinin özellikle Facebook'un kullanımı artarken 


kullanıcılar üzerindeki etkileri hala araştırılmaktadır. 


Yeni İletişim ortamları, bir dönüşümü ifade etmektedir. Bu toplumsal dönüşüm iş, ev, eğitim ve aşk yaşantısını genelde tüm yaşantımızı derinden etkilemektedir. İş ve ödev yapma, kitap okuma, boş zaman değerlendirme, arkadaşlarla ilişki kurma gibi hayatımızın tüm evrelerini kapsayan süreçler karşımıza yepyeni boyutlarla 


gelmektedir. ue 


Sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın iletişimin hızlı ve anında gerçekleşmesine zemin hazırlamaktadır. İnternette bireylerin kendilerini tanımlama ya da diğer kullanıcılar ile iletişime etkileşime geçmeleri, paylaşımda bulunmaları sosyal medyayı oluşturmaktadır. Bu ortam içerisinde kendi kişilikleri ile varlık göstermeye çalışan birey aynı zamanda kurumlarını da temsil etme imkanını bulurken, sahip oldukları maddi ve manevi değerlerin paylaşımına da olanak bulmaktadır. Dolayısıyla sosyal medya en yüksek düzeyde bir paylaşımın 


gerçekleşebileceği ortamları hazırlamaktadır. 


Facebook ve diğer sosyal medya ağlarının kullanımı gün geçtikçe artmaktadır Bu da beraberinde genç kullanıcılar üzerinde; “ergenlerin davranışları, duyguları ve düşünceleri üzerine yeni bakış açısı ve görüşleri ortaya koyma yoluyla” bir değişimin 


yaşanmasına zemin hazırlamaktadır? 


. Bu durum Facebook'ta ergenlerin uykuda geçen zaman dışında günlük hayattaki etkinlikleri arasında en çok harcadıkları zaman olarak 


gözlenmektedir. 


Sosyal medyayı bu kadar çekici kılan temel sebep; kullanıcıların bilgiyi 


paylaşabilmeleri, elverişli bulmadıkları veya deşifre etmek istedikleri birtakım 


1? Dilmen, 2012, s. 132. 
12 Williams, A. L., ve Merten, “M. JA Review Of Online Social Networking Profiles by Adolescents: 
Implications for Future Research and Intervention”, Adolescence; Vol. 43 Issue 170,43(170), Summer2008, s.255. 
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gerçekleri (fiziksel görünüm, demografik bilgiler vs.) gizleyebilmeleri ve böylelikle 


daha fazla güvenlik, eşitlik ve üstünlük gibi hisleri barindirabilmeleridir’”’. 


Ergen gelişim sürecinde kendini bulmaya çalışırken, yaşadığı sorunların üstesinden gelmek için Facebook'tan da faydalanmaktadır. Sosyalleşmek, merak ve ilgilerine yönelik tatmini sağlamak, sıkıntılarından kurtulmak, boş zamanlarını değerlendirmek, arkadaşları ile olan iletişim süreçlerini güçlendirmek, gerçek dünyanın içerisinde sahip olamadıkları ya da sahip olmak istediklerini sanal dünya da yaşamak ve bu duyguları hissetmek adına ailenin ve sosyal çevrenin denetimi olmaksızın, rahatlıkla ücretsiz ve kolayca ulaşma imkanı buldukları oyun, video, görüntü, sohbet paylaşımı gibi pek çok uygulama ile Facebook'ta kendine çekici ve gizemli dünya oluşturmaktadır. Bu dünya hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara kapılarını açmaktadır. Büyük global kurumlar sosyal medyanın çekiciliğini kendileri de fark edip, pazarlarını daha da büyütmek adına sosyal medya da ergen kullanıcıları mevcut ya da 


potansiyel müşteri olarak hedeflemektedir. 
1.3.4. Facebook'un Çekicilik Unsurlarının Bağımlılık ile İlişkisi 


Sosyal Medya Ortamı Olarak Facebook uygulama çeşitliliği ile kullanıcıları kendine bağlamayı başarmaktadır. Bu bağlılık psikolojik, sosyal gibi nedenlere bağlı olarak gelişse de sonuç olarak kullanıcılar da bağımlılık sürecinin oluşmasına neden olmaktadır. Kullanıcılarda bağımlılığın oluşmasına neden olabilecek bağlılık nedenleri 


kuramcılar tarafından farklı açılardan ele alınmaktadır. 


Etzioni bağlılığı bireyin direktiflere itaatiyle nitelendirmektedir. Güç ve yetkisi esas kılan bireyin ilgisidir. Bu bağlılık anlayışı, ahlaki ilgi (moral involvement), hesaplı ilgi ) calculative involvement) ve yabancılaştırıcı ilgi (alienative involvement) olarak ele alınmaktadır. O'reilly ve Chatman ise bağlılık yaklaşımını bireyin hissettiği psikolojik bağ olarak tanımlamaktadır. Biretin durum ya da kurumu içselleştirmesidir. 
Bu süreci uyum bağlılığı, özdeşleştirme ve içselleştirme bağlılıkları olarak açıklamaktadır. Uyum bağlılığı belli ödüllere endekslenmektedir. Bu bağlılıkta ödülün 


çekiciliği ve cezanın iticiliği söz konusudur. Özdeşleşme bağlılığında ise; diğer bireyler 


121 Ülger, 2012, s. 319. 
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ile kurulan tatmin edici bir ilişki vardır. İçselleştirme bağlılığı ise karşılıklı olarak bireyin ya da karşısındaki birey, kurum ya da durum ile karşılıklı tutum ve davranış uyumunun sağlanmış olmasını kapsamaktadır. Değerlerin uyumunu gerektirmektedir. 
Wiener ise iki tür bağlılıktan söz etmektedir; araçsal bağlılık (araçsal güdülenme) ve örgütsel bağlılık (normatif ve ya moral bağlılık) olarak tanımlanmaktadır. Araçsal bağlılık; bireysel çıkarlara yönelik olup, bireyin kendi ilgi ve çıkarlarını kapsamaktadır. 
Örgütsel bağlılık ise normatif inançlar, içselleştirilmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hareket etmektedir. Dolayısıyla yaşanılan durum ve birey arasındaki karşılıklı uyumu kapsadığından karşılıklı uyum ve özdeşleşme söz konusudur. Amaç ve hedeflerin bireye 


uygunluğu ile içselleştirilmektedir'>. 


Meyer ve Allen (1991) bağlılığı duygusal, devamlılık ve normatif bağılılık olarak incelemektedir. Duygusal bağlılık, özerklik, adalet ve destek gibi olumlu deneyimler sonrasında gelişerek, katkı sağlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Devamlılık ise alternatiflerin azlığı ile birlikte sahip olunan değerlere bağlılığı ifade etmektedir. 
Normatif bağlılık ise kültürel ya da aile değerleri çerçevesinde hareket etmeyi toplumsal normlara uyum göstermektir. Becker ve Billings'in (1993) yakınsal ilişkilerin bağılılık oranlarını artıracağını dile getirilirken; Gellatly, Meyer ve Luchak (2006) yüksek düzeyde duygusal, düşük düzeyde devamlılık bağlılığı olduğu takdirde normatif bağlılığın manevi sorumluluk hissi vererek gerçek bağlılığı ortaya çıkaracağını söylemektedir. Hofstede (2001) ise güç mesafesi, toplulukçuluk ve her toplumun kendi yapısına göre bağımlılık farklı öncüllerine değinmektedir. Toplulukçu kültürlerde birey kendini bir bütünün( aile, ulus, topluluk..) parçası sayarak, kendi amaçlarınının içinde bulunduğu topluluğun norm ve beklentileri ile uyumlu kılmaktadır. Aynı zamanda 


123 


bağlılık öncülleri içerisinde demografik özellikler ve değerlerde vardır ^”. Bireyin irade 


ve isteğine göre oluşan bağlılık yahut yaklaşımcıların farklı nedenlere dayandırdığı 


bağlılık algısının kontrolden çıkması sonucu bağımlılığa dönüşmesi de söz konusudur. 


> Güney, 2012, ss. 283 — 286. 
Arzu Wasti, “Örgütsel Bağlılık Kavramı, Odakları, Öncül ve Sonuçları”, Ed. Aşkın Keser ve diğerleri. 


Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar içinde (17-33) Kocaeli: Umuttepe Kitabevi, 2009, ss.23-25. 
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Tuncer Okay'ın belirttiğine göre internet bağımlılığına sahip olan kullanıcılar bunun dışında farklı bir bağımlılık özelliği de sergilemektedir. Bağımlılığın kadınlardan daha çok erkeklerde iki ya da üç kat daha fazla olduğunu belirtmektedir. Sosyal fobi, depresyon, takıntılı olmak gibi nedenlerde bağımlılığı tetiklemektedir. Ayrıca internete olan bağımlılık aynı zamanda davranışsal bağımlılıktır. Kişi, internet kullanımında yoğunlaştığı alanda korku, huzursuzluk, hayal kırıklıklarına karşı mücadele etme eğilimi sergilerken; gerçek hayatta yüzleşmesi gereken sorunlardan uzaklaşmaktadır. 
Benlik değerinde yaşadığı negatif duyguların savunmasını, sadece “internet ortamında iyiyim”, “internet bana saygı duyulan yer”, “internet benim tek arkadaşım” gibi 


savunma mekanizmaları geliştirmektedir ?* 


. Her ne nedenden kaynaklanıyor olursa olsun bağlanma olgusu ergen kullanıcılarda zaman içerisinde bağımlılık oluşturması 


riskine sahiptir. 
1.4. Sosyal Medya Ortamı Olarak Facebook'ta Bağımlılık Olgusu 


İnternet günlük yaşamamızda sosyal ve iş hayatını, profesyonel ya da akademik hayatı araştırmada oldukça yardımcı bir araçtır. Pek çok durumda insanlar internetin sağladığı olanakları değerlendirir ve çevrim içi faaliyetlerini bunlara bağlı olarak düzenlemektedir. Son yıllarda buna bağlı olarak, bazı kullanıcılar için aşırı internet kullanımı internet kullanım kontrolünü sosyal ilişkileri, iş ya da akademik 


süreçleri, finansal ve psikolojik durum hakkında zorlaştırmaktadır””. 


Modem bir toplumda bireylerin kendi toplumlarında ne olduğuna dair bilgilendirilmek, yönlendirilmek üzere, kitle iletişim araçlarının enformasyon kaynaklarına git gide daha fazla bağlanmaları bağımlılığa neden olmaktadır. Bu bağımlılık; toplumun geçirdiği değişim, çatışma ve istikrarsızlığın derecesi, kitle 


iletişim araçlarının gerçekte enformasyon kaynağı olarak merkezi konumu ve önem 


derecesine göre kategorize edilmektedir”, 


124 Tuncer Okay, “İnternet Bağımlılığı”, 
www.tbmm.gov.tr/arastirma komisyonlari/bilisim.../docs/.../amatem, 21.02.2013. 
125 Mirko Pawlikowski, Christine Altstötter-Gleich, Mattihias Brand, “Validation and Pschometric 
propertşes of a short version of Young’s İnternet Addiction Test”, Computers in Human Behavior, 
2012 , http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.10.014. 
Denis McQuail, Swen Windah, Kitle İletişim Modelleri, İstanbul: İmge Yayıncılık, 1997, s.130. 
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Griffiths 1996 yılında “Teknolojik bağımlılık” kavramını ortaya attığında bağımlılığın kimyasal olmayan, insan davranışlarının doğasına ilişkin bir bağımlılık 


olduğunu dile getirmektedir”. 


İnternet bağımlılığı hastalığı (Internet addiction disorder — IAD), ilk olarak Ivan Goldberg tarafından 1995 yılında ortaya konmuştur. Diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Ed.) (DSM-IV) (AmericanPsychiatric Association, 1994)’in madde bağımlılığı kriterinden türemiş olan internet bağımlılığı, ilk olarak internetle ilgili bir hastalık olarak ortaya konmuştur. Davranışsal bir bağımlılık olarak tanımlanan bu bağımlılık 6 temel unsurdan oluşmaktadır: belirginlik, ruh hali değiştirme, tolerans, uzaklaşım semptomları, çelişki ve nüksetme olarak tespit edilmektedir. Young 1998'de bir model olarak patolojik kumarı kullanarak, internet bağımlılığını dürtü bozuklukları olarak tanımlamaktadır. Young 1996’daki çalışmasında ise, internet bağımlılığını, haftada 38 saatten fazla çevrim içi kalmak olarak karakterize ederken, aile ve iş ilişkilerine zarar verebileceğini ifade etmektedir. Ayrıca Griffiths internet kullanımımın pek çok açıdan internet bağımlılığını tetiklediğini belirtmektedir. 
Bunlar yazışma sürecini, iletişim ortamını ve yüz yüze iletişimin olmayışını, internet içeriklerini ve sosyal faaliyetleri içermektedir”. Dolayısıyla sosyal medyanın uygulama çeşitliliğini içerisinde barındıran Facebook'un ergen kullanıcıların farklı açılardan ihtiyaçlarına cevap vererek daha fazla zaman harcamalarına ve Facebook 


bağımlılığının oluşmasına neden olmaktadır. 


İnternet bağımlılığı diğer bağımlılık tipi bozuklukları gibi öncelikle kişinin etkileşimde olduğu kişilerle ilişkisini bozmaktadır. Dahası, bir çok kişinin bu 


haberleşme ağında sosyal destek, anlamlı ilişkiler ve eğlence bulabilmesi çatışmalara ve 


suçluluk hissine kaynak olabilmektedir"? 


7 M.D. Griffiths. Gambling on the Internet: A brief note. Journal of Gambling Studies, 1996: 12, 471- 
413. 
128 Griffiths, İnternet Addiction: Does it really exist? İn J. Gackenbach (eds.) Pshchology and the 
Internet: Intrapersonal, Interpersonal and transpersonal Applications, New York: Academic Press, 1998, ss 61-75. 
12 Ümran Tüzün, “Gelişen İletişim Araçlarının Çocuk ve Gençlerin Etkileşimi Üzerine Etkisi”, Düşünen 
Adam; İstanbul, 2002, 15( I ):46-50. 
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Dr. Ivan Goldberg internet bağımlılığının iş, sosyal ve önemli işlevsel alanlarda sıkıntı yaşanması olarak tanımlamaktadır. Young ise internet bağımlılığının kriterlerini zihinsel süreç olarak interneti düşünme, internette yapılan aktivitelerin hayalini kurma, internetten daha fazla keyf almak için daha fazla zaman harcama, aile, iş, okul ve arkadaş çevreleriyle sorun yaşama, eğitim ve kariyer fırsatlarını tehlikeye atma ya da kaybetme, interneti problemlerden kaçmak veya olumsuz duygulardan ( çaresizlik, 


suçluluk, çökkünlük, kaygı,vs...) uzaklaşmak olarak sıralamaktadır", 


Morahan- Martin ve Schumacher’e (2000) göre patolojik internet kullanımı, internetin yoğun kullanılması, bu kullanımın kontrol altına alınamaması ve kişinin yaşamına ciddi zarar verme durumudur. Grohol (1999) ise internet bağımlılığını, bilişsel davranışçı yaklaşımla açıklamış ve neye bağımlı olunduğundan çok, “bağımlı davranış” ve bu “davranışın tedavisi” üzerinde durmaktadır. İnternet bağımlılığının da diğer bağımlılıklarda olduğu gibi, aslında duygusal durumu dengelemek ve stresle baş etmek için başvurulan bir yol olduğunu savunmaktadır. Kandell (1998) internet bağımlılığını, bir psikolojik bağımlılık olarak tanımlamış ve özellikle gençleri bu bağımlılık açısından riskli grup olarak değerlendirmektedir. İnternetin aşırı kullanımının sağlık, ilişki ve zaman yönetimiyle ilgili sorunlara neden olabileceğini vurgulamaktadır. Beard ve Wolf (2001) patolojik internet kullanımını; kişinin ev, iş, okul, sosyal ya da psikolojik 


yaşamında zorluk yaratan “aşırı kullanım” olarak tanımlamaktadır”. 


Mackert (2003) internet bağımlısı bireyler ile interneti kullanmayı alışkanlık haline getirmiş bireylerin kullanım amaçlarını karşılaştırarak aradaki farkı ortaya koymaya çalıştığında; bağımlı bireylerin interneti oyun, sohbet gibi amaçlarla kullanırken, internet kullanmayı alışkanlık haline getirmiş kullanıcılar webte gezinmek, çevirim içi mağazaları kullanmak, iş ve eğitim amaçlı kullananlar olarak ayırmaktadır. 
Bağımlı kullanıcılar için internet yaşamlarında daha büyük önem taşırken internetteki 


haftalık kullanım süreleri daha fazladır. İnternet bağımlılığı her yaştan ve gruptan 


'°Tuncer Okay, “İnternet Bağımlılığı”, 

www.tbmm.gov.tr/arastirma komisyonlari/bilisim.../docs/.../amatem, 21.02.2013. 

BI Neslihan Keser Özcan, Dr. Sevim Buzlu, “Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği”nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik Ve Güvenirliği”, Bağımlılık Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 2005 / Journal of Dependence, Vol: 6, N.: 1, 2005. 
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bireyin ortak problemi olmasının yanında, bağımlıların çoğunun erkek ve gençlerden 


oluştuğunu belirtmektedir". 


Sosyal medya bağımlılığı, araştırmacılara göre özellikle sosyalleşme ihtiyacını vurgulamaktadır”. Sosyal medya bağımlılığı aslında sadece davranışsal bir bağımlılık değildir. Daha da önemlisi; bu, öğretmenlerin ve ebeveynlerin, ergenlerin psikolojik sağlığına dikkat kesilmelerini sağlayan sinyaller vermektedir. Sosyal medya kullanıma temel ve basit sınırlamalar getirmek sorunu çözmek için yeterli olmayabilir. 
Psikologlara göre, bağımlılık sıklıkla kişilerin baş edemedikleri ve bir an önce 


kurtulmak için yollar aradıkları problemlerden kaynaklanmaktadır"*. 


İnternet başında geçirilen uzun zamanlar ve her firsatta sosyal medya uygulamalarını kullanma ihtiyacı ya da düşüncesi, atılan her adımın, alınan her nefesin nerdeyse ileti olarak sosyal medya da yazılması ergenlerin onsuz yaşayamayacakları 


izlemini, sosyal medya bağımlılığının en belirgin özelliğidir. 


Cecilie Schou Andreassen, Norveç'te yaptığı araştırmalar sonucunda sosyal paylaşım sitesi Facebook’ a bağımlılığın kriterlerini belirlemiştir. Facebook bağımlılığının, alkol veya uyuşturucu maddedeki gibi herhangi bir kimyasal içermemesine rağmen benzer etkilerle ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu kriterleri şu şekilde ifade etmektedir””; 

o Başlangıç Aşaması: zamanın büyük bölümünü Facebook’u düşünerek ve onun üzerine planlar yaparak geçirme süreci. 

° Ruh Halini Yükseltme Aşaması: Facebook'u sorunlardan uzaklaşmak için kullanma 


° Müsamaha: Facebook’ta zaman geçirme isteğinin sosyal hayatı 


etkileyecek kadar artması. 


132 Ahmet İnan, “İlköğretim II. Kademe ve ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı” 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üni. SBE, 2010, s. 29. 
133 Armağan Ekici, “Aziz Antonious’un Baştan Çıkarılması: Bir Kötü Alışkanlık Olarak İnternet”, 
Cogito, İstanbul: Sayı:30, Kış 2002, s.229. 
Huang Hanyun, “Social Media Addiction among Adolescents in Urban China: An Examination of Sociopsychological Traits, uses and Gratifications, Academic performance and Social Capital”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Chinese University of Hong Kong, September 2011), s.203. 
135 http/www.cyber-warrior.org., 28.09.2012. 
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° Geri çekilme: Facebook’u kullanamadığında huzursuzluk hissinin artması. 
° Uzlaşmazlık: Facebook kullanımının iş veya eğitimi engelleyecek boyuta gelmesi. 
° Tekrara Düşme: Facebook’u kullanımı azaltmaya çalışıp başarısız olması. 
Araştırma sonucuna göre bu işaretler kullanıcıların Facebook bağımlılığının pencesine düştüğünü göstermektedir. 

Facebook gibi pek çok etkileşime ortam yaratan ve farklı uygulamalar ile kullanıcıları çekim alanına yönlendiren sosyal paylaşım siteleri kullanıcıların farklı beklentilerine karşılık vermektedir. Kullanıcıların öncelikle sevdikleri ile iletişim kurmalarına, yakın arkadaş çevreleri ve bağlantıda olmak istedikleri diğer kullanıcılar ile irtibat halinde olmalarına zemin hazırlarken, yeni insanlarla tanışmalarına da fırsat sunmaktadır. Çeşitli uygulamalarda; oyun oynama, organizasyon düzenleme, sanal hediye gönderme, sanal mal, ürün ya da hizmet satın alıp, kontrolünü sağlamaya varan pek çok çevrim içi etkinlik yaratmaktadır. Bu etkinlikler ile çekiciliğini güçlendiren siteler, kullanıcıların zamanı karşısında uzun süreli eğlenceler yaratmaktadır. Gerçek hayattan ziyade uzun süreler sanal bir dünya içerisinde yaşamaya başlayan kullanıcılar 


bağımlılığın girdabına kapılmaktadır. 
1.4.1. Sosyal Medya Bağımlılığına Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar 


İnternet bağımlılığının neden olduğu ruhsal, sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel kayıplar düşünüldüğünde, bu durumun belirlenmesi önemlidir. Bireylerin internet bağımlısı olup olmadıkları tanısı gelişigüzel olamayacağı gibi, salt gözlem 


yoluyla da yapılamamaktadır”. 


Bağımlılık oluşumuna ilişkin farklı yaklaşımlar geliştirilmektedir. Bu yaklaşımlar olaylara hangi bakış açısı ile yaklaşıldığının göstergeleridir. Bilgiye ulaşmada internetin sürekli kullanımı güven duygusunu perçinlemektedir. Bu da uzun 


vadede bilgiye erişimde kontrol mekanizması olarak sosyal medyadan bilginin 


4 Cengiz Şahin ve Özgen Korkmaz, “İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Selçuk 
Universitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Sayfa 101-115, 2011. 
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kontrolüne varan bir bağımlılık yaratmaktadır. Kullanıcılar fikir sahibi oldukları konuları bile alternatifleri ya da kontrol mahiyetinde sosyal medya ortamlarından da sorgulama ihtiyacı hissetmektedir. Bu durum bağımlılık oluşumunda bilişsel yaklaşımı 


oluşturmaktadır. 


Bireyler sosyalleşmek istediklerinde medyayı ve dolayısıyla sosyal medyayı kullanmak eğilimindedir. Bu yüzden medyanın asosyal veya anti-sosyal kişilikler yarattığı eleştirileri karşısında, aslında medyanın sosyalleşmeyi sağladığı, bireylerin medya kanalıyla birbirleriyle daha çok ilişki kurduğu ileri sürülebilmektedir. Sosyal medyaya baktığımızda da sosyal hayatta itilenlerin veya itildiğini düşünenlerin burada daha kolay tutunduğunu, bir nevi sosyalleştiğini, hatta sosyalleşmeden kaçış oranlarına yüksek ise normalleştikleri belirtilmektedir.  Asosyalleşmeden kaçış amacıyla kullanıcılar sosyal medya ortamlarında tanımadıkları insanlarla, kendilerini farklı göstererek iletişim kurmakta, olduğu gibi değil de olması gerektiği gibi davranmaktadırlar. Yüz yüze ilişki kurduğunda beğenilmeyeceğini, istenmeyeceğini düşünen kişilerin sosyal medyanın yeniden ve kolaylıkla oluşturulabilen hayal evreninde daha mutlu olacakları belirtilmektedir. Ayrıca, sosyal medya kullanımı bir şekilde rahatlığın, özensizliğin hüküm sürdüğü bir ortamı da beraberinde getirmektedir. 
Ayrıca dudak kenarında ketçap lekeleri, üzeride pijamalar, yırtık çorap ve yağlı saçlarla sosyal medya mecrasında harikalar yaratıp bir sürü takipçi, ya da beğenen elde etmek mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu beğenilirlik (aynı etkiyi sosyal hayatta da yapamayacağı endişesi) paradoksal bir biçimde insan içine çıkmaktan daha fazla 


137 Her iki durumda da kullanıcıların 


alıkoyabilmekte bağımlılığı pekiştirmektedir duygusallıkları ile bağımlılık oluşumu arasında bir ilişkinin olduğunu düşünülerek olaya duygusal açısından yaklaşılmaktadır. 

Davranışsal yaklaşım ise araçsal ve eylemsel olarak iki şekilde ele alınmaktadır. Araçsal bağımlılık, içerikten bağımsız olarak belirmektedir. Bireyler herhangi bir mesajla ilgili beklentileri olmasa da sosyal medya araçlarını kullanabilmektedirler. Bu tip bağımlılıkta birey ne olursa olsun günün belirli saatlerinde 


sosyal medya araçlarını kullanma yoluna gitmektedir. Ayrıca bireylerin yüz yüze 


“Murat Hazar, “Sosyal Medya Bağımlılığı- Bir Alan Araştırması” Gazi Üni. İletişim Kuram ve Araştırmaları Dergisi, Bahar 2011, Sayı:32 s.162. 
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iletişim kurduktan sonra tekrar aynı kişilerle bir de sosyal medya kanalıyla iletişim kurması da bir ölçüde bu araçlara olan bağımlılığı ortaya koymaktadır. Eylemsellik ise tamamıyla mesajın içeriğiyle ilgilidir. Mesajın anlamlandırılmasına bağlıdır. 
Eylemsellik herhangi bir eylemde buluşmak için kullanıldığı gibi, hiçbir yere çıkmadan bilgisayar başında ilgili mesajın Oo gerektirdiği eylemler şeklinde de değerlendirilmektedir “. 

Bütün bu yaklaşımlar bağımlılık oluşumunda kişinin yapısına bağlı olarak farklı noktalardan ele alınmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda hangi yaklaşımlar 


doğrultusunda hareket edildiği ve kullanılan ölçeklerin hangi kriterleri kapsadığı 3. 


bölümde araştırmaya ışık tutan çalışmalar olarak yer almaktadır. 


1.4.2. Facebook'ta o Bağımlılığının o Kullanıcılar Üzerindeki Belirgin Özellikleri 


Sanal dünya içerisinde yaşanılan ve gerçek dünyadan önemli bir zamanı bizden alan bu uğraş her ne kadar masumca görünmesine rağmen Facebook bağımlılığına bağlı olarak bireyin gerçek yaşamdaki uğraşları dışında beyin sağlığını yıpratıcı, aynı zamanda sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyici sonuçları da beraberinde taşımaktadır. 

İnternet bağımlılığının en temel belirtileri, internet kullanımına sınırlama getirememe, sosyal veya akademik zararlarına rağmen kullanıma devam etme ve internete ulaşımın kısıtlandığı durumlarda yoğun kaygı duyma şeklinde ifade 


edilmektedir". 


Sosyal medya kullanımının bağımlılık yarattığına yönelik endişeler, şiddet unsurlarına elektronik ortamda maruz kalmaları, çocuk cinsel sağlığı açısından sakıncalı olabilecek pornografik öğelerin yer alması, ürün pazarlama stratejileri karşısında 


savunmasız kalarak; potansiyel bir tüketici olarak sömürüldüğüne dair endişeler 


Hazar, 2011, s.162. 
'° Sahin ve Korkmaz, 2011, ss.101-115. 
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toplumun gelecek kuşaklarının davranışları üzerinde olumsuz etki yaratacağı konusunda 


soru işaretleri taşımaktadır". 


Facebook'un bağımlılık kriterleri olarak belirtilen maddeler aynı zamanda internet Bağımlılığı Hastalığı'nın da belirtileridir"; 

° Günün ilk işi Facebook hesabını kontrol etmek 

° Facebook başında düzenli aralıklarla bile olsa 1 saatten fazla vakit geçiriyor olmak 

° Aynı ev içerisinde olanlarla dahi Facebook duvarı ve mesaj/mail sistemi ile konuşmak 

° Çevrimdışı halde iken bile Facebook güncellemeleri ve yorumları hakkında düşünmek 

° Facebook'taki güncellemeleri ve arkadaş listenizdekilerin yorumlarını saat başı, iş yerinden veya cep telefonunuzdan oturum açarak kontrol etmek 

° Facebook’ta siz yokken neler olduğunu öğrenmek için eve erken dönmenin yolunu gözlemek 

° Facebook duvarında anlık durum yazılarına, kullanılan uygulamalara ve yorumlara yer vermek 

° Facebook olmadan zaman geçirememek 

° Facebook'u gerçek ve profesyonel hayatın önüne koymak, öncelik vermek. 

e Gün sonu Facebook hesabını kontrol ederek, Facebook üzerinden 


herkese “İyi geceler” demek 


Stanford Üniversitesi, Dürtü Kontrolü Bozuklukları Kliniği direktörü Dr. Elias Aboujaoude’ye göre, sosyal medya ortamları bağımlı düzeydeki kullanıcılarına büyük zarar vermektedir. “Bu sanal yaşam tarzı nedeniyle, zihinsel yaşamımız üzerinden bedel ödüyoruz”. Internet bağımlılığı, “Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı” 


(DSM)'de henüz yer almaktadır ancak, onu tedavi etmek için çeşitli rehabilitasyon 


14 Ülger, 2012.s.303. 
14 http://www.cyber-warrior.org., 28.09.2012. 
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yöntemlerinin olduğuna değinmektedir. Sosyal medya bağımlılığının en temel belirtisi internette çok fazla zaman geçirmek olarak kendini belli etmesi ve günlük yaşamı aksatmasıdır. Kumar ve alışveriş gibi diğer saplantılara benzer şekilde, aşırı internet kullanımı, stres ve problemlerden kaçışı sağlamaktadır. Sosyal medya ortamlarında gerçek yaşamın diğer alanlarının sağlayamadığı gerçek ya da hayali kontrol hissi sunmaktadır. Örneğin, bilgisayar oyunları, gerçek yaşamın sunmadığı bir kişisel başarı ve tatminiyet hissi vermektedir. Çevrimiçi bağlantı ve durumlar, haz veren bir his uyandırmaktadır. Bu durum, daha önceki yaşam tarzının bütünüyle kenara atılması ve iş yaşamının da bundan olumsuz yönde etkilenmesi sürecinde problemlere yol açmaktadır. 
Bağımlılıklar sadece içe kapanıklık değil sosyal olarak ahmaklıktır; internet bağımlılığı; 


yaş, cinsiyet, eğitim ve gelire göre dağılımlar göstermektedir!” 


Sosyal medya ile gelişen bireysel bağımlılık ilişkilerini konusunda 1462 
öğrenciyi inceleme konusu yapan Patwardhan ve Jang (2003), internette alışveriş, sohbet ve haber okuma alışkanlıkları ile bağımlılık ilişkileri arasında pozitif bir ilişkinin var olduğunu tespit etmektedir. Araştırma, sohbet (chat) ile kişisel oyun tipinde bağımlılık ilişkisini doğrulamazken, alışveriş ile sosyal oryantasyon, haber okuma ile sosyal anlama tipinde bağımlılık ilişkilerinin geliştiğini ortaya koymaktadır. Bağımlılık perspektifi ile interneti inceleyen Melton (2005) ise çalışmasında, öğrencilerin haber, eğlence, iletişim ve bilgi konusunda dört tür bağımlılık geliştirdiğini tespit 


etmektedir”. 


Midwestern Enstitüsü'nde 377 lisans öğrencisi ile yaptığı çalışmada da sosyal paylaşım siteleri ve kolej öğrencilerinin akademik bağlılıkları arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Örneğin sosyal paylaşım sitelerini en yüksek oranda kullanan öğrencilerin bu siteleri daha az kullananlara kıyasla kampus içerisindeki organizasyonlara daha fazla katıldıkları sonucunu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca paylaşım 


sitelerini en yüksek oranda kullanan bu öğrencilerin yakın arkadaşları ile günlük olarak 


' Mary Cross, Bloggerati, Twitterati: How Blogs and Twitter Are Transforming Popular Culture, California: Praeger, 2011, s.127, EISBN: 978-0-313-38485-1. 
13 Umut Işık, “Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet 
Bağımlılığı”, (Yayınlanmayan Doktora Tezi, Selçuk Üni., Konya, 2007), s.56. 
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etkileşimde oldukları (gerçek dünyada) ve daha güçlü bağlarla bağlı oldukları tespit 


etmektedir!” 


Sosyal medya kullanımının her geçen gün artış göstermesi, kullanıcı sayısının artması ve uygulama, içerik çeşitliliğinin kullanıcıların istek ve beklentilerini fazlasıyla tatmin edebilir nitelikte olması beraberinde yapılan araştırmaların sayısını da artırmaktadır. Sosyal medya hakkında her geçen gün farklı konularda araştırmalar 


yapılmakta ve farklı noktalara dikkat çekmektedir. 
1.4.3. Facebook'ta Bağımlılık ve Ergenler 


Ergenlerde 2011 yılı itibari ile, internet kullanım oranlarına bakacak olduğumuzda; Amerika Birleşik Devletleri'nde haftada 16.7 saat, İngiltere'de haftada 
20 saat, Kore'de (6-19 yaş) haftada 23 saat, Avustralya'da ailelerin 9091'i internet 
kullanırken İngiltere'de 12-17 yaş arası ergenlerin %100’iiniin evinde internet 


bağlantısı olduğu görülmektedir”. 


Wolak, Mitchell ve Finkelhor (2002) 10 -17 yaş aralığındaki ergenler üzerinde yaptıkları tarama çalışmasında internet kullanıcısı ergenlerin 9025'inin internet üzerinden arkadaşlıklar geliştirdiklerini, % 14'ünün ise yakın arkadaşlıklar veya 


romantik ilişkiler gerçekleştirdiklerini saptamışlardır”, 


Sosyal medya bağımlılığı araştırma sonucuna göre, sosyal medya kullanıcıların %617i1 bağımlı olduğunu belirtmektedir. Yas ortalamaların göre sosyal medya 
bağımlılığının dağılımı özellikle genç kuşakta oldukça yaygındır. % 73 oranında 13- 17 
yaş aralığı sosyal medya bağımlısıyken, 18-24; %71, 25-34 arası 9059, 35-44 yaş aralığı 9054, 45-54 yaş aralığı %40, 55-64 yaş aralığı ise %39 ve 65 yaş üzeri kullanicilarn%44’% sosyal medya bağımlısı olarak addedilmektedir. Kadın kullanıcıların sosyal medya bağımlılığı erkeklere oranla daha fazladır. (Kadın 


kullanıcı% 64, erkek kullanıcı %55 ) Aynı zamanda diğer bağımlılık türleri ile sosyal 


14 R, Junco, G. Heibergert & E. Loken, “The effect of Twitter on college student engagement and 
grades”, Journal of Computer Assisted Learning (2011), 27, s.121. 
145 Tuncer Okay, “İnternet Bağımlılığı”, 
www.tbmm.gov.tr/arastirma komisyonlari/bilisim.../docs/.../amatem, 21.02.2013. 
“Erol Esen, “ Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-Sosyal Değişkenlerin İncelenmesi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Ün. Eğitim Bil. Enstitüsü, İzmir, 2010), s.26. 
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medya bağımlılığı arasında da ters orantı söz konusudur. Sigara ya da içki bağımlısı bireylerin sosyal medya bağımlılık oranları, hiç bağımlılığı olmayanlara oranla daha 
düşük seviyededir. Yıllar itibariyle de sosyal medya kullanımı artış göstermektedir. 10 
yıl öncesine kadar Amerika'da nüfusun yarısı internet kullanırken, günümüzde her 5 


kişiden 4'ü internet kullanmaktadır”. 


Aynı şekilde özellikle sosyal paylaşım sitesi olan Facebook kullanıcılarına yönelik Facebook bağımlılığına yönelik çalışmalar da yürütülmektedir. Bu 


araştırmalardan biri de Norveç'te Cecilie Andreassen tarafından yürütülmüştür. 


Norveç'te Bergen Üniversitesinde Cecilie Andreassen tarafından Facebook bağımlılığı üzerine yapılan çalışma sonucunda, daha çok genç kullanıcıların Facebook bağımlısı olduğu belirtilmektedir. Çalışma 2011 Ocak ayında 227’si kız 197’si erkek olmak üzere toplam 423 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Özellikle sosyal güvensizlik yaşayan genç kullanıcıların yaşadıkları endişe sonrasında sosyalleşmek için Facebook gibi sosyal ağları tercih ettikleri tespit edilmektedir. Daha düzenli ve hırslı kullanıcıların Facebook bağımlılığı konusunda daha az riskli gruptadır. Bu tarz kullanıcılar genellikle sosyal medyayı, işlerinin bir parçası ve çevrim içi çalışmalarında kullanmaktadır. 
Araştırma aynı zamanda Facebook bağımlılığının kadınlarda daha çok olduğunu göstermektedir. Bunun temel nedeni olarak olarak Facebook'un sosyal doğası olduğu tahmin edilmektedir. Facebook bağımlılığı, televizyon kullanımı gibi hayatın her aşamasında kullanıma müsait olduğundan kullanıcıların bir kısmı bağımlı olduğunu bile 


fark etmeden yaşamaktadır' 


2009 yılında Türkiye'de Facebook kullanımına yönelik yapılan araştırmada ise 
ergenlere yönelik ortaya çıkan sonuç, 13-17 yaş grubundaki kullanıcıların Facebook'a daha sık bağlandıklarını göstermektedir. Kullanıcıların % 38.171 ihtiyaç duyduğu her an Facebook'a bağlanmaktadır. 13-17 yaş grubunda bu oran % 55'e ulaşmaktadır. 


147 http://www.sodahead.com/living/public-opinion-suggests-internet-addiction-is-a-problem/question- 


2464081/, 4.03.2013. 
148 http://www.uib.no/news/nyheter/2012/05/new-research-about-Facebook-addiction, 15.07.2012 
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Gündelik bir yaşam pratiği olarak Facebook, kullanıcının ihtiyaç duyduğu her an 


bağlandığı bir sosyal paylaşım ağı ve boş vakitleri geçirme aracına dönüşmektedir”. 


Yapılan araştırmalar ergenlerde Facebook bağımlılığının her geçen gün artığını göstermektedir. Dünya ve Türkiye gerçeği birbiri ile paralellik gözetmektedir. Bu sonucun ergen kullanıcıların tutum ve davranışları üzerindeki etkileri zaman içerisinde 


ortaya çıkmaktadır. 


9 http://inet-tr.org.tr/inetconf14/bildiri/4.pdf, 29.01.2013. 
71 


ll. BOLUM 


SOSYAL MEDYA ORTAMI OLARAK FACEBOOK’UN 
ÇEKİCİLİĞİ VE ERGEN KULLANICILAR ÜZERİNDE ETKİ VE 
SONUÇLARI 


2.1. Facebook'ta Çekicilik Faktörlerinin Ergen Davranışları Üzerindeki 


Etkileri 


İletişim bireylerin varlık göstermede ve içinde yaşadıkları dünya da toplumsal olarak hareket etmelerini sağlayan yegâne unsurdur. Teknolojik gelişim sayesinde kitle iletişim araçlarında yaşanılan gelişmeler iletişime çeşitli boyutlar kazandırmaktadır. 
İnternetin hızlı gelişimi zaman ve mekân olgusunu ortadan kaldırırken, bireyleri bilgisayarların başına kilitlemekte ve sosyalleşme kavramının tanımını da değiştirmektedir. Bu gelişmelerin sosyolojik ve psikolojik etkilerinin ne boyutta olduğu 


yapılan araştırmalar ile son yıllarda tartışılmaktadır. 


Yeni toplum düzeninin tek dinamiği enformasyondur. Birey, iletişim teknolojisinin kendine sağladığı sınırsız enformasyon imkânından istediklerini alıp, onun istediği şekilde bilgiye dönüştürebilmektedir. Böylelikle birey kendini yepyeni bir 


üretim ve üretim ilişkisi anlayışına sürüklemektedir”, 


Sosyal medya ortamları ile birey bilgi çağından elektronik çağa geçişte bir sentez yaratmaktadır. Kurulan yeni düzen ile toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel tüm yaşamımız hızlı bir biçimde değişmektedir. Teknolojik gelişmelerle dünya da olup biteni öğrenme hızı ve öğrenme yoğunluğu artmaktadır. Elde edilen enformasyonlar toplanıp bilgi haline getirilip yayılabilmekte ve düzenlenip saklanabilmektedir. 
Günümüzde bilgisayar ve bilgisayarlar arasındaki iletişim ağları bilginin toplanmasında ve yayılmasında önemli rol oynamaktadır. Masuda'ya göre bilgisayarlar enformasyonun işlenmesi, depolanması ve kontrol işlevleri ile insanoğlunun enformasyon yaratma yeteneğini arttırmaktadır. Masuda sosyal medyayı çok sayıda insan arasında telekomünikasyon araçları ile enformasyon aktarılması olarak tanımlamaktadır. 


150 Güçdemir, 2012, s. 9. 
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“Enformasyon ağlarının bilgisayarlar sayesinde diğer ağlarla birleşerek daha da 


büyümesi ile yaşayan bir organizmaya dönüşmesinden” söz etmektedir |. 


Sosyal medya ortamları sanal dünya da güç kazanan iletişim sanal toplulukların oluşumuna da zemin hazırlamaktadır. Sanal topluluk kavramı, aynı anda her yerde bulunan, mekandan bağımsız milyonlarca kişinin bir araya geldiği sanal alanlardır. Aynı ilgi alanlarına göre çeşitli alanlarda iletişim kurmak istedikleri kullanıcılar ile buluşma ortamı yaratmaktadır. Burada unutulmaması gereken en önemli unsur kullanıcıların her ne kadar sanal dünya da topluluklar kurmalarına rağmen konuştukları konuların gerçek dünya ile olan bağlantılarıdır. Dolayısıyla sanal dünyayı gerçek dünyadan ayrı tutmak doğru değildir. Gerçek dünya üzerine kurgulanan sanal dünya ile karşılıklı bir etkileşimin olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla bilgiye ulaşma ve kullanmada üretim ve üretim ilişkisi gerçek dünyayla sanal dünya üzerinden bağlantısını kurgulamaktadır. 
Sadece bireylerin toplumsal etkileşimlerinde değil, kendilerini ifadelerinde de sosyal medyanın önemli olduğu dile getirilmektedir. Bugünün ergenlerinin adım attığı sosyal medya ortamları yarının yetişkinliklerinin benlik oluşum sürecinde, kendilerini bulma aşamalarında ve kısacası tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Bu etkinin 


hangi yönde ve ne boyutta olacağı yürütülen farklı çalışmalar ile araştırılmaktadır. 


Bu bağlamdan hareketle; Rigby (2008) sanal dünyanın özelliklerini şu şekilde 


belirtmektedir! 52, 


° Paylaşılan alan: Kullanıcılar aynı ortak alanda aynı zamanda 


katılım yapabilmektedir. 
° Yakınlık: Etkileşimler gerçek zamanda ortaya çıkmaktadır. 


° Üç boyutlu görsel ortam: Ortam iki boyutlu karikatür görüntülerden daha çok üç boyutlu 3D ortamlar tarzında değişen fiziksel alanı 


göstermektedir. Gerçeğe uygun örnekler karşımıza çıkmaktadır. 


151 NurcanTörenli, Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Bilim Sanat 
Yayınları, Ankara, 2004, ss.36-37. 
15? Akar, 2011, s. 148. 
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° Kişiselleştirme: İnsanlar dünya da görülen ya da kullanılan isteğe göre uyarlanmış nesneleri değiştirebilir, geliştirebilir, oluşturabilir ya da 


sunabilmektedir. 


. Süreklilik: Bu dünyalarda yaşam bireysel kullanıcıların oturum 


açıp açmamasına bakılmaksızın devam etmektedir. 


° Sosyalizasyon ve topluluk: Dünyalar sanal dünya içinde sosyal grup formasyonlarına (takımlar, kulüpler, dernekler, komiteler, ev arkadaşları ve 


komşular gibi) imkan tanımaktadır ve onları teşvik etmektedir. 


Rigby'ın belirtmiş olduğu sosyal medya özellikleri çekicilik kriterleri ile de paralellik arz etmektedir. Kişisel, fiziksel, sosyal çekicilik faktörleri ve diğer çekicilik faktörlerinden sürekliliğe karşılık gelmektedir. Üç boyutlu bir görsel ortam fiziksel çekiciliğe hitap ederken; isteğe göre bir yapılanmanın oluşturulması çekiciliğin kişisel faktörlerini yansıtmaktadır. Sosyal medya sayesinde var olması istenen bir imajın yaratılması ise tatmin ettiği duyguya paralel olarak çekicilik faktörleri içerisinden de karşılık bulmaktadır. Aynı zamanda iletişimin çevrimiçi ya da çevrim dışı anlarda da 


devamlılığı, sürekliliği sağlamaktadır. 


Sosyal medyanın en hızlı gelişen türünü sosyal medya ağları oluşturmaktadır. 
Sosyal ağ siteleri içerisinde varlık gösteren öğrenciler özellikle; kişiliklerini ve akademik ilgilerini ortaya koyacak şekilde profil sayfası gibi içerik yaratma, birden fazla şekilde birbirleriyle iletişim kurma, kampüslerine yerleşmeden önce yaşıtlarla ilişkiler kurma, akademik bir topluluk olarak üniversite programları hakkında bilgi edinme gibi bilgi ve iletişim akışlarını sosyal medya üzerinden sağlamaktadır'”. 
Dolayısıyla bu öncüller düşünülecek olduğunda ergenin gelişimi, eğitimi ve 


sosyalleşmesi konusunda sosyal medya ortamlarının sosyal yaşam üzerinde etkili 


olduğu görülmektedir. 


5 Christopher Paul Ferguson, “Online Social Networking Goes To College: Two Case Studies Of Higher 

Education Institusions That Implemented College-Created Social Networking Sites For Recruiting 

Undergraduate Student”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Pennsylvania, 2010), ss.129-133. 
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Body ve Ellison, soysal medya ortamlarını benzersiz kılan özelliğin kullanıcıların yabancılarla tanışmasına imkan vermesi değil, kullanıcıların kendini ifade etmesi olduğunu belirtmektedir. Birçok toplumsal paylaşım ağında katılımcılar yeni insanlarla tanışmaktan ziyade mevcut sosyal ağların bir parçası olan insanlarla iletişim 


kurmaktadır“. 


Hampton (2004) ve Carter (2005) tarafından ortaya atılan iddialar sosyal medyanın insanların gündelik hayatlarının bir parçası olduğunu ve sanal ve gerçek arkadaşlıkların arasındaki çizginin gittikçe bulanıklaştığını belirtmektedir. Sosyal medyanın insanların boş zamanlarındaki başkaldırılarını farklı sosyal medya uygulamalarında örgütlemek amacıyla kullanılması söz konusu coğrafi alanlarda 


belirtilen anti sosyal davranışların nedeni olarak görülmektedir. 


Sosyal medya ortamlarının gücü yaşanılan siyasi olaylarda da etkisini göstermektedir. Sosyal medya da yaşanılanlar kitlesel bir güce dönüşmektedir. Mısır devriminde Facebook ve Twitter eylemcilerin haberleşmek ve örgütlenip organize olmak adına kullandıkları öncelikli iletişim aracını oluşturmaktadır. Facebook ve Twitter sayesinde haberleşip meydanlarda protesto düzenlerken, Flickr'a resimler yüklemiş, Youtube'a ise videolar yükleyerek seslerini duyurmuşlardır. Yaşanılan bu örnek sosyal medyanın gücünü bütün dünyaya göstermek adına ibret niteliği 


taşımaktadır. 


Facebook'un ölçümü daha az parayla daha fazla değer sunmak isteyen pazarlamacilarin üzerinde de yoğun bir etki yaratmaktadır. Facebook'taki bir takipçinin tahmini değerini gerçek bir şekilde anlamak için tüm hayranların eşit şekilde yaratılmadıklarını belirtmek gerekmektedir. Örneğin; X markasının hayranları diğer hayranlara sayfaya bir göz atmasını tavsiye ederken; bunu yaparken beğenme ve bir takipçi (hayran) olma hali karşı konulacak bir şey değildir. (Sosyal baskı olmasa da) Belki de takipçi olma dürtüsü “Beğen” tuşuna tıklayarak indirim ve ya hediye çeki 


kazanma arzusuyla gelişmektedir. Belki de iyi hazırlanmış bir reklamı gördükten sonra 


154 Güçdemir, 2012, s.52. 
155 Paul Reilly, “'Anti-social' Networking in Northern Ireland: Policy Responses to Young People's Use of 
Social Media for Organizing Anti-social Behavior”, Policy & Internet, Vol. 3 [2011], Iss. 1, Art. 7 s.18, http://www.psocommons.org/policyandinternet/vol3/iss l/art7, 25.04.2013. 
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etkilenip daha fazla bilgiyi sosyal medya ortamı olarak Facebook'tan bulmayı 


istemektedir”, 


2.2. Ergen Kullanıcıların Etkilenme Düzeylerini Gösteren Araştırma 


Örnekleri 


Daniel Bell, sanayi ötesi toplum kavramının önde gelen temsilcilerindendir. 
Bell’e göre, toplumun tanık olduğu süreçler kendine özgü teknolojik yaşam tarzını da beraberinde getirmektedir. Avcı ve toplayıcı topluluklarda, birlikte hareket etmeyi sağlayan konuşmanın ilk adımını oluşturan sesli işaretler en büyük teknoloji oluşturmaktaydı. Yazı, kayıt tutma yoluyla bilgi ve becerinin kâğıda dökülerek sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamasıyla, tarım toplumundan ilk kentsel yerleşime geçişin kökeninidir. Matbaa ise okuryazarlığın yaygınlaşmasını ve kitlesel eğitimin ortaya çıkmasını sağlayarak, sanayi toplumunun temellerini oluşturmaktadır. Günümüzde ise radyo, telgraf, telefon, televizyon ve en son internet enformasyon toplumunun temelini oluşturmaktadır". Bu gelişmeler zaman içerisinde hizmet toplumuna doğru bir geçiş sürecini doğurmaktadır. Sanayi toplumundaki maddi ürünlerden, bilgi toplumunda bilgi üretim anlayışı doğmaktadır. Teknolojik anlamdaki gelişmeler bireyin zihinsel gelişim sürecine hizmet eder hale gelmektedir. Bilgi toplumu küreselleşme anlayışını beraberinde getirirken, sınırların ortadan kalkması herkesin aynı arenada eşit olarak yer bulmasına imkan tanımaktadır. Gönüllü topluluklar, hatta bilişimle ilgili topluluklar daha ön plana çıkmaya başlamaktadır. Yaşanılan gelişmeler bilgi toplumunda bireylerin gelecek sorunlarını, toplumsal katılım ve küreselleşme olguları içerisinde kurgular hale 


gelmektedir. 


Coğrafik konumlardaki farklılıklar, zaman darlığı ya da basit insana ait tembellikler nedeniyle insanlar kolaylıkla bir araya gelip iletişim kurabilecekleri bir platform yaratma ve sosyal ağlarda bir devrimin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Sosyal ağ siteleri insanların karşılıklı iletişim kurmalarına olanak sunan ve fiziksel 


sosyal ağlar gibi sanal toplulukların biçimlendirdiği zaman sınırlaması olmayan 


Pat LaPointe, “Measuring Facebook’s Impact on Marketing The Proverbial Hits the Fan”, Journal Of Advertising Research, September 2012, ss.286-287, DOI: 10.2501/JAR-52-3-286-287. 
57 Güçdemir, 2012, s.13. 
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ortamlardır. İlk dönem sosyal ağ siteleri iş ya da yeni insanlarla tanışma gibi amaçlara odaklanmaktadır Bununla birlikte Facebook 2005'de eğitim amaçlı başlayan bir uygulama olmakla birlikte 2006'da genel internet kullanıcılarına açılmıştır. Sosyal ag sitelerinin tarihi gelişmelerine bakıldığında farklı hedef kullanıcı gruplarına 


seslendikleri görülmektedir“, 


Büyük bir hızla artan sosyal medya kullanımı 
Facebook'un yükselişi ile kullanıcılar üzerinde etki gücünü artırmaktadır. Bu durum beraberinde kullanıcıların etkilenme düzeylerini gösteren farklı uygulamaların 


yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. 


Ergenlere yönelik internet ve sosyal medya üzerinde yapılan ilk tanımlayıcı ve etnografik araştırmalar; farklı sosyal paylaşım sitelerinin çevrim içi topluluklara dahil olan ergenler arasında gözlemlenen sosyal uygulamalar üzerinde etkisi olduğunu, sosyal paylaşım sitelerilerinin gençlerin kişisel kimliklerini geliştirmek için önemli bir mecra olduğunu, ergenlerin sosyal paylaşım siteleri gibi teknolojileri arkadaşları, sevgilileri ve daha geniş toplulukların üyeleri ile olan iletişimlerinde araç olarak kullandığı yönünde oldukça zengin kanıtlar ortaya koymaktadır". Elbette ki bu çalışmalar zaman içerisinde çeşitlilik arz ederek sosyal medya uygulamalarının daha derinlemesine incelenmesi ve kullanılması, kullanıcılar üzerindeki etki düzeylerinin belirlenmesinde olaya farklı açılardan yaklaşmaktadır. Elde edilen sonuçlar hedef kitleye ulaşımda farklılık yaratacak, yaratıcı uygulamların geliştirilmesine ortam 


yaratmaktadır. 
2.2.1. Sosyal Medyaya Yönelik Dünya'da Yapılan Araştırmalar 


Ergenlerin sosyal paylaşım sitelerini kullanımı önemli bir artış göstermektedir. 
Amerika'da yapılan araştırma sonuçlarına göre 2008 yılına gelindiğinde ergenlerin %65’inin sosyal ağları kullandıkları ve arkadaşlarına gönderdikleri günlük mesajlarını, bültenlerini, grup mesajlarını ve özel mesajları sosyal paylaşım siteleri üzerinden gönderdiklerini göstermektedir. 2009 yılında Pew Research Center’s Internet& 


American Life Project'in raporuna göre ergenlerin (12-17 yaş aralığı) 693'ü çevrim içi 


158 Veysel Çakır, 2011, s.298. 
' June Ahn, “The Effect of Social Network Sites on Adolescents’Social and Academic Development: Current Theories and Controversies”, Journal Of The American Society For Information Science And Technology, 2011, 62(8):1438. 
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olmakta ve %62’si çevrim içi etkinlik ve politik haberlere erişim sağlamaktadır. %4871 çevrim içi kitap, giysi, müzik satın almaktadır. %317i sağlık, diyet, fitness gibi konularda bilgilere erişimi sağlamaktadır. Bunların başında daha hassas sağlık konularını kapsayan uyuşturucu kullanımı, sağlıklı cinsel hayat ve depresyon gibi 


konular yer almaktadir'®’. 


Sosyal medya 13 yaşın altındaki çocukların hayatında da önemli bir rol oynamaktadır. 7-12 yaş arasındaki 1117 Norveçli çocuk üzerinde yapılan araştırmada bilgisayar oyunlarıyla ilgili alışkanlıkları, bilgisayar, cep telefonu ve televizyon kullanımlarıyla ilgili sorulara cevap aranmaktadır. Çocukların sosyal medyayı kullanmalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bunların sosyal yer değiştirme ile nasıl özdeşleştirildiğini görmek amaçlanmaktadır“, Sosyal medyanın kullanımı Facebook'tan Twitter'a kadar kullanıcıların hayatları üzerinde yönlendirici bir güce sahiptir. Hatta toplumsal değişimlerin yaşanmasında toplumsal iletişim yöntemlerinin 


değişmesinde etkili olmaktadır. 


Amerika'da 2012 yılında lise öğrencilerine yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre 14 ile 17 yaş arası ergenler arasında sosyal medya ağ kullanımı %82 oranla daha popüler olsa da, 12-13 yaş aralığındaki genç ergenlerin yarısından fazlası 


sosyal paylaşım sitelerinin hevesli kullanıcılarını oluşturmaktadır!“ 


. Bu demek oluyor ki; bugün genç kullanıcı sayısını takip eden ergen kullanıcıların arkasından çocuk kullanıcılarında hevesli bir şekilde sosyal medya da var olmak adına heyecan duymaktadır. Bu durum yarının gelecek nesillerinin sosyal medyada olacağının bir 


ispatıdır. 


Mercy hastanesi ve kliniği tarafından ergenlerin sosyal medya kullanımına 
yönelik yapılan araştırmalarda sosyal medyanın faydaları üzerinde durulmaktadır. 2012 


Ağustos'unda yapılan araştırmaya göre ailelerin %83’ti sosyal medyanın ergenler için 


160 Amanda Lenhart, Kristen Pourcell, Aaron Smith ve Kathryn Zichurn, “Social Media&Mobile Internet 
Use Among Teens and Young Adults”, PewResearchCenter Report, Feb,3 2010. 
16l Tor Endestad, Jan Heim, Birgit Kaare, Leila Torgersen & Petter Bae Brandtzæg, “Media User Types among Young Children and Social Displacement” Nordicom Review 32 (2011) 1, s. 588. 
'© Celeste Marie Alexander, “ Facebook Usage and Academic Achievement 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zarardan çok faydalı olduğunu ve hatta en kötüsü algılanan riski dengeleyebileceklerini düşündüklerini ortaya koymaktadır. Ailelerin %7571 ise sosyal medyanın ilgi ve işbirliği ilişkisinde sosyal medyanın ergenleri başarıya hazırladığını ifade etmektedir. Aynı durumun çocuk tacizi, cinsel içerikli mesaj ve siber zorbalık açısından da geçerli olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca sosyal medyanın bugünün şartlarında sosyal gelişim ve teknik yetenekler konusunda ergenlerin ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtmektedir. 
Sosyal medya iletişim yetenekleri yeni arkadaşlar edinme fırsatları da sunmaktadır. 
Ayrıca okul çağındaki ergenler için ödevi proje gibi konularda öğretmenlerde dahil olmak üzere bilgilerini sosyal paylaşım sitelerindeki kendi o sayfalarından paylaşmaktadır. Dolayısıyla sosyal medya sadece geçici bir heves değil, ergenler üzerinde her zaman büyük etkiye sahiptir. Sosyal ağların diğer bir şaşırtıcı avantajı da gerçek zamanlı olmasıdır. Paylaşılmak istenen, ihtiyaç olunan girişler ergenlerin parmak 


163 
ucundadır ™. 


Pappacharissi Facebook, Linkedin ve ASmallWorld üzerinden profilleri ve kullanıcı davranışlarını analiz ettiğinde; özelliklerin, niyetlerin ve her bir sosyal ağın kendi normlarının kullanıcı davranışları ile karmaşık bir şekilde ilişkili olduğunu belirtmektedir. Örneğin Facebook üyelik, bilgilerin ifşa edilmesi ve etkileşim ile ilgili olarak daha az bağlayıcı kurallara sahip olan ve daha geniş kapsamlı açık bir ağdır. 
LinkedIn de aynı şekilde üyelik şartları olmayan fakat özgeçmiş benzeri bir profil tasarımı ile daha çok mesleki kullanımı teşvik eden bir yapıya sahiptir. ASmallWorld ise üyelerinin sosyo-ekonomik durumlarını ortaya koyan resimleri paylaştıkları tamamen dışa kapalı ve özel bir ağdır. Benzer şekilde MySpace “En İyi 8 Arkadaş”(Top 
8) özelliğini kullanıcı profilleri üzerinde kullanıma açtığında gençler ortaya çıkan tabloda profillerinde nelerin görüleceğine karar verirken kesin kararlar almakta ve bu kişilerin bağlı bulundukları sosyal ağ bu profil görünümlerine sosyal geri bildirimler sunmaktadır. Bu kimlik geliştirme süreci hızlı bir şekilde büyüyen ve gelişen ergenler 


arasında son derece belirgin bir şekilde ortaya cikmaktadir'™. 


163 hitp//parentingtodayskids.com/article/the-benefits-of-social-media/ , Dr. Vicki Panaccione — 


November 21, 2012. 
164 Tune Ahn, 2011, s. 1438. 
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Facebook için geçerli olan koşullar Twitter'da da benzer şekilde kendini göstermektedir. Yani dünyadaki sosyal medya kullanımı yalnızca arkadaşlar arasındaki iletişimle sınırlı kalmamaktadır. 2011'de Ortadoğu'da yaşanan politik çalkantılardan, Japonya'da meydana gelen Tsunami'ye kadar gündemi belirleyen birçok haber Twitter'da çok konuşulmuştur. Beyonce, MTV Video Müzik Ödülleri Töreni'nde 
hamile olduğunu açıklayınca bir Twitter rekoru kırarken konuyla ilgili saniyede 8868 
tweet atılmıştır. Sosyal medyaların çoğunluğunu Amerikan kaynaklı siteler oluştururken bu sitelerin ulaştığı kesim yalnızca Amerika ile sınırlı değil örneğin Facebook'un 419.8 
kullanıcısı Amerikalı iken %80.2 oranında diğer ülke kullanıcıları oluşturmaktadır. 
Twitterin %20 kullanıcısı Amerikalı iken %80 oranında diğer ülke kullanıcısı, Windows Live'ın % 9.1 kullanıcısı Amerikalı iken “090.9 oranında diğer ülke kullanıcısı, %32.8 oranındaki Linkedin Amerikalı kullanıcı sayısına karşın %61.8 
oranında diğer ülke kullanıcıları söz konusudur. Ergen kullanıcıların iletişim alışkanlıkları gelecek hakkında önemli ipuçları vermektedir. Aynı zamanda sosyal medya kullanımın artık bütün yaş grupları arasındaki iletişimin temel birimi olması sürpriz olmayacaktır. Mobil cihazlarda sosyal medya kullanımının olması bu bağımlılığı körükleyen nedenlerden biridir. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 64'ü bir ayda en az bir kez telefonlarından sosyal medyaya giriş yaparken, yüzde 40'lık kesim her gün hesaplarını telefon üzerinden kontrol etmektedir. Ayrıca operatör ya da telefon şirketlerinin sosyal medya uygulamalarını ücretsiz sunması sosyal medyaya bağımlılığın artmasında önemli etkenlerden birini oluşturmaktadır“, Sosyal medyanın kullanımı sadece bireylerin değil, kurumlarında dikkatini çekmektedir. Kurumları oluşturan yöneticilerin sosyal medya algıları incelendiğinde farklı bir tablo ortaya 


çıkmaktadır. 


İngiltere'de Stanford Üniversitesi'nde sosyal medyanın ne amaçla kullanıldığına yönelik yapılan araştırmaya göre, sosyal medyayı iş amaçlı kullanan şirketlerin sayısı üçte birden daha az olduğu tespit edilmektedir. Kuzey Amerika'da ise kamu ve özel kuruluşlar arasında yapılan araştırmada idarecilerin sosyal medya hakkındaki görüşleri incelendiğinde; idarecilerin iletişim kurma, marka yönetimi ve risk tespiti gibi kurumsal stratejilerine destek sağlayacak Facebook ve LinkedIn gibi sosyal 


165 http://www.campaigntr.com/2011/12/30/1472/sosyal-ag-kullanimi-nereye-gidiyor/. 
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ağları dahi kullanmadığı ortaya çıkmaktadır. Bulgulara göre kurum yöneticileri kurumların geleceğinde sosyal medya iletişimi konusunda kopukluk yaşamaktadır. 
Çünkü yöneticilerin %90‘1 sosyal medyanın kurumun organizasyon yapısına sağlayabileceği katkının farkında olduğunu belirtirken, sadece %32‘si kendi iş faaliyetlerinde yer alan riskleri tespit etmek için sosyal medyadan yardım aldığını belirtmektedir. Diğer taraftan üst düzey yöneticilerin %24'ü ve normal yöneticilerin sadece “08'i sosyal medya da yer alan özet bilgileri ve ölçümleri rapor halinde alırken, şirketlerin yarısı bu tür raporlar talep etmemektedir. Araştırmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise yöneticilerin üçte ikisinin kişisel, %63‘tintin ise iş için sosyal medyayı kullandığını belirtmeleridir. Dolayısıyla kurum yönetim kurulu üyelerinin sosyal medyaya aşina olduğu da gözlenmektedir. Sosyal medyayı kullanan kurumların “059“unun müşterileriyle etkileşime girmek, %49‘u reklam yapmak, %35‘i ise müşterilerini araştırmak için sosyal medyayı tercih etmektedir. Bunların yanı sıra şirketlerin %30'u rakiplerini analiz etmek, yeni ürün ve servisler üretmek veya 


166 
. Bu durum 


çalışanlarıyla iletişime geçmek için sosyal medyayı kullanmaktadır gelecek neslin temsilcisi olan ergenlerin iş dünyasında büyük değişimler 


yaratacaklarının belirtisidir. 
2.2.2. Sosyal Medyaya Yönelik Türkiye?de Yapılan Araştırmalar 


Türk sosyal medya kullanıcıları sosyal ağlara erişim, mail, video paylaşımı, blog yazma gibi amaçlarla genellikle batı kökenli platformları tercih etmektedir. 
(Facebook, msn, twitter, blogspot ve youtube gibi..) Türk internet siteleri ise genellikle gazete okumak, çevrim içi alışveriş yapmak ve bazı portalları ziyaret etmek için 


kullanılmaktadır!9”. 


2010 yılı raporuna göre Avrupa çevrimiçi çocuklar (eu kids online) projesi 
Türkiye bulgularma göre çocuklar için internet üzerindeki zararlı deneyimler; pornografi, siber zorbalık, internet bağımlılığı, cinsel içerikli mesaj alma ya da 


gönderme, tanınmayan insanlarla çevrimiçi ve çevrimdışı iletişim, kişisel bilgilerin 


166 hitp://sosyalmedya.co/sosyal-medya-kurumsal-strateji/, 01.10.2012. 
http://www.gsb.stanford.edu/sites/default/files/documents/TCB_DN-V4N20-12.Social_Media.pdf 
167 Gerrit Beger, Priscillia Kounkou Hoveyda, Akshay Sinha, “Digital Citizenship Safety”, Unicef New 
York, Divission of Communications, Youth Section, 3 November 2011, s.10 
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paylaşımı ve kullanıcının oluşturduğu zararlı içerik olarak sıralanmaktadır. 2010 yılı Mayıs ve Haziran ayı süresince 9-16 yaş aralığında 1018 çocuk ve ebeveynleriyle yüz yüze görüşülmüştür. Çocukların tamamı internet kullanıcısıdır. Çocukların %49’unun sosyal paylaşım sitesinde hesabı bulunmaktadır. Sosyal paylaşım sitesi kullanan 


çocukların %85’i Facebook profiline sahiptir“, 


Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından 2011 Ocak ayı içerisinde 9-16 yaş grubunda olan çocuklar üzerinde Ankara, İzmir ve İstanbul'da 
524 çocukla, yüz yüze görüşme yöntemiyle bir araştırma yapmıştır. “Çocukların Sosyal 
Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları”nı belirlemeye yönelik hazırlanan raporda çocukların yüzde (o 66'sının günde en az bir keresosyalağları kullandığı 


belirtilmektedir". 


Sosyal paylaşım Oo sitelerinde günde ortalama 72 dakika zaman geçiren ergenlerin yüzde 60'ı sosyal ağların ders çalışma sürelerine olumsuz etkisi olduğunu itiraf etmektedir. Yaklaşık yüzde 25'i ise arkadaşlarına ve ailelerine daha az zaman ayırdıklarını kabul etmektedir. Çocukların yüzde 50'si sosyal ağlara kaydolurken karşılaştıkları gizlilik ve kişisel bilgileri korumaya yönelik yönergeyi okumadıklarını ya da anlamadıklarını ifade etmektedir. Kişisel bilgilerin sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmasını ergenlerin yüzde 44'ü güvenli bulurken yüzde 40'ı ise güvensiz bulduğunu belirtmektedir. Sosyal paylaşım sitelerini kullananların yüzde 25'i ev adresini, yüzde 29'u telefon numaralarını, yüzde 51'i ise aile bireylerinin ismini herkesle paylaşmaktadır. Ayrıca ergenlerin yaklaşık yüzde 65'i tanımadıkları kişileri bir şekilde arkadaş listelerine ekleyebildiklerini ifade etmektedir. Çocukların yüzde %99’u Facebook'u kullanmaktadır. Araştırmaya katılan çocukların sayfalarında, ortamalama 
102 arkadaşı bulunmaktadır. Çocukların yüzde 84'ü şimdiki 
arkadaşlarıyla iletişim kurmak için sosyal paylaşım sitesini kullandığını belirtmektedir. 
Yüzde 31'i eski arkadaşlarını bulmak için, yüzde 28'i ise arkadaşlarının ve diğer 


kişilerin neler yaptığını öğrenmek için kullanmaktadır!” 


192 www.eukidsonline.net, 28.01.2013. 
'http://www.aktuelegitim.com/cocuklarin-sosyal-paylasim-sitelerini-kullanim-aliskanliklari.html, 02.01.2012. 
170 www.internetkurulu.org/tr/RaporDosya.aspx? , 21.01.2013. 
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Hacettepe Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, ergenler cep telefonlarını daha çok, konuşmak, kısa mesaj gönderip almak, müzik dinlemek, fotoğraf çekmek ve oyun oynamak için kullanmaktadır. Buna ek olarak kadınların cep telefonlarını ise, mesajlaşmak, internet erişimi ve oyun oynamak amacıyla erkeklerden 


171 


daha çok kullandıkları gözlenmektedir ' . Dolayısıyla sonuçlar kullanıcıların yas, 


cinsiyet gibi demografik özelliklerine göre değişiklik arz etmektedir. 


2.3. Facebook'u Çekici Kılan Faktörlerin Ergen Kullanıcılar Üzerindeki 


Sonuçları 


Günümüzde interaktif teknolojinin en önemli ayağını oluşturan internetin ergenlerin gelişimi üzerindeki etkisi incelendiğinde bir çok kişinin internette vakit 


geçirmesinin önemli bir nedeni sosyal etkileşim için olduğu belirtilmektedir”. 


Herbert Schiller, enformasyon toplum yapısının kapitalizmin piyasa yapısına ve kurumsal örgütlenme biçimine yararlı olması için düşünüp tasarlandığı görüşündedir. 
Enformasyon, bireysel, toplumsal, ticari, ekonomik, askeri alanlarda çok büyük miktarlarda enformasyonun üretilmesi, işlenmesi, dağıtılması çerçevesinde cereyan etmektedir. Castell’e göre; yeni toplumda, bilgi önemli olduğu kadar, bilgi ağlarının toplumsal hayatı etkileyen ve temelini oluşturan unsurlar olması da önemlidir. Bilişim toplum yapısının iş hayatından, boş zaman faaliyetlerine, oy verme davranışına ve alışverişe kadar bütün toplumsal ve bireysel biçimlerini mümkün kılan ve motive eden bir toplum olduğunu göstermektedir. Ağ ve enformasyon akışları sadece bilişim toplumunun bir parçası değil özellikle yeni kültürdür. Mesafe ve zaman yeni toplumda önemini kaybetmektedir. Postmodem insan doğadan çok kültürün egemen olduğu yeni bir bilgi çağına girmektedir”. 

İnternetle birlikte zaman, mekan farklılıkları ortadan kalkarken, gerek bireysel, gerekse kurumsal anlamda iletişim değişime uğramaktadır. Internet iletişimi, enformasyonun metin, ses, grafik, video gibi birden çok iletişim biçimlerinin bir araya 


getirilmesiyle işleyen bir süreci oluşturmaktadır. Yerel, ulusal ve uluslar arası erişim 


Beger, Hoveyda ve Sinha, 2011, s.11. 
172 Tüzün, 2002, 15( 1), ss.46-50. 
173 Güçdemir, 2012, s. 20. 
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olanaklarını sağlayan internet, zaman ve mekânın sınırını ortadan kaldıran küresel bir iletişim biçimidir. Bu özellikleri interneti sadece mesaj üreten, toplayan ve dağıtan bir teknoloji olmaktan çıkarmakta ve birey-birey, birey-grup, grup-birey etkileşimlerine olanak tanıyan bir toplumsal iletişim ortamı yaratmaktadır". Aynı zamanda internet bünyesinde değişimleri yaratmakta, web tabanlı olarak sunulan sosyal medya uygulamaları ile kullanıcıların davranışları üzerinde de zaman içerisinde olumlu ve 


olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 


Sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirilen sanal iletişimin sosyal ilişkileri olumlu ve olumsuz yönde etkilediği konusunda kesin bir sonuç olmamakla birlikte kullanıcıların sosyal bütünleşme eğilimlerini ve yakın ilişkileri güçlendirdiği yapılan 


araştırmalar ile tespit edilmektedir”. 


Aslaniodu ve Menexes'in çalışmalarında belirttiği gibi, Yunanistan'da 12-18 yaş arası ergenler üzerinde yapılan bir araştırmada ergenler interneti, bireysel eylem ve ifade etme alanı olarak tanımlamaktadır. Elde edilen bu sonuç doğrultusunda Gross ise, interneti ergenlerin ebeveynlerin bakışlarından uzak, anlamadıklarından dolayı onların karışamayacağı, kendilerini istedikleri gibi ifade edebilecekleri bir alan olarak tanımlanmaktadır. Aynı şekilde Chou ve arkadaşları da yaptıkları araştırmada ilköğretim çocuklarının interneti yazma ve kişisel bilgileri paylaşarak kendilerini ifade etme ve gösterme imkanı buldukları bir alan olarak tanımladığı belirtilmektedir. Aynı 


zamanda ergenler interneti bir oyuncak olarak nitelendirmektedir'”©, 


Ergenler sosyal paylaşım sitelerinin kullanıcıları içerisinde en büyük paya 


sahip olan gruptur. Yapılan çalışmalar genç neslin zamanlarının büyük bir bölümünü 


sosyal medya aracılığı ile iletişim kurarak geçirdiklerini ortaya koymaktadır'”. 


Sosyal medya ortamı olarak Facebook kişisel, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel faktörlere bağlı olarak kullanıcıların ilgisini çekmektedir. Yapılan literatür 


araştırmaları sonrasında ortaya çıkan bu faktörler beş ana faktör altında alt kırılımlarda 


174 Nilüfer Timisi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Deokrasi, Ankara: Dost Yayınları, Ocak 2003,s. 132 
175 Güçdemir, 2012, s. 45. 
176 Ülger, “2012, ss. 301-302. 
177 June Ahn, 2011, 628), ss.1435—1445. 
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değerlendirilmektedir. Her bir faktörün içerisindeki alt başlık aynı zamanda kullanıcıların, bireylerin ihtiyaçlarının yönüne bağlı olarak faktörler arası bir geçişi mümkün kılmaktadır. Örneğin kullanıcılar Facebook üzerinden statüleri ve itibarlarına yönelik bir uygulama içerisine girerlerken; farklılık yaratacak, kendilerini anlatabilecek bir yöntem istemektedirler. Bunu yaparken de yetenekleri ölçüsünde ve istediklerini söyleme rahatlığında özgürce kendilerini ifade etme, kimliklerini oluşturma çabası içerisinde hareket etmektedirler. Aynı zamanda kendi ilgi ve görüşlerine destek bulmayı amaçlayarak Facebook çekiciliğinin kişisel faktörlerini sergilemektedirler. Elbette ki ergen kullanıcıların Facebook kullanımları olumlu ve olumsuz yönde pek çok sonuçları 


da doğurmaktadır. 
2.3.1. Ergen Üzerindeki Olumlu Sonuçlar 


Teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ve internetin hem kullanım hızının hem de kullanım alanının genişlemesi ile birlikte gerek sosyal alanlarda gerekse de iş hayatında eski alışkanlıkların ve iş görme şekillerinin birçoğu değişikliğe uğramaktadır. 
Bu değişiklikler hayatımıza birçok yeni kavramın girmesini sağlamaktadır. Bu kavramlardan biri de sosyal medyadır. Sosyal medya, bireylerin internet üzerinden yer ve zaman Sınırlaması olmaksızın fikirlerini ve görüşlerini belirtmelerine olanak sağlayan, internetin sunduğu multimedya özelliklerini sınırsız bir şekilde kullanım imkânı tanıyan, aynı zamanda başka bireyler ile karşılıklı görüş alışverişine ve paylaşıma dayalı bir interaktif ortamın varlığını hayata geçiren geniş tabanlı platform 


olarak tanımlanmaktadır”. 


Sosyal medya da Web 2.0 ortamları etkileşim ve iletişimi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. İnternetin öncelikli kullanım amacı bilgilerin bireysel amaçlarla sunumu veya bulunmasıdır. Bilgi paylaşımı halen internet iletişiminde önemli bir yere sahip iken sosyal medya araçları ise bir kişinin sosyal ağını bilgi alımı için açık ve görünen bir kaynak haline getirmektedir. Sosyal paylaşım siteleri; profil ve arkadaş ağlarının kullanımı ile insanların kendileri, arkadaşları ve onların yaşantıları ile ilgili bilgilerin paylaşımını sağlamaktadır. Ve aynı şekilde Web 2.0 uygulamaları bilgiden ziyade 


ınsanlar arasında bağ oluşturma üzerine odaklanmaktadır. Valkenburg ve Peter'ın 2009 


178 Bulunmaz, 2011, 2(3), ss.19-50. 
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yaptıkları araştırmaya göre gençler kendileri ile ilgili olarak ne kadar çok bilgi ifşa eder ve ortaya koyarlar ise ilişkilerinin kalitelerinin o oranda arttığını varsaymaktadır. Bu 


olumlu etkileşim gelişmiş bir özgüven ve sağlıklı bir psikoloji sağlamaktadır”. 


Özellikle genç kullanıcılar bazen bilinçsizce bazen ise cesur ya da bilinçli davranışları ile sosyal medya ortamlarının fırsatlarını değerlendirerek kendilerini ödüllendirmektedir. Bu ortamlardaki uygulamaları iyi değerlendirmeyi başaranlar, fotoğraf, video paylaşımları, yorumlar gibi benzeri etkinlikler ile diğer üyeler ile iletişim kurmaktadırlar. Başarı ile yürütülen iletişim stratejileri sanal dünya da 


kullanıcıların itibar, kariyer sağlamalarına yardımcı olabilmektedir. 


Sosyal medya, kendini ifade etme, sosyallik, toplumla bütünleşme, yaratıcılık ve medya okuryazarlığı bilinci kazandırma konularında olumlu etkilere sahiptir'*© Sosyal medya ortamı olarak Facebook binlerce uygulamayı kullanıcılarına sunmaktadır. 
Bu uygulamalar sayesinde oyunlar, hava durumu, fal, dünyada gezilen yerler gibi bilgileri kişisel sayfalara taşınmaktadır. Tüm bu özellikleri ile kullanıcıların kendine özel ve halka açık açık sayfa oluşturmalarına imkan tanıması Facebook 'un çekiciliğini 


ve popülaritesini artırmaktadır"®". 


Sosyal medyanın ergenler üzerindeki olumlu sonuçları arasında; yaratıcılıklarınıi geliştirmesi, farkındalık yaratması, her şeyden önce ergen kullanıcıların benlik arayışları, diğer kullanıcılar ile olan iletişimi, sosyalleşmeyi ve bilgi akışını sağlaması, etkileşimi artırması ve ergen kullanıcıların eğitimlerine olan katkısı 


sıralanmaktadır. 
2.3.1.1. Yaratıcılık Olgusunu Geliştirmesi 


Sosyal medya, geleneksel medyaya göre, kolay güncelleme, hız ve zengin sunum seçenekleri sunmaktadır. Ses, görüntü, grafik, metin gibi tüm unsurların bir 


arada sunulabildiği ve kısaca multimedya diye adlandırılan gelişmiş sunum teknolojisi, 


7? June Ahn, 2011, s. 1441. 
180 Sonia Levingston, “Taking risk Oppurtunities in youthful content creation: teenagers’ use of social 
networking sites for intimacy, privacy and self-expression”, New Media & Society, Volume:10, Number:3, June 2008, s.394. 
181 İdil Sayımer, Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, İstanbul: Beta Yayınları, 2008, s. 128 
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132. Ayrıca bu durum ergen kullanıcıların 


sosyal medyayı daha da çekici kılmaktadır yaratıcılıklarını da tetiklemektedir. Yaratıcılıklarının daha kolay bir şekilde ortaya 


çıkmasına zemin hazırlamaktadır. 


Yeni neslin internet ile sosyal medya ortamlarında var olması dünyaya bilgisayar ekranından bakan bir nesli beraberinde de doğurmaktadır. Okumaya başlanmadan öğrenilen ikonlar, internette sörf yapmak, sanal alemde kendisini evinde 


hissedenlere özgü bir kolaylık sağlamaktadır'*”. 


Aynı zamanda sosyal medya ile yayılan kampanya mesajlarının etkinliği kullanıcıların katılım dereceleri ile son derece bağıntılıdır. Topluma katkı sağlayan, sağlıklı yaşam gibi konularda veya arkadaş ortamlarında popüler bir muhabbet içeriğine 


değiniyor ise kullanıcılar arası etkileşim gücü daha fazladir'™*. 


Bireyin gerek bireysel gerekse toplumsal kimliği ile “Gerçek" hayattaki tüketim pratiklerinin yanı sıra, sanal ortamda üretilen ve tüketilen metin, görüntü, ses, ikon, bağlantı, yorum, avatar vb. gibi dijital ürün ve imajları, bireysel kimliğin ifade 


araçları karşılıklı bir iletişim ve etkileşimi gerçekleştirmektedir". 


Facebook, Twitter, Youtube, Myspace gibi sosyal medya siteleri öğrenciler için projeler oluşturmaya ve belirgin dijital görüntü sağlamaktadır. Fırsatlar sunmaktadır. 
Bir arkadaşına veya daha geniş kitlelere dijital mesajlar gönderen genç kullanıcılar kendi resimlerini ilginç bir kurgu ile veya photoshopla saç rengini değiştirerek geliştirilmiş fotoğraflar yayınlamaktadır. Sosyal medya bireylerin çoklu model ifadelerini ve karşılıklı etkileşim oluşturulmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Sosyal medyadaki her türlü şiddet ve taciz risklerine rağmen kullanıcılar kişisel materyallerini yine de istekli ve bilinçli bir şekilde yayınlamaktadır. Kullanıcıların basit bir çaba ile 


birçok kullanıcı ile birlikte sosyal medya da kişisel ifadelerini yayınlama imkanı 


18 http://www.dijitolog.com/2011/10/marketing-pr-araci-olarak-sosyal-medya-1-yazi-dizisi/. 
183 Zeynep Kaban Kadıoğlu, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çağında Yeni Nesil Tüketim Algısı ve 
Türkiye”, Sosyal Medya Akademi, içinde (155-172), İstanbul, Beta Yayınları, 2012, ss.160-161. 
184 Elmie Nekmat, “Message Expression Effects in Online Social Communication”, Broadcast Education 
Association, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 56(2), 2012, ss..203—224, ISSN: 0883- 
8151 print/1550-6878. 
185 Ayla Özhan Dedeoğlu ve Elif Üstündağlı,, “Sanal Topluluklar Bağlamında Tüketicilerin Tüketim, 
Yaşam Tarzı ve Kimlik Yönünden Değerlendirilmesi”, Business and Economics Research Journal, Vol:2, N: 2, 2011, ss. 23-40. 
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olmasaydı bu ifade ediş biçimi çekiciliğini yitirir ve hatta belki de şimdiki yapılarında var olamazlardı. Gönüllü olarak paylaşılan görüntü ve bilgiler sanal ortamda ilgiyi 


üzerine çekerken, diğer kullanıcıların onayına da sunulmaktadır ®®. 


Sosyal medya, sahip olduğu özelliklerle yeni iletişim sembolleri, kullanım kalıpları, jargonlar ve kodlar ile iletişim yapısını ve işleyişini değiştirmektedir. Sanal iletişimle oluşan sanal kültürde sosyal medya kullanıcıları farklı yaşam koşullarında ve kültürlerde yaşayanlarla yakınlaşmakta ve kültürel değişim sağlanmaktadır'*”. Sosyal medya kullanıcılarının hızla çoğalması beraberinde kültürel zenginliği ve dil kaynaklarını artırırken, kullanıcıları etkilemekte ve değiştirmektedir. Elektronik ortamdaki sohbet ortamları, kişilerarası iletişimdeki pek çok öğeyi dönüştürmektedir. 
Sanal ortamda duyguların ve beden dilinin yerini kullanılan ikonlar ve kelime 


kısaltmaları almaktadır. 


Sosyal medya kullanıcılara zaman ve mekanda sohbet, tartışma, öğrenme, oyun ve alışveriş gibi çeşitli amaçlarla kullandığı alternatif bir araç haline gelmektedir. Ergen kullanıcılar tarafından kullanımı bazı endişeleri de beraberinde getirmektedir. Papert” e göre bilgisayar, çocukların makinesidir ve eski moda yöntemlerin beceremediği öğrenme arzusu ve doğal yaratıcılığı tekrar mümkün kılabilecektir. Tapscott'a göre ise demokratik ve etkileşimlidir. Dolayısıyla elektronik kuşak, kendini ifade etmeye, keşfetmeye, anlamaya ve farklılıklara açık, analitik, yaratıcı, bilinçli ve özgüvenli 


yaklaşımlar göstermektedir'*ö. 


İnsanlar “ait olma ihtiyacına” sahiptir. Sosyal gruplar da bunun için önemlidirler. Bilimsel Çalışmalar Merkezi'nden Elizabeth Shove ve Lancaster Universitesi Sosyoloji Bölümü'nden Alan Warde, kullanıcıların alışkanlıklarını verdikleri mesajlar aracılığıyla dile getirdiklerini kendilerini ifade ettiklerini belirtmektedir. Bireyin kişiliğinin, kişisel özelliklerden ve erdemlerden ziyade hangi gruplara üye olduklarıyla ve yaşam tarzıyla ilişkili olduğunu belirtmektedir. Bu 


açıklama, Facecook ve Second Life gibi pek çok sosyal medya ağına uymaktadır. Shove 


186 Jo Ann Oravec, “Digital İmage manipulation and avatar configuration: implications for inclusive 
classroms”, Journal of Research in Special Educational Needs, Vol:12, Number:4, 2012, 245-251. 
187 Yeşim Güçdemir, 2012, s. 45. 
Ülger, 2012, ss.286-287. 
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and Warde, tüketimin sosyo-psikolojik göstergeleri olarak, insanların yeni ürünlerin, yeni hazların, yeni oyunların ve tatların arayışı içinde olması ve bunları yine can sıkıntılarını bertaraf etmek için yapmak istemeleri olarak ifade etmektedirler. Ayrıca daha materyal ve pratik bir düzeyde, bir kişinin dahil olabileceği faaliyetlerin sayısı arttıkça, üreticiler de özellikli ürünler yelpazelerini daha geniş hale getirmektedirler'**. 


Bu süreç zamanla arayış içinde olan kullanıcıların yaratıcılıklarını geliştirmektedir. 


Sanal ortamda yüklenen değerler, yeni anlamlar yeni bir gerçekliği ve güçlü bir iletişimi öyleymiş gibi göstermektedir. Bu durum doğru olarak kabul edilmektedir. Bu sunulan yeni değerler belli bir markanın ifade ettiği ya da taşıdığı bağlantı değerleri olarak kabul edilmektedir. Kıyafetler, sigara, kozmetik ve diğer pek çok özellikli ve spesifik markalı ürünün reklamlarında da bu tür örneklere rastlamak mümkündür. 
Büyük şehirlerdeki kafeler, dinlenme alanları geçmiş dönem görünümü veren, eski dönemlerdeki benzerlerine göre, mimari açıdan tekrar inşa edilmekte, yeniden oluşturulmakta ve insanların geçmişe dair birebir gerçek zamanlı deneyimler yaşamalarını sağlanmaktadır”, Bunu şu şekilde ifade edebiliriz; var olan ya da olması beklenen toplumsal olguların kullanıcılara tekrar sunularak ve yine kullanıcılar tarafından benimsenerek, içselleştirilmesidir. Yani kullanıcılar üzerinde bir etki yaratması söz konusudur. Yaratıcılık, yeni bir şeyi ortaya koymaya çalışırken bazen de 


var olanın yeniden üretimi ile karşılık bulmaktadır. 
2.3.1.2. Farkındalık Yaratmayı Güdülemesi 


Sosyal ağlar çok yeni olmalarına rağmen çok geniş kitlelere ulaşmaktadır. 
Gelişen teknolojinin sosyal ağları, kurumsal web siteleri ve CRM sistemlerini gölgede bırakacağı görüşünü savunmaktadır. Forrester’da yayınlanan bir makaleye göre sosyal paylaşım ağlarının inovasyonu tetikleyeceği öngörülmektedir. Firmalar aktif olarak 


topluluklarda iletişime geçme hususunda kendilerinde bir zorunluluk hissedecekler ve 


' David Phillips and Philip Young, Online Public Relations, Second Edition, USA: Kogan Page Limited, 2009, 5.262. 
' Veysel Çakır, 2011, ss. 275. 
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toplulukların gücünü kendi lehlerine kullanmayı başarıp rekabet ortamında fark 


yaratacaklardir’”’. 


Kurum ya da kuruluşlar sosyal medya aracılığıyla yürüttükleri kampanyalar, eğlenceli aktivitelerle dağıttıkları ödüllerle hedef kitlenin dikkatini çekmeye çalışırken, rekabet ortamında sosyal medya önemli bir iletişim aracı haline gelmektedir. Bu da farkındalık yaratma, bir adım olsun öne geçmeyi başarmak adına kurumları sosyal medya ortamlarına özellikle gücü elinde tutan Facebook'ta ciddi varlık göstermeye itmektedir. Aynı zamanda kullanıcılar Facebook'u kendilerini ifade etmek ve 


benliklerini yansıtmak adına kullanmaktadır. 


Facebook kullanıcılarına video, resim, fotoğraf ve linkleri paylaşıp, durum bildirimleri yapmalarına olanak sağlamaktadır. Kullanıcılar, hesapları aracılığıyla, mesajlarını, durumlarını ilan edip, zaman tünelinde profillerini şekillendirmektedir. 
Burada önemli olan kullanıcıların beklentilerine bağlı olarak farkındalık yaratma 


becerilerini ortaya koymaktır. 


Sosyal medyanın sesi büyük firmaların etkinliklerini yönlendirmede çok etkili olabilmektedir. Sosyal medyanın en önemli özelliği olan etkileşim sayesinde anlık tepkiler markaların atacakları adımları veya attıkları adımları ne tarafa doğru yönlendireceği konusunda belirleyici olmaktadır. Örneğin teksil firması olan GAP logosunu değiştirdiğinde müşterileri markanın Facebooktaki hayran sayfasında 73277 üye sayısına ulaşırken, 39137 kişi Twitter'dan gelişmeleri takip ederek karara ciddi tepki göstermişlerdir. Gelişmeler sonrasında Gap logosunu tekrar eski haline getirme kararı almıştır. Tepkiler bütün sosyal medya ortamlarında özellikle bloggerlar tarafından da tartışılmıştır. Markanın Facebook'taki üye sayısı sadece son 3 gün 


içerisinde 9.500 kişi artarken Twitter'daki takipçi sayısı 5430 olmuştur.” 


Sosyal medyada Coca cola, kullanıcıları oluşturduğu Facebook sayfasında ‘Sprite Yudumları” adı verilen bir uygulamayı eklemeye davet etmiş, ve ekleyenlere 


Sprite Yudumları çizgi karakterini yaratma ve onunla etkileşim kurmalarını sağlamıştır. 


191 Güçdemir, 2012, ss. 34. 
2 Dilmen, 2012, ss.145-146. 
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Aynı zamanda kurumların kendi sayfaları aracılığıyla potansiyel kitlelerle iletişime geçebilmesi gibi çevrim içi oyunlara ürün yerleştirme- “oyun içi reklamcılık” uygulamaları yapılmıştır. Bi pazarlama stratejisi olarak sunulmuştur. Sony tarafından geliştirilen Everquest II adlı oyuna ise pizza siparişini mümkün kılan bir uygulama eklenmiştir. Kullanıcılar “pizza” diye komut verdiklerinde önlerinde Pizza hut'ın çevrimiçi Sipariş sayfası belirmektedir. Pizza Hut firması ayrıca bir tutundurma çalışması olarak video klip yarışması da organize etmiştir. Pizza Hut bağımlılığının kazandırılması ve neden “Fahri Pizza Başkan Yardımcısı” unvanını almaları gerektiğini anlatan yaratıcı ve eğlendirici bir video klip çekmeleri için yarışma düzenlemiştir. 
Yarışmaya katılanların klipleri Youtube'da yayınlanarak binlerce izleyiciye 


ulaşmıştır”. 


Yukarıda bahsedilen örnekler her ne amaçla yapılırsa yapılsın farkındalık yaratan çalışmaların başarıyı yakaladıklarını ve kullanıcılar tarafından kabul gördüğünü ortaya koymaktadır. Facebook'ta pek çok bilginin akışının aynı anda sunulduğu bu ortamlar sadece yetişkinler için değil, hedef kitlesi olan ergenlere ve geleceğin yetişkinlerini oluşturan potansiyel hedef kitlelerin tanınması ve onlarla olan iletişimin 


kolaylaşması için büyük bir fırsattır. 
2.3.1.3. Kişisel Benliğin Oluşturulmasına Katkı Sağlaması 


Toffler, dünya tarihinde üç değişim dalgasının olduğunu ifade eder; tarım ve sanayi devrimi sonrasında değişim dalgalarının harekete geçtiğini ve yüzyıldan daha kısa bir sürede tamamlanacağını belirtmektedir. Toffler’ a göre birinci dalga, insanların beynindeki belleğin toplumsal olarak paylaşıldığı bir uygarlık olduğu, ikinci dalgada ise, mallarda, kitaplarda, gazetelerde, fotoğraflarda, filmlerde nesnelleşmiş olan toplumsal belleğin durağanlaştığını, üçüncü dalgada ise durağanlaşmış belleğin bilgisayar aracılığıyla depolanmış verileri işleme yoluyla yeniden canlandıracağı 


Seat . 194 
yönündedir. **, 


Toffler bu değişim dalgaları ile yeni yaşam tarzının gelişmekte olduğunu kastetmektedir. Elektronik meydanın toplumsal yapılanmaları yakından 


etkileyeceğini hatta insan hayatının bunun üzerine kurgulanacağını belirtmektedir. 


13 Ülger, 2012, s. 316. 
19% Güçdemir, 2012, s. 18. 
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Sosyal medya, kullanıcılara bilgi alışverişinde bulunma, kendi görüşlerine ve ilgilerine destek bulma, benzerleri ile buluşma, uzaktakileri yakınlaştırma ve her şeyden 


önemlisi gerçek bir sosyal baskı olmadan deneyim kazanma imkanı sunmaktadır. 


Sosyal paylaşım siteleri özellikle kimlik arayışı içerisinde olan ergenlerin rahatlıkla kendilerini ifade etmek ve ispatlamak adına özgürce hareket etmelerini sağlayan ortamları oluşturmaktadır. Kullanıcıların kendi web ortamlarını, sosyal medya profilleri oluşturmalarına olanak sağlamaktadır. Ergenler, yeni arkadaşlıklar ve ilişkiler 


kurmak için çevrim içi kimlikleri yaratmaktadır. 


Sosyal medya ortamı ergenler için özellikle bilgi edinme, eğitim amaçlı bir araç olmaktan çok, bir genç kitlenin, kendilerini daha ideal bir “ben” (daha güçlü,daha güzel,daha yakışıklı, vs.) ortaya koyma suretiyle elektronik olarak yeniden ürettikleri bir 


alandır'”. 


Sosyal medya ortamları, kişisel web sayfalarından etkileşimli sosyal paylaşım sitelerine kadar pek çok uygulamada kullanıcının benliğine yönelik sunmak istediği yönleri ya da sunmak istemediği yönlerini birbirinden ayrı tutmasına, kontrolüne imkan tanımaktadır. Aynı zamanda hem gerçek benliğin sunumuna hem de olası benlik sunumlarının yaratılmasına imkan tanıdığından kullanıcının deneyimlemesine, hatta sosyal etkileşimde kabul görme noktasında uyumun sağlanmasında kendine yeni bir 


benlik profili çizmede yahut benliğin gelişiminde katkı sağlamaktadır. 


Benlik, bireyin kendinin kim olduğuna ve kim olacağına ilişkin örgütlenmiş, tutarlı, durulmuş algısı, görüşü ve inancı; kendine biçtiği değer olarak tanımlanmaktadır. Benlik kavramı kim olduğunu, kim olacağını sorgulamak ile gelişmekte; değişmez ve süreklilik arz etmektedir. Benlik kavramının gelişmesini benlik imgesi de etkilemektedir. Benlik imgesi kendimizin nasıl biri olması gerektiğine ilişkin geliştirilen tasarımları kapsamaktadır. Benlik imgesi düşünülen, düşlenilen ve ulaşmaya çalışılanları kapsarken; benliği oluşturmaktadır. Benlik imgesinin oluşmasında çevresel 


etkenlerin, birey ya da bireylerin etkisi vardır'*©, 


15 Ülger, 2012, s..285. 
6 İbrahim Ethem Başaran, Örgütsel Davranış, Ankara: Ekinoks Yayınları, 2008, s:61-62. 
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Yani bireylerin tutumları, ait oldukları grupların fikir ve davranışlarından etkilenmektedir. Bireyin kendisinin kim olduğu ile ilgili düşünceleri özdeşleştiği gruplara bağlıdır. Özgüven ve imajlarını korumaya güdülenmiş olan birey; gruplarının başarıları ile imaj ve öz güvenlerini yükseltmektedir”. Sosyal etkileşimin gerçekleştiği 


Facebook ’da sosyal kimliğin oluşumuna hizmet etmektedir. 


Kişisel ve sosyal kimliğin birbirine olan etkisi Facebook'ta gözlerimizin önünde gerçekleşmektedir. Yani arkadaşların ve kullanıcının kendi sayfasında gerçekleşmektedir. Katie Ellis'in çalışmasına göre Facebook iletişimsel kimliğin bir örneğidir. Sosyal rollere bağlı bireysel kimliğin sergilenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Facebook kullanıcıları cinsiyet, yaş, duygusal durumlarını, nerede bulunduklarını ve kurumsal özelliklerini belirtmektedir. Kimlik bir uygulama ya da bir oyuncak değil, sabit ve düzenli bir gerçektir. Kimse gizlice bir şey yapmaz. 
Kullanıcıların sayfasından bağlantıda olduklarınıza sürekli bir bilgi vermektedir. 
Herkes birbirinin takipçisi de olabilmektedir. Sosyal kimlik kişisel kimliğin bir parçasıdır ve kim olduğumuza dair algı ait olduğumuz yaş, cinsiyet, ırk, din, meslek, etnik grup, milliyet, cinsel eğilim, sosyal sınıf, bölge, ideolojik inanç, politik etki ve ruhsal, sağlık bilgilerine yer verilmektedir. Bu sorulara cevap Facebook profili oluşturulmasında bu grupların bir parçası olmak için yanıltıcı bilgi vermektedir. 
Facebook kullanıcısı profil oluştururken, bazı yaygın toplumsal kimlik özelliklerine 


sahip ve toplumsal etkileşim içerisindedir”. 


Ergen bir kişi Facebook gibi bir sosyal paylaşım sitesine giriş yaptığında ilk olarak kişisel profilini oluşturmaktadır. Bu profiller bir kişinin ismi, ilişki durumu, mesleği, fotoğrafları, videoları, dini, etnik kökeni ve kişisel ilgi alanları gibi bilgileri içermektedir. Sosyal paylaşım sitelerinin, eskiden kullanılan kişisel internet sitelerinden 


ayıran özelliği ise bir kişinin arkadaşlarının da görülebiliyor olmasıdır”. Ayrıca zaman 


197 Çiğdem Kağıtçıbaşı, Yeni İnsanlar ve İnsanlar, 10. Basım, İstanbul: Evrim Yayınevi, 2006, s.278 


Katie Ellis, “Be Who Want to Be: The Philosophy of Facebook and tje Construction of İdentity”, Screen Education, No. 58, 2010: 36-41. 
http://search.informit.com.au/documentSummary;dn—209659174211287;res—IELHASS> ISSN: 1449- 857X. [cited 02 Jan 13]. 
1 Ahn, 2011, ss.1435-1445. 

93 


içerisinde Facebook bünyesine pek çok uygulamayı ekleyerek hizmet yelpazesini 


genişletmektedir. 


Sosyal medya ortamı olarak Facebook'un bilgilendirici, eğitici yanı kabul edilmektedir. Aynı zamanda kişiliklerin oluşumu ve ifade etme sürecinde “ben” kimliğinin yoğurulup form verilebileceği bir alan olarak kabul edilmektedir. Bu ortamda kendini gerçekleştirmek için çaba sarf eden ergen kullanıcıların yeni ve alışılmamış 


davranışları karşımıza çıkabilmektedir. 


Bunun en güzel örneklerinden biri de ergenlik dönemindeki gençler arasında 2004'de Arjantin ve İspanya'dan başlayarak bütün dünyaya yayılan “flogger” modasıdır. “Flogger” modası, hem erkek hem de kızları kapsarken, dar pantolon, geniş V yakalı tişört, parlak renkler, kanvas ya da patenli spor ayakkabı, dağınık görünümlü sarı veya siyah saç sitilleri ile dikkat çekmiştir. Bu modayı en iyi kullanan firmalardan biri olan NIKE “flogger” takipçisi gençlerin Nike ayakkabılar giymesini sağlamış ve bu şekilde çekilen fotoğraflar, sosyal ağlar arasında yayılmıştır. Bu örnek olaylardaki gibi arzuların doyumunu vaat eden tutundurma çalışmaları, bu süreç kapsamında mantığı 


devre dışı bırakarak gerçek doyuma ulaşmayı engellemektedir” 


2.3.1.4. Bilgi Akışını Hızlandırması Ve Etkileşimi Sağlaması 


Sosyal medya, geleneksel medyadan farklı olarak iki yönlü iletişim ve hızlı geri bildirim gerçekleştirmektedir. Sosyal medya da bloglar, medya blogları, mikrobloglar aracılığıyla kolaylıkla içerik üretme imkanı sağlarken tek bir kullanıcıdan çoğula ulaşmaktadır. Forumlar, çok yazarlı bloglar ve wikiler aracılığıyla da çoğuldan 


çoğula iletişim sağlamaktadır" 


. Facebook ise hem bireysel de hem de daha geniş kapsamda kullanıcıya ulaşma imkanı tanıyan daha kapsamlı bir hizmeti kendi içinde 


barındırmaktadır. 


Sosyal medyanın en önemli özelliklerinden biri içeriğin tamamıyla kullanıcılar tarafından belirlenmesidir. Kullanıcılar içerikleri tüketmenin yanı sıra yeni içerikleri de 


üretmektedirler. Bu ortamlar zaman ve mekânın sınırlamasının olmadığı, istenilen 


29 Ülger, 2012, ss.317-319. 
2! Gönenli ve Hürmeriç, 2012, s.214. 
94 


ölçülerde paylaşımın sağlandığı etkileşim ortamlarıdır. Bu ortamlarda kullanıcılar kendi topluluklarını kurma imkanını bulabilmektedir. Kullanıcılar sosyal medya da ürettikleri ile birilerini etkiler, kendileri de başkalarının ürettiklerinden etkilenmektedir. Kullanıcı kendine özgü yarattığı bu alanda bilginin dolaşımını sağlarken etkileşimi de 


gerçekleştirmektedir. 


Sosyal ağların özellikleri diğer medya araçları ve sanal topluluklarla giderek daha fazla uyumlaştırılmaktadır. Sonia Livingstone “Sosyal paylaşım sitelerinin şimdiye kadar ayrı ayrı gerçekleştirilen e-posta, mesajlaşma, web sayfası yapımı, günlükler, fotoğraf albümleri ve müzik ya da video yükleme ve indirme gibi faaliyetleri bir noktada birleştirdiğini” belirtmektedir. Örneğin; YouTube ilk başta video paylaşım hizmeti sağlarken şimdi kullanıcılar diğer kullanıcıları arkadaş olarak ekleyebilmekte veya video koleksiyonlarına üye olabilmektedirler. Araştırmacılar sosyal paylaşım sitelerinin sosyal davranışlar üzerindeki etkilerini inceledikçe hiç şüphesiz bu karmaşık teknolojiler ile karşılaşmaktadır. Sosyal paylaşım sitelerinin hem bağımsız toplumlarda hem de diğer medya araçlarında çok çabuk yaygınlaşması bu sitelerin insanların etkileşimi üzerinde yaratmış olduğu benzersiz etkinin altını bir kere daha çizmektedir. 
Belirli sosyal medya topluluklarının özellikleri ve kültürü insan 


davranışlarını etkileyebilmektedir”> 


Sosyal medya da kullanıcıların varlık göstermesinin nedenleri içerisinde ise ticari nitelikli alış-veriş, bilgi isteme ya da paylaşma, öğüt, duygusal destek, para ve kişisel yardımlara yönelik kaynakların transferi, aynı iş yerinde aynı departmanda çalışmak ya da aynı okuldan mezun olmaktan kaynaklanan ilişkisi ya da bağlantı kurma, otorite gibi resmi ilişkiler ve fiziksel uzaklık nedeniyle oluşabilecek erişim 


sorunun ortadan kaldırılması gibi nedenler sayılabilmektedir”” 


Sanal ortam, coğrafi sınırları kaldırmanın da ötesinde, işitsel, görsel ve oral tüm evreleri bünyesinde barındırarak toplumların birbirleriyle eş zamanlı iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Dijital ortamları kendileri için bir fırsat gören kurumlar; 


önce elektronik postalar, intranetler ve ekstranetler yoluyla eş zamanlı olarak 


22 Ahn, 2011, s. 1435-1445. 
203 Veysel Çakır, 2011, s.284-286. 
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personeliyle, aracı kuruluşlarıyla, tedarikçileriyle, müşterileriyle ve sosyal paydaşlarıyla iletişim kurup etkileşimde bulunmaktadır. Halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarını bu ortamlarda hayata geçirirken, daha sonra web sitesi kurarak tanıtımlarını yapmaya başlamaktadır. Web sitesi üzerinden kendilerini ve ürün / hizmetlerinin tanıtımlarını yaparlarken, teknolojinin gelişmesiyle, farklı yazılımlar yükleyerek, interaktif uygulamalarla, çevrim içi alışveriş, web sayfası üzerinden çevrim içi haberleşmeye başlamaktadır. İnternetin kullanıcı içerikli bir boyuta transferiyle ortaya çıkan Web 2.0 
dönüşümüyle internet ortamı, hem kullanıcı sayısını artırmış hem de kullanıcıların içerikleri yani mesajları oluşturduğu ve paylaştığı büyük bir güce déniistiirmektedir*™. 
Sonuç olarak halkla ilişkiler uygulamaları içinde bilginin paylaşımında sosyal web 2.0 


yerini özellikle Facebook 'da güçlendirmektedir. 


Sosyal medya da genel anlamda herkes kullanıcı olarak yer alabilmekte, içerik oluşturma konusunda bağımsız, kullanıcılar arası ilişki ve etkileşim mümkün, her şeyden önemlisi yaşanılan bütün gelişmeler için yer ve zaman sınırlaması 


bulunmamaktadır. Bilgi akışı, bilgiye ulaşma kullanıcılara eşit olarak sunulmaktadır. 
2.3.1.5. Sosyalleşme 


Ergenlerin sosyalleşme ihtiyaçları ne hissediyor olduklarına ve hissettiklerinin uygun olup olmadığına ilişkin belirsizlikleri arttıkça toplumsal karşılaştırma gereksinimi ile birlikte artış göstermektedir. Bu durum kendilerini değerlendirmeye güdelemiş ergenler için nesnel yani öznel yargılardan uzak ölçütlerin bulunamaması durumunda kendilerini başkaları ile karşılaştırma ihtiyacını doğurmaktadır”. Sosyal medya ortamı olarak Facebook bu anlamda ergenler için vazgeçilmez bir alan 


oluşturmaktadır. 


Sosyal medya, yeni iletişim teknolojileri içerisinde hızla gelişme sarf etmekte ve sanal ortamda sosyalleşme imkânını sağlamaktadır. Kullanıcılar arasında bilgi 


alışverişine, iletişim ve etkileşime olanak tanımaktadır. Sosyal medya ortamları 


204 Ferah Onat ve Özlem Aşman Alikılıç, “Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam Ve Halkla İlişkiler Ortamları 
Olarak Değerlendirilmesi” Yaşar Üniversitesi, Journal of Yaşar University, 3(9), 2008: 1111-1143. 
03 J.L. Freedman, D.O. Sears, J M. Carlsmith, Sosyal Psikoloji, çev. Ali Dönmez, İstanbul: İmge 
Yayınları, 1998, ss.80-93. 
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kullanıcılar arasında görsel ve işitsel kodda yer alan, metin, resim ve müziğin farklı varyanslarını zaman ve mekana bağlı olmaksızın kullanıcılara sunmaktadır. Geleneksel medya olarak tabir edilen; televizyon, radyo, sinema, video, telefon, gazete gibi iletişim 


araçlarının özelliklerini kendi bünyesinde barındırmaktadır. 


Günümüz toplumlarında sosyal ağ ve yazılımların, insanların iletişim kurma biçimini ve bilgi paylaşımını değiştirdiği belirtilmektedir. Sosyal ağlar iletişim becerilerini geliştirmektedir. Katılımı ve sosyal bağlılığı genişletmektedir. Örneğin; tartışma becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini desteklemek için Facebook etkili bir şekilde materyalleri (video dosyaları, ses dosyaları, resimler, kelime işlemci, tablolama, sunu, veri tabanı ve diğer türdeki belgeleri içeren web siteleri) paylaşmak, gündelik olayları, haberleri, kişileri veya grupları takip etmek, tartışma 


ortamlarına dahil olmak için kullanmaktadir?”’. 


Pew Araştırma Şirketi tarafından 2011 yılında yürütülen araştırma sonuçlarına göre 12 ve 17 yaş arasındaki genç kullanıcıların 9080'nin bir sosyal iletişim sitesini kullandıkları, bu kullanıcıların %93’ntin Facebook hesabı olduğu tespit edilmiştir. 
2009’ daki bir medya araştırmasına göre genç kullanıcıların 9050'den fazlası günde bir 
kereden fazla sevdikleri sosyal medya sitesine girdikleri ve %22’sinin de günde 10 
kereden fazla sevdikleri siteleri ziyaret ettikleri görülmüştür. İnternetin bireyin kendini ifşa etmesini yeniden tanımladığı söylenmektedir. Bu değişim genç ve ergenlerin 


gelişiminde, sosyalleşme şekilleri, flörtleri üzerinde etki göstermektedir”. 


Facebook 'u çekici kılan en önemli özelliklerinden biri interaktif iletişimin yanı sıra kullanıcıları tanıdıkları ve yabancılarla da iletişime açık kılmaktır. Ama bunlar gerçekleşirken en önemli olgu ise kullanıcıların görünür nitelik taşımayı başarmasıdır. 
“Bende varım” duygusu ve diğerleri ile bağlantı kurma Facebook 'u daha da güçlü 


kılmak için yeterli olmaktadır. 


26 Yasemin Gülbahar, Filiz Kalelioğlu ve Orçun Madran, “Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı”, 

Türkiye'de İnternet Konferansı, 2010, http://www.madran.net/tag/yasemin-gulbahar/ 11.09.2012. 

20 A. Barry, Gavin Sharfon, Jaleh Hamadani, Emily Wald ve George Nitzburg, “Children, Technology, 

Problems and Prferences”, Journal Of Clinical Psychology: İn Sension. Vo. 68 (11), 2012: 1225-1229. 
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Sosyal medya ortamı olarak Facebook'ta bireyin kendini diğerlerinden farklı olarak tanımlaması diğer birey ya da kurumlarla da iletişim kurması mümkündür. 
Sosyal medya da birey kendini ifade edecek özelliklerini oluştururken; diğerleri ile kurduğu iletişim sayesinde sosyal ortam içerisinde onay görme, kabullenme gibi, sosyo 


kültürel yapının gerektiği gibi davranma eğilimleri ile sosyal kimliğini kurgulamaktadır. 


Bireylerin kendilerinin oluşturdukları içerikler sayesinde, kendilerini ifade edebilme olanağı bulmaları, zaman ve mekan olgusunun olmaması kullanıcılara rahat hareket etme özgürlüğü tanımaktadır. Kullanıcılar istedikleri kişiler ile ortak ağlarını kurabilmekte ve iletişime geçebilmektedir. Bu sanal ortam, kullanıcılara sürekli iletişim 


kurma ve sanal ortamlarda buluşma imkanı tanıyarak etkileşim sağlamaktadır. 


Sosyal medya ortamı olarak Facebook hızlı bir şekilde interaktif iletişimi gerçekleştirmektedir. Kullanıcılara hareket gücü kazandırmaktadır. Kullanıcılarda yaratmış olduğu coşku ve heyecan duyguları içeriklerin takip edilmesi ile perçinlenmekte ve kullanıcılar tarafından yaratılan içerikler yine diğer kullanıcılara sunulmaktadır. Bu ortamlarda kullanıcıların vermiş olduğu tepkilerin ölçülmeside oldukça kolaydır. Örneğin her hangi bir uygulama davetine kimlerin onay verip vermediği, verilmediği takdirde farklı ikna stratejileri ile onayın verilmesi için çalışmaların yapılabileceği gözlenmektedir. Aynı şekilde oluşturulan gruplara kaç kişinin üye olduğu da görülebilmektedir. Bütün bu süreçler, kullanıcıların görsel ve metinsel bilgileri, kullanıcıları uygulamalar konusunda etkilemeyi fazlasıyla başarabilmektedir. Burada önemli olan kullanıcılarda istek, heyecan, hareketlilik 


duygularını harekete geçirebilmektir. 
2.3.1.6. Eğitime Katkı Sağlama ve Medya Okuryazarlığı 


Yeni nesil, iletişim teknolojisi içerisinde bilgi bombardımanı altında yaşamaktadır. Mekan sınırlaması olmaksızın herkesin çok rahat içerik sağladığı sanal ortam yoğun bir bilgi akışı bombardımanı altında kullanıcıları etkisi altına almaktadır. 


Bu yüklü mesaj bombardımanı yeni nesli aynı anda pek çok bilgiye ulaştırmaktadır. 


Sosyal medya, işbirliğini, toplumsallaşmayı, katılımı ve paylaşımı 


destekleyen internet sitelerinin, hizmetlerinin ve uygulamalarının bir bütünüdür. Bu 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teknolojiler eğitim konusunda gençlerin daha aktif çalışmasını isteyen yetişkinlerin 


dikkatini çekmektedir”, 


Scott, sosyal medya araçlarının zaman ve mekan sınırlaması olmadan, kullanımı kolay, kullanıcı odaklı, kullanıcıların görüşlerini paylaşabilecekleri ve birbirine hızlı bir şekilde bağlanabileceği bir ortam olduğunu belirtmektedir. Sosyal medya ortamlarında kontrol, kurumlardan bireylere doğru geçmektedir. Çünkü kullanıcılar kendi seçimleri doğrultusunda hareket edebilmektedir. Sosyal medya araçları, kullanıcıları geri bildirimde bulunmaya teşvik ederek bilginin yayılmasına, paylaşılmasına, yorumlanmasına ve değerlendirilmesine izin vermektedir. Sosyal medya araçları ile iletişim hızlı bir şekilde gerçekleşmekte ve etkili çift yönlü bir iletişim 


ortamı sağlanmaktadır”, 


Genç nesil kullanıcılar iletişim teknolojilerine son derece aşinalar ve önceki neslin kalemi kullanması gibi klavyeyi kullanmaktadır. Teknoloji kullanmaya yatkınlıkları onları bilgiye ulaşma ve bilgileri kullanma konusunda önceki nesillerden 


çok daha becerikli yapmaktadir.”'° 


Sonia Levinston genç kullanıcılara yönelik yaptığı araştırmada, modern çağla 


birlikte sosyal medya ortamlarının genç kullanıcıların kendilerini gerçekleştirmesinde, 


21 Firsat ve riskler 


fırsat ve risk arasındaki denge olarak algılandığını belirtmektedir sosyal sürecin kendini gerçekleştirmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Benlik olgusu bireyin diğerleri ile olan etkileşimiyle oluşmaktadır. Samimiyete göre arkadaşlıkların derecelendirilmesinde gizlilik ayarları dengeyi sağlayıcı kontrol mekanizmalarındandır. 
Çevrim içi risk kapsamında sunulan çevrim içi kimlik, çok geniş bir iletişim ağı içerisinde bilgilerin açık olması riskini taşımaktadır. Bu risk samimi ve dürüst 


kullanıcıları tanıma fırsatı sunarken, kullanıcın kendini ifşa etmesi belli kullanıcılar 


tarafından da red edilmesine neden olabilmektedir. Medya okuryazarlığı bilincine sahip 


28 R, Junco, G. Heibergert ve E. Loken, “The effect of Twitter on college student engagement and 
grades”, Journal of Computer Assisted Learning , 27, 2011, s.119-132. 
°” Güçdemir, 2012, ss.96-97. 
29 Kaban Kadıoğlu, 2012, s. 159. 
*I! Sonia Levingston, “Taking risk Oppurtunities in youthful content creation: teenagers’ use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression”, New Media & Society, Volume:10, Number:3, June 2008, s.407. 
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olmayan ergen kullanıcılar güvenlik ayarlarını tam olarak kullanamadıkları için ifşa 


ettikleri bilgilerin güvenliğini kontrol edememektedir. 


Elektronik ortamda eğitim alanında 13-14 yaş grubu Malezyalı çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada genel anlamda bilgisayar oyunlarının eğitim çevrelerinde kullanılması mümkün ve yeni bir pedagojik yöntemdir. Ayrıca yaratıcı algıyı geliştirdiği belirtilmektedir. Tayvan'da ilköğretim öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada (Chou et al. 2009) ise internet ortamı hem eğitim konusunda hem de günlük 


yaşamda yararlı ve güçlü bir araç olarak nitelendirilmektedir?”. 


Gelişmiş öğrenme sürecinde teknoloji etkili bir şekilde kullanıldığında önemli bir rol oynamaktadır. Teknoloji öğrencilere eğitimleri konusunda ek destek materyal sunabildiği gibi, öğrencileri cesaretlendiren ve eğitimlerine teşvik edici dijital cihazlar sunmaktadır. Teknolojinin eğitimler tarafından kullanılması öğrencilerin derse odaklanması ve dikkat dağılımı konusunda kullanılmaktadır. Öğrencilerin doğrudan katılımı teşvik edilmeli, katılımı artırmak için öğrencilere sormalı, belli konulara yer vermeli, çevrim içi kaynaklardan faydalanılmalı, araştırma konuları belirlenmeli, gerçek 


dünyaya yönelik sorular sorulmalı, öğrencilerin öğrendiklerini gözden geçirmelidir?” 


2.3.2. Ergen Üzerindeki Olumsuz Sonuçlar 


Sosyal medya ortamında kullanıcılar duygu ve düşüncelerini birbirleri ile paylaşırken; bulundukları platformlarda tavsiye, sempati, sevgi, romantik ilişki kurabilme imkanına sahiptir. Bireyin psikolojik yapısı ile paralel olarak yaşam koşulları; bireyin kendini ifade etme isteği, korku ya da endişeleri, sosyal hayatla olan sorunları sanal dünyaya bağımlılık da yaratabilmektedir. Ayrıca kullanıcının kendini güzel ya da çirkin algılama noktasında sorunlu olan kullanıcılar kendini gizleyerek güzel lanse edebilmektedir. Özgür bir ortam olan Facebook kullanıcıların kendilerini istedikleri gibi profillere büründürmesine ortam yaratmaktadır. Bu ortamlar sahte kimliklerin en mahsumane yapılarını oluştururken; kötü niyetli pek çok sahte kimliğin 


oluşumuna da ortam yaratmaktadır. 


22 Ülger, 2012, s. 299. 
2 http://edudemic.com/2012/05/7-ways-to-keep-students-focused-while-using-technology/. 
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Sosyal medya insan yaşamının temel boyutları olan uzam ve zamanı kökten dönüşüme o uğratmaktadır. Kültürel yerler, tarihsel, coğrafi anlamlarından soyutlanmakta, işlevsel ağlar ya da görünü kolajları halinde yeniden bütünleştirilmektedir. Geçmiş, şimdi ve geleceğin aynı iletide birbiriyle etkileşim içinde olacak şekilde programlanabildiği yeni iletişim sisteminde zaman silinmektedir. 
Tarihsel olarak aktarılan sunum dizgileri, hayali kurgunun, kurguya dayalı gerçek 


sanallık kültürünün maddi temellerini oluşturmaktadır?” 


Subrahmanyam ve Greenfield, sanal ve gerçek dünya arasında gençliğin gittikçe bulanıklaşan bugünkü dünyası arasındaki çizgileri gözlemlemektedir: “Günümüz gençliği için medya teknolojileri önemli bir sosyal değişkendir ve somut ve sanal dünyalar psikolojik olarak birbirine bağlıdır. Bunun sonucunda ise sanal dünya, somut dünyadan beslenerek gelişen bir oyun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır” diye ifade edilmektedir. Gençlik ve sosyal medya uygulamaları için temel soru teknoloji kullanımının ergenler üzerinde hangi duygusal, sosyal ve bilişsel etkilere sahip 


olduğudur””. 


Sanal dünyanın sosyal medya üzerindeki endişeleri, cinsel içerikli olabileceği gibi aynı zamanda pazarlama stratejileri gereği potansiyel bir tüketici olarak 


sömürülmelerine de zemin hazırlamaktadır. 


Elektronik ortamdaki iletişimin saptanmış zararlı etkileri gözönüne alındığında; özellikle ergenler açısından tanımadığı, nasıl etkileyeceği bilinmeyen yabancılarla etkileşimin olması, gerçek kimliğin manipülasyonu ihtimali olması dolayısıyla sanal bir kimlikle karşı karşıya kalma, çeşitli yalanlarla karşılaşma, cinsel yalanlar ya da henüz karşılaşmaması gereken cinsel unsurlar ile karşılaşma riskinin olması, sözle istismar yapılabilecek bir ortama açık olması, gerçek yaşamla etkileşimin kaybolması da önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Sanal ortama katılmanın bir "görünmezlik" yönü de vardır. Chat odalarına veya elektronik posta gruplarında sadece okumak 


başkalarının fikirlerini, duygu ve etkileşimleri izleme yönü de vardır. Bu elektronik 


214 Manuel Castells, “Gerçek Sanallık Kültürü”, çev: Kemal Atakay, İstanbul: Cogito, Sayı:30, Kış 2002, 
s..215. 
*! June Ahn, 2011, s.1444. 
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kulak misafirliği bazı patolojik internet kullanıcılarının tercih nedeni olabilmektedir. 
İnternetin rahat ve 24 saat ulaşılabilirliği de çekiciliğini arttırmaktadır. Coğrafi sınırlar yoktur. Sanal ortamda daha az kaygının olması, çocuğun eleştirilmemesi, fiziksel inaktiviteye neden olması, daha rahat bir ortam da etkileşim yapılabilmesi bu bağın 


bağımlılık yapma olasılığını arttıran zararlı etkenlerindendir? ©, 


Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından “Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları” konusunda yapılan çalışmada sosyal 


medyanın olumsuz etkilerine yönelik elde edilen çıktılar şu şekilde sıralanmaktadır”; 


° Çocukların yüzde 36'sı bu sitelerden olumsuz etkilendiğini 


belirtmektedir. 


° Olumsuz etkilendiğini belirten çocukların yüzde 60'ı derslerine yeterince zaman ayıramadığını, yüzde 24'ü, arkadaşlarına yeterince zaman ayıramadığını, yüzde 21'i ailesine zaman ayıramadığını, yüzde 17'si kendi yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaştığını, yüzde 10'u da sosyal etkinliklere 


yeterince zaman ayıramadığını söylemektedir. 


° Çocukların yüzde 44'ü kişisel bilgilerin sosyal paylaşım sitesinde 


paylaşılmasını güvenli, yüzde 40'ı güvensiz bulmaktadır. 


o Güvenlik konusunda herhangi bir bilgisi olmayanların oranı ise 


yüzde 16 olarak tespit edilmiştir. 


e Araştırma sonuçlarına göre karşılaşılan riskler elde edilen verilere 


göre şu şekilde sıralanmaktadır; 


o Çocukların yüzde 50'si sadece tanıdığı kişilerin arkadaşlık isteklerini, yüzde 33'ü tanıdığı kişiler ve arkadaşlarının isteklerini kabul 


etmektedir. 


9 Tüzün, 2002, ss.46-50. 
27 www.internetkurulu.org/tr/RaporDosya.aspx?D..., 27.04.2012. 
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o Gelen tüm arkadaşlık isteklerinin yüzde 15'lik bir oranı 


kabul edilmektedir. 


o Oo Erkekler, tanımadığı kişilerden arkadaşlık talebini kızlardan daha çok kabul etmektedir. 


o Lise öğrencileri, ilköğretim öğrencilerine göre daha fazla 


tanımadığı kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerini kabul etmektedir. 


o Yaş büyüdükçe tanımadığı kişilerden gelen mesajlara 


cevap verme oranı artmaktadır. 


o Çocukların yüzde 26'sı bu sitelerde hiçbir aile ferdiyle 


arkadaş olmamaktadır. 


o Yaş büyüdükçe sosyal paylaşım sitesinde ebeveynlerle 


arkadaş olma oranı azalmaktadır. 


o Çocukların yüzde 96'sı bazı içerikleri ailesinden 


gizlemezken; yüzde 3'ü ise gizlemektedir. 


o Çocukların yüzde 63'ü ne zaman, nerede olacağını hiçbir 


zaman yazmazken; yüzde 33'ü bazen yazdığını söylemektedir. 


o Gelir düzeyi azaldıkça çocukların ne zaman nerede 


olacaklarını bildiren bir bilgi paylaşma oranı da azalmaktadır. 
2.3.2.1. Facebook'ta Kamusal Alan 


Yeni iletişim teknolojileri ve internet, kamusal katılım tartışmalarına eklemlenen teknolojilerden üzerinde en çok tartışılanıdır. Internet sadece kamuoyunun biçimlenmesinde haber ve bilgiyi taşıyan bir araç olarak değil, kamusal 


218 


ilişkilerin gerçekleştiği bir alandır” . Sosyal medya ortamlarından biri olarak 


Facebook'ta bunun en güzel uygulama alanlarından birini oluşturmaktadır. 


218 Timisi, 2003, s.140. 
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20.yy. telefon ve kişisel bilgisayarın yanı sıra radyo ve televizyon yayınlarının gelişmesiyle bilinmektedir. 1960'lar ve 1970'lerden başlayarak insanların kendi bilgisayarları ya da bağlantılarıyla internet sınırlandırılmamış, aracılığın olmadığı ve demokratiklestirilmis, insanların kendi girişlerini ve kullanımlarını kontrol ettiği bir yer halini almaktadır?” 

Kişisel ve kurumsal iletişimi sağlayan Facebook toplumsal değişimlerin oluşmasına da zemin hazırlamaktadır. 

Facebook'u içerisinde yer aldığı internet ortamları potansiyel demokrasiden daha fazlasını yapmaktadır. Bu şunu göstermektedir; insanlar istekli bir şekilde bir araya gelip, kar amacı yahut beklentileri olmaksızın wikilerde yer almaktadır. Aynı zamanda karşılıklı etkileşim hareketini tüm dünyaya yaymaktadır. Bu noktada elektronik ortam bize neyin mümkün olduğunu hatırlatmaktadır. Karşılıklı etkileşim içinde bulunan ve ihtiyaca karşılık veren demokrasi insan ihtiyaçlarına ve iletişime öncelik vermektedir”, 

Sosyal medyada içerikler kullanıcılar tarafından hazırlanmaktadır. Kişisel ya da kurumsal olarak hazırlanan bu içeriklerde sunulan mesajlar ve uygulamalar tamamen özgürdür. Bu uygulamalar ve mesajlar kullanıcılar üzerinde, hatırlatma yapma, olumlu ve bazen olumsuz düşünceler oluşturma adına belli stratejiler de güdülerek yürütülen çabalar bütünüdür. Her iletişim alanında olduğu gibi stratejik süreç sosyal medyada da etkilidir. Sosyal medyayı bu kadar etkin kılan ve elini güçlü tutan ise herşeyden önemlisi ulaşımı kolay ve anında geri bildirim ortamını sunmaktadır. Aynı zamanda “interaktif iletişim” e imkan tanıması kullanıcıların “muhattap bulma” duygularna hizmet etmektedir. Bununla birlikte sosyal medyada özellikle fısıltı haberlerinin dolaşması “kulaktan kulağa” iletişim süreci hem bireyleri hem de kurumları olumlu ve olumsuz anlamda büyük etki altına alabilmektedir. 

Habermas'a göre kamusal alan, "özel şahısların, kendilerini ilgilendiren ortak bir mesele etrafında akıl yürüttükleri, rasyonel bir tartışma içine girdikleri ve 


bu tartışmanın neticesinde o mesele hakkında ortak kanaati, kamuoyuna 


29 Akar, 2011, s.13. 
2 Reilly Yeo, “Using the Internet to save the internet, Article first published in Media Development, 
2/2012, s.25. 
http://waccglobal.org/en/resources/media-development/3047-20122-communication-for-all-what- next.html. 
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oluşturdukları süreç, araç ve mekanların tanımlandığı hayat alanıdır. Ancak Habermas'ın teknoloji karşısında benimsediği tutumu bilgisayar ağlarının kamusal hayatı yeniden oluşturacağı görüşüne ters düşmektedir. Çünkü Habermas, bilim ve teknolojinin tekelci sermayenin karını ve sosyal kontrolü arttırmada, insan ve doğayı sömürmede bir araç olarak kullandığını öne sürmektedir. Bilim ve teknolojinin insanlıktan çok kurumların çıkarları doğrultusunda üretimde 


bulunduklarını savunmaktadır” 


. Bu noktadan hareketle Habermas'ın anlayışından yola çıkarak; yeniden üretime imkan tanıyan ve kullanıcıların da üretebildikleri ortam olan Facebook gibi ortamlar sınırlarınının çizilmesi aşamasında sorunlar yaşamaktadır. 

İnternette tüm kullanıcıların, kamusal alanda ilişki kurmalarını artıran, onları yaratıcı kılan ve özel ilgi alanlarına odaklaşmalarına olanak sağlayan 


222 


doğrudan bir toplumsallaşma sağlanmaktadır". Bu toplumsallaşma sürecinde geniş 


kitlelere ulaşmak adına bireylerin özel hayatlarının içine kadar girilmesi ya da özel hayatların deşifre edilme riskide bulunmaktadır. 

Sosyal medya içerisinde yer alan kamusal forumların üç önemli işlevi; geniş kitlelere ulaşma imkanı sunmak, heterojen bir insan topluluğuna hitap etmenin yanısıra şikayetçi oldukları insanlara ve kurumlara ulaşmalarını da olanaklı kılmaktadır. Üçüncü önemli bir işlev ise geniş bir insan ve görüşler kümesiyle karşılaşma olasılığının artmasıdır”. 

Habermas kamusal alanın özel alan ve kamu otoritelerinin alanı arasında yer tuttuğunu düşünmektedir. Habermas'ın kamusal alan anlayışı “kamusal çıkar”ın tartışıldığı sözüm ona nötr bir alandır. (Oysaki kamusal çıkarı oluşturan alanlar mücadelelerin, özellikle de kendilerine, kendi iç çıkarlarına uygun olmayan, bir kamusal çıkar dayatılmış olanların dayatmacılıklara karşı verdikleri mücadelelerin etkisi 


altında değişiklik göstermektedir?” 


>! Güçdemir, 2012, ss.50-51. 
2 Filiz Aydoğan, “İkinci Medya Çağında Gözetim ile Kamusal Alan Paradoksunda İnternet”, Ed. Filiz 
Aydığan ve Ayşen Akyüz, İkinci Medya Çağında İnternet, içinde (3-18), İstanbul: Alfa yayınları, 2010, s.11. 
> Cass. R. Sunstein, “İnternet demokrasi için gerçekten bir Nimet mi?”,çev: Cem Soydemir, Cogito Sayı: 30, İstanbul: Kış 2002, 5.180. 
2 Mick Underwood, “Kamusal alan Olarak İnternet”, çev. Mehmet Küçük, Cogito Sayı:30, İstanbul: Kış 
2002, 5.134. 
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Aynı zamanda iletişim ağının güçlü olduğu Facebook gibi sosyal medya ortamları ergenlerin sadece kimlik arayışlarında değil, aynı zamanda diğer insanlarla olan iletişimlerinde ve etkileşimlerinde önemli bir alandır. Bireysel nedenlerle yürütülen çabalar etkileşim sayesinde toplumsal çıkarların ya da çatışmaların yaşanabileceği ve 


sona erebileceği alanları oluşturmaktadır. 
2.3.2.2. Facebook'ta Gizlilik ve Mahremiyet 


Sosyal medya ortamlarının uçsuz buçaksız dipsiz bir kuyu gibi her şeye açık olması, özellikle bilinçsiz kullanıcılar ve ergen kullanıcılar düşünüldüğünde korku endişe gibi duyguların oluşmasına neden olmaktadır. Her şeyin çok açık bir şekilde bu sanal ortamlarda dolaşması mahremiyet algısını zayıflatmaktadır. Bütün her şeyin çok rahat bir şekilde dolaştığı bu ortamlar kullanıcılar üzerinde sosyal etkileşime neden olurken; kullanıcıların özgürlük anlayışından başlayarak, karakterleri üzerinde etki yaratmakta ve kişiliğin belirlenmesinde ya da değişmesinde rol sahibi olabilmektedir. 
Fırsatların kullanıcılara sunulduğu bulunmaz bir nimet gibi algılanan sosyal medya 


ortamları endişe, korku gibi duyguları da doğurabilmektedir. 


Sosyal ağlar, kullanıcıların özel hayatlarında ilgi alanlarına göre ulaşmak istedikleri bilgileri hızlı bir şekilde elde edebilecekleri, birbirini tanımayan kullanıcıların oluşturduğu grupları içermektedir. Sosyal ağlar kullanıcıların birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan, profillerin paylaşımına müsaade eden, sistemde görünen her bir kişinin, gizlilik ve güvenlik ayarları ölçüsünde birbirlerini görebilmesine imkan 


tanımaktadır. 


Sosyal ağlarda, erişim iznine bağlı olarak bilgilerin açıklığı sağlanmaktadır. Bu izinler kullanıcının bilinçli olarak çevrim içi kişiliğini şekillendirmekte ve çevrim içi arkadaşlarının günlük hayattaki ilişkilerden daha az bilgi elde etmelerine izin vermektedir. Bu doğrultuda kişisel gizlilik, bir bireyin kendisi hakkında başkalarının 


bilmesi gerekenleri belirlemesidir””, 


25 Yıldırım, 2012, s. 247. 
106 


Mahremiyet ve halka açıklık, karşılıklı olarak birbirini dışlayan şeyler değildir; birbirlerine dayalıdır. Aynı zamanda göreceli kavramlardır. Michael Warner’in Publics and Counterpublics’te (halkla ve karşı halklar) yazdığı gibi “çoğu şey bir anlamda hem mahrem hem de halka açıktır. Örneğin bir kitap, mahrem düşüncelerin halka açık olarak ifadesidir. Halka açıklık mahremiyete bağlıdır. Mahremiyet veya halka açıklık, yaptığımız seçimlerdir; ifşa etmek ya da etmemek, birine katılmak veya katılmamaktır. 
Her birinin faydaları ve tehlikeleri vardır. Bu ikisi arasında sürekli bir şekilde denge gerekmektedir. Jeff Jarvis’e göre mahremiyet konusunda fazla takıntılı olma hali, iletişim çağında birçok fırsatları kaçırmamıza da neden olmaktadır. İletişim çağı, birbirimizle, bilgiyle, eylemlerle ve işlemlerle bağlantı kurmamızı olanak tanımaktadır. 
Bilinmeyene olan korkudan dolayı bireyin, kurum ya da kuruluşun kendini iletişime 


226 Bu elbette ki sınırları 


kapatması pek çok şeyin kaybedilmesine neden olabilmektedir olmayan bir açıklık anlayışı ile değil de etik ve ahlaki değerleri çerçevesinde bir denge yaratacaktır. Aksi takdirde kısıtlamaların ya da sınırların olmadığı bir ortamda 


değerlerin kaybına ve sorunların yaşanmasına neden olacaktır. 


Gladwell “araçlar sadece araçlardır. Devrim insanlarindir” diyerek yeni bir toplumun yaratılmayacağını ama bu yeni toplum kendisini yeniden şekillendirmeye 


başlamak için Facebook'u kullanacağını belirtmektedir”, 


Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un yükselişi sırasında kullanıcılardan gelen en önemli şikâyet gizlilik sorunudur. Facebook'un ürün geliştirme müdürü olan Sam Lessin, bu konuda Facebook'un yıllar içerisindeki değişimlerini fotoğraflar için "İstek ve Temizleme" aracı, daha Spesifik uygulama izinleri, gizlilik kısa yolları ve 


genişletilmiş Etkinlik Günlüğü uygulamaları ile desteklendiğini belirtmektedir.”, 


Sosyal medyanın davranışlar üzerindeki etkisini Mark Zuckerberg insanların doğal bir iç güdüyle yapmak istediği ama öncesinde yapamadığı şeyleri yapmalarına yardımcı olan araçlar olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu ortamlar insan doğasını 


değiştirmemekte, insanın doğasını yaşamasına fırsat vermektedir neyin halka açık neyin 


26 Jeff Jarvis, E-Sosyal Toplum, İstanbul: Mediacat Yayınları, 2011, s.18. 
*7 Jarvis, 2011, s. 25. 
28 http://edition.cnn.com/2012/12/12/tech/social-media/Facebook-privacy-changes/index.html Doug 
Gross, CNN ,December 12, 2012. 
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mahrem olacağı fikrinin denetim gücünü kullanıcılara vermek istemektedir”, Bu anlayış otokontrol mekanizmasının önemini vurgulamaktadır. Elbetteki beraberinde pek çok riski de getirmektedir. Özellikle ergenlerin zamanından önce karşılaşmaması gereken durumlara maruz kalması, psikolojileri ve gelişimleri açısından olumsuzluk 


taşımaktadır. 


Sosyal medya da gizlilik ayarlarını etkinleştirebilme özelliği vardır. 
Kullanıcılar gizlilik ayarlarını etkinleştirerek profillerinin başkaları tarafından görüntülenmesini engellemekte ya da profillerinin istediği kişiler tarafından görüntülenmesine izin vermektedirler. Her sosyal medya sitesinin profil görünebilirliği gizlilik ayarları ve sitenin genel erişime ilişkin yapısal farkları birbirinden farklılık gözetmektedir. Örneğin Friendster'de profiller siteyi kullanmak isteyen herkese açık iken, Facebook'ta ise kullanıcı izin verdiği sürece kullanıcılar birbirlerinin profillerini 


görüntülemektedir. 


Çevrim içi profiller, resimler, videolar, mesajlar, e-mail ve diğer bütün uygulamalar ergen kullanıcıların günlük çevrimiçi deneyimlerini oluşturmaktadır. Ergen kullanıcıların sanal dünya da güvenli bir geleceğe sahip olmalarında en güncel gizlilik ayarlarını kullanmaları gerekmektedir. Bunun için özel ve paylaşıma tutulacak bilgiler belirlenmeli, iyi bir çevrimiçi davranış için bütün bunlar aile ve ergen arasında konuşulmalı ve belirlenmeli, ergen ile çevrimiçi zamana sahip olunmalı, en çok kullandığı siteler öğrenilebileceği gibi gerekirse onunla oyun da oynanmalıdır. 
Böylelikle birlikte geçirilen zaman içerisinde sosyal ağlarda Facebook gibi ortamlarda ne paylaşıp paylaşmaması gerektiğini öğrenecektir. Şifresini asla kimse ile paylaşmaması gerektiğini, bir sorusu olduğunda bunu ailesi ile paylaşması gerektiği 


230 


anlatılmalıdır”. Elbetteki bu bilinç düzeyi her ne kadar ideali oluştursa da, var olan 


tablo tam tersi yönünde olumsuzluk arz etmektedir. 


Facebook yönetim anlayışı gereği pek çok uygulamalarını devreye soktuktan sonra kullanıcılarına uygulamaları ile ilgili sorular sorarak, uygulama ile ilgili gerekli 


düzenlemeleri sonrasında yapmaktadır. 2006'da arkadaşların güncellemelerini derleyen 


> Jarvis, 2011, s.30. 
230 http://bgca.org/cybersafe/Pages/cevrim içi-privacy.html, 11.01.2013. 
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ve onları arkadaşlarının sayfalarına yönlendiren News Feed uygulamasının başlatılması büyük bir kargaşa yaşatmıştır. Bazı kullanıcılar bu uygulamadan ürkerken ya da huzursuzlaşırken, onları endişendirmiştir. News feed uygulaması ile kişisel bilgilerin otomatik olarak görülmesi kullanıcıları yeniden ifşa etmiştir. Facebook ’da bu noktada denetimin kullanıcılara verilmesini amaçladıklarını ancak yönetimin gizlilik denetimlerini zamanında ayarlamamasından kaynaklanan bir olumsuzluk oluştuğu 


belirtilmiştir.>, 


Dolayısıyla gizlilik ve mağremiyet algısı, sistemin zaman içinde düştüğü hatalara bağlı olarak risk taşımaktadır. Bütün bu hata yada olumsuzluklar ve 


gelişimlerin sağlanmasında Facebook her gün kendini yenileme yolundadır. 


Ojan ve Scott'in belirttiği gibi kullanıcı kişisel bilgilerini internette ne zaman ve ne ölçüde karşı tarafa vereceği konusunda, yüz yüze ilişkilere kıyasla daha fazla kontrole sahiptir. Örneğin kullanıcı bir haber yorumuna gerçek adını yazarken, bir sohbet odasında farklı bir isim ve fotoğraf ile iletişimini sürdürebilir. Huffaker ve Calvert'in (2005) Ergenlik çağındakiler üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, e-posta ve anlık ileti gönderiminde ve kendi bloglarina link (bağlantı) verdiklerinde isim (%70), yaş (%67) ve iletişim bilgileri (9061) gibi verilerin açıklandığını, doğum tarihi (9039) ve isim-soyad (%20) verileri açıklamaktan kaçındığı belirtilmektedir. Her şeyden önemlisi De Souza ve Dick'e (2009) göre, mahremiyetin önemi hakkında bilgilendirilen ergenler 


hassas bilgileri internet ortamında pek açıklamamaktadırlar 


. Dünya gerçeği göz önünde bulundurulduğunda ve her geçen gün Facebook 'a giren ergen kullanıcı sayısı 


düşünüldüğünde bu durumun tersi gelecekte büyük bir sorun doğuracaktır. 


Ergenler kötülüklerden korumak, istenmeyen gerçeklerden kendilerini nasıl 


koruyacaklarını öğretmek, aynı zamanda kimliklerini yaratmak, paylaşmak ve iletişim 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kurmayı öğretmek gerekmektedir”. Gizlilik ve mağremiyet konusunda yaşanılan 


eksiklikler, geleceğin söz sahibi, yöneticisi olacak kişilerin sonradan başını ağrıtacak bir 


risk taşımaktadır. 


3! Jarvis, 2011, s. 32. 
2 Ülger, 2012, s.298. 
25 Jarvis, 2011, 5.22. 
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2.3.2.3. Facebook'ta Etik Sorunlar 


Toplumda bireye şahsiyet ve güven olgusunun kazandırılması gerekmektedir. 
Gelecekte oluşabilecek bütün sıkıntılardan kurtularak, şahsiyetli ve fikrini açıkça söyleyebilen gençlerin yetiştirilmesi asıl amaç olmalıdır. Fikrini ve düşündüklerini açıkça, çekinmeden söyleyebilen ve bilinçli tartışabilen gençliğin yetiştirilmesine zemin hazırlayacak ortamların yaratılması gerekmektedir”. Gelişen dünya da elektronik ortam eğitimden kişisel gelişime kadar her alanda rol almaktadır. Karşılıklı sosyal etkileşime imkan tanıyan ve pek çok özelliği ile de dikkat çeken sosyal medya ortamları doğru kullanılmadığında ergen kullanıcıların gelişimlerinde büyük sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir. Hemen hemen her ergenin kullanıcı olduğu Facebook gelecek düşünüldüğünde gerek ergenlerin hayatı gerekse bireysel etik ve ilke 


anlayışlarında ya da geleceğin meslek ilke ve kuralları açısından önem arz etmektedir. 


Geçmişte bireylerin kişisel kimlikleri içinde yaşadıkları topluma göre biçimlenirken; yaşanılan toplulukta geçerli olan değerlere, yaşam biçimlerine ve etiğe göre bireylerin yaşamlarını yönlendirmekteydi. Bununla birlikte küreselleşen dünya da bireylerin kendi kimliklerini kendilerinin oluşturduklarını yeni bir bireycilik yönünde 


hareket ettikleri görülmektedir” 


. Bunda en etkili olan araçlardan birisi de elbette ki yeni iletişim teknolojileridir. Elektronik medyanın gelişimi, varlık göstermeye çalışan bireylerin kimlik oluşumunda kendilerinin de özgürce hareket etmesine imkan tanıyacak 


uygulamaları yaratmaktadır. 


Birey düşünsel gücü ve olayları ele alış şekliyle çağın gereklerine uygun bir biçimde hazırlanan tıp, fen, ekonomi, sosyal bilimler ve sanat ve spor bilimlerinin her 


kolunda, düşündüğü, her konuda, sistem, plan ve programları, ilmin ışığında bilimsel 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metodlara sahip çıkarak yapilandirmaktadir™”. Teknolojik gelişim beraberinde insanın 


gelişimine hizmet etmektedir. İnsanı geliştirmek, insanca yaşamak ve insani değerlerin 


perçinlenmesi adına kullanılan bir alanı kapsamaktadır. 


234 Mahmut İhsan Özgen, İnsanlık ve Sosyolojik Boyutlarıyla Basın Meslek Ahlakı ve Yasaları, 
İstanbul: Filiz Kitabevi, , 1994, ss. 27-28. 
25 Anthony Giddens, Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2008, s.101. 
2 Özgen, 1994, s. 26. 
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Yaşadığı toplumun yapısından etkilenerek kişiliği oluşan birey, teknolojinin gelişiminden etkilenerek; tutum ve davranışlarını değişen düzene, iletişim ve 


etkileşimine göre belirlemektedir. 


Birey ortak bir yaşam sürecini paylaşmış olduğu ve bu süre içinde bir arada kaldığı ortamda bir takım kurallarla karşılaşmaktadır. Bu kurallardan biri de yazılı olmayan etik ya da ahlaki anlayışıdır. Dolayısıyla burada özen gösterilmesi gereken, ahlaki davranışların insana özgü istek ve eylemlerin sınırsızca özgür olmadığı, birlikte olunan diğerlerinin haklı talepleri nedeniyle özgürlüğünde belli ölçüler içinde tutulması gerekliliğidir”. Bu durum özellikle Facebook gibi sosyal medya ortamlarında etik anlayışın geliştirilmesi ve oturtulmasında bireylerin vicdani değerleri ile ilintili olduğundan otokontrol mekanizmasını gerekli kılmaktadır. Etik anlayış toplumsal ve teknolojik gelişim ile birlikte gelişen bireyin sergilemesi gereken bireysel toplumsal 


davranışların genel ilkelerini kapsamaktadır. 
2.3.2.4. Facebook'ta Güvenlik 


Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yaptığı bir açıklamada; insanların her çeşit bilginin daha geniş kitleler arasında paylaşılmasından rahatsızlık hissetmediğini belirtmektedir. Sosyal normların evrim geçirdiğine değinmektedir. Facebook bünyesinde mevcut sosyal normların ne olduğunu yansıtacak bir sistemin olması için, sistemi sürekli yenilediklerini ve güncellediklerini “kişisel gizlilik sorunlarının, her zaman güvenlik açıklarına yönelik olmadığını, yetkisiz kişisel bilgilere erişime bağlı 


olduğunu belirtmektedir”. 


Facebook ergenleri korumak adına geliştirdiği güvenlik kuralları ile ergen kullanıcılarına önem vermektedir. 13- 17 yaş arası için yetişkinlere göre çok daha katı gizlilik ayarları bulunmaktadır. Bu kontroller genelde çocuk kullanıcıların sevdikleriyle ve yakınlarıyla iletişim kurmalarına ve paylaşımda bulunmalarını sağlamaya yöneliktir. 
Reşit olmayan çocuklar 18. Yaş gününe kadar halka açık arama listelerinde yer 


almamaktadır. Profil bilgileri herkese açık olarak ayarlanmış olsa bile, sadece ağlar ve 


27 Haluk Birsen, İş Gören Niteliği Ve Üretim Süreci Açısından Haber Sitelerinin Basın Etiği 
Kurallarını Uygulayabilme Yeterliliği, Eskişehir: Anadolu Üni. Yayınları, 2005, s.6. 
2 Yıldırım, 2012: 249. 
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arkadaşlarının arkadaşı seçenekleri ile sınırlı olarak görüntülenmektedir. Bu kısıtlama, profil fotoğrafı, cinsiyet, ağlar ve kullanıcı adı gibi herkese görünür olan bilgileri 


kapsamıyor; yani gerçek dünyadan arkadaşları onları tanıyabilmektedir””. 


Buna rağmen, Türkiye'de Facebook kullanıcıları üzerinde yapılan araştırma sonucuna göre katılımcıların yarısı Facebook 'u güvenli bir ortam olarak görmektedir. 
Öte yandan 2009'dan beri kullanıcı olanlarda Facebook ’a güvenmeme eğilimi “070lere çıkmaktadır. Gençlere oranla 30-40 yaş aralığındaki kullanıcıların 9050'den 


fazlası bazen Facebook ’da izlenip gözlendiklerini ifade etmektedir?” 


Ergenlerin varlık gösterdiği ve sayılarının her gün hızla arttığı Facebook gibi sosyal medya ortamlarında güvenliğin sağlanması ve mağduriyetlerin yaşanmaması adına kullanıcıların bilinçlendirilmesinden, ailelere ve devlete kadar uzanan geniş güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. En önemli önlemler içerisinde şiddet, zorbalık, taciz, kullanıcıları olumsuz anlamda harekete geçirecek ya da kişiliklerin oluşumuna zarar verecek olumsuz düşüncelere engel olacak çalışmaların yürütülmesi yer almaktadır. Bu konuda dünya da ve ülkemizde devlet kapsamında yürütülen 


çalışmalar devam etmektedir. 


İngiltere'de internette Çocukların korunması”! bildirgesinde bu tehditlere yer verirken; Türkiye de ise Tüik ya da TBMM Bilişim Komisyonu tarafından desteklenen 


çalışmalar söz konusudur. 


2009 yılında ayrıca Avrupa Birliği Güvenli İnternet programı kapsamında 


”22 uluslar arası düzeyde kabul 


“Avrupa Birliği Güvenli Sosyal Ağlar Kuralları edilmiştir. Buna göre; güvenlik konusunda farkındalık, kullanıcılara araçlar ve teknoloji için izin verilmesi, anlaşma şartlarını ihlal eden davranış ve içeriğin raporlanması için kolay kullanılabilir mekanizmaların sağlanması, yasal olmayan içerik ve davranış bildirimlerine karşılık verilmesi, kullanıcıların kişisel veri ve gizlilikleri için 


an Beril Durmuş, Serra Yurtkuru, Yeşim Ulusu ve Bülent Kılıç, Facebook ?tayız, İstanbul: Beta Yayınları, 2010, s.188. 
241 


http://Wwww.nspcc.org.uk/Inform/policyandpublicaffairs/Westminster/ChildSafetyOnline wdf48584.pdf, 14.02.2013. 
2 http//www.teachtoday.eu/, 25.03.2013. 
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kullanabilecekleri güvenli bir yaklaşıma olanağın tanınması ve özendirilmesi, illegal ve uygunsuz davranış ve içeriğin gözden geçirilip sonuçlarının değerlendirilmesi, servislerin kullanıcı kitlesinin yaşlarına göre uygunluğunun sağlanması için çalışılmalar 


yürütülmektedir?” 


Genişleyen dünya teknolojileri ve ergenlerin sorumsuz dünyalarında kendi cep telefonları, iPad, bilgisayar, sosyal ağlarda güçlü ve güvenli parolalar oluşturmayı öğrenmek önemlidir. Daha güçlü, daha güvenli şifreler için 10 ipucu şu şekilde 


sunulmaktadır?” 


e Uzun şifreler: Uzun şifreler hackerin çözümü için daha zordur. En az 8 karakter ya da saha uzun şifreler kullanmak gerekmektedir. Şifre oluştururken; isim ve tarihleri kombine ederken, bireyin kolay hatırlayabileceği fakat hackerların daha zor keşfedebileceği kelimeler seçmek denenmelidir. 

e Değiştirin: Farklı siteler için farklı şifreler kullanmak gerekmektedir. Arada yaptığınız şifre değişiklikleri ile güvenirliliğini artırın. 

e Farklı olun: Şifrelerde kullanılan semboller daha az tahmin edilmektedir. Şifrelerinizde sembol kullanın ya da büyük harf yahut numaralara yer verin. 

e Kendi kısaltmalarınızı oluşturun: kelimeleri kısaltarak, harf, 
rakam, büyük harf hatta bazı harfler yerine sembolleri de kullanarak 8 
karakterden ya da daha uzun bir şifre oluşturmak gerekmektedir. 

e Şifrenizi Gizli Tutun: şifrenizi hatırlamak için bir yerlere not edip, kolay Oo bulunabilecek yerlere bırakmayın. o Bilgilerinize erişimi sağlayacağından referans kitabınız ya da başka şeylerin arkasına yazmayı tercih edin. 

e Bilgisayarları bilinçli kullanın: Gerek dışarda, evde, telefon ya da tablet ile internete bağlandığınızda güvenlik önemlerine özen göstermek 


gerekmektedir. 


25 Yıldırım, 2012, s.244. 
2“ http://suescheff.blogspot.com/201 1/09/protecting-your-teens-digital-privacy.html, 09.10. 2012. 
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e Rastgele kelimeleri kullanmayın: Rasgele kullanılan 8 ya da daha fazla karakterin daha güvenilir bir seçenek olduğunu düşünmek doğru değildir. 

e Kişisel o bilgileri kullanmak: En büyük hatalardan biri kullanıcıların şifrelerinde çocuklarının, köpeklerinin isimlerine, kendileri için önemli olan tarihlere yer vermeleridir. Bu bilgileri diğer şeylerle birlikte kullanmak şifreyi daha güvenilir kılacaktır. 

e Tekrar etmeyen numaraları kullanın: klavyede sıralı gelen karakterleri kullanmak hackerlerin işini kolaylaştıracağından, ard arda sıralı karakterleri kullanmayın. 

e Yeni şifrenizi test edin: yeni şifrenizin güçlülük ve güvenlik 


sınırını kontrol etmek en sağlıklısıdır. 


Sosyal medya ortamları bireysel ve kurumsal kullanıcılar açısından ve geleceğin yapılanmalarında söz sahibi olacak ergenler için önemli bir güvenlik riskini de taşımaktadır. Paylaşılacak ya da diğer kullanıcılara sunulan her türlü bilgi, belli bir kanaatin oluşması için gerekli verileri de sunmaktadır. Günümüzde Facebook hesapları üzerinden kullanıcıların kişilik tahlilleri yapılmaya başlanmakta, grupların harekete geçirilmesi ve toplu hareketlerin düzenlenmesine imkan tanımaktadır. Kurumların kullanıcıların tüketim tercihlerini belirlemeye yaramaktadır. Atılan her adım kullanıcı hakkında bilgi sunmaktadır. Yıllar önce yapılan bir hareket yıllar sonra karşınıza çıkabilmektedir. Tamamen gözetim toplum yapısını sunan Facebook kullanıcıların sosyalleşmelerine olumlu katkılar sağlayabileceği gibi gerekli önlemlerin alınamaması 


ile birlikte tehditleri ve olumsuzlukları da bünyesinde barındırmaktadır. 
2.3.2.5. Facebook'ta Şiddet 


Sosyal medya sitelerinin interneti ele geçirdiği bir gerçektir. Her dakika yeni bir kullanıcı üye olmaktadır. Sosyal medya siteleri açık ara farkla en hızlı büyüyen çevrimiçi işletmelerdir. Her şeye rağmen kaç çeşit sosyal medya sitesi olsa da, her yeni olan site var olmayı ve kullanıcıların dikkatini elde tutmayı sürdürmektedir. Sosyal medya ortamlarında milyonlarca ergen her dakika ekledikleri içerikler ile birbirlerini 


etkilemektedir. Arkadaşlar arasında eğlenmek için fotoğraflar paylaşılmakta ya da 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büyük tartışmalar yaratılmaktadır. Buradan sosyal medya sitelerinin kişiler arası bir paylaşım yolu, diğer insanlarla benzer ilgi alanlarını paylaşma, aile ve arkadaşlarla iletişimi sağlama yolu olduğu anlaşılmaktadır. Fakat sosyal medya her ne kadar çok yararlı bir iletişim aracı olsa da yanlış kullanıldığında sorunlar yaratabilmektedir. 
Facebook üzerinden ergenlerin zorbalıkları hatta intihara bile yol açmaktadır. Ayrıca ergenler herkesin gözü önünde ailelerine saldırabilmektedir. Bütün bu negatif etkiler uzayıp gitmektedir. Suçlunun aile, çocuk ya da her ikisinde mi olduğu, ailelerin ne zaman ve nasıl müdahale etmesi gerektiği ayrıca sosyal medya sitelerinin kullanıcı yaşlarının ne olması gerektiği, sosyal medyanın iyi ya da kötü algılanmasında önemli 


bir kriterdir”. 


Ko ve arkadaşlarının 2009'da ergenlik dönemini yaşayan 9405 çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada, internet bağımlısı olanların saldırgan davranışlara daha yatkın olduklarını, özellikle sohbet, pornografi, oyun, kumar siteleri ile duyuru tahtası sisteminin, saldırgan davranış ile bağlantılı olduğunu öne sürmektedir. Yen ve arkadaşlarının ise 2007'de 2114 lise öğrencisi üzerinde yaptıkları araştırmada internet bağımlılığının daha fazla dikkat eksikliği, hiperaktivite, depresyon ve sosyal fobi sorunları ile düşmanlık hissine sahip olduğuna değinilmektedir. Benzer bir çalışma yine 2009'da Tacovelli ve Valenti tarafından yapılmıştır. Bu araştırmaya göre ergenlerin depresyon ve kendini izole etme gibi durumlara daha eğilimli oldukları, sosyal çevrelerinde uyum ve sevilme / beğenilme konusunda zorluklar yaşadıkları 


belirtilmektedir?” 


. Yapılan pek çok çalışmada da benzer sorunların geliştiği tespit edilmiş ve dolayısıyla kullanıcıların kişisel gelişimde olumsuz sonuçların yaşandığı ve 


sosyal medyanın bir şiddet unsuru olarak kullanıldığı üzerinde durulmaktadır. 


Pew Araştırma Şirketi tarafından 2011 yılında yürütülen araştırma sonuçlarına göre 12 ve 17 yaş arasındaki genç kullanıcıların % 9 “unu cep telefonu mesajı ve % 17’sinin ise e mail ve sosyal medyadaki mesaj içerikleri ile tehdit edildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca cinsel içerikli mesaj ve görüntü gönderimi ise bu yaş grubunda yaygın 


bir olay haline gelmektedir. Ergen kullanıcılar internet iletişiminin sunduğu bir çok 


i http://nigerianreviews.com/debate-is-social-media-good-or-bad-for-our-kids-interesting-Facebook- 


stats/, 12.05.2013. 
>“ Ülger, 2012: 305. 
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uygulamadan faydalanmaktadır. Bir çoğu da çevrim içi taciz, sanal şiddet ve cinsel 


içerikli mesajlarla karşılaşmaktadır””. 


Çocuk kullanıcılara yönelik şiddet kavramı oyunlarla çocuklara empose edilen 


şiddet sahnelerinden ziyade zorbalık olaylarını da kapsamaktadır. 


Siber zorbalık olarak adı geçen (cyber bullying) birinin bir başkasına kasıtlı ve tekrarlayan biçimde zarar vermesi demek olup temel amaç, tehdit, taciz etme ve utandırmadır. Karşıdakini istemediği bir şeye zorlama, e-posta, shobet vs. hesabına onun şifresiyle girerek listedeki oymuş gibi yazışmak ve şantaj yapmak siber zorbalığın kapsamında değerlendirilmektedir. Mağdur konumunda kalan üzgün, endişeli ve korkulu bir ruh hali içerisinde konsantre bozukluğu yaşamaya başladıkları, depresyon, 


madde kullanımı ve suçluluk oranlarında artışlar gözlenmektedir”, 


Sanal saldırı ya da zorbalık, sosyal medyanın ergenler tarafından kullanılması ile ilişkilendirilen en belirgin anti-sosyal davranış olarak bilinmektedir. İngiltere Çocuk, Okul ve Aile Dairesi (2007) Sanal Zorbalığı “bilişim iletişim teknolojilerinin özellikle de cep telefonu ve sosyal paylaşım sitelerinin kasıtlı olarak bir başka kişiyi kızdırmak için kullanılması” olarak tanımlamaktadır. Anlık mesajlaşma ve sosyal paylaşım siteleri gerçek dünyadan sıyrılıp bire bir zorbalığı sanal dünya da mümkün 


kılmaktadır?”. 


Sanal zorbalık bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer elektronik cihazların kullanımı yoluyla kasıtlı ve tekrarlanarak zarar vermek olarak tanımlanmaktadır. Siber taciz yetişkinler için kullanılan bir terim iken siber zorbalık sadece küçükleri içermektedir. Son istatistikler yaşları 11 ile 18 yaş arası gençlerden beş kişiden birinin 


siber noktada zorba olduğunu göstermektedir. Kyse'nin belirttiğine göre siber zorbalık, 


27 A. Barry, Gavin Sharfon, Jaleh Hamadani, Emily Wald ve George Nitzburg, “Children, Technology, 
Problems and Prferences”, Journal Of Clinical Psychology: İn Sension. Vo. 68 (11), 1225-1229, 2012. 
248 Ülger, 2012, s.306. 
2 Paul Reilly, 2011: 6. http://www.psocommons.org/policyandinternet/vol3/iss I/art7 
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öğrencilerin birbirini eğlendirmek ve daha etkili kılmak için zorbalığın değişen yüzünü 


oluşturmaktadır”, 


Çocuk ve ergenlere yönelik gerçekleşen zorbalık, batı dünyasının önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Ayrıca intihar ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Son zamanlarda, siber zorbalık sosyal medya da gençlik intiharları ile 


ilgili yeni olguların ışığında giderek artan bir toplum sorunu haline gelmektedir”, 


Jennifer Livingston'ın da ifade ettiği gibi kiloları ile mücadele eden çocuktan tutun da deri rengine, zaaflarına, yetersizliklerine, yüzündeki aknelere kadar her şey zorbaların hedefi olmaya neden olabilmektedir. Zorbalığın önüne geçmek için 


eleştirmeden çocuklara kibar olmayı öğretmek gerekmektedir”. 


Sanal alemde siber zorbalığa maruz kalan çocukları en çok etkileyen unsurlardan biride ebeveynlere yaşadıklarını bir türlü söyleyememeleridir. Olayı gizlemeye çalışan çocuk kullanıcılar zorbalığı kullananların şiddetine daha fazla maruz kalmakta ve her istenileni yapmaya boyun eğerek kendilerinden ödün vermek zorunda 


bırakılmaktadır. 
2.3.2.6. Facebook'ta Bağımlılık 


Medyanın, bireyi, günlük yaşam pratiklerinden uzaklaştırarak vakit geçirmeye yöneltmesi, sosyal baskıları kısa süreli kaçışlarla ve zihinsel çatışmalara neden olmayacak etkinliklerle geçiştirmeye çalışması ve çalışma yaşamının yorucu, sıkıcı, yalnızlaştırıcı, yabancılaştırıcı etkisine karşın kişiyi dinlenerek yeniden üretime ve tüketime hazırlaması eğlendirme; ekonomik, siyasal, kültürel, eğitsel, sanatsal ve askeri amaçlar için kampanyalar yürütmesi ve toplumsal dinamikleri egemen ideolojiyle uyumlu biçimde eylemlere sürüklemesi ise harekete geçirme kapsamında özetlenmektedir. Genel olarak medyaya biçilen rol topluma egemen olan ilişkilerle 


işlevsel bağlar kurmak, sürdürmek ve geliştirmektir”. Sosyal medya bu anlatılan 


> “http://articles.southbendtribune.com/2012-03-3 1/news/3 1268673. 1. cyberbullying-digital-immigrants- social-media. 
>! http://www.burgessct.com/2012/04/bullying-suicide-adolscents/. 
2 http://www.examiner.com/article/adult-bullying-what-type-of-role-model-are-you, 02.10.2012. 
253 http://deryatellan.blogcu.com/iletisim-tarihi-felsefesi-ve-sosyolojisi/4613791, 03.06.2012. 
117 


özellikleri sanal ortamda gerçek dünyanın bir parçası, simülasyonu hatta bireyin sanki 


boyutlar arası bir seyahati gibi kullanıcılara sunmaktadır. 


Ergenleri sosyal medya ortamlarını kullanmaya özellikle kendilerine bir yer edinmeye, ispatlamaya ve amaçlarına ulaşmak için kullandıkları Facebook'a bağımlı hale getiren sorunların başında kaygı sorunu gelmektedir. Ergenin bedensel yapısına ilişkin sıkıntıları, kişisel, yaşamsal, sosyal ilişki, okul ya da meslek seçimine ilişkin kaygılarına çözüm amaçlı sosyal medya ortamlarında varlık göstermektedir. Aynı zamanda ergenlerin kaygıları çelişkileri de beraberinde taşımaktadır. Ergen kendisine karşı çok negatif ve içten, saygılı davranılmasını isterken kendisi başkasına karşı kaba ve sert davranabilmektedir. Çok iyimser, her şeye dört elle sarılan yorulmaz bir tablo sergilemesine karşın, kötümser, içe kapanık, uyumsuz olabilmektedirler. Bu dönemin gelişimsel özelliği kimlik oluşturmaktır. Gerek aile ile, gerek sosyal ilişkilerindeki çatışmaları çözebildiği oranda sağlıklı kimlik oluşturmaktadır. Kimlik oluşumu özdeşleşme ile başlamaktadır. Bu kişiler gencin öğretmeni, arkadaşı, sevdiği sanatçı, hatta bir roman kahramanı olabilmektedir. Ergen giyim tarzı konuşma ve tavırlarında da 


bu kişileri taklit ederek özdeşim kurmaktadır”, 


Bu bağlamda sosyalleşme ya da var olma içgüdüsü ile gelişen bağımlılık, kullanıcılarda mutluluk, beklenti, haz, istek sonucu gelişen başarı gibi motivasyon unsurlarını tetiklemektedir. Sosyal medya ortamında kullanıcılar istek ve beklentilerine daha fazla karşılık bulmak, mutluluklarını daha da artırmak, tatmin olma güdülerini pekiştirmek ve güçlendirmek için sosyal medya araçlarında çok daha fazla zaman harcamaktadır. Bu durum kullanıcının hayatında büyük bir zamanı kapsar hatta pek çok görevinin yerini almaya başlamaktadır. Bu süreç bağımlılık olgusuna işaret etmektedir. 
Kullanımlar ve doyumlar teorisinin en net göstergelerinden biri olan sosyal medya ortamları kullanıcıların hazza ulaşmak adına çaba sarf ettikleri psikolojik bir sürecide kapsamaktadır. Kullanıcıların tatmin olma, mutlu olma, kendini ispatlama, vakit geçirme, zaman doldurma, başka şeyleri unutma gibi pek çok nedene bağlı olarak bağımlı hale geldikleri sosyal medya bağımlılığı, uyuşturucu ve alkol gibi diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi benzer belirtiler sergilemektedir. 


24 Ergenlik Ve Genel Özellikleri, http://belemir.net/download/PD7C21NF.pdf, 18.05.2013. 
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Sosyal medyaya bağımlılık, kullanıcıların tutum ve değerlerine bağlı olarak bağımlılık eğilimi çerçevesinde sistem yaklaşımı içinde Kullanımlar ve Doyumlar, Gündem Kurma, Bilgi Gediği gibi tarzlarla birlikte bütünleşik bir teori oluşturmaktadır. 
Profil oluşturma ve bağımlılık gerekçeleri aşamasında da Kullanımlar ve Doyumlar’dan yararlanılmaktadır. İnanç, duygu ve davranış, üzerinde hangi medya mesajlarının ne zaman etkide bulunacağı) üzerine yoğunlaşan medya bağımlılığı, bağımlılık kavramını 


ve tipolojisini de bu kavramlara dayandırmaktadır?” 


. Dolayısıyla I. Bölümde değinilen bu kuram ve modeller Facebook 'da ergen kullanıcılar üzerinde de güç sahibidir. Bu güç dengesi sağlanamadığında bağımlılık gibi benzer olumsuz sonuçlar ortaya 


çıkmaktadır. 
2.3.2.7. Yalnızlaştırma / Asosyalleştirme 


Bireylerin benmerkezci bireyselliğinin sonu, teknolojik yalnizlastirmayi getirmektedir. Günlük hayatın yüzyüze iletişiminin yerini sosyal medya ortamlarında gerçekleştirilen iletişim almaya başlamaktadır. Ayrıca toplu yaşam olanaklarını giderek ortadan kaldıran teknolojik gelişmeler, bireysel yalnızlığın yaşam alanlarını genişletmektedir. Bu durum günümüz bireyinin az konuşan, az gülen ve az düşünen kimliğiyle mekanik soru ve yanıtların evrenine bağlı olarak teknolojik yalnızlık sürecini 


yaşamasına zemin hazırlamaktadır” ©, 


Sosyal medya ortamlarının kendine has özellikler taşımasına rağmen dilbilgisi kuralları ve duyguların aktarımında olumsuz etki yaratmaktadır. Ergenler açısından sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanımı fiziksel ve psikolojik gelişimleri konusunda olumsuz etkileri de barındırmaktadır. Zaman ve mekan merhumunu ortadan kaldıran sosyal medya ortamları, yüz yüze iletişimin sanal iletişime dönüşmesine neden olmaktadır. Yüz yüze insan ilişkilerinin güç kaybetmesi, gerçek dünyadaki sosyal yaşam aktivitelerini azaltırken, psikolojik olarak da depresyon ve yalnızlık gibi 


duyguları tetiklediği yönündeki tartışmalar devam etmektedir. 


> Hazar, 2011, s.161. 
29 İlker Bıçakçı, İletişim ve Halkla İlişkiler, 4. Baskı, İstanbul: MediaCat Yayınları, 2003, s.78. 
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Sosyal medya uygulamaları sonucu ortaya çıkan en önemli iki unsur özsaygı ve psikolojik olarak iyi hissetmedir. 1998'de Kraut ve arkadaşları HomeNet (evden internet) çalışması ile pek çok bireyin internet ile zaman geçirdiğini (bu çalışmada katılımcıların bilgisayarlarına bir izleme yazılımı yüklenmiştir) ve evde internet kullanımının sosyal katılım ve psikolojik olarak iyi hissetmek ile ilgili geleceğe yönelik ölçümleri ortaya koymaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre uzun süreyle internet kullanımının depresyonu ve yalnızlığı arttırıcı etkileri olduğunu ve daha küçük sosyal ortamlar yarattığını belirtmektedir. Bu sonuçlar internet kullanımı ile bireylerin arkadaşlarında ve ailelerinden izole bir hayat yaşadıklarını ve bir insanın psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu etki 


indirgeme hipotezi olarak tanımlanmaktadır”. 


Stanford Üniversitesi'nde 8 ile 12 yaş arası değişen 3 binden fazla kız çocuğuyla yapılan araştırmada sonucuna göre çocuklardan daha fazla yüz yüze iletişim kuranların, internet üzerinden iletişim kuranlara göre daha mutlu oldukları tespit edilmiştir. Facebook gibi sosyal iletişim ağları üzerindeki arkadaşlarının hemen hepsinin kendilerinden daha mutlu oldukları izlenimine kapıldıklarını bu sebeple de mutluluk eşiklerinin yükseldiğini tespit etmişlerdir. Profesör Roy Pea araştırma sonucuna göre, yüzyüze iletişimde çocukların gelişimleri sırasında insanların yüzlerinde oluşan ifade ve tepkileri anlama becerisi edindiklerini ve ekrana odaklanan çocukların, 


yüzde oluşan ifadeyi anlama becerisi edinemeyebileceğini söylemektedir”. 


Ayrıca Sosyal Web kurumların faaliyet biçimleri, insanların iletişim biçimleri konusunda devrim yaratmaktadır; ancak bu gerçek arkadaşlık için dahil olduğunuz çekirdek sosyal grup üzerinde çok da etkili değildir. Dev bir firmada çalışıyormuşçasına, Facebook ve Twitter üzerinde, pek çok sayıda zayıf bağlantılarınız 


oluşmaktadır. Facebook'taki arkadaş sayılarını sosyal duruşlarının bir ölçütü olarak 


27 Abn, 2011, 8.1438. 
>bütp:/www.sosyalmedyahaber.com/akilli-telefonlar-cocuklarin-yuzyuze-iletisimini-engelliyor/ ; 01.02.2012. 
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kullanan insanlar kendilerini kandırmaktadır””. Sınırları olmayan koca bir dünyada 


sanal ortamlar içinde gerçek kişilerin asosyalleşen bir yaşam öyküsü ortaya çıkmaktadır. 


2.4. Ergen Kullanıcıların Bilinçlendirilmesinde Bireye ve Topluma Düşen 


Sorumluluklar 


Geleceğin gençlerini oluşturan ergenlerin; dürüstlük, şefkat, açık sözlülük, sevgi ve saygı, efendilik gibi kavramları kapsayacak şekilde; samimi ve sağlıklı ilişkiler içinde, kendine güvenini sağlayarak; şahsiyetini geliştirmek, ailesine, vatanına, milletine faydalı hizmetlerde bulunmasını temin etmek gerekmektedir. İnsani ilişkilerinde kuvvetli, olumlu ve yapıcı düşüncelere sahip, sosyal adalet anlayışı gelişmiş, medeni cesareti yüksek nesillerin yetiştirilmesinde yetkililerin “ilgili”, 


ilgililerin “yetkileriyle” hareket etmesi gereken bir işleyişe ihtiyaç vardır”“© 


Unicefin Türkiye'deki ergenlerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarına yönelik araştırma sonucuna göre (Mayıs 2011); Türkiye'de internet erişimi ergenler için dijital çağa ayak uydurmada bir fırsattır. Aynı zamanda pek çok Avrupa ülkesine göre internet ve bilgisayar kullanımı daha düşük düzeydedir. Bunun için devletin vatandaşları arasında bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi artıracak inisiyatifler alması gerekmektedir. Ayrıca devletin vatandaşları çevrim içi risklerden korumaya yönelik faaliyetleri sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilmektedir. Gelecek yıllarda bilgi ve iletişim teknolojisi fırsatlarının tüm sektörlere güvenli bir şekilde yayılmasının 


teşvik edilmesi gerekmektedir”) 


Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, 
Türkiye'de de dijital çağı yakalamada öncelikle bireyin kendisine, aileye, devlete, Sivil Toplum Kuruluşlarına sorumluluk düşmektedir. Unutulmaması gereken meslek ilke ve 


kuralları çerçevesinde bilinçli kullanıcıların yetişebileceği bir ortam hazırlanmalıdır. 
2.4.1. Kişisel Olarak Yapılabilecekler 


Stowe Boyd'a göre, sosyal araçlardaki bir otorite olarak sosyal yazılımın üç 


temel özelliği vardır; birincisi etkileşime açık olması, ikincisi geri bildirim, yorum 


2 David McRaney, You are Not So Smart, USA:Penguin Group Inc. November 2011, 5.66. 
260 Mahmut İhsan Özgen, Devlet Adamlığı ve Devlet Yönetiminde Esaslar, İstanbul: İnsanlık Vakfi 
Yayınları, 1998, ss.26-34 
°°! Beger, 2011, 5.27. 
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yapmak, üçüncüsü yeni kontaktlar için yeni ilişkilerin yaratılmasını destekleyen bağlantılara açık olmasıdır”? Dolayısıyla sosyal medya ortamlarında etkileşim, geri bildirim ve bağlantıların olduğu bir ortamda içerik üretiminde ve tüketimde 


kullanıcıların bilinçli olması gerekmektedir. 


Birey kendi kararlığı ile kıramadığı alışkanlıkların üstesinden gelmek için sosyal ilişkilerini devreye sokmaktadır. Başkalarına mahcup olmama adına görüşme saatlerini ya da diğer sorumluluklarını, internet kullanım saatleri ile değiştirebilmektedir. Ayrıca saat kurulumu yaparak kullanım süresini denetim altına alabilmektedir. Hazırlanacak hatırlatıcı kartlar ile de kullanıcı eğilimlerinin değiştirilmesi amaclanmaktadir. İnternetin yarattığı sorunlar ve bağımlılıktan kurtulmanın sağlayacağı avantajlar kullanıcı davranışlarını değiştirmede etkili olacaktır. 
Belli bir program çerçevesinde internet kullanımını kontrollü olarak azaltmak, bu süre zarfında ihmal edilen etkinliklerle bu sürecin doldurulması amaçlanmaktadır. Kişisel defter oluşturularak yapılan bu eylem bireyin hayatını düzenlemede yapılabilecek 


düzenlemelerden biridir”, 


2.4.2. Ailelere Düşen Görev 


Ergenlerin Facebook'ta kendilerini ifşaya ya da ispata yahut diğer ergen kullanıcılara etki edecek eylemler sergilemelerine karşın ailelerin ilgisi ve kontrolü noktasında ailelerin 9088'i çocuklarının tipik bir internet kullanıcısı olduğunu düşünmektedir. Ailelerin sadece %61’i ergenlerin paylaştıkları kişisel bilgileri ile ilgilenmektedir. Ailelerin 9040'ı ergenlerin evden sosyal medya ortamlarına girmiş olsalar dahi güvenlikleri konusunda endişelenmektedir. Ailelerin 9034'ü ergenlerin sosyal paylaşım sitelerini kontrol etmektedir. Buna karşın ergenlerin %67’si Facebook'ta yaptıklarını ailelerinden nasıl gizleyeceklerini bildiğini söylemektedir. 
Ergenlerin “043'ü ise ailelerinin kendilerini takip ettiğini öğrendikleri takdirde çevrimiçi davranışlarını değiştireceklerini bildirmektedir. Ergenlerin sadece *039'u çevrim içi 


aktivitelerinin ailelerinden gizli olduğunu belirtmektedir. Ergenlerin %25’i ise 


2 Marta Conejo Sobrino, “Digital Research &Publishing: Join the Group: Facebook” Sydney: Seven 
PM Edition, University of Sydney, 2010, ss.15-16. 
°° Tuncer Okay, “İnternet Bağımlılığı”, www.tbmm.gov.tr/arastirma komisyonlari/bilisim.../docs/.../amatem, 21.02.2013. 
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ailelerinin kendilerini gizlice takip ettiklerini öğrendiklerinde şok yaşayacaklarını ve rencide olacaklarını söylemektedir. Ergenlerin %20’si ise internette ne yaptıkları ile ilgili olarak ailelerinin bir fikri olmadığını düşünmektedir. Ergen kullanıcıların %1871 ise özel bir e-mail adresi veya sosyal paylaşım sitesinde ayrı bir profil 


oluşturmaktadır”, 


Sosyal medya uygulamalarının kullanımı ve ergenler arasındaki ilişkiyi belirleyen bir diğer etken ise demografik yapıdır. Ergenlerin, yaş ortalamaları, gelir düzeyleri, sosyo-kültürel yapı, aile yapıları (beraber ya da ayrı yaşayan ebeveyn), cinsiyet farklılıkları önemli belirleyicilerdir. Ayrıca ergenlerin sosyal medyayla olan ilişkilerinin devamlılığını ya da alışkanlık haline gelmesini, bağımlılığa dönüşmesine neden olabilecek unsurlardan biri de aile kontrollerinin bilinçli bir şekilde sağlanamamasıdır. Ailelerin ergenlerin eğitim hayatı, okuldaki sorumlulukları için arkadaşları ile ödev hazırlama, paylaşım gerçekleştirme ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları beraberinde suistimalleri de taşımaktadır. Ergenlerin, okul, ev, internet 


kafe ortamlarındaki sosyal medya kullanım alışkanlıkları, bağımlılık haline gelmektedir. 


Gençlerin görülmemiş miktarda olan teknoloji erişimleri ve teknolojiyi ailelerinden daha iyi kullanmaları ailelerin olaya hakim olması açısından bir problemdir. 
Gençleri kontrol etme ihtiyacı hisseden aileler en yeni teknolojiler ile kontrolü sağlamaktadır. Her zaman doğru kararlar alamayacak olan ergenlerin, etkilenebilecek çağda olan olan gençlerin neler yaptığını bilmek aileler için önemlidir. Ailelerin gençlerin teknoloji kullanımını kontrol etmek için geliştirdikleri on yol”; 

° Dadı kamerası: Hasta bakıcı, dadı için kullanılan kameralar ergenlerin odasına da konulabilir. Ergenlerin yakışıksız hareketlerin kontrolü sağlanabilir. 

° Facebook: Ergen kullanıcının arkadaş profilleri kontrol edilerek, 


duvarlarına ne tarz şeyler ekledikleri kontrol edilebilmektedir. Ayrıca her yazıya 


“Taylor Thomas , http://Facebook-parental-controls-review.toptenreviews.com/30-statistics-about-teens- 

and-social-networking.html, 26.11.12. 

2 http//educatingparentstoday.blogspot.com/201 1/10/teens-çevrim içi-do-you-know-what-they-are.html 
123 


yönelik engellendiğinizi düşünüyorsanız, farklı bir profil oluşturarak kontrolü gerçekleştirilebilmektedir. 

° Twitter: Twitter’da ergenlerin ne yazdığını takip etmek de iyi bir fikirdir. Ailenin takip ettiğini bilen ergen daha dikkatli olacaktır. 

e İnternet geçmişini araştırmak: Ergenin internette hangi sayfalara girdiğini kontrol etme kontrolü sağlamanın diğer bir yolunu oluşturmaktadır. 

o Email: E mail geçmişlerin kontrol edilmesinde ergenler gizliliklerinin ihlal edildiği fikri ile bunu istemeyebilir. 

o Bilgisayar ekranı: Bilgisayar ekranı yüklenecek bir program ile kontrole imkan tanımaktadır. Ziyaret edilen, açılan her sayfa detayı raporlanmaktadır. 

o Uzaktan inceleme: Ev dışından dahi olsanız, ergenin elektronik ortamda yaptıkları e-mail yolu ile gönderilmektedir. Bu uygulama özellikle uzakta olmak durumunda kalan aileler ve ergenin başının dertte olduğu dönemlerde ailelerinin müdahale etmesine imkan tanıması açısından önemlidir. 

° Cep telefonu monitörü: ergenlerin gönderdikleri resim, arama, mesaj, bulundukları yer gibi bilgilerin raporunu aileye göndermektedir. Evdeki bilgisayarlarına karşın cep telefonlarından internete girme noktasında bu uygulama harika bir denetim yöntemidir. 

° Araba ekranı: GPS aracılığıyla ergenin araç içi davranışlarının kontrolünü sağlayan bir sistemdir. 

° Ev güvenliği: güvenlik sistemleri sayesinde ergenlerin en azından 


eve giriş ve çıkış saatlerinin kontrol edilmesine imkan tanımaktadır. 


Ergenlerin çeşitli nedenlere bağlı olarak bilgisayar, İpad, ya da cep telefonları 


aracılığıyla sosyal medyada özellikle Facebook ’da geçirdikleri sürenin her geçen gün 


artması Facebook bağımlılığına doğru sürüklemektedir. Aileler, bağımlılık durumunun 


varlığını öncelikle kabul etmelidir. İnternette geçirilen zamanı azaltmak için günlük 


yaşam yeniden organize edilmelidir. İnternet kullanım defterinin tutularak; günün hangi 


saatlerinde internete girildiği, internette bağlı kalınılan süre, internette uzun süreli ne 


yapıldığı, nerede kullanıldığı gibi soruların cevapları dikkate alınmalıdır. Karşılığında 


ise, kişinin internet bağımlılığının altında psikiyatrik bir neden yok ise; İnternet 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kullanımını tam zıt saatlere kaydırmak, dış durdurucular kullanmak, internet kullanımıyla ilgili hedefler belirlemek, özellikle belli bir işlevden uzak durmaya çalışmak, hatırlatıcı kartlar kullanmak, internet yerine yapmak istediklerini not edebileceği kişisel bir defter kullanmak gibi bireysel bir çaba sarf edilebilmektedir?" 
Bağımlılığı kırmak adına yapılan bu tarz önlemler, kullanıcının yeni alışkanlıklar 


kazanarak, yaşadığı sorunun üzerinden gelmek adına atabileceği adımları 


oluşturmaktadır. 


Ergenlik döneminin sonuna doğru bireyler talihsiz bir şekilde yetişkin gibi kabul edilmektedir. Bu süreç içerisinde aileler ergenin ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kalabilmektedir. Ergenlerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve onlara ikinci bir şans tanımak adına yaşam becerileri, duygusal gelişim, eğitim, başarılı bir gelecek için 


genç yetişkin programlarına katılımlarını desteklemek gerekmektedir”. 


Çevrim içi olarak var olan çok çeşitli bilgi ve görseller, aileler ve çocukları arasında tartışılacak geniş bir yeni konu alanı oluşturmaktadır. Özellikle pek çok ebeveyn pornografinin zararlı etkileri, cinsellik gibi konuları ergenler ile konuşmakta zorlanmaktadır. Ailelerin görevi zararlı içeriklerle karşı karşıya gelme ihtimali olan 


çocukları, onların doğal soruları çerçevesinde olmalıdır?“ 


ConnectSafely.org de Facebook için yayınlanan Aile Rehberi interaktif olarak web 2.0 ve mobile internet ile 3.0 teknolojisi ile kullanıcılara hizmet sunmaktadır. 
Facebook, profil, çevrimiçi gizlilik kontrolleri, sosyal raporlama içerisinde pek çok değişiklikler yapmaktadır. Facebook'un daha güvenli nasıl kullanılması gerektiğine yönelik tasarlanmıştır. Aile rehberi ile aileleri genç Facebook kullanıcılarıyla daha iyi iletişim kurma imkanı bulmaktadır. Çünkü olumsuz bir durum karşısında çocuklarının kendilerine durumu bildirmeleri, genç kullanıcıların sosyal medya ve teknolojiyi kullanımlarında daha mutlu olmalarını sağlamada aile rehberinin katkıları 


bulunmaktadır. Aile rehberi 2012, Facebook yeni zaman çizelgesini yapılandırma, 


°° Tuncer Okay, “İnternet Bağımlılığı”, www.tbmm.gov.tr/arastirma komisyonlari/bilisim.../docs/.../amatem, 21.02.2013. 
267. hitp//suescheffadvocate.wordpress.com/2012/12/3 1/teen-help-for-young-adults-dealing-with-an-18- year-old-child/. 
268 http://www.internetsafety 101.org/pornographyrulesofengagement.htm, 13.03.2013. 
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etkinlik günlüğünü inceleme, gizlilik araçlarını kullanma, sorun çözme için sosyal raporlama araçlarını kullanma, çevrim içi itibar oluşturma, güvenli mobil Facebook 


kullanma gibi konularda açıklayıcı bilgiler sunmaktadır” 


Yapılan araştırmalara göre Facebook'ta 13 yaşındakiler ve ebeveynleri arasındaki dostlukların yüzde 65 üzerinde çocuk tarafından başlatıldığı tespit edilmiştir. 
Ergen büyüdükçe bu eğri kaymaya başlamaktadır. Bu eğri 9065'den 9040'lara doğru düşmektedir. Dolayısıyla yapılacak en sağlıklı işlem, ergenlerle kurulan iletişimde onların isteklerine saygı duyularak ne istediklerini ve ne tercih ettiklerini sormak ve 


Facebook özel gizlilik ayarları çerçevesinde özgürlük tanımaktır”. 


Dolayısıyla 
Facebook'un olumsuz sonuçları ya da zararları ile baş etmede aileye düşen görevlerin 


yerine getirilmeside belli bir bilinç ve yöntem ile sağlanmaktadır. 


Ergenlere sosyal paylaşım sitelerinde profil oluşturmadan önce aileler internet üzerinde bilgi paylaşım kurallarının ayarları yapılmalıdır. Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan bilgiler, çevrimiçi davranışların değiştirilmesi gerçek dünyaya yansıtılacağından kontrol edilmesi ve kaldırılması zordur. Ergenlerin sosyal medya konusunda yardıma ihtiyaçları olduğunda ya da sosyal medya sitelerinde bir sorunla karşılaştıklarında ailelerine rahatlıkla gelebilmeleri için gerekli rahatlık sağlanmalı ve 


iletişim yolunun açık tutulması gerekmektedir”! 


. Bu noktada hareketle geniş bir dünya oluşturan sosyal medya ortamlarında ve kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı Facebook'ta ergenleri olumsuzlardan korumak; aile ve ergen arası iletişim süreci ile 


başlamaktadır. 
2.4.3. Sivil Toplum Kuruluşları ve Devlet'in Sorumluluğu 


Sosyal medya hızlı ve anında iletişim imkanını herkese sunarken, pek çok olumlu etkilere de sahiptir. Bununla birlikte kontrolsüz olarak ergen kullanıcıların 


yaşamlarında sosyal medya uygulamalarının yer etmesi ve ebeveynler tarafından da 


°° http//www.connectsafely.org/Safety-Advice-Articles/Facebook-for-parents.html, 24.02.2013. 
29 http://www. huffingtonpost.com/larry-magid/parents-and-kids- 
onfaceb_b_2251253.html?view=print&comm_tref=false, 18. 12. 2012. 
7! Sue Sheff, “Should Be Have Access to Your Kids Social Media Profiles” http://www.suescheffblog.com/?p=251, 20.10.2012. 
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gerçek anlamıyla denetlenip sorgulananaması endişeyi de beraberinde taşımaktadır. Bu 


noktada aileler yardımı devletten ve sivil toplum kuruluşlarından beklemektedir. 


Unicef tarafından Doğu ve Orta Avrupa'da yaşayan gençlerin internet alışkanlıklarına yönelik Mayıs 2011’de yapılan araştırmanın Türkiye ayağında gençlerin ve ergenlerin bilişim ve iletişim teknolojilerini ne sıklıkta kullanıldığı araştırılmıştır. 
Araştırma sonucuna göre; ergenler interneti okul ve internet kafelerde kullansalar da özellikle cep telefonlarından ya da evlerinden internet erişimini tercih etmektedir. 
Ergenlerin karşılaştıkları riskler içerisinde ise, kişisel bilgilerin paylaşılması, siber zorbalık ve kötü amaçlı yazılım sayılmaktadır. İnternet gelişimi ve gelişimine yönelik devletin bir çaba içerisinde olduğunu fakat bu sürecin gerçek anlamda işlemediği belirtilmektedir”. Telekomünikasyon İletişim başkanlığı tarafından güvenli internet günü kapsamında Çocukların Sosyal paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıklarını belirlemeye yönelik çalışmada ergenlerin sosyal ağlardan o yararlanırken karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirebilmek için ailelerin, eğitimcilerin, İnternet servis sağlayıcıların, sivil toplum örgütlerinin, sosyal ağ geliştiricilerin ve devletin 


yapması gerekenler şu şekilde tanımlanmaktadır”; 


° Aileler: Güvenli İnternet ve sosyal ağ kullanımı konusunda bilgilenmeli, çocuklarının bu ortamlarda ne yaptıklarını takip etmeli ve 


geçirdikleri zamanı kontrol etmelidir. 


2 Eğitimciler: Öğretmenler sosyal ağlarda karşılaşılabilecek riskler 


ve önlemler konusunda öğrencilerini bilinçlendirmelidir. 


° İnternet servis sağlayıcılar: Ailelerin evde internet kullanımını regüle edebilmelerine yönelik, kolay kullanılabilir yazılımlar sağlamalıdırlar. 


Ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdırlar. 


° Sivil toplum örgütleri: Bilgilendirme ve bilinçlendirme 


çalışmaları yapmalıdır. 


°? Beger, 2011, s.19. 
773 www.internetkurulu.org/tr/RaporDosya.aspx?D, 27.04.2012. 
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° Sosyal ağ geliştiricileri: Özellikle çocukların karşılaşabileceği riskleri önlemek için gerekli araçlar ve servisler kurmalıdır. Küçük yaştaki çocukların kişisel bilgilerini paylaşması riskine yönelik mekanizmalar 


oluşturulmalıdır. 


° Devlet: İnternetin ve sosyal ağların çocukların güvenli 


kullanımına yönelik düzenlemeler ve kanunlar yapmalıdır. 


Yetişkinlerin öncelikle kendileri, dolayısıyla çocuklar için ürettiği bir kullanım kültürü olarak karşımıza çıkan sosyal medya, hem aileleri, hem de çocukların sosyalleşme sürecini etkilemektedir. Yetişkinler tarafından yaratılan kullanım kültürünün bir ürünü olan iletişim teknolojileri, çocuğun oyunlarında, tekerlemelerinde, 


kendisi için yarattığı kültüre dönüşebilmektedir?””, 


2.4.4. Meslek İlke ve Kuralları 


Durkheim, toplum için güçlü bir ahlaka yol açacak iki reform öneri ileri sürmektedir. Fransa'da olduğu gibi çocuklara yönelik disiplini, topluma bağlılığı ve 


ewe 


ahlakı onarmak, modern iş bölümünün bazı tedavi edilebilir patolojileriyle başa çıkmak amacıyla yetişkinlere yönelik mesleksel birlikler önermektedir”. 

Teknolojide ve özellikle de bilgisayar teknolojisinde son yılların getirmiş olduğu değişimler bilginin yaygınlaşmasına, öneminin artmasına ve toplumsal yaşamda etkili bir meta haline gelmesine yol açmaktadır. Bilgi çağının en önemli özelliği, bilginin yaygınlaşması ve erişiminin çok daha kolaylaşmasıdır. Yeniliklerin müjdecisi olan bilgi toplumu bazı sorunları da beraberinde taşımaktadır. Bilgiye ulaşmada belli bir politikanın izlenmesi, farklı gruplara göre erişim yöntemlerinin sağlanması, kullanım 


eğitimleri ve kullanıcı ara yüzleri üzerinde projelerin geliştirilmesi gerekmektedir. 


Hedef kitleye bilgiyi en doğru, en uygun biçimde kullanabilme imkanı sunmak 


7“ Dilek Ertürk, “Çocukluk Çağı Gelişim Dönemlerine Göre Medya Kullanımı, Çocuk Hakları ve Medya EL Kitabı, Haz. Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Vakfı Yayınları, Şubat 2011, s.65. 
ae George Ritzer, Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, Ankara, De ki Basım Yayım, 2011, s.110- 
111. 
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gerekmektedir”, 


Bu anlayış kurumlar tarafından da hedef kitleye ulaşılmak istenildiğinde asla unutulmaması gereken meslek ilkelerinden birini oluşturmalıdır. 
Hızlı bilgi akışının ve aynı anda pek çok bilgi bombardımanın olduğu ortamlarda kurumlar meslek ilkeleri gereği kendilerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durum sadece medya ile doğrudan ilişkili olan bireylerin değil, bilgi akışını gerçekleştiren birey ya da kurumların da uymakla yükümlü olduğu bir gerçeği oluşturmaktadır. 

Mayıs 2011 itibari ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan 14 
ülke üzerinde yapılan araştırmada Facebook en çok ziyaret edilen site olarak tespit edilmektedir. Genelde eğlence amacıyla, vakit geçirilse de sosyal paylaşım sitelerine olan yoğun talep ekonomik ve sosyal fayda yaratma anlamında, kamuya, işletmelere ve bireylere büyük fırsatlar sunmaktadır. Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar herhangi bir ürün ya da hizmete ilişkin sosyal medya ortamlarında yapılan uzman 


değerlendirmelerinin hedef kitle üzerinde etkili olduğunu göstermektedir?” 


. Dolayısıyla sadece bireysel kullanıcıların değil, bilgi akışında söz sahibi olan her türlü kurum ya da kuruluşlarında görevlerine yerine getirirken meslek ilkeleri doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Ancak bu şartlarda sözü edilen toplumun psikolojisinin olumlu yönde gelişmesi bilginin kullanıcılara doğru şekilde iletilmesi ile mümkündür. 

Özellikle medya temsilcisi olarak görev yapanların bilgi akışını sağlamada meslek ilkelerine dikkat etmesi gerekmektedir. 

Medya etiği bir meslek dalı içinde geçerlidir. Sıklıkla neyin yapılması ya da yapılmaması gerektiğini, hangi davranışın kabul edilebilir olduğunu ve hangi davranışın zararları olduğunu belirleyen yazılı olmayan bir geleneği ifade etmektedir. Meslek ilke ve değerleri çevresinde medyanın doğasının ve etkilerinin neler olabileceği, insani değerler, ifade özgürlüğü, iletişim hakkı ve medyanın kendi değerleri yer almaktadır *”*. 

Dolayısıyla teknolojik gelişmeler insan anlayışını ve dünya tasarımını 


değiştirirken; değer duyarlılığının artırılması da gerekmektedir. Etik tutumlarında 


*76 Sami Gülsöz, “Bilgi Toplumuna Geçiş: Bilgi Toplumuna Doğru Psikoloji”, Der. İlhan Tekeli ve diğerleri, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2. Basım, Ankara, 2005, ss.189-199. 
27 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı, “Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011”, Ankara, 
Haziran 2011, s.28. 
7S Jean Bertrand Claude, Medya Etiği, Ankara: Özkan Matbaacılık,2004, ss.26 - 36 
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insanlar arası ilişkilerde evrensel değerlerle bağlantılı olduğu gerçeğinden hareketle internet dünyasının bu duyarlılığı geliştireceği varsayılmaktadır?”. 

Etik değerler bireysel ve toplumsal doğamız ölçüsünde değerlidir. Yani bireylerin kültürel yapıları etik konusunda takınılacak tavrın belirleyicisidir. Bu noktadan hareketle, etik değerlerin oluşması, benimsenmesi, etik ilkelerin yaşamımızda her an davranışlarımızı yönlendirici olması karşılaşılan pek soruna çözüm oluşturabilmektedir. Etik konusunda yapılacak mesleki çalışmalar, ortaya konulacak görüş ve yorumlar belli görüşlerin paylaşılmasına zemin hazırlayacaktır. Mesleki ortamlarda ya da kamuoyunda yapılacak tartışmalar genel ya da özel anlamda etik 


kavramına katkı sağlamaktadır? 


7 Cengiz Güleç, “Bilişim ve Etik”, Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta 
Etkiler Sempozyumu, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, Mart 2001, s.119. 
29 Ersin Töreci, “Bilişim ve Etik”, Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta 
Etkiler Sempozyumu, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, Mart 2001, s.115. 
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HI. BÖLÜM 


SOSYAL MEDYA ARACI OLARAK FACEBOOK’UN 
ÇEKİCİLİĞİ VE ERGEN KULLANICILARIN BAĞIMLILIK 
DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
(ANALİZ) 


31. ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ KISITLARI VE 
HİPOTEZLERİ 


Bu bölümde teorik anlamda ele alınan konuya yönelik yapılan araştırma hakkında bilgi verilmektedir. Araştırma süreci kapsamında, araştırmanın konusu, problemi, amacı, önemi ve güvenilirliği, sınırlılıkları, örneklem yapısı, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, yapılan anket çalışmasının analizleri, araştırma sonuçları ve önerileri detaylı bir biçimde açıklanmaktadır. Araştırma sonucunda elde 


edilen bulgulara göre araştırmaya ilişkin bir sonuç ortaya konulmaktadır. 
3.1.1. Araştırmanın Konusu- Problematiği 


İnternette ergenlere yönelik sitelerin sayısı her geçen gün artış göstermektedir. 
Ergenlerin yaratıcılıklarını ve ifade yeteneklerini geliştirmeye yönelik ödüllü yarışmalar, eğlenceli oyun gibi uygulamalar, güncel haberlerin yer aldığı haber kanallarına yer verilmektedir. Okuma alışkanlığı, yorumlama ve sorgulama yeteneği de kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bilinçli bir internet kullanıcı profili yaratmak amaçlanmaktadır. Yeni gelişen internet uygulamalarında olması gereken hassasiyeti bulmak oldukça zor olmaktadır. Fakat ergen kullanıcılar birçok farklı etkenden dolayı internet uygulamalarının büyüsüne kapılıp bu dünyanın içerisinde var olmaktadır. 


Bunlardan en önemlisi ise sosyal medya ortamlarıdır. 


Günümüzde interaktif iletişim imkanı sunan sosyal medya da ergen kullanıcı sayısı her geçen gün artık göstermektedir. Bunun en güzel örneklerinden biri 18 yaş ve 


üzeri kullanıcılara hizmet sunan Google Plus'ın yaş sınırını aldığı güvenlik ve gizlilik 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önemleri ile Facebook gibi 13'e çektiğini duyurmasıdır”“!. Ergen kullanıcılar konusunda güvenli internet kullanımının üzerinde hassasiyetle duran sosyal medya ortamları kullanıcı yelpazesini genişletmek ve gücünü artırmak için özellikle ergenlerin önemini 


kavramaktadır. 


Bu tez çalışmasının problematiği hızla gelişen sosyal medya ortamı olarak Facebook çekiciliğinin, hangi çekicilik faktörleri doğrultusunda artış gösterdiği ve ergen kullanıcıların benlik oluşumu sırasında yaşadıkları karmaşayı dengeleme istekleri, yaşadıkları sorunları unutma ve çözme beklentileri üzerinde durulmaktadır. Buna yönelik ergenin geliştirdiği sorun çözme taktikleri olarak sıralayabileceğimiz; özdeşleşme, beğenme, etkilenme, değerli kişileri taklit etme ve kendine mal etmeye yönelik davranışlardır. Bu durum Facebook'ta fazla zaman harcayarak sürekliliğe 


dönüşmekte ve bağımlılık yaratmaktadır. 


Ayrıca Facebook aracılığıyla oluşturulan yeni kimlikler geleceğin yetişkinlerinin bireysel ya da toplumsal ilişkilerini ve iletişim süreçlerini de etkilemektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada Faceboook'un özellikle ergen kullanıcılar üzerindeki çekiciliği ve bunun sonucu davranışsal ve düşünsel anlamda 


yarattığı bağımlılık ile olan ilişkisi irdelenmektedir. 
3.1.2. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Kısıtları 


Sosyal medya çeşitli uygulama örnekleri ile, bazen bir mikrosite, bazen blog, bazen viral bir video, bazen çevrimiçi bir oyun ya da yarışma, bazen de interaktif bir kampanya”, genellikle de tümünü kapsayan iletişim uygulamaları ile kullanıcıların davranışlarını ve eğilimlerini yönlendirmeyi başarmaktadır. Bütün bu özellikleri kendi bünyesinde barındırmayı başaran Facebook ise sosyal medya ortamı olarak inceleme alanı olarak seçilmiştir. Ergen kullanıcılar da kimlik/benlik olgusunun oluşumunda, eğlence, merak gibi duyguların tatminine yönelik geliştirilen gerçek gibi algılanan sanal ortam, sosyal medyadaki farklı uygulamaların etkisi ile sosyal yaşamı 


yönlendirmektedir. Sonuç olarak elde edilen veriler ışığında sosyal medya davranışların 


21 http://www.technowriter.net/2012/02/google-plus-age-limit-reduced-to-13.html, 19.09.2012. 
25 http://www.dijitolog.com/201 1/10/marketing-pr-araci-olarak-sosyal-medya-1-yazi-dizisi/, 10.10.2011. 
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yönlendirilmesinde ve eğilimlerin tespit edilmesinde “farkındalık” yaratma açısından güç kazanmaktadır. Bu iletişim stratejileri dolayısıyla ergenleri de yakından 


etkilemektedir. Sosyal medyanın çekiciliği zaman içerisinde bağımlılık hali almaktadır. 


Bu tez çalışmasında tezin sorunsalını gelecek yılların en güçlü medya platformunu oluşturacak sosyal medya ortamı olarak özellikle Facebook'un çekiciliği ve ergen kullanıcılardaki bağımlılık düzeyi oluşturmaktadır. Facebook'u çekici kılan uygulamaların neler olduğu, ergen kullanıcıları hangi noktalarda kendi büyülü dünyası içerisine çektiği yapılan araştırma sonuçları ile değerlendirilmektedir. Ayrıca Facebook kullanımının ergenlerin diğer (o sorumluluklarının önüne geçip geçmediği incelenmektedir. İnternette interaktif, hızlı, güncel ve bireysel katılımların sosyal ağlar çerçevesinde sosyal medyayı doğurması sonucunda; Facebook'ta çeşitli uygulamalar aracılığıyla ergenleri etkileyen unsurların iletişimsel boyutu üzerinde durulmaktadır. 


Ergen kullanıcıların hangi uygulamaları daha çok kullandıkları araştırılmaktadır. 


Gerek ergenlerin iletişim uygulamalarına yön verme şekilleri ve bunun arkasında yatan nedenler, gerekse Facebook'un sosyal davranışlarının değişimine zemin hazırlaması ve bu değişimleri hangi ölçülerde nasıl gerçekleştirdiği, yapılacak 


değerlendirmelerle tespit edilip analiz edilmektedir. 


Araştırmanın amacı Facebook'ta çekicilik faktörlerinin ergen kullanıcılar üzerindeki etkisini belirlemektedir. Bu durumun ergen üzerinde yarattığı bağımlılık düzeyi irdelenmektedir. Ayrıca ergen kullanıcının benlik oluşumunda Facebook'u ne amaçla kullanmak istediği, ne kadar süre ile Facebook'u kullandığı, hangi duygularını tatmin etmek için bu ortamda varlık gösterdiği gibi Facebook'un hangi yapısı ile çekici olarak algılandığı irdelenmektedir. Bunun paralelinde ergen kullanıcıların harcadığı zamanın artması ve sürekli Facebook'ta olma, Facebook'u düşünme ya da Facebook hakkında planlar yapma gibi düşünceleri, tutum ve davranışları değerlendirilmektedir. 

Facebook'ta her geçen gün artan ergen kullanıcı sayısı artmaktadır. Kurum ya da kuruluşların iletişim stratejisi içerisinde Facebook'un hedef kitle bünyesinde daha iyi tanınmasını sağlamak adına bir alt yapı sağlamaktır. Geleceğin iletişim aracını oluşturan pek çok uygulamayı içinde barındıran Facebook'un ergenler üzerindeki etki düzeyleri tespit edilmektedir. 
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Bu tez çalışması amacı noktasında öngörülebilen ya da öngörülemeyen değişkenlere bağlı olarak literatüre kazandırılacaktır. Bu araştırma ile bundan sonra yapılacak olan çalışmaları bir adım daha öne taşımak ve onlara örnek teşkil etmek 


amaçlanmaktadır. 
3.1.3. Araştırmanın Türü 


Sosyal medya son yıllarda hızlı gelişimi ile birlikte pek çok psikolojik ve sosyolojik etkiyi doğurmaktadır. Hatta önceden öngörülemeyen etkilerin oluşmasına dahi zemin hazırlamaktadır. Bu yüzden sosyal medyanın kullanıcılar üzerindeki etkisini belirlemek; kullanıcının benlik algısı, davranışları, sosyal etkileşimi gibi pek çok alandaki yansımaları irdelemede niceliksel ve niteliksel araştırma metodları kullanılarak bilgi edinilmeye çalışılmaktadır. Araştırmacılar bilimsel çalışmalarında inceledikleri konuları farklı metodolojik yaklaşımlar ile gündeme taşımaktadır. Dolayısıyla belirlenen metodoloji araştırmacının çalışmasını nasıl yürüteceği ile ilgili bir planı 


kapsamaktadır. 


Bu çalışmada tanımsal bir araştırma yürütülmektedir. Tanımsal araştırmalar bir ana kütlenin ya da bir fenomenin özelliklerini ortaya koymak amacıyla yapılmaktadır”. 
Araştırmada niteliksel ve özellikle verilerin sayısal değerlere dökülerek daha net 


sonuçların elde edilmesine yönelik niceliksel bir araştırmayı kapsamaktadır. 


Yapılan literatür taraması (kuramsal arka plan) doğrultusunda ergen kullanıcıları davranışa iten nedenler araştırılmaktadır. Elde edilen veriler niceliksel metod olarak kullanılan anket sorularının içeriğini oluşturmaktadır. Sosyal medya ortamları kullanıcı yapısı üzerinde oldukça etkilidir. Araştırmamızın odak noktasını oluşturan Facebook'un çekici yanları tespit edilmektedir. Çekicilik unsurlarının kullanıcıları etkileyip etkilemediği üzerinde durulmaktadır. Facebook kullanımının sürekliliği sonucu ergenlerde bağımlılık düzeyini belirleyici verilere yapılan anket 


çalışması ile ulaşılmaktadır. 


283 Ercan Gegez, Pazar Araştırmaları, İstanbul: Beta Yayınları, 2007, s.41. 
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3.1.4. Araştırmanın Modeli 


Araştırma modeli hazırlanırken çekicilik faktörlerinin neler olduğu ve sosyal medya bağımlılığına yönelik yapılan çalışmalar araştırılmaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda Facebok çekicilik faktörleri belli bir sistematik içerisinde değerlendirilmektedir. Çekicilik faktörleri ikişer maddede beş kategori olarak belirlenmektedir. | Kimberly Young”, John Suler?. Ivan Golberg”*, John M. 
Grohol**’ Gülüm Şener” tarafından hazırlanmış internet bağımlılık ölçekleri çalışmaya uyarlanmaktadır. Bu ölçekler Facebook bağımlılığının araştırıldığı bölüm sorularının oluşturulmasında baz alınmaktadır. Anket sorularının hazırlanması, test edilmesi ve araştırmada kullanılan ölçekler bölümünde Young, Suler, Golberg ve Grohol'un kullandığı ölçeklere detaylı olarak yer verilmektedir. Ayrıca yapılan araştırma sonucu elde edilen verilere göre Facebook çekicilik faktörlerine yönelik bir kavramsal model oluşturulmaktadır. Oluşturulan modelin bağımlılık düzeyi ile olan ilişkisi ortaya 


konmaya çalışılmaktadır. Model aşağıdaki tabloda ifade edilmektedir. 


2* Kimberly Young, Cristiano Nabuco de Abreu, Internet Addiction, NewYork, USA: John Wiley and Sons, September 2010. 
2 http://users.rider.edu/~suler/psycyber/cybaddict.html, 14.01.2012. 
°° http://users.rider.edu/~suler/psycyber/supportgp.html, 21.03.2012. 
27 http://psychcentral.com/netaddiction/, 03.02.2013. 

Gülüm Sener, “Türkiye?de Facebook kullanımı araştırması”, XIV. Türkiye?de İnternet Konferansı, 12-13 Aralık 2009, İstanbul Bilgi Üniversitesi., http://inet-tr.org.tr/inetconf14/bildiri/4.pdf. 
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Çekicilik Faktörlerinin Facebook ile Etkileşim Modeli 


Kişisel Faktörler Fiziksel Faktörler Duygusal Faktörler Sosyal Faktörler Bilişsel Faktörler * Kişisel özellikler * Unliller ile Arkadaş Olma ; 
«kendini ifşa etme» * Yeni arkadaslar edinme 
+ Sicakkanlilik, anlayışlılık, * Fizikzel olarak yakın olma: * Sıklıkla aynı bireylerle akıllı, güvenilir, donatımlı Duygusallık karşılaşma olma hali «Bireysel Çekim * Kaybetme / kazanma : * «Tanışıklık / tanıdıklık faktörleri» «Güzellik ilkesi » Ödüllendiricilik * Birlikve bütünlük * Kendine Saygı Gereksinimi *  Samimive duygusal ilişkiler 
* Cana yakınlık 


Diğerlerle benzerlikleri ortaya koyma 

* Digerlerini tamamlayıcı ve kaynaklara sahip olma 


Fiziksel özellikler 
«Güzel olma / 


güzelleşme - 
* Karşılıklılık / kendini Açma 
* İnançyapısı ve Önyargılar 


Facebook'un Tercih Edilme Nedenleri 


Arkadaşlarla Kendini İfade Ünlülerin Sosyal Yeni arkadaşlar Bireylerin Olumlu/ Olumsuz || Alışveriş yapma /|| Görsel / İletişim Etme Paylaşım Edinme Fırsatı Etiketlenmiş Görüş Bildiren İş bulan aracı İşitsel Sitelerinde Hesap x Grupl 
Kurmak ‘Aenea Fotograf rupların kurumları malzeme 
$ Albümleri Oluşması keşfetme paylaşımı 


Olumlu Sonuçlar Olumsuz Sonuçlar eGüçlü ilişkilerin kurulmasına “Gizlilik ve mahremiyet zemin hazırlar Sorunu 
“Yaratıcılık yetisini geliştirir. “Güvenlik Sorunu 
*Farkındalık yaratır. “Kamusal Alanın İhlali 
“Kişisel benliğin gelişimini *Siddet ( Siber Zorbalık) 


sağlar. ‘a % P 
*Bilgi akışı / Etkileşim sağlar Sosyal Medya Bağımlılığı 


Şekil 2: Çekicilik FaktörlerininFacebook ile Etkileşim Modeli 


Modelde Facebook'ta çekiciliği artırıcı ya da güçlü kılan faktörler ergen kullanıcılara hazırlanan anket formu ile sorulmaktadır. Ayrıca Facebook bağımlılığına yönelik sorulan sorular ile çekicilik faktörleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. 


Ergenlerdeki bağımlılık düzeyinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
3.1.5. Hipotezler 


Sosyal medya dediğimizde pek çok uygulamayı bünyesinde barındıran ve en 


çok kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Facebook değerlendirilmeye alınmaktadır. 


Facebook'un hangi yönleriyle ergenler tarafından çekici bulunduğu, bu çekiciliğin ergenleri nasıl etkilediği ve sosyal davranışlarına nasıl yansıdığı, çekicilik 


faktörlerinin ergenler üzerinde yarattığı bağımlılık düzeyleri araştırılmaktadır. 
Çalışmada cevap aranılacak sorular aşağıdaki gibidir; 


Ergenler sosyal medyayı ne kadar sıklıkta kullanmaktadır? 
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Ergen kullanıcılar sosyal medya da özellikle hangi uygulamaları 


kullanmaktadır? 


Ergen kullanıcılar sosyal medyayı kullandıklarında hangi noktada bir tatmin 


yaşamaktadır? ( kullanımlar ve doyumlar kuramı) 


Ergen kullanıcılar sosyal medyayı kullanarak hangi duygularına karşılık 


bulmaktadır? 
Ergen kullanıcılar sosyal medyadan nasıl etkilenmektedir? 


Araştırma da hedef kitlenin demografik yapısı, yaş, cinsiyet, kullanım sıklığı ve süresi gibi bilgileri göz önünde bulundurulmaktadır. Araştırılan tez konusunun 


hipotezleri aşağıdaki gibidir; 


Ho: Facebook uygulamaları ergen kullanıcıların Facebook'u çekici bulmaları 


konusunda bağımlılık yaratmada olumlu/olumsuz etkiye sahiptir. 


1. Hı: Facebook'u çekici kılan en önemli faktör “Kişisel 


Faktorler’ dir. 


2. Hı: Facebook'u çekici kılan en önemli faktör “Fiziksel 


Faktorler’ dir. 


3. Hı: Facebook'u çekici kılan en önemli faktör “Duygusal 


Faktorler’ dir. 


4. Hı: Facebook çekicilik faktörlerinden “Sosyal Faktörler” 


ergenlerin daha fazla internette zaman geçirmesine neden olan faktördür. 


5. Hı: Facebook çekicilik faktörlerinin internette daha fazla zaman 


harcama ve eylemin süreklilik arz etmesi arasında anlamlı bir fark vardır. 


6. Hı: Facebook Bağımlılığı ergen kullanıcıları en çok yeni 


heyecanlar sunması noktasında etkilemektedir. 


137 


7. Hı: Facebook Çekicilik Faktörleri ile Facebook Uygulamaları 


arasında anlamlı bir fark vardır. 


Geliştirilen hipotezler doğrultusunda Facebook'un çekiciliği ve ergenlerdeki 


bağımlılık düzeyi SPSS 17.0 sürümünde yapılan testler ile analiz edilmektedir. 
3.2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 
3.2.1. Ana Kütle ve Örnek Kütlenin Seçimi 


Araştırmanın ana kütlesini Facebook kullanıcısı olan ergenler oluşturmaktadır. 
Örnek kütle ise ana kütleyi temsil etme özelliğine sahip olan +-0.05 örnekleme hatası (d) ile 384 kişi olarak tespit edilmektedir”. Buna karşın örneklem hatasını azaltmak, eksik ya da güvenilirliği olmayan anketleri yok sayma ihtimaline karşın örnek kütlenin sayısı daha yüksek tutulmaktadır. Verileri eksiksiz bir şekilde dolduran 565 katılımcı anketi değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmanın ana kütlesini ergen Facebook kullanıcıları oluşturmaktadır. Araştırma zaman ve mali kısıtlamalardan dolayı İstanbul 


Şişli Bölgesindeki orta gelir düzeyine sahip orta ve lise dengi okulları kapsamaktadır. 


Araştırmanın ana kütlesini, araştırmanın sorununu oluşturan ve ergen kullanıcı özelliklerini araştırmanın amacına yönelik en iyi ifade edebilen Psiko gelişim kuramcısı 


Erik Erikson'un 12 — 18 yaş aralığı ergenler oluşturmaktadır”, 


3.2.2. Veri Toplama Yöntemi 


Çalışma kapsamında ele alınan araştırmada anket çalışması uygulanmaktadır. 
Bu tezin anket çalışması İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi izin alınarak yapılmıştır. Şişli Bölgesindeki ortaöğretim ve lise yani 6,7,8,9,10,11, ve 12. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Alınan resmi izin ile okul yönetimlerinin onayında ve gönüllü olan ergenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Tipik örnek hacmi +-0.05 


örnekleme hatası ile 384 olarak belirtildiğinden, örneklem hatasını azaltmak, eksik ya 


29 Yahşi Yazıcıoğlu ve Samiye Erdoğan, SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: 
Detay Yayınları, 2004, s.50 
7 Lull, 2000, ss. 102-103 
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da güvenilirliği olmayan anketleri yok sayma ihtimaline karşın 565 ergen ile anket 


yapılmıştır. 


3.2.3. Anket Sorularının Hazırlanması, Test Edilmesi ve Araştırmada 


Kullanılan Ölçekler 


Araştırma süresi 2011 yılında tanımsal araştırma ile başlamaktadır. Elde edilen veriler ve gözlemler sonucunda niteliksel veriler, sayısal anlamda karşılık bulması adına Nisan 2013'de oluşturulan anket sorularıyla örnek bir gruba uygulanmıştır. Araştırma tekrar gözden geçirilerek ve güvenilirliği test edilmiş şekilde Mayıs ayında örneklem gruba uygulanarak aynı ay içerisinde analiz edilmiştir. 

Araştırma kapsamında katılımcılara yapılacak anket çalışması öncesinde basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile 12 — 18 yaş aralığındaki 30 ergen ile ön görüşme yapılmıştır. Ön görüşmelerin amacı katılımcılara uygulanacak olan anketin süresini belirlemek, araştırmayla ilgili bir takım soruları test etmektir. Ön görüşmeler sonrası bazı soruların eklenmesine ya da çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ankete son halini 


vermek için değişiklikler yapılmıştır. 


Anket çalışması ile daha fazla ergen kullanıcıya ulaşmak amaçlanmaktadır. 
Erik Erikson'un kimliğin oluşum sürecini kapsayan ve kimlik kazanmaya yönelik yaşanan kargaşanın içerisinde benlik oluşumunu tanımladığı beşinci evre yani ergen kullanıcılar araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle araştırmanın katılımcıları 12 — 18 yaş aralığı olan ergenlerden oluşmaktadır. Çünkü Facebook'ta yasal kullanım yaşı 13 alt sınır olarak belirlenmiştir. Ayrıca kurumlara stratejik iletişim uygulamalarında gerek halkla ilişkiler uzmanlarının gerekse diğer iletişim alanlarında bugünün ergeni olan yarının yetişkinlerine şimdiden ulaşarak hedef kitlelerini genişletmek ya da sabitlemek için fırsat yaratmaktadır. Sosyal medya ortamlarında özellikle Facebook üzerinde yürütülecek uygulamaların ergen kullanıcıları nasıl etkilediğinin biliniyor olması kurumlarında izleyecekleri stratejileri bu doğrultuda 


yönlendirmesi şimdiden bir firsatı doğurmaktadır. 


Bu anket soruları ile Facebook'u nasıl kullandıkları, Facebook kullanımının 


nasıl duygular uyandırdığı, iletişimi, etkileşimi, olumlu ve olumsuz sonuçları 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kapsamında analiz imkanı tanımaktadır. Sosyal medyanın ergenler üzerindeki etkisi olumlu ve olumsuz yönleri ile irdelenecektir. Bu alanda sektöre sağladığı katkı 


belirlenip ve bu bundan sonra yapılacak çalışmalar için örnek teşkil edebilecektir. 


Facebook bağımlılığının ölçülmesi aşamasında teze yol gösteren geliştirilmiş ölçekler aşağıdaki gibidir. Bu çalışmalardan yola çıkarak Facebook'un çekiciliği ve 


ergenlerde bağımlılık düzeyi anketi Türkiye şartlarına uyarlanarak uygulanmıştır. 
Young'ın Bağımlılık Kuramı ve Bağımlılık Kriterleri” 


İnternet bağımlılığı konusunda bağımlılık kriterlerini ilk belirleyenlerden biri olan Young internet bağımlılığına neden olan etkenleri dört başlık altında toplamaktadır; kullanıcıların yeni bir kimlik oluşturma çabası, yaşamsal koşulları, 


cinsel ve sosyal yapıları olmak üzere dört ana kriterler üzerinden tanımlamaktadır. 


Young (2007) sosyal medya bağımlılığını kullanıcının internet kullanımını, kontrol becerisini, ilişkisel, mesleki ve sosyal becerisini problemlere sebep olacak 


derecede etkileyen yeni ve genellikle tanınmamış klinik bir bozukluk olarak 


tanımlamaktadır?”. 


Young tarafından belirlenen internet bağımlılığı tanı kriterleri aşağıdaki 


293, 


gibidir”; 


1. İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş (sürekli olarak interneti düşünme, internette yapılan aktivitelerin hayalini kurma, internette yapılması planlanan bir 


sonraki etkinliği düşünme, vb), 


2. Doyuma ulaşmak için giderek daha fazla oranda internet kullanma ihtiyacı 


duyma, 


2! Young Kimberly,(1999), “Internet Addiction:Symptoms, Evoluation And Treatment”, L. 
Vandecreek&T. Jackson (ed), Innovations in Clinical practice: A Source Book, Vol.17, s.19-31 ‘den aktaran Armağan Ekici, “Aziz Antonious’un Baştan Çıkarılması: Bir Kötü Alışkanlık Olarak İnternet”, “İnternet Üçüncü Devrim” Cogito Say1:30, İstanbul: YKY, 2002, 5.229. 
> Esen, 2010, s. 16. 
” Laura Widyanto ve Mark Griffiths, “Internet Addiction: A critical Review”, Int J Ment Health Addict 4: 31-51 Springer Science, Business media, 2006, DOI 10.1007/s11469-006-9009-9. 
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3. İnterneti kullanımını kontrol etme, azaltma ya da bırakmaya yönelik 


başarısız girişimlerin olması, 


4.İnternet kullanımının azaltılması ya da tamamen kesilmesi durumunda 


huzursuzluk, çökkünlük, kızgınlık veya irritabilite hissedilmesi, 
5. Başlangıçta planlanandan daha uzun süre internette kalma, 


6. Aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul, iş ve arkadaş çevresiyle 


sorunlar, yaşama, eğitim veya kariyer ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atma ya da kaybetme, 


7. Aile bireylerine, terapiste veya başkalarına internette kalma süresi ile ilgili 


yalan söyleme, 


8. İnterneti problemlerden kaçmak veya olumsuz duygulardan (örn: çaresizlik, 


suçluluk, anksiyete, depresyon) uzaklaşmak için kullanma. 


Kimberly Young ‘a göre internet bağımlılığından kurtulmak için; kullanım saatlerini değiştirilmesi, saat alarmı sayesinde bilgisayarın kapatılması gerektiğinin hatırlatılması, haftalık internet kullanım hedefleri çizelgesi yapı bunların kaydedilmesi, internet orucuna girilmesi gibi çözümler yaratılabilmektedir. 

Goldberg”ın Bağımlılık Kuramı ve Bağımlılık Kriterleri 

294, 


Goldberg ise internet bağımlılığı tanımını aşağıdaki ölçütlerle açıklamıştır”; 


On iki aylık bir dönem içinde herhangi bir zaman ortaya çıkan aşağıdakilerin 3'ü veya daha fazlasıyla kendini gösteren, klinik olarak belirgin bir bozulmaya ya da 


sıkıntıya yol açan uygunsuz internet kullanımı olarak tanımlanmaktadır; 


1. Aşağıdakilerden biriyle tanımlanan tolerans gelişimi 


2 http//users.rider.edu/-suler/psyeyber/supportgp.html . 21.03.2012 
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a. İstenen keyfin alınabilmesi için belirgin olarak artmış internet kullanım 


süresi 


b. Sürekli olarak aynı sürelerde internet kullanımı ile alınan keyifte azalma 


olması 
2. Aşağıda tanımlanan şekilde yoksunluk gelişmesi 


Ağır ve uzun süreli internet kullanımı sonunda aşağıdakilerden en az 2 
tanesinin günler içinde ortaya çıkması (1 ay içinde ortaya çıkabilir) ve kişilerin 


bunlardan dolayı iş, soysal ve önemli işlevsel alanlarda sıkıntı yaşaması a. Psikomotor ajitasyon b. Bunaltı c. İnternette neler olduğu hakkında takıntılı düşünceler d. İnternet hakkında fanteziler ve hayal kurma e. İsteyerek ya da istemeyerek tuşlara basma hareketi yapma 


f. Bu sıkıntılı durumlardan kurtulmak için internete veya benzeri servislere 


bağlanma 
3. İnternet kullanımı genellikle planlandığından daha uzun süreler alır. 


4. İnternet kullanımını bırakmak veya denetim altına almak için sürekli bir 


istek veya boşa çıkan çabalar vardır. 


5. İnternet ile ilgili eylemlere çok uzun süreler ayrılır (internet kitapları almak, 


yeni internet tarayıcıları denemek, internetten indirilen dosyaları düzenlemek vb.). 


6. İnternet kullanımı nedeniyle önemli toplumsal, mesleki etkinlikler veya boş 


zamanları değerlendirme etkinlikleri bırakılır veya azaltılır. 
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7. İnternet kullanımı, yol açtığı bilinen fiziksel, sosyal, mesleki veya psikolojik sorunlara (uykusuzluk, evlilik problemleri, işe ve randevulara geç kalma, mesleki 


sorumlulukları ihmal, vb.) rağmen aşırı olarak devam etmektedir. 
Suler’in Bağımlılık Kuramı ve Bağımlılık Kriterleri?” 


Suler (1999) sağlıklı ve problemli internet kullanımının 8 kriterle ayırt 


edilebileceğini öne sürmektedir; 


1. İnternetteki etkinliğin karşıladığı ihtiyaçların sayısı ve türü: İnternet kullanıcıları fiziksel, kişisel, kişilerarası veya manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor olabilir. Karşılanmaya çalışılan ihtiyaç sayısı arttıkça internetin kullanıcı için önemi de 


o oranda artmaktadır. 


2. Karşılanmamış ihtiyaçların altında yatan yoksunluğun derecesi. Kullanıcının ihtiyaçları ne kadar bastırılır ya da inkar edilirse, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için o kadar daha fazla başka yollar aramaktadır. İnternet genellikle bu ihtiyaçların gerçek hayatta olduğundan daha kolay karşılandığı bir yerdir. 


3. İnternet aktivitesinin türü. İnternetteki bir tür etkinlik ne kadar çok sayıda niteliğe sahipse, kullanıcı interneti o kadar fazla sayıda ihtyacını karşılamak için kullanmak istemektedir. Değişik türdeki internet aktiviteleri ihtiyaçları etkileyişleri bakımından çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Birçok niteliğe birden sahip olan çevreler daha geniş bir spektrumda ihtiyaçlara karşılık verebilmektedir; böyle bir çevre 


daha çekicidir (Suler, 1999). 


4. İnternetin kullanıcının gerçek hayattaki işlevselliğine etkisi. Fiziksel sağlık, iş performansı ve önemli ilişkilerdeki işlevsellik etkilenmiş olabilir. İnternet kullanımına bağlı bozulmuş alanların sayısı ve bozulmanın boyutu patolojinin 


ciddiyetini göstermektedir. 


2 http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/cybaddict.html. , 14.01.2012 
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5. Bunaltıya dair öznel duygular. Patolojik internet kullanımının uyarıcı işaretleri kullanıcının internet etkinliklerine ilişkin depresyon, hayal kırıklığı, öfke, 


suçluluk ve yabancılaşma duygularını kapsamaktadır. 


6. İhtiyaçlar hakkında bilinç düzeyindeki farkındalık. Bastırılmış ihtiyaçlarını internet aracılığıyla karşılayan kişi katarsisle ilgili bir etkinlik ifşa etmektedir. Bu etkinlik, gerçek karşılanmamış ihtiyaç doyurulmadığı sürece sonsuza dek tekrar edilmek zorundadır. Suler (1999)’e göre kişi internet etkinliklerinin altında yatan karşılanmamış ihtiyaçları bilinç düzeyinde anlamalı, bu etkinliklerle ilgili çatışma ve yoksunluğu 


çözmelidir. 


7. Deneyim ve dahil olma süreci. İnternet kullanıcıları deneyim kazandıkça internet etkinliklerinin gerçek hayat ihtiyaçlarını doyurmadigini ve internetin cazibesinin yavaş yavaş kaybolduğunun farkına varmaktadır. Deneyim çoğunlukla kullanıcılara aşırı dahil olmayı gerektiren etkinlerden kaçınmaları konusunda yardım 


etmektedir. 


8. Gerçek hayat ve sanal hayat arasındaki denge ve entegrasyon. Sağlıklı internet kullanımı, internet etkinlikleri ile gerçek dünya ilişkilerini/etkinliklerini entegre etmektedir. Patolojik internet kullanımı, genellikle gerçek hayattan tamamen 


soyutlanmış “çevrim içi” bir hayat ile sonuçlanmaktadır. 
Grohol'ün Sosyalleşme Kuramı?” 


Grohol’e göre kullanıcıları bağımlı hale getiren şey sosyalleşmedir. Grohol, Young'dan farklı olarak patolojik kumar oynama ile internet bağımlılığının farklı olduğunu, birinin sosyal arayış temelli bir davranış olduğunu diğerinin ise ödül arayışı odaklı bir davranış olduğuna inanmaktadır. Grohol (1999) internet bağımlılığının hem yeni hem de var olan internet kullanıcılarında üç aşamalı basit bir geçişi takibi ettiğini belirtmektedir. Birinci aşamayı büyülenme olarak tanımlamaktadır. Yeni bir ortam, yeni heyecanları beraberinde getirmektedir. Kullanıcı internetteki yeni bir teknoloji ya da 


uygulamayla adeta büyülenmiştir. Bu büyülenme hissi aşırı kullanımı tetiklemektedir. 


2 Esen, 2010: 22. 
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Dolayısıyla büyülenme aşaması ve sorunların baş gösterecek olduğu, hayal kırıklıklarının yaşanacağı ikinci aşama kullanıcılar arasında farklılık gözetmektedir. 
İkinci aşama beklentilerin karşılanamamaya başladığı, hayal kırıklıkların yaşanmaya başlandığı süreci kapsamaktadır. Bunun sonucunda internet kullanımından kaçınma söz konusudur. Bu kaçınma davranışı kullanıcı üçüncü aşamaya geçene kadar devam eder. 
Üçüncü aşama, denge aşamasıdır, insanların takıntılarının üstesinden gelerek, internet ve gerçek hayat arasında dengeyi kurdukları aşamadır. Birey teknoloji kullanımını 


normal düzeye çekmeyi başarmıştır (Grohol, 1999). 


Grohol sosyalleşme kuramına göre kullanıcıların her yeni uygulama sürecinde sil baştan bu üç aşamayı sırası ile tekrar yaşayacağını ve bazı kullanıcıların bu aşamalar içerisinde saplantılı bir şekilde uzunca bir süre aşama bir ya da ikide kalabildiklerini 


belirtmektedir. 


Şekil1 Grohol “ün intemet bağımlılığı modeli 


YENİ İNTERNET iii 
İNTERNET 
KULLANICISI p> KULLANICISI > 
7 —_— 


© YENİ ÇEVRİMİ 


|, > OY GLENN 
I. AŞAMA (ENCHANTMENT) 

nme nems 
Ni AŞAMA ALLUSIONMENT) 


DENGE 


~ (BALANCE) 


(Mot: Gonzalez’ in (2002) Intermet addiction disorder and its relation to impulse control adlı 


m. AŞAMA 


tezinden alınmıştır) 


Şekil 3: Grohol'ün İnternet Bağımlılığı Modeli http://psychcentral.com/netaddiction/ 


Dr. John Grohol ise internet bağımlılığının bir hastalık olmadığını belirtmektedir. Ona göre internet bağımlısı olduğu söylenen kullanıcıların depresyon, 


anksiyete bozukluğu gibi, başka bir sorunla yüzleşmek yerine internete 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yoğunlaştıklarını savunmaktadır. Bunların içerisinden de çok az oranda muzdaip olanların olduğunu ve klasik bağımlılık tedavileri ile sorunun ortadan kalacağını belirtmektedir. Alternatif olarak önerdiği yaklaşımda ise bağımlılığın üç safhalı bir boyutta ele almaktadır. İlk safhada kullanıcılar öncelikle büyülenme, saplantı; sonra hayal kırıklığına uğrama, uzak durma safhalarından geçerek bir dengeye ulaşılmaktadır. 
Grohol, aşırı kullanım şikayetlerinin ikinci safhada gerçekleştiğini ve bunların geçiçi şikayetler olduğunu belirtmektedir”, 

Facebook bağımlılığı ya da sosyal medya bağımlılığı konusunda üzerinde önemle durulması gereken bir gerçek vardır ki; o da denge sürecinin gerçekleştirmektir. 
Sosyal medya ortamlarına yeni katılanlar ilk uyum sürecinde bağlanma eğilimi sergilemektedir. Bu eğilim bir süre sonra hayal kırıklıklarına ya da rutine dönüştüğünde bağlanma etkisi azalma göstermektedir. Zamanla bir dengenin oluşmasına meydan vermektedir. Burada dikkat çeken her kullanıcının bağlanma duygusundan denge sürecine geçişin farklı zaman dilimini kapsamasıdır. 

Ayrıca, Norveç'te Bergen Üniversitesinde Cecilie Andreassen Facebook bağımlılık ölçümünü çok nadirden ve çok sık derecelendirmesinde 6 dilimde ele almaktadır. Kriterleri; Facebook ve Facebook kullanımı üzerine çok zaman harcamak, Facebook'u acil kullanma ihtiyacı hissetmek, kişisel sorunları unutmak için kullanmak, kullanımı azaltmayı denemek ve başaramamak, Facebook kullanımı yasaklanırsa huzursuz hissetmek, Facebook'u iş ya da çalışmaları etkileyecek kadar çok kullanmak olarak belirlemektedir. Bu kriterlerden dördüne sık ya da çok sık olarak cevap verenler 


Facebook bağımlısı olarak addedilebilmektedir”*, 


Morahan-Martin ve Schumacher'in üniversite öğrencilerinde patolojik internet kullanımını ölçmek için 25 maddelik altı faktörlü (sosyal güven, sosyal olarak serbestlik, yeterlilik, iletişim kolaylılığı, dezavantajlar ve gizlenme) bir ölçek geliştirmişlerdir. 
Tsai ve Lin lise öğrencilerinin internet bağımlılığını ölçmek için 24 maddelik 4 faktörlü (dürtüsel kullanım ve geri çekilme, tolerans, aile-okul-sağlık ile ilgili problemler ve yaşıt ilişkileri ve finans ile ilgili problemler) bir ölçek geliştirmişlerdir. Davis, Flett ve 


Beser üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımının çok boyutlu ölçümünü 


297 Armağan Ekici, “Aziz Antonious’un Baştan Çıkarılması: Bir Kötü Alışkanlık Olarak İnternet”, Sayı: 
30, Cogito, YKY, İstanbul, 2002, s.230. 
> http//www.uib.no/news/nyheter/2012/05/new-research-about-Facebook-addiction 

146 


belirlemek için 36 maddelik 4 faktörlü (yalnızlık-depresyon, azalmış dürtü kontrolü, sosyal destek ve dikkat dağıtma) bir ölçek geliştirmişlerdir. Caplan ise üniversite öğrencilerinde 29 maddelik 7 faktörlü (duygu durumu değişikliği, algılanan sosyal fayda, internet kullanımı ile ilgili olumsuz sonuçlar, internet kullanımına zorunlu hissetme, internette geçirilen aşırı zaman, internetten uzak kalındığında yoksunluk 


belirtisi, algılanan sosyal kontrol) bir ölçek geliştirmiştir” 


. Amaca bağlı olarak internet ya da sosyal medya bağımlılığının kullanıcıların kişiliklerinde ya da hayatlarında nasıl 


bir etki yarattığını belirlemeye yönelik farklı çalışmalar yürütülmektedir. 


Bireylerin internet bağımlılığı düzeylerinin ve internet bağımlısı olup olmadıklarının ölçülmesi ile ilgili farklı ölçüm şekillerinin ve yaklaşımların bulunduğu görülmektedir. Young internet bağımlılığını bir testle, Cengizhan ise, bağımlılığı ifade eden maddelerden oluşan ölçek aracılığı ile ölçmektedir. Beard ölçek kullanmak ya da haftalık internet kullanım süresini dikkate almak yerine, bağımlılık ölçeklerinde yer alan soruları açık uçlu sorulara çevirerek oluşturduğu klinik görüşme formunun kullanılmasını önermektedir. Thompson, kişinin kendisini internet bağımlısı hissedip hissetmediğini temel almaktadır. Brenner ise haftada 40 saatten fazla internet 


kullananları bağımlı olarak kabul etmektedir”. 


Gülüm Şener ise 31 Ağustos-5 Eylül 2009 tarihlerinde Facebook'ta kurulan bir grup üzerinde gerçekleştirilen çalışmasında; kullanıcıların Facebookta ne tür bilgileri paylaşmakta, neleri paylaşmamakta olduğu, Facebook'un kullanıcıların sosyal yaşamında ne gibi değişimlere yol açtığı sorularına yanıt aramaktadır. Facebook kullanıcılarının profili, Facebook'a bağlanma sıklığı, Facebook'ta nasıl vakit geçirdikleri, ne tür bilgileri paylaştıkları, Facebook'un arkadaşlık ilişkileri üzerine etkisi 


ve Facebook hakkındaki düşüncelerine yönelik Facebook'un Türkiye'ye özgü 


kullanımını incelemektedir”. 


?” Tuncay Ayas, Özlem Çakır, Mehmet Barış Horzum, “Ergenler için Bilgisayar bağımlılığı Ölçeği”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:19 No:2, Mayıs 2011, ss. 439-448. 
30 Özlem Çakır Balta Ve Mehmet Barış Horzum, “Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin 
Internet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 41, sayı: 1, 2008, 187-205. 
ci Şener, http://inet-tr.org.tr/inetconf14/bildiri/4.pdf 
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Dolayısıyla sosyal medyaya bağımlılık farklı bakış açıları ile değerlendirilmektedir. Bağımlılık ölçütleri sosyal medyanın her geçen gün artmasıyla, 


sosyal, bilişsel, davranışsal ve daha farklı perspektiflerden ele alınıp araştırılmaktadır. 
3.2.4. Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Analizler 


Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için İstatistik paket programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 


istatistiksel metotları (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. 


İkiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Tek yönlü (One way) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Post Hoc Tukey testi kullanılmıştır. Hipotez testlerinin yanında ölçeğin iç tutarlılığını gösteren güvenirlik analizleri de yapılmıştır. Ölçekler arası ilişkileri saptamak için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Cronbach’s Alpha Katsayısının değerlendirilmesinde 


kullanılan değerlendirme kriteri; 
0,00 < a < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 
0,40 < a < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 
0,60 < a < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 
0,80<a< 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 


Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü olarak 


değerlendirilmiştir. 
Ölçek Cronbach's Alpha Madde sayısı 
Ga 0,796 10 
6b 0,819 10 
6c 0,852 15 
7 0,380 14 


302 Özdamar, Kazım, Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir: Kaan Kitabevi, 2004, 5.633 
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Hazırlanmış soruların; 6a ölçeğinin güvenilirlik düzeyi 0,796; 6b ölçeğinin güvenilirlik düzeyi 0,819; 6c ölçeğinin güvenilirlik düzeyi 0,852; 7 ölçeğinin 


güvenilirlik düzeyi 0,880 olarak bulunmuştur. 
3.3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 
3.3.1. Demografik Veriler 


Araştırmaya katılanların yaşlarına göre dağılımı incelendiğinde (Tablol) örneklem grubun yaş ortamasının 12-13 yaş aralığından başlayarak azalan oranda devam ettiği gözlenmektedir. Bunda en belirleyici etken erken yaşlarda ergenlerin çalışmalara merak düzeyinin daha yüksek olması ve üniversite hazırlık sınavı nedeniyle 
üst sınıflarda öğrenci sayılarının fazla olmamasıdır. Örneklem grubun % 53'ünü 300 
katılımcı ile 12-13 yaş aralığındadır. Örneklemin %32’si 181 öğrenci ile 14-15 yaş 
aralığındaki ergenlerden, 17 yaş aralığı %9 ile 54 katılımcıdan oluşurken %5 i ise 30 


katılımcı ile 18 yaşındakilerden oluşmaktadır. 


Tablo 1: Facebook Kullanımında Yaşa Göre Dağılım 


Valid e Freguency Percent Percent Cumulative Percent 


Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre dağılımı (Tablo2) hemen hemen aynı ortalamalardadır. Bu oran kadınlarda %48 olarak tespit edilmişken, ankete katılan 


erkeklerin oranı ise %52’dir. 


Tablo 2: Facebook Kullanımında Cinsiyete Göre Dağılım 


Valid 
Cumulative Percent 


Valid Kadin 271 48,0 48,0 48,0 


Erkek 294 52,0 52,0 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
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Araştırmaya katılanların Facebook'ta günde ne kadar zaman geçirdiklerinin 
dağılımı incelendiğinde (Tablo3) ankete katılanların hemen hemen yarısına yakını % 46 
oranında “bir saatten daha az” Facebook'ta zaman geçirdiklerini belirtmektedir. Bunu %33 oranında “bir ve üç saat” harcanan zaman aralığı izlerken; katılımcıların % 11,9’u “üç saatten daha fazla” Facebook'ta vakit geçirdiklerini belirtmektedir. Gün içerisinde 


Facebook kullanımı olmayan katılımcı sayısı ise %8’ dir. 


Tablo 3: Facebook'ta Bir Günde Harcanan Zaman Aralığı 


ji Frequency | Percent Cumulative Percent 
45 ,0 A 


Hiç 


1 saatten az 


1-3 saat 
3 saatten fazla 
Total 


Araştırmaya katılanların kaç yıldır Facebook kullandıklarını gösteren dağılım incelendiğinde (Tablo4)  bir-üç yıl aralığı ve üç-beş yıl aralığı birbirine çok yakın oranlarda tespit edilmektedir. Katılımcıların %38.2’si bir-üç yıldan beri Facebook kullandıklarını belirtmektedir. Frekans sıklığı bize özellikle son bir yıldan kısa ( 9012) ve beş yıldan uzun (%15) bir süredir Facebook kullananların oranlarının düşük 


olduğunu göstermektedir. 


Tablo 4: Facebook hesabınızı kaç yıldır kullanıyorsunuz? 


Valid 
RM Frequency Percent Percent Cumulative Percent 


1 yildan az 
1-3 yıl 
3-5 yıl 


5 yıldan fazla 
Total 
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3.3.2. Frekans Sıklığı 


3.3.2.1. Facebook Çekicilik Faktörlerinin Ergen Sayısına Göre Dağılımı Çekicilik faktörlerinin tek tek frekans aralıklarına bakılacak olduğunda her bir 


kriter için farklı sonuçların ortaya çıktığı gözlenmektedir. (Tablo 5 ) Ergen katılımcılara “Facebook'un statü, itibar ve diğerlerinden farklı olma düşüncesi” kazandırma sıklığı sorulduğunda bu fikri benimseyen ve benimsemeyenler arasında çok yakın bir oran ortaya çıkmaktadır. Burada belirleyici olan topluluk bu konuda bir fikir sahibi olmayan; Facebook hakkında statü, itibar ve farklılık yaratma konusunda nötr olanlardır. 
Katılımcıların %37,57i bir fikir beyan etmemişlerdir. Katılımcıların %32’si bu maddeye katılmazken, % 25,5'i ise Facebook'un statü, itibar, diğerlerinden farklı olma özelliğini kullanıcılara kazandırdığını ifade etmektedir. Katılımcılar “istediklerini söyleme ve yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alan” olarak Facebook'un çekici olduğu konusunda %58,7 oranında aynı fikre sahiptirler. Facebook'un katılımcılara imkan 


yarattığı ifade edilmektedir. 


Facebook'un “fiziki bir çekicilik yaratma ya da çekici lanse edilmesinde” tetikleyici olup olmadığı konusunda %37,6 oranında bu fikre katılmadıklarını söylemelerine rağmen, aynı şekilde %37 oranında ise Facebook'un istenilen fiziki çekiciliği tetiklediği belirtilmektedir. Bununla birlikte Facebook'un fiziksel çekicilik faktörüne yönelik sorulan 4. soruda da “fiziki çekiciliğe sahip olanlara yakın olma”nın önemli bir etken olup olmadığı da % 46,2 oranı ile kabul edilmemektedir. Bu fikri 


benimseyenlerin oranı %31 dir. 
y 


Facebook'un “duygusal” açıdan katılımcıları yakından etkilediği elde edilen frekans sıklığından gözlenmektedir. Katılımcıların % 53,7’si Facebook'un “aşk, neşe, heyecan, korku, kızgınlık, reddetme, sıcaklık, mutluluk” gibi duyguları etkilediğini belirtmektedir. Katılımcıların % 17,7’si bir fikri olmadığını belirtirken; % 27,6 oranında ise çekicilik kriterini oluşturmadığını belirtmektedir. Facebook'un “mesafe ve zamanı ortadan kaldırarak; kullanıcıları birbirine yakınlaştırma” fikri katılımcıların %24,2’si tarafından kabul görmemektedir. %50,8 oranında ise katılıcılar bu noktada Facebook'un çekiciliğini artıran bir unsur olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla katılımcıların yarısı bu 


noktada Facebook'u çekici kabul etmektedir. 
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Katılımcılar Facebook'un %70,4 oranında “arkadaşlarla ve yabancılarla iletişim ve etkileşim” kurmada çekici olduğunu dile getirmektedir. % 17 oranında ise bu konuda fikre katılmadıklarını belirtmektedir. Facebook'un “yeni insanlarla ve hayranı olunan kişilerle, ünlülerle buluşma imkanı sağlaması” çekici algılanma konusunda katılımcıların % 55,6 oranında kabul görmektedir. Katılımcıların % 26,1 i ise bu fikre 


katılmadıklarını söylerken; % 18'i çekimser kalmaktadır. 


Bilişsel çekicilik faktörlerinin analiz edilmeye çalışıldığı Tablo 6'nın 9. ve 10 
maddelerine alınan yanıtlar ise şu şekildedir; 9. maddeyi oluşturan Facebook'un “sahip olmak istenen, hayali bir dünya oluşturması” fikri katılımcıların % 31'i tarafından onaylanmamaktadır. Katılımcıların % 45,5’, ise bu fikre katıldıklarını ifade etmektedir. 
Tarafsız kalan katılımcı oranı ise %23,5 olarak tespit edilmektedir. Aynı şekilde bilişsel çekiciliğin etkisini belirlemek adına seçilen 10. maddedeki Facebook'un “Eğitim açısından katkı sağlaması, tamamlayıcı olması” fikri %39,3 oranında katılımcılar tarafından kabul edilmemektedir. Katılımcıların % 46,1’s1 eğitim açısından Facebook'un çekici bulunduğunu belirtmektedir. Bu iki oran arasında çok büyük bir 


farkın olmadığı da gözlenmektedir. 


Sonuç olarak Tablo 6’daki Facebook Çekicilik Faktörlerinin Ergen Sayısına Göre Frekans sıklıkları göz önünde bulundurulduğunda katılımcılar tarafından; sosyalleşme faktörleri içerisinden “arkadaşlarla ve yabancılarla iletişim ve etkileşim kurma” 565 katılımcıdan 398'i (% 70,4) tarafından en önemli madde olarak kabul edilmektedir. Bunu ikinci sırada izleyen diğer bir madde Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler içerisinde yer alan “istediklerini söyleme ve yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alan olması'dır”. Katılımcıların 332’si yani yarıdan fazlası (%58,7) Facebook'u kendileri için yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir alan olarak belirtmektedir. 
Üçüncü sırada ise “yeni insanlarla ve hayranı olunan kişilerle, ünlülerle buluşma imkanı sağlaması” (% 55,6) Facebook çekiciliğinin sosyalleşme faktörleri ile olan güçlü ilişkisini ortaya koymaktadır. Dördüncü sırada duygusal bir faktör olarak Facebook'un “aşk, neşe, heyecan, korku, kızgınlık, reddetme, sıcaklık, mutluluk” gibi duyguları tetiklediği katılımcıların 309'u (S6 53,7) tarafından onaylanmaktadır. Beşinci sırada 


duygusal faktörlerden “mesafe ve zamanı ortadan kaldırarak; kullanıcıları birbirine 


152 


yakınlaştırma” maddesi katılımcıların 287’si tarafından (%50,8) Facebook'un çekici algılandığını ifade etmektedir. Bu sıralamayı bilişsel faktörler altıncı ve yedinci sıradan izlemektedir. “Eğitim açısından katkı sağlaması, tamamlayıcı olması” ve “sahip olmak istenen, hayali bir dünya oluşturması” maddeleri katılımcıların hemen hemen yarısına yakını tarafından Facebook çekiciliği açısından önemli kabul edilmektedir. Aynı şekilde fiziksel faktörlerin “fiziki bir çekicilik yaratma ya da çekici lanse edilmesinde” ve “fiziki çekiciliğe sahip olanlara yakın olma” Facebook çekiciliğinin algılanmasında düşük bir algıya sahiptir. Facebook çekicilik faktörleri arasında kişisel “Facebook'un statü, itibar ve diğerlerinden farklı olma düşüncesi” maddesi katılıcıların sadece 16171 tarafından önemli algilanirken; 192’si tarafından önemsiz ve 212 katılımcı tarafından ne 


önemli ne de önemsiz olarak belirtilmektedir. 
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Tablo 5: Facebook Çekicilik Faktörlerinin Ergen Sayısına Göre Dağımı 


S6a.1. Statü, itibar kazandırması, diğerlerinden farklılık yaratması 


Freguency 


Percent 


Valid 
Percent 


Cumulative 
Percent 


Hiç katılmıyorum 


101 


17,9 


17,9 


17,9 


Katılmıyorum 


16,1 


16,1 


34,0 


Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 


37,9 


37,9 


71,5 


Katılıyorum 


18,1 


18,1 


89,6 


Tamamen katılıyorum 


10,4 


10,4 


100,0 


Total 


100,0 


100,0 


S6a.2. İstediğini söyleme, yapma, uygulama imkanı sunması 
(Yeteneklerin sergilenebileceği bir ortam olması) 


Hiç katılmıyorum 


8,8 


8,8 


8,8 


Katılmıyorum 


13,6 


13,6 


22,5 


Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 


18,8 


18,8 


41,2 


Katılıyorum 


32,7 


32,7 


74,0 


Tamamen katılıyorum 


26,0 


26,0 


100,0 


Total 


100,0 


100,0 


S6a.3. İstenilen fiziki bir görünüme yönelik imaj oluşturması 


Hiç katılmıyorum 


20,4 


20,4 


20,4 


Katılmıyorum 


17,2 


17,2 


37,5 


Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 


29,9 


25,5 


63,0 


Katılıyorum 


22,1 


22,1 


85,1 


Tamamen katılıyorum 


14,9 


14,9 


100,0 


Total 


100,0 


100,0 


S6a.4. Fiziksel (o çekiciliğe sahip olanlara yakın olmayı sağlaması 


Hiç katılmıyorum 


21,6 


27,6 


27,6 


Katılmıyorum 


18,6 


18,6 


46,2 


Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 


22,8 


22,8 


69,0 


Katılıyorum 


20,7 


20,7 


89,7 


Tamamen katılıyorum 


10,3 


10,3 


100,0 


Total 


100,0 


100,0 


S6a.5. Aşk, neşe, heyecan, korku, kızgınlık, reddetme, sıcaklık, mutluluk gibi duygulara yönelik olması 


Hiç katılmıyorum 


14,9 


14,9 


14,9 


Katılmıyorum 


12,7 


12,7 


27,6 


Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 


17,7 


17,7 


45,3 


Katılıyorum 


31,0 


31,0 


76,3 


Tamamen katılıyorum 


23,7 


23,7 


100,0 


Total 


100,0 


100,0 


S6a.6. Mesafe ve zaman olgusunu ortadan kaldirip kullanıcıları birbirine yakınlaştırması 


Hiç katılmıyorum 


10,4 


10,4 


10,4 


Katılmıyorum 


13,8 


13,8 


24,2 


Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 


25,0 


25,0 


49,2 


Katılıyorum 


27,4 


27,4 


76,6 


Tamamen katılıyorum 


23,4 


23,4 


100,0 


Total 


100,0 


100,0 


S6a.7. Arkadaşlarla ve yabancılarla iletişim ve etkileşim sağlaması 


Hiç katılmıyorum 


8,3 


8,3 


8,3 


Katılmıyorum 


8,7 


8,7 


17,0 


Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 


12,6 


12,6 


29,6 


Katılıyorum 


35,0 


35,0 


64,6 


Tamamen katılıyorum 


35,4 


35,4 


100,0 


Total 


100,0 


100,0 


S6a.8. Yeni insanlarla ve hayranı olduğunuz kişilerle, ünlülerle buluşma imkanı sağlaması 


Hiç katılmıyorum 


15,8 


15,8 


15,8 


Katılmıyorum 


10,3 


10,3 


26,0 


Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 


18,4 


18,4 


44,4 


Katılıyorum 


25,0 


25,0 


69,4 


Tamamen katılıyorum 


30,6 


30,6 


100,0 


Total 


100,0 


100,0 


S6a.9. Sahip olmak istenen, hayali bir dünya oluşturması 


Hiç katılmıyorum 


15,4 


15,4 


15,4 


Katılmıyorum 


15,6 


15,6 


31,0 


Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 


23,9 


23,9 


54,5 


Katılıyorum 


23,7 


23,7 


78,2 


Tamamen katılıyorum 


21,8 


21,8 


100,0 


Total 


100,0 


100,0 


S6a.10. Eğitim açısından katkı 


sağlaması, tamamlayıcı olması 


Hiç katılmıyorum 


24,8 


24,8 


24,8 


Katılmıyorum 


14,5 


14,5 


39,3 


Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 


24,6 


24,6 


63,9 


Katılıyorum 


20,2 


20,2 


84,1 


Tamamen katılıyorum 


15,9 


15,9 


100,0 


Total 
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100,0 


3.3.2.2. Facebook Çekicilik Faktörlerinin Avantajlar ve Çıkarımlar Açısından Dağılımı 


Facebook'un ergen katılımcılar tarafından kullanımının avantaj ve çıkarımları ele alındığında şöyle bir topla ortaya çıkmaktadır. (Tablo 6) Katılımcıların 9062'si Facebook'un“özgürce kendini ifade etme ve kimlik oluşturma imkanı sunması” nın bir avantaj olduğunu belirtmektedir. Katılımcılardan sadece % 18'i bu maddeye katılmayan katılımcıları oluşturmaktadır. Dolayısıyla kişisel faktörlerde ifade ettiğimiz “istediğini 


söyleyebilme” maddesinin bir çıkarımı olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Facebook'un katılımcıların “kendi ilgi ve görüşlerine destek bulması” 365 
katılımcı tarafından kabul edilirken (%64,6) sadece 73 katılımcı tarafından (% 12,9) anlam ifade etmediği belirtilmektedir.127 katılımcı (%22,5) ise bu fikre ne katılıp ne de 


katılmadıklarını ifade etmektedir. 


Katılımcılar Facebook'un “olumlu duyguları artırdığını” % 58 oranında kabul 


etmektedir. Katılımcıların% 17,3'ü ise bu maddeye katılmadıklarını ifade etmektedir. 


Facebook'un “yalnızlık duygusunu yok etmesi” çıkarımına ise katılımcıların katılma oranı % 57'dir. Sadece katılımcıların %21,3’ti bu maddeye 


katılmazken; %21,871 ise çekimser kalmaktadır. 


Hemen hemen katılımcıların tamamına yakının paylaştığı ortak nokta Facebook kullanımının “eğlenceli olması” maddesidir. (%81,6) Ergen katılımcıların %8 ‘u Facebook'u eğlenceli bulmazken, 909,4'ü ise ne bu maddeye katıldıklarını ne de 


katılmadıklarını belirtmektedir. 


Facebook “uzaktakileri yakınlaştırması ve zamanı hızlandırması” açısından 
406 katılımcı tarafından olumlu olarak algılanırken, sadece 50 katılımcı (908,8) bu 


maddeyi kabul etmediğini, 109 katılımcı (%19,3) ise tarafsız kaldığını ifade etmektedir. 


Facebook kullanımı sayesinde “sosyal etkileşiminin sağlanması” %68,2 oranı ile katılımcılar tarafından onay görmektedir. Katılımcıların sadece %13,2’si bu 


maddeye katılmamaktadır. 
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Facebook'un “benzer görüşe sahip olanları buluşturması” maddesine, katılımcıların % 59,6'sı katılıyorum cevabını verirken; 9018,8'i bu maddeye 


katılmazken, % 21,4'ü ise kararsız kalmaktadır. 


Facebook kullanımı sonrasında diğer kullanıcıların örnek alınması ya da örnek oluşturması maddesi ise katılımcıların % 41,2'si tarafından onaylanırken; 9031,3'ü bu maddeye katılmadıklarını belirtmektedir. %27,4’ti ise bu maddeye ne katılmakta ne de 


katılmadıklarını ifade etmektedir. 


Facebook'un “Bilgi alışverişine imkan sunması” katılımcıların *066,4'ü tarafından kabul edilmektedir. %17,7’si Facebook'un bilgi alışverişine imkan tanıdığına 


katılmazken; %15,9’u bu fikre çekimser kalmaktadır. 
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Tablo 6: Avantajlar ve Çıkarımlar Açısından Frekans Sıklığı 


Cumulative 
Frequency | Percent | Valid Percent | Percent 
Valid | Hiç katılmıyorum 50 8,8 8,8 8,8 
Katılmıyorum 52 9,2 9,2 18,1 
S6b.1. Özgürce kendini ifade etme Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum | 117 20,7 20,7 38,8 ve kimlik oluşturma imkanı sunması Katılıyorum 173 30,6 30,6 69,4 Tamamen katılıyorum 173 30,6 30,6 100,0 
Total 565 100,0 | 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 29 5,1 5,1 5,1 
Katılmıyorum 44 7,8 7,8 12,9 
S6b.2. Kendi ilgi ve görüşlerine Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum | 127 22,5 22,5 35,4 destek bulması Katılıyorum 205 36,3 36,3 71,7 
Tamamen katılıyorum 160 28,3 28,3 100,0 
Total 565 100,0 | 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 33 5,8 5,8 5,8 
Katılmıyorum 65 11,5 11,5 17,3 
Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum | 139 24,6 24,6 41,9 
S6b.3. Olumlu duyguları artırması Katılıyorum 186 32,9 32,9 74,9 Tamamen katılıyorum 142 25,1 25,1 100,0 
Total 565 100,0 | 100,0 
Katilmiyorum 53 9,4 9,4 21,2 
S6b.4. Yalnızlık duygusunu yok Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum | 123 21,8 21,8 43,0 etmesi Katılıyorum 154 27,3 27,3 70,3 
Tamamen katılıyorum 168 29,7 29,7 100,0 
Total 565 100,0 | 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 17 3,0 3,0 3,0 
Katılmıyorum 34 6,0 6,0 9,0 
S6b.5. Eğlenceli olması Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum | 53 9,4 9,4 18,4 Şe Katılıyorum 159 28,1 28,1 46,5 
Tamamen katılıyorum 302 53,5 53,5 100,0 
Total 565 100,0 | 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 17 3,0 3,0 3,0 
Katılmıyorum 33 5,8 5,8 8,8 
S6b.6. Uzaktakileri yakınlaştırması Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum | 109 19,3 19,3 28,1 ve zamanı hızlandırması Katılıyorum 171 30,3 30,3 58,4 
Tamamen katılıyorum 235 41,6 41,6 100,0 
Total 565 100,0 | 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 24 4,2 4,2 4,2 
Katilmiyorum 51 9,0 9,0 13,3 
S6b.7. Sosyal etkilesim Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum | 105 18,6 18,6 31,9 gerçekleştirmesi Katılıyorum 188 33,3 33,3 65,1 
Tamamen katılıyorum 197 34,9 34,9 100,0 
Total 565 100,0 | 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 46 8,1 8,1 8,1 
Katılmıyorum 61 10,8 10,8 18,9 
S6b.8. Benzer görüşe sahip olanlarla Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum | 121 21,4 21,4 40,4 buluşturması Katılıyorum 198 35,0 35,0 75,4 
Tamamen katılıyorum 139 24,6 24,6 100,0 
Total 565 100,0 | 100,0 
Katılmıyorum 81 14,3 14,3 31,3 
S6b.9. Diğer kullanıcıların örnek Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum | 155 27,4 27,4 58,8 alınması yada örnek oluşturması Katılıyorum 146 25,8 25,8 84,6 Tamamen katılıyorum 87 15,4 15,4 100,0 
Total 565 100,0 | 100,0 
Katılmıyorum 43 7,6 7,6 17,7 
S6b.10. Bilgi alışverişine imkan Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 90 15,9 15,9 33,6 sunması Katılıyorum 174 30,8 30,8 64,4 
Tamamen katılıyorum 201 35,6 35,6 100,0 
Total 565 100,0 | 100,0 
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3.3.2.3. Facebook Uygulamalarının Kullanılma Sıklığı 


Tablo 7'de Facebook uygulamalarının ergen kullanıcılar tarafından kullanılma sıklığı verilmiştir. Buna göre, katılımcıların 9070'i Facebook hesapları üzerinde bir “profil oluşturduklarını” belirtmektedir. Katılımcıların sadece %1571 profil oluşturmayı 


kullanmamaktadır. 


Facebook uygulamaları içerisinde yer alan ikinci maddede ise “durum güncellemesi yapma” etkinliğinin kullanılma sıklığı sorulmuştur. Bu hizmeti kullanan katılımcı sayısı 278 katılımcı (% 80) iken, 113 katılımcı (% 20) durum güncellemesi 


yapmadıklarını belirtmektedir. 


Video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma uygulamasını kullanmadığını bildiren ergen sayısı 565 katılımcıdan sadece 73 kişidir. ( % 12,9) Yani bu durum bize katılımcıların % 87,171 tarafından video, müzik, resim ve fotoğraf paylaşma etkinliğinin 


kullanıldığını göstermektedir. 


Kendi duvarına yazı yazma, mesaj gönderme uygulamasını kullanmayanların sayısı 130 kişi iken ( % 21,2) kullananların sayısı ise 435 katılımcı ile %78,7 oranındadır. Aynı şekilde Kendi fotoğraflarına bakmak ya da sürekli yeni foto yükleme 


uygulamasını kullananların sayısı % 72’ dir. 


Arkadaş Edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurmak için bu uygulamayı kullananların oranı ise %90,1 olarak tespit edilmektedir. Aynı şekilde arkadaşlarını gözetlemek için Facebook ’u kullanan katılımcıların oranı ise %79,9 iken arkadaşlarının 


duvarına yazı yazanlar ise %78,2’ dir. 


Katılıcıların Facebook ’da sanal hediyeler gönderip alma oranı ise bireysel ve arkadaşlara yönelik yapılan etkinliklere göre daha düşüktür. Yani katılımcıların % 


50,871 sanal hediye gönderip almadıklarını belirtmektedir. 


Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme uygulaması da % 


19,8 oranında kullanılmazken, % 80,2 oranında kullanılmaktadır. 


Gruplara katılma / Fan sayfalarına üye olan Facebook kullanıcıların oranı ise 


% 73,1 olarak tespit edilmektedir. 
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Katılımcıların Facebook ’da daha az kullanmayı tercih ettikleri uygulamalardan biri de alışveriş yapma etkinliğidir. Katılımcıların % 66,4'ü Facebook ’da alışveriş 


yapmadığını söylemektedir. 


Facebook'ta oyun oynama da ergen kullanıcıların % 79,5'i tarafından tercih 


edilmektedir. Facebook'ta oyun oynamadığını söyleyenlerin oranı ise %20,5’ dir. 


Facebook'ta en çok tercih edilen uygulamalardan biri de ev ödevi yapma / test çözme'dir. Katılımcıların sadece % 33,3 ‘ti Facebook 'da ev ödevi ya da test 


çözmediklerini belirtmektedir. 


Ergenler tarafından tercih edilmeyen etkinliklerden bir diğeri ise tartışma ortamlarıdır. Katılımcıların % 39'u tartışma gruplarına katılmadıklarını söylerken “6 


6l'i tartışma ortamlarını kullanmaktadır. 
Facebook etkinlikleri anket çalışmasında 15 maddede ele alınırken; 


Arkadaş Edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma katılımcılar için en önemli adledilirken bunu; video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma uygulaması, birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme uygulaması, arkadaşlarını gözetlemek için Facebook 'u kullanma, oyun oynama kendi duvarına yazı yazma, mesaj gönderme, arkadaşlarının duvarına yazı yazma, gruplara katılma / Fan sayfalarına üye olma, kendi fotoğraflarına bakma, ev ödevi yapma / test çözme, tartışma ortamlarına katılma, sanal hediyeler gönderip alma katılımcıların yarıdan fazlası için tercih edilen etkinlikleri 


oluştururken; alışveriş yapma düşük oranda tercih edilmektedir. 
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Tablo 7: Facebook Uygulamalarının Kullanılma Sıklığı 


Valid Cumulative 
Freguency Percent Percent Percent 
Valid | Hiç kullanmıyorum 34 6,0 6,0 6,0 
Kullanmıyorum 51 9,0 9,0 15,0 
: Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 80 14,2 14,2 29,2 
She Profil oluşturma Kullanıyorum 181 320 [320 [612 
Çok sık kullanıyorum 219 38,8 38,8 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 44 7,8 7,8 7,8 
Kullanmıyorum 69 12,2 12,2 20,0 
7 Z Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 91 16,1 16,1 36,1 
S6c.2. Durum güncellemesi yapma Kullanıyorum 187 331 33,1 69.2 
Çok sık kullanıyorum 174 30,8 30,8 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 23 4,1 4,1 4,1 
Kullanmıyorum 50 8,8 8,8 12,9 
S6c.3. Video, müzik, resim / Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 67 11,9 11,9 24,8 fotoğraf paylaşma Kullanıyorum 163 28,8 28,8 53,6 
Çok sık kullanıyorum 262 46,4 46,4 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 55 9,7 9,7 9,7 
Kullanmıyorum 65 11,5 11,5 21,2 
S6c.4. Kendi duvarına yazı yazma, Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 72 12,7 12,7 34,0 mesaj gönderme Kullanıyorum 159 28,1 28,1 62,1 
Çok sık kullanıyorum 214 37,9 37,9 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 69 12,2 12,2 12,2 
Kullanmıyorum 89 15,8 15,8 28,0 
S6c.5. Kendi fotoğraflarına bakmak Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 94 16,6 16,6 44,6 ya da sürekli yeni foto yükleme Kullanıyorum 150 26,5 26,5 71,2 
Çok sık kullanıyorum 163 28,8 28,8 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 23 4,1 4,1 4,1 
Kullanmıyorum 33 5,8 5,8 9,9 
S6c.6. Arkadaş Edinme ya da Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 71 12,6 12,6 22,5 arkadaşlarla iletişim kurma Kullanıyorum 188 33,3 33,3 55,8 
Çok sık kullanıyorum 250 44,2 44,2 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 50 8,8 8,8 8,8 
Kullanmıyorum 64 11,3 11,3 20,2 
S6c.7. Arkadaşları gözetleme (profil Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 84 14,9 14,9 35,0 ve fotoğraflarına, vs. bakma) Kullanıyorum 174 30,8 30,8 65,8 
Çok sık kullanıyorum 193 34,2 34,2 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 61 10,8 10,8 10,8 
Kullanmıyorum 68 12,0 12,0 22,8 
S6c.8. Arkadaşların duvarına yazı Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 105 18,6 18,6 41,4 yazma, yorum yapma Kullanıyorum 168 29,7 29,7 71,2 
Çok sık kullanıyorum 163 28,8 28,8 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 209 37,0 37,0 37,0 
Kullanmıyorum 78 13,8 13,8 50,8 
S6c.9. Sanal hediyeler gönderip Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 100 17,7 17,7 68,5 alma Kullanıyorum 86 15,2 15,2 83,7 
Çok sık kullanıyorum 92 16,3 16,3 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 53 9,4 9,4 9,4 
Kullanmıyorum 59 10,4 10,4 19,8 
S6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 73 12,9 12,9 32,7 etkinlik ve olayları takip etme Kullanıyorum 176 31,2 31,2 63,9 
Çok sık kullanıyorum 204 36,1 36,1 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
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Valid Cumulative 
Freguency Percent Percent Percent 
Valid | Hiç kullanmıyorum 88 15,6 15,6 15,6 
Kullanmıyorum 64 11,3 11,3 26,9 
S6c.11. Gruplara katılma / Fan Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 92 16,3 16,3 43,2 sayfalarına üye olma Kullanıyorum 146 25,8 25,8 69,0 
Çok sık kullanıyorum 175 31,0 31,0 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 296 52,4 52,4 52,4 
Kullanmıyorum 79 14,0 14,0 66,4 
Elie vala Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 81 14,3 14,3 80,7 a NEDE YAp Kullanıyorum 62 11,0 11,0 91,7 
Çok sık kullanıyorum 47 8,3 8,3 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 59 10,4 10,4 10,4 
Kullanmıyorum 57 10,1 10,1 20,5 
Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 58 10,3 10,3 30,8 
96c.13: Oyun:oynama Kullanıyorum 143 25,3 25,3 56,1 
Çok sık kullanıyorum 248 43,9 43,9 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 150 26,5 26,5 26,5 
Kullanmıyorum 44 7,8 7,8 34,3 
NA Mİ Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 85 15,0 15,0 49,4 
S6c.14. Ev ödevi yapma / test çözme Kullanıyorum 134 23,7 23,7 73,1 Çok sık kullanıyorum 152 26,9 26,9 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç kullanmıyorum 144 25,5 25,5 25,5 
Kullanmıyorum 76 13,5 13,5 38,9 
S6c.15. Tartışma ortamlarına Ne Kullanmıyorum/ Ne Kullanıyorum 99 17,5 17,5 56,5 katılma Kullanıyorum 136 24,1 24,1 80,5 
Çok sık kullanıyorum 110 19,5 19,5 100,0 
Total 565 100,0 100,0 


3.3.2.4. Bağımlılık Belirtilerinin Ergen Kullanıcılarda Görülme Sıklığı 


Facebook'un ergen kullanıcılar tarafından kullanılması bağımlılık oluşturup 


oluşturmadığı sorusunu da beraberinde taşımaktadır. Facebook ergenlerde bir bağımlılık yaratmakta mıdır? Facebook'un ergenler üzerindeki bağımlılık etkisi hangi düzeydedir? 
Sorularının cevap bulması adına tablo 8'de belirtilmiş olan maddeler katılımcılara 


sorulmaktadır. Katılımcıların bu sorulara verdikleri cevaplar şu şekildedir; 


Facebook'ta her geçen gün daha fazla zaman harcadığını söyleyen katılımcı oranı %28,1 olarak tespit edilmektedir. Katılımcıların 9053,3'ü artan bir oranda 


Facebook kullanmadıklarını belirtmektedir. 


Aynı şekilde katılımcılara yöneltilen “Facebook'ta planladığından daha fazla zaman harcama” sorusuna verilen cevap ise 193 katılımcı sayısı ile % 33,8 olarak belirtmektedir. Katılımcıların %49,2’si ise planladıkları ölçüde Facebook'ta zaman harcadıklarını söylemektedir. Dolayısıyla tablo 8’deki birinci ve ikinci soruya verilen 


cevaplar kendi içerisinde tutarlılık sergilemektedir. 
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Katılımcılar “arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kurma” maddesine (% 56,8) oranında katıldıklarını belirtmektedir. Katılımcılardan 321'i arkadaşlarla iletişimde Facebook'un öncelikli olduğunu ifade etmektedir. Katılımcıların %28,5°1 bu maddeye katılmazken, % 14,7’si ne katılıyorum ne de katılmıyorum 


seçeneğini işaretlemiştir. 


Katılımcıların hayatında vakit geçirmede “Facebook'un öncelikli” olup olmadığı sorulduğunda alınan cevap 9034,5 oranında öncelikli olduğu yönündedir. 
Facebook'un öncelikli olmadığını düşünenlerin oranı ise %45,8 yani katılımcıların nerdeyse yarısını oluşturmaktadır. Kararsız olanların %19,6 oranında olması da 


Facebook'un katılımcıların hayatında öncelikli olmadığının bir göstergesidir. 


“Facebook kullanırken yapmam gereken diğer işler sekteye uğruyor” sorusuna alınan cevap ise % 46,7 oranı ile katılımcıların katılmadıkları yönündedir. 
Katılımcıların sadece 9032,5'i diğer işlerinin Facebook kullanımları yüzünden sekteye 


uğradığını belirtmektedir. 


Soruların kendi içerisinde tutarlılık gösterdiği katılımcıların altıncı maddeye verdikleri cevap ile de tespit edilmektedir. Elde edilen verilerin birbirleri ile paralellik gösterdiği gözlenmektedir. Katılımcılar “Facebook'tan ayrılmış olsam bile aklımdan onunla ilgili konular geçiyor” seçeneğine %47,7 oranında yani katılımcıların hemen hemen yarısı katılmadıklarını belirtmektedir. Katılımcıların %35,7’si Facebook'un 


akıllarında yer ettiğini, sürekli düşündüklerini ifade etmektedir. 


Facebook hesabını “kısa süreli aralıklarla kontrol etme ihtiyacı” sorusuna verilen cevap ise % 59,1 oranı ile evet yönündedir. Katılımcıların 334'ü kontrol ettiklerini belirtmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri ergenlerin smart telefonlar sayesinde sürekli olarak Facebook bağlantılarının açık olması ve gelen mesaj uyarıları doğrultusunda hesaplarını kontrol etme ihtiyacı hissetmeleridir. Katılımcıların %36,ü yani 149'u kısa süre aralıklarla hesaplarını kontrol etmediklerini 


belirtmektedir. 


Katılımcıların “okul çalışmaları ya da işleri olduğunda Facebook hesaplarını 


kontrol edip etmedikleri” sorulduğunda sık sık Facebook hesabını kontrol ettiğini 
162 


söyleyen katılımcıların oranında düşüş gözlenmektedir. Bu soru Facebook kullanarak diğer işleri sekteye uğratıp uğratmadıkları sorulan katılımcıların aynı doğrultuda hareket ettiklerini göstermektedir. Yani % 33,1 oranında katılımcılar okul çalışmaları ya da işleri varken Facebook kullandıklarını belirtirken; %46,2 oranında bu maddeye 


katılmadıklarını, Facebook'u işleri varsa kontrol etmediklerini belirtmektedir. 


Facebook kullanımı konusunda ısrarlı olan katılımcıların %25,4 oranında “Facebook hesaplarını kontrol etmediklerinde diğer etkinliklere kolay adapte olamadıkları tespit edilmektedir. Facebook kullanımının, katılımcıların aşağı yukarı 


“025 oranında güçlü olduğunu göstermektedir. 


“Facebook'un mutluluk ve hayatın tadı tuzu” olduğunu düşünen katılımcı sayısı ise 200'dür. Yani katılımcıların 9035,4'ü Facebook'un mutluluk getirdiğini düşünmektedir. Katılımcıların % 43,9u yani büyük bir çoğunluğu bu fikre 


katılmamaktadır. 


“Facebook'ta geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum.” Diyenlerin oranı ise %54,2’dir. Şimdiye kadar verilen cevaplar karşısında Facebook kullanımını her şeye rağmen azaltmak için uğraştıklarını söyleyen katılımcıların bu konuda bir farkındalık sahibi oldukları ve Facebook kullanımını bilinçli yürütmeleri gerektiği konusunda çabalarının olduğu gözlenmektedir. Aynı şekilde bu çabanın olumlu sonuçlandığını söyleyenlerin oranı ise % 9049,4'dür. Yüzde %29’u ise çabalarının olumsuz sonuçlandığını belirtmektedir. Yani daha öncede belirttiğimiz gibi aşağı yukarı % 25'lik bir oranda Facebook'un bağımlılık yaratma doğrultusundaki etkisi 


gözlenmektedir. 


“Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor.” 
diyenlerin sayısı ise 243 yani % 43 oranındadır. Katılımcıların yarıya yakını Facebook'un öneminin sağladığı tatmin duygusu ile paralel olduğunu belirtmektedir. Bu noktada da “Facebook'un yeni bir ortam ve yeni heyecanlar” sunduğunu belirtenlerin 


oranı %63,9’ dur. 


Bu tablo Facebook konusunda katılımcıların hem kullanım tarzları hem de 


Facebook'u hangi noktada gördükleri konusunda bilgi vermektedir. Facebook'un güçlü 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bir iletişim aracı olduğunu, kullanıcıların tatmin duygularını karşıladığı sürece 


kullanıcıların hayatına yeni heyecanlar ekleyeceği, bunları kullanırken kullanım süresi 


açısından bilinçli davranılması gerektiği, diğer işlerin sekteye uğratılmamasına dikkat 


edilmesi gibi noktalarda özenli davranıldığını gösteren ipuçları vermektedir. 


Tablo 8: Bağımlılık Belirtilerinin Ergen Kullanıcılarda Görülme Sıklığı 


Valid 


Cumulative 


Frequency Percent Percent Percent 
Valid | Hiç katılmıyorum 174 30,8 30,8 30,8 
Katılmıyorum 127 22,5 225 53,3 
S7.1. Facebook'ta her geçen gün Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 105 18,6 18,6 71,9 daha fazla zaman harcıyorum. Katılıyorum 78 13,8 13,8 85,7 
Tamamen katılıyorum 81 14,3 14,3 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 142 25,1 25,1 25,1 
Katılmıyorum 136 24,1 24,1 49,2 
S7.2. Facebook'ta planladığımdan Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 96 17,0 17,0 66,2 daha fazla zaman geçiriyorum Katılıyorum 99 17,5 17,5 83,7 
Tamamen katılıyorum 92 16,3 16,3 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Pc AS ta Katılmıyorum 70 12,4 12,4 28,5 ii VE pri Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 83 14,7 14,7 43,2 Kuruyorum, Katılıyorum 150 26,5 26,5 69,7 y 
Tamamen katılıyorum 171 30,3 30,3 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 143 25,3 25,3 25,3 
Katılmıyorum 116 20,5 20,5 45,8 
S7.4. Öncelikle Facebook'ta vakit Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 111 19,6 19,6 65,5 geçirmeyi tercih ediyorum. Katılıyorum 105 18,6 18,6 84,1 
Tamamen katılıyorum 90 15,9 15,9 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 164 29,0 29,0 29,0 
Katılmıyorum 100 17,7 17,7 46,7 
S7.5. Facebook kullanır ken Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 117 20,7 20,7 67,4 yapmam gereken diğer işler Katılıyorum 99 17,5 17,5 85,0 sekteye uğruyor. 
Tamamen katılıyorum 85 15,0 15,0 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 159 28,1 28,1 28,1 
S7.6. Facebook’tan ayrılmış olsam Ranier ae 12:5 126 zl bile aklini onunla ilgili konular Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 93 16,5 16,5 64,2 geçiyor. Katılıyorum 108 19,1 19,1 83,4 
Tamamen katılryorum 94 16,6 16,6 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
, Katılmıyorum 78 13,8 13,8 26,4 
$7.7. Kısa süreli aralıklarla Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 82 14,5 14,5 40,9 Facebook hesabımı kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. Katılıyorum 172 30,4 30,4 71,3 
Tamamen katılryorum 162 28,7 28,7 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 153 27,1 27,1 27,1 la? Katılmıyorum 108 19,1 19,1 46,2 
S7.8. Okulda ya da bir işim varsa Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 117 20,7 20,7 66,9 sık sık Facebook hesabımı kontrol Katılıyorum 33 147 147 81,6 ediyorum. 
Tamamen katılıyorum 104 18,4 18,4 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
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Valid Cumulative 
Freguency Percent Percent | Percent 
Valid | Hiç katılmıyorum 208 36,8 36,8 36,8 
Katılmıyorum 107 18,9 18,9 55,8 
57.9. Facebook hesabımı kontrol Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 107 18,9 18,9 74,7 etmedigimde başka etkinliklere 
Katılıyorum 76 13,5 13,5 88,1 kolay adapte olamıyorum. 
Tamamen katılıyorum 67 11,9 11,9 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 157 27,8 27,8 27,8 
Katılmıyorum 91 16,1 16,1 43,9 
EE li Mi Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 117 20,7 20,7 64,6 uzsuz olduğunu düşü yim. 
Facebook mutluluktur. Katılıyorum 94 16,6 16,6 81,2 
Tamamen katılıyorum 106 18,8 18,8 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 105 18,6 18,6 18,6 
R Katılmıyorum 59 10,4 10,4 29,0 me salan e ee Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 95 16,8 16,8 45,8 
A e Katılıyorum 144 255) 255 71,3 
(bu soruya cevabınız evet ise) 
Tamamen katılıyorum 162 28,7 28,7 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 173 30,6 30,6 30,6 
7 Katılmıyorum 106 18,8 18,8 49,4 
n be aşik İl ir Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 122 21,6 21,6 71,0 b RM b e GEM çil Katılıyorum 85 150) 150 86,0 olumsuz sonuçlanıyor. 
Tamamen katılıyorum 79 14,0 14,0 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Katılmıyorum 87 15,4 15,4 30,8 çi m kadar çok d Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 148 26,2 26,2 57,0 OEA A ADAN SAE ATSE Gemi CEO Katılıyorum 147 260) 26,0 83,0 oranda artıyor. 
Tamamen katılıyorum 96 17,0 17,0 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
Valid | Hiç katılmıyorum 41 7,3 7.3 7.3 
Katılmıyorum 56 9,9 9,9 17,2 
S7.14. Facebook yeni bir ortam Ne katılıyorum, ne de katılmıyorum 107 18,9 18,9 36,1 sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. Katılıyorum 185 32,7 32,7 68,8 Tamamen katılıyorum 176 31,2 31,2 100,0 
Total 565 100,0 100,0 
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3.3.3. Facebook Çekicilik Faktörlerinin Tercih Edilme Ortalaması Çalışmanın hipotez aşamasında belirtilmiş olan Hı, H2 ve Hs'ün test edilmesi 


adına betimleyici istatistik çalışması yürütülmüştür. Buna göre; Facebook çekicilik faktörlerinin kendi içerisinde ortalamaları alınarak en yüksek çıkan değerin en tercih 


edilen Facebook çekicilik faktörüne yönelik olduğuna bakılmıştır. 


Tablo 9: Facebook Çekicilik Faktörlerinin Tercih Edilme Ortalaması 


GN e ae 
Facebook'u çekici kılan Kişisel Faktörler 3,203 | 1,045 
Facebook’u cekici kilan Fiziksel Faktorler 2,807 | 1,199 il a 


Facebook’u çekici kılan Duygusal Faktörler | 565 | 3,377 | 1,076 


Facebook'u çekici kılan Sosyal Faktörler 3,625 | 1,069 | 
Facebook'u çekici kılan Bilişsel Faktörler 3,044 | 1,132 4 


Araştırmaya katılanların Facebook'u çekici kılan Kişisel Faktörler alt boyutu 


ortalaması 3,203 + 1,045; Facebook'u çekici kılan Fiziksel Faktörler alt boyutu ortalaması 2,807 + 1,199; Facebook'u çekici kılan Duygusal Faktörler alt boyutu ortalaması 3,377 + 1,076; Facebook'u çekici kılan Sosyal Faktörler alt boyutu ortalaması 3,625 * 1,069; Facebook'u çekici kılan Bilişsel Faktörler alt boyutu ortalaması 3,044 * 1,132; olarak bulunmuştur. Yani bu durum bize Facebook çekiciliğinde Sosyal Faktörlerin daha çekici algılandığını göstermektedir. Bununla birlikte sosyal faktörler dışında; duygusal, kişisel ve bilişsel faktör ortalamalarının da 


hemen hemen sosyal faktör ortalamasına yakın olduğu gözlenmektedir. 
Dolayısıyla; 
Hı: Facebook'u çekici kılan en önemli faktör “Kişisel Faktörler”dir. 
H: Facebook'u çekici kılan en önemli faktör “Fiziksel Faktörler”dir. 


H;: Facebook'u çekici kılan en önemli faktör “Duygusal Faktörler”dir. 
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Hipotezleri çürütülmüştür. Ergen kullanıcıların verdikleri cevaplara göre en 


tercih edilen faktör olarak “Sosyal Faktörler” öncelik taşımaktadır. 


3.3.4. Facebook Çekicilik Faktörleri ve Ergenlerin Facebook'ta Geçirilen 


Zamana Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi — Anova Testi 


Çalışmada katılımcıların Facebook çekicilik faktörlerinin kullanıcılar üzerindeki etkisini değerlendirmede özellikle zaman değişkenin etkili olup olmadgin1 belirlemek için hem günlük olarak Facebook'ta geçirilen zaman, hem de katılımcıların Facebook hesabı oldukları toplam zaman üzerinden aradaki ilişkinin boyutu analiz 


edilmektedir. 


3.3.4.1. Facebook Çekicilik Faktörleri ve Facebook'ta Günlük Harcanan Zamana Göre Ortalama 


Hy: “Facebook çekicilik faktörlerinden “Sosyal Faktörler” ergenlerin daha fazla internette zaman geçirmesine neden olan faktördür”. Hipotezine yönelik yapılan 


araştırmada; 


Araştırmaya katılanların Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanları ortalamalarının Facebook'ta geçirilen zaman değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. 
(F=13,062; p=0<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı 


post-hoc analizi yapılmıştır. 
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Tablo 10: Facebook Çekicilik Faktörleri ve Facebook'ta Günlük Harcanan Zaman Ortalaması 


PN rt | ss | |p] 
Facebook’u Cekici Kilan Kisisel 13.062 | 0.000 
Faktörler NK 
Facebook'u Çekici Kılan Fiziksel 0.009 
Faktörler 
3 Saatten Fazla 
Facebook’u Çekici Kılan Duygusal 0.000 
Faktörler 
3 Saatten Fazla 
Facebook’u Çekici Kılan Sosyal 0.000 
Faktörler 
Facebook’u Çekici Kılan Bilişsel Kin 
Faktörler 


Facebook’ta geçirilen zaman 1-3 saat olanların Facebook’u çekici kılan kişisel faktörler puanları (3,402 + 1,021), Facebook’ta geçirilen zaman Hiç olanların Facebook’u çekici kılan kişisel faktörler puanlarından (2,667 + 1,201) yüksek bulunmuştur. Facebook'ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanları (3,634 + 0,998), Facebook'ta geçirilen zaman Hiç olanların Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanlarından (2,667 + 1,201) yüksek bulunmuştur. Facebook'ta geçirilen zaman 1-3 saat olanların Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanları (3,402 + 1,021), Facebook'ta geçirilen zaman 1 saatten az olanların Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanlarından (3,037 + 0,975) yüksek bulunmustur.Facebook’ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanları (3,634 + 0,998), Facebook'ta geçirilen zaman 1 saatten az olanların Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanlarından (3,037 + 0,975) yüksek bulunmuştur. 
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Araştırmaya katılanların Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanları ortalamalarının Facebook'ta geçirilen zaman değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmustur(F=3,895; p=0.009<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Facebook'ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanları (3,194 + 1,320), Facebook'ta geçirilen zaman Hiç olanların Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanlarından (2,467 + 1,145) yüksek bulunmuştur. Facebook'ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanları (3,194 + 1,320), Facebook'ta geçirilen zaman | saatten az olanların Facebook'u çekici 


kılan fiziksel faktörler puanlarından (2,742 + 1,160) yüksek bulunmuştur. 


Araştırmaya katılanların Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler puanları ortalamalarının Facebook'ta geçirilen zaman değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(F-1 1,995; p=0<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır.Facebook'ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler puanları (4,000 + 0,929), Facebook'ta geçirilen zaman Hiç olanların Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler puanlarından (3,022 + 1,201) yüksek bulunmuştur. Facebook'ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler puanları (4,000 + 0,929), Facebook'ta geçirilen zaman | saatten az olanların Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler puanlarından (3,219 + 1,063) yüksek bulunmuştur. Facebook'ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler puanları (4,000 + 0,929) Facebook'ta geçirilen zaman 1-3 saat olanların Facebook'u 


çekici kılan duygusal faktörler puanlarından (3,456 + 1,022) yüksek bulunmuştur. 


Araştırmaya katılanların Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler puanları ortalamalarının Facebook'ta geçirilen zaman değişkenine göre anlamlı bir farklılık 


gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 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sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmustur(F=6,493; p=0<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Facebook'ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler puanları (4,082 + 0,960), Facebook'ta geçirilen zaman Hiç olanların Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler puanlarından (3,522 + 1,060) yüksek bulunmuştur. Facebook'ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler puanları (4,082 + 0,960), Facebook'ta geçirilen zaman 1 saatten az olanların Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler 


puanlarından (3,471 + 1,048) yüksek bulunmuştur. 


Araştırmaya katılanların Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler puanları ortalamalarının Facebook'ta geçirilen zaman değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmustur(F=5,237; p=0.001<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Facebook'ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler puanları (3,425 + 1,109), Facebook'ta geçirilen zaman Hiç olanların Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler puanlarından (2,678 + 1,202) yüksek bulunmuştur. Facebook'ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler puanları (3,425 + 1,109), Facebook'ta geçirilen zaman 1 saatten az olanların Facebook'u çekici kılan 


bilişsel faktörler puanlarından (2,946 + 1,106) yüksek bulunmuştur. 
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3.3.4.2. Facebook Çekicilik Faktörleri ve Erken Kullanıcıların Facebook'ta 


Bulundukları Yıla Göre Ortalamaları 


Hs: “Facebook çekicilik faktörleri Facebook'ta daha fazla zaman harcama ve eylemin süreklilik arz etmesi arasında anlamlı bir farklılık vardır”. Hipotezi analiz 


edilmiştir. 


Buna göre; Facebook çekicilik faktörleri ile ergen kullanıcıların Facebook'ta bulundukları yıl süresi arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik Tek yönlü varyans 


analizi yani Anova testi yapılmıştır. 


Tablo 11: Facebook Çekicilik Faktörleri ve Erken Kullanıcıların Facebook'ta Bulundukları Yıla Göre Ortalamaları 


oe E 
1 Yıldan Az... | 68 | 3.118 | 1,086 | 
Facebook'u Çekici Kılan Kişisel 0.972 | 0406 
Faktörler İl 
D3 Yildan Faza [89 [3343 | 1.91 | 
1 YıldanAz | 68 | 2,588 | 1113 | 
Facebook'u Çekici Kılan Fiziksel 8.692 | 0.000 
Faktörler 7 
PS Yildan Faza | 89 |3382 | 1.170 | 
1 Yıdanaz |68 |3169 |1112 | 
Facebook’u Çekici Kılan Duygusal 2410 | 0.066 
Faktörler | 
Evadan Faza | 89 | 390 | 164 | 
1 Yıldan Az | 68 | 3.515 | 1015 | ow 
0,754 


, 
, y 


Facebook’u Çekici Kılan Sosyal 0.399 
Faktörler | 
Yin Fazla | 89 |3674 [1.103 | 
1 Yıldan Az... | 68 | 3,022 | 1,195 | 
Facebook'u Çekici Kılan Bilişsel 0302 | 0824 
Faktörler e dan Fazla | 89 |2955 | 1109 | 


Araştırmaya katılanların Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanları ortalamalarının Facebook hesabı kullanma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 


gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 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sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. 


(F=0,972; p=0,406>0.05) 


Araştırmaya katılanların Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanları ortalamalarının Facebook hesabı kullanma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmustur(F=8,692; p-0<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Facebook hesabı kullanma süresi 5 yıldan fazla olanların Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanları (3,382 + 1,170), Facebook hesabı kullanma süresi 1 yıldan az olanların Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanlarından (2,588 * 1,113) yüksek bulunmuştur. Facebook hesabı kullanma süresi5 yıldan fazla olanların Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanları (3,382 + 1,170), Facebook hesabı kullanma süresi 1-3 yıl olanların Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanlarından (2,704 + 1,210) yüksek bulunmuştur. Facebook hesabı kullanma süresi 5 yıldan fazla olanların Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanları (3,382 + 1,170), Facebook hesabı kullanma süresi 3-5 yıl olanların Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanlarından (2,734 + 


1,159) yüksek bulunmuştur. 


Araştırmaya katılanların Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler puanları ortalamalarının Facebook hesabı kullanma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 


bulunmamistir(F=2,410; p=0,066>0.05). 


Araştırmaya katılanların Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler puanları ortalamalarının Facebook hesabı kullanma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 


bulunmamistir(F=0,399; p=0,754>0.05). 
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Araştırmaya katılanların Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler puanları ortalamalarının Facebook hesabı kullanma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 


bulunmamistir(F=0,302; p=0,824>0.05). 


3.3.5. Facebook Bağımlılığı ve Ergenlerin Facebook’ta Geçirilen Zamana Yönelik Tek Yönlü Varyans Analiz Sonuçları — Anova Testi 


Facebook bağımlılık belirtilerinin genel ortalaması dikkate alınarak; Facebook'ta geçirilen zamana yönelik hem günlük Facebook'ta harcanan zaman hemde Facebook'a üye olunan günden bugüne kadar geçen zaman zarfının kullanıcılar üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Yani Facebook bağımlılık belirtileri ile zaman ölçüsü arasında anlamlılık olup olmadığı test 


edilmiştir. 


3.3.5.1. Facebook Bağımlılığı ve Ergenlerin Facebook'ta Günlük 


Harcadıkları Zamana Göre Ortalamaları 


Araştırmaya katılanların Bağımlılık düzeyi puanları ortalamalarının Facebook'ta geçirilen zaman değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (F=57,161; p=0<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı 


post-hoc analizi yapılmıştır. 


Tablo 12: Facebook Bağımlılığı ve Facebook'ta Günlük Harcanan Zamana Göre Ortalamaları 


Oo ee Jp 
Bağımlılık düzeyi 57,161 |0,000 
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Facebook'ta geçirilen zaman 1-3 saat olanların Bağımlılık düzeyi puanları (3,197 + 0,740), Facebook'ta geçirilen zaman Hiç olanların Bağımlılık düzeyi 
puanlarından (2,368 + 0,850) yüksek bulunmuştur. Facebook'ta geçirilen zaman 3 
saatten fazla olanların Bağımlılık düzeyi puanları (3,836 + 0,727), Facebook'ta geçirilen zaman Hiç olanların Bağımlılık düzeyi puanlarından (2,368 + 0,850) yüksek bulunmuştur. Facebook'ta geçirilen zaman 1-3 saat olanların Bağımlılık düzeyi puanları (3,197 + 0,740), Facebook'ta geçirilen zaman 1 saatten az olanların Bağımlılık düzeyi 
puanlarından (2,656 + 0,790) yüksek bulunmuştur. Facebook'ta geçirilen zaman 3 
saatten fazla olanların Bağımlılık düzeyi puanları (3,836 * 0,727), Facebook'ta geçirilen zaman | saatten az olanların Bağımlılık düzeyi puanlarından (2,656 + 0,790) yüksek bulunmuştur. Facebook'ta geçirilen zaman 3 saatten fazla olanların Bağımlılık düzeyi puanları (3,836 + 0,727), Facebook'ta geçirilen zaman 1-3 saat olanların Bağımlılık 


düzeyi puanlarından (3,197 + 0,740) yüksek bulunmuştur. 


3.3.5.2. Facebook Bağımlılığı ve Ergenlerin Facebook'ta Bulundukları Yıla Göre Ortalamaları 


Araştırmaya katılanların Bağımlılık düzeyi puanları ortalamalarının Facebook hesabı kullanma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmustur(F=4,221; p=0.006<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc 


analizi yapılmıştır. 


Tablo 13: Facebook Bağımlılık Düzeyinin Erken Kullanıcıların Facebook'ta Bulundukları Yıl Süresi Arasındaki İlişki 


pT CN [Ort | Ss [| F | p | 
1 Yıldan Az | 68 [2,671 [0.884 | 
Bağımlılık düzeyi 3Y [216 [2.906 [0.870 |, n7, 0,006 


5 Yildan Fazia [89 [3.094 [0.918] 


Facebook hesabı kullanma süresi 3-5 yıl olanların Bağımlılık düzeyi puanları 


(3,055 + 0,846), Facebook hesabı kullanma süresi 1 yıldan az olanların Bağımlılık 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düzeyi puanlarından (2,671 + 0,884) yüksek bulunmuştur. Facebook hesabı kullanma süresi 5 yıldan fazla olanların Bağımlılık düzeyi puanları (3,094 + 0,918), Facebook hesabı kullanma süresi 1 yıldan az olanların Bağımlılık düzeyi puanlarından (2,671 + 0,884) yüksek bulunmuştur. Kullanım Yılı ve zamanı açısından süre arttıkça bağımlılık 


oranı artmaktadır. 


3.3.6. Facebook Bağımlılık Belirtilerinin Ergen Kullanıcılar Üzerinde Etki 


Düzeyi 


Hs: “Facebook Bağımlılığı ergen kullanıcıları en çok yeni heyecanlar sunması noktasında etkilemektedir”. Hipotezin test edilmesi adına 7. soru kapsamında yer alan bütün soruların ortalamalarına bakılarak en etkili olan bağımlılık kriterinin hangisi 


olduğu tespit edilmiştir. 


Tablo 14: Facebook Bağımlılığı ile İlişkili olan Öncüllerin Ortalamaları 


Nf Ort | ss Min Ma. 
S7.1. Facebook’ta Her Geçen Gün Daha Fazla Zaman Harcıyorum. 565 |2,580 1,414 S7.2. Facebook’ta Planladigimdan Daha Fazla Zaman Geçiriyorum 2,760 11,420 


S7.3. Arkadaşlar İle Öncelikle Facebook üzerinden İletişim Kuruyorum. 3,420 |1,438 


S7.4. Öncelikle Facebook’ta Vakit Gecirmeyi Tercih Ediyorum. 565 |2,790 1,415 


57.5. Facebook Kullanırken Yapmam Gereken Diğer Işler Sekteye 2,720 |1,428 Uğruyor. 

57.0. Facebook'tan Ayrılmış Olsam Bile Aklımdan Onunla İlgili Konular 2,760 |1,458 Geçiyor. 

57.7. Kısa Süreli Aralıklarla Facebook Hesabımı Kontrol Etme İhtiyacı 565 İs,490 11,363) 1 5 
Hissediyorum. 

57.8. Okulda Ya Da Bir İşim Varsa Sık Sık Facebook Hesabımı Kontrol 565 |2,780 11,454) 1 5 
Ediyorum. 


S7.9. Facebook Hesabımı Kontrol Etmedigimde Başka Etkinliklere Kolay 565 |2,450 |1,403| 1 5 
Adapte Olamıyorum. 

$7.10. Facebooksuz Hayatın Tatsız Tuzsuz Olduğunu Düşünmekteyim. 565 12,820 l1,471| 1 5 
Facebook Mutluluktur. 

S7.11. Facebook'ta Geçen Zamanı Azaltmak İçin Çaba Sarf Ediyorum. 565 13,350 |1,459| 1 5 
(bu Soruya Cevabiniz Evet Ise) 

$7.12. Facebook'ta Geçen Zamanı Azaltmak İçin Gösterdiğim Çaba 565 İz.630l1.4101 1 5 
Olumsuz Sonuçlanıyor. 

S7.13. Facebook Ne Kadar Çok Konuda Tatmin Sağlarsa Önemi De O 565 (3,140 |1,301| 1 5 
Oranda Artıyor. 

57.14. Facebook Her Şeye Rağmen Yeni Bir Ortam Sunuyor Ve Yeni 565 13.710 |1,211| 1 5 
Heyecanlar Taşıyor. 
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Araştırmaya katılanların “s7.1. Facebook'ta her geçen gün daha fazla zaman harcıyorum. ” ifadesine zayıf (2,580 * 1,414); “s7.2. Facebook'ta planladığımdan daha fazla zaman geçiriyorum” ifadesine orta (2,760 + 1,420); “s7.3. arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. ” ifadesine yüksek (3,420 + 1,438); “s7.4. 
öncelikle Facebook'ta vakit geçirmeyi tercih ediyorum.” ifadesine orta (2,790 + 1,415); “s7.5. Facebook kullanırken yapmam gereken diğer işler sekteye uğruyor.” ifadesine orta (2,720 * 1,428); “s7.6. Facebook'tan ayrılmış olsam bile aklımdan onunla ilgili konular geçiyor.” ifadesine orta (2,760 + 1,458); “s7.7. kısa süreli aralıklarla Facebook hesabımı kontrol etme ihtiyacı hissediyorum.” ifadesine yüksek (3,490 + 1,363); “s7.8. 
okulda ya da bir işim varsa sık sık Facebook hesabımı kontrol ediyorum.” ifadesine orta (2,780 + 1,454); “s7.9. Facebook hesabımı kontrol etmediğimde başka etkinliklere kolay adapte olamıyorum.” ifadesine zayıf (2,450 + 1,403); “s7.10. Facebooksuz hayatın tatsız tuzsuz olduğunu düşünmekteyim. Facebook mutluluktur.” ifadesine orta (2,820 + 1,471); “s7.11. Facebook'ta geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. 
(bu soruya cevabınız evet ise)” ifadesine orta (3,350 + 1,459); “s7.12. Facebook'ta geçen zamanı azaltmak için gösterdiğim çaba olumsuz sonuçlanıyor.” ifadesine orta (2,630 + 1,410); “s7.13. Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. ” ifadesine orta (3,140 + 1,301); “s7.14. Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor.” ifadesine yüksek (3,710 + 1,211); düzeyde katıldıkları görülmektedir. 
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57.14. Facebook Her Şeye Rağmen Yeni Bir Ortam Sunuyor Ve Yeni... 


57.7. Kısa Süreli Aralıklarla Facebook Hesabımı Kontrol Etme... 


$7.3. Arkadaşlar İle Öncelikle Facebook üzerinden İletişim... 


57.11. Facebook'da Geçen Zamanı Azaltmak İçin Çaba Sarf... 

57.13. Facebook Ne Kadar Çok Konuda Tatmin Sağlarsa Önemi De... 
$7.10. Facebooksuz Hayatın Tatsız Tuzsuz Olduğunu.. | 

57.4. Öncelikle Facebook'da Vakit Geçirmeyi Tercih Ediyorum. 
57.8. Okulda Ya Da Bir İşim Varsa Sık Sık Facebook Hesabımı.. 
57.6. Facebook'dan Ayrılmış Olsam Bile Aklımdan Onunla İlgili.. 
57.2. Facebook'da Planladığımdan Daha Fazla Zaman Geçiriyorum | 57.5. Facebook Kullanırken Yapmam Gereken Diğer İşler Sekteye.. 
57.12. Facebook'da Geçen Zamanı Azaltmak İçin Gösterdiğim Çaba... | 57.1. Facebook'da Her Geçen Gün Daha Fazla Zaman Harcıyorum. 


57.9. Facebook Hesabımı Kontrol Etmediğimde Başka Etkinliklere... 


Grafik 1: Facebook Bağımlılığı ile İlişkili olan Öncüllerin Grafiksel Tablosu 


3.3.7. Facebook Çekicilik Faktörleri, Facebook Uygulamaları ve Facebook 


Bağımlılığı”na Yönelik Korelasyon Analizi — Pearson Correlation 


Facebook çekicilik faktörleri, Facebook uygulamları ve Facebook bağımlılık belirtilerini ifade eden maddeler arasında nasıl bir ilişkinin olduğuna dair korelasyon analizi yapılmıştır. Bu analizede öncelikle kategorize edilen Facebook çekicilik faktörleri ile ortalama değerin üzerinde yer alan ilk beş uygulama arasındaki anlamlılık ilikisine yönelik bir pozitif ya da negatif yönde bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. 
Ayrıca aynı uygulama yine Facebook çekicilik faktörleri ile ortalama değerin üzerinde yer alan ilk beş Facebook bağımlılık belirtisini ifade eden madde arasındaki ilişkinin 


yönünü belirlemek adına değerlendirilmiştir. 
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3.3.7.1. Facebook Çekicilik Faktörleri ve Facebook Uygulamaları Arasındaki Korelasyon Analizi 


Tablo 16'da Facebook uygulamalarının en tercih edilenini bulmak adına ortalamaları alınmıştır. Ergen kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen beş uygulama 


çalışma verilerinin analizinde değerlendirilmek üzere kullanmıştır. 


Tablo 15: Facebook Uygulamalarının Ortalama Değerleri 


Std. 
N Mean Deviation 


S6c.2. Durum güncellemesi yapma 565 3,67 1,246 
S6c.3. Video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma 565 4,05| 1,141 S6c.4. Kendi duvarına yazı yazma, mesaj gönderme 565 3,73) o 1,331 S6c.5. Kendi fotoğraflarına bakmak ya da sürekli yeni foto yükleme 565 3,44 1,369 S6c.6. Arkadaş Edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma 565 4,08) — 1,079 S6c.7. Arkadaşları gözetleme (profil ve fotoğraflarına, vs. bakma) 565 3,70 1,286 S6c.8. Arkadaşların duvarına yazı yazma, yorum yapma 565 3,54 1,310 S6c.9. Sanal hediyeler gönderip alma 565 2,60 1,505 
S6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme 565 3,74 1,299 S6c.11. Gruplara katılma / Fan sayfalarına üye olma 565 3,45 1,425 S6c.12. Alışveriş yapma 565 2,09 1,360 
S6c.13. Oyun oynama 565 3,82| 1362 
S6c.14. Ev ödevi yapma / test çözme 565 3,17 1,559 
S6c.15. Tartışma ortamlarına katılma 565 2,99 1,476 
Valid N (listwise) 565 


Facebook Çekicilik Faktörleri ile Facebook Uygulamaları arasındaki ilişkiyi bulmak adına yapılan korelasyon analizinde uygulamaların kullanıcılar tarafından tercih edilme oranlarının ortalamaları toplanarak elde edilen genel ortalama sonrasında ortalamanın üzerinde kalan değerler ergen kullanıcılar tarafından özellikle tercih edilen Facebook uygulamalarını oluşturmuştur. Grafik 2'de bu durumu daha iyi gözlemlemek mümkündür. Elde edilen ortalama 3,46 olduğuna göre grafikte dikkatimizi çekecek olan uygulamalar çevresinde sırasıyla; arkadaş edinme ve arkadaşlarla iletişim kurma, video, müzik, resim ve fotoğraf paylaşma, profil oluşturma, oyun oynama, Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme, kendi duvarına yazı yazma, mesaj gönderme, arkadaşları gözetleme, duru güncellemesi yapma ve arkadaşların duvarlarına 


yazı, yorum yazma gibi uygulamalar yer almaktadır. 
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4 ~“ . £ . . 1 
$6c.6. Arkadaş Edinme ya da arkadaşlarla iletişim. . mil 


4 
S6c.3. Video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma EEE Mm m E e E) 


İ 


S6c.1. Profil oluşturma pe 3 88 | 

S6c.13. Oyun oynama _ 3,82 

S6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve. m 3, 
S6c.4. Kendi duvarına yazı yazma, mesaj gönderme | ee a 3, 


4 


S6c.7. Arkadaşları gözetleme (profil ve. . em > 7 


S6c.2. Durum güncellemesi yapma pe 3,67 


S6c.14. Ev ödevi yapma / test çözme EERE 
S6c.15. Tartışma ortamlarına katılma M 


S6c.9. Sanal hediyeler gönderip alma a a 2,6 
S6c.12. Alışveriş yapma a 2,09 


Grafik 2: Facebook Uygulamalarının Kullanıcılar Tarafından Kullanılırlığında Ortalama Değerler 


Tablo 16: Facebook Çekicilik Faktörleri ve Facebook Uygulamaları Arasındaki Korelasyon Analizi 


Facebook'u | Facebook'u | Facebook'u | Facebook'u | Facebook'u çekici kılan | çekici kılan | çekici kılan | cekicikilan | çekici kılan Kişisel Fiziksel Duygusal Sosyal Bilişsel 
Faktörler Faktörler Faktörler Faktörler Faktörler 


. 0,350 0,246 0,320 0,234 0,208 
S6c.1. Profil ney | p | 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S6c.3. Video 0,275 0,165 0,289 0,221 0,162 müzik, resim/ | p | 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 
S6c.10. 0,223 0,095 0,180 0,213 0,163 
Birey,grup,gündelik | p | 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000 haber, etkinlik ve e. 
S6c.6. Arkadaş 0,337 0,262 0,383 0,314 0,203 
Edinme ya da 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 arkadaşlarla EE - : : : : 
iletişim kurma 
0,152 0,075 0,114 0,080 0,185 m. | p | 0000 0,073 0,006 0,056 0,000 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s6c.1. profil oluşturma ile Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %35,0 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,350; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.1. 
profil oluşturma puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanı da 


artmaktadır. 


s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma ile Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %27,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,275; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma puanı arttıkça 


Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanı da artmaktadır. 


s6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu ile facebook'u çekici kılan kişisel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %22,3 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,223; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu puanı arttıkça facebook'u çekici kılan kişisel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


kılan kişisel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %33,7 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,337; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanı da artmaktadır. 


s6c.13. oyun oynama ile Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %15,2 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,152; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.13. 
oyun oynama puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler puanı da 


artmaktadır. 


s6c.1. profil oluşturma ile Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler arasındaki 


ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %24,6 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pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,246; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.1. 
profil oluşturma puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanı da 


artmaktadır. 


s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma ile Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %16,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,165; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma puanı arttıkça 


Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanı da artmaktadır. 


s6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme ile Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 909,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,095; p=0,023<0,05). Buna göre s6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler 


puanı da artmaktadır. 


kılan fiziksel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %26,2 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,262; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler puanı da artmaktadır. 


s6c.13. oyun oynama ile Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 


istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunamamıştır. (10,075; p=0,073>0,05). 


s6c.1. profil oluşturma ile Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %32,0 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,320; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.1. 
profil oluşturma puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler puanı da 


artmaktadır. 
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s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma ile Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %28,9 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,289; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma puanı arttıkça 


Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler puanı da artmaktadır. 


S6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme ile Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %18,0 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,180; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u 


çekici kılan duygusal faktörler puanı da artmaktadır. 


kılan duygusal faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %38,3 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,383; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler puanı da artmaktadır. 


s6c.13. oyun oynama ile Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %11,4 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,114; p=0,006<0,05). Buna göre s6c.13. 
oyun oynama puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler puanı da 


artmaktadır. 


s6c.1. profil oluşturma ile Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %23,4 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,234; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.1. 
profil oluşturma puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler puanı da 


artmaktadır. 


s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma ile Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, 


puanlar arasında %22,1 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (1-0,221; 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p=0,000<0,05). Buna göre s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma puanı arttıkça 


Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler puanı da artmaktadır. 


S6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %21,3 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,213; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan sosyal 


faktörler puanı da artmaktadır. 


kılan sosyal faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %31,4 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,314; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler puanı da artmaktadır. 


s6c.13. oyun oynama ile Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 


istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunamamıştır. (10,080; p=0,056>0,05). 


s6c.1. profil oluşturma ile Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %20,8 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,208; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.1. 
profil oluşturma puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler puanı da 


artmaktadır. 


s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma ile Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %16,2 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,162; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma puanı arttıkça 


Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler puanı da artmaktadır. 


S6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme ile 


Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 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korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %16,3 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,163; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan bilişsel 


faktörler puanı da artmaktadır. 


kılan bilişsel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %20,3 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,203; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler puanı da artmaktadır. 


s6c.13. oyun oynama ile Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %18,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,185; p=0,000<0,05). Buna göre s6c.13. 
oyun oynama puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler puanı da 


artmaktadır. 


3.3.7.2. Facebook Bağımlılık Belirtileri ve Facebook Uygulamaları Arasındaki Korelasyon Analizi 


Araştırmada Facebook uygulamaları ile Facebook Bağımlılığı arasındaki korelasyon analizine bakacak olduğumuzda Tablo 17’de bağımlılığın öncelik taşıyan ilk beş maddesi ve ilk beş en sık kullanılan Facebook uygulamaları arasındaki korelasyon 


tablosu sunulmuştur. 


184 


Tablo 17: Facebook Bağımlılık Belirtileri ve Facebook Uygulamaları Arasındaki Korelasyon Analizi 


S6c.3. Bec: pe 
Video Arkadaş Birey /grup/ 
S6c.1. Profil müzik, Edinme ya | gündelik | S6c.13. 
oluşturma resim / da haber/ Oyun fotoğraf arkadaşlarla etkinlik ve | oynama paylaşma iletişim olayları kurma takip etme 


57.3. Arkadaşlar ile 0,317 0,255 0,330 0,124 0,110 e 0,000 0,000 0,000 0,003 0,009 üzerinden iletişim 7 > 5 : 
S7.7. Kısa süreli 0,305 0,227 0,226 0,185 0,068 araliklarla Facebook iji gl) 0000 0,000 0,000 0,000 0,106 
N 


hesabımı kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. | N| 565 | o 565 | 565 | ss | ss 


S7.11. Facebook'da r 0,106 0,100 0,069 0,121 0,083 geçen zamanı 0,004 0.047 


azaltmak için çaba - 
sarf ediyorum. 565 565 


$7.13. Facebook ne 0,210 0,068 kadar çok konuda 0.000 0.107 
tatmin sağlarsa önemi - 
S7.14. Facebook her 0,230 0,184 şeye rağmen yeni bir 0.000 0.000 
ortam sunuyor ve yeni i 
heyecanlar taşıyor. 565 


Tablo 17'ye göre; s7.3. arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim 


kuruyorum. alt boyutu ile s6c.1. profil oluşturma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %31,7 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,317; p=0,000<0,05). Buna göre s7.3. arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu puanı arttıkça s6c.1. 


profil oluşturma alt boyutu puanı da artmaktadır. 


hissediyorum. alt boyutu ile s6c.1. profil oluşturma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 9030,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,305; p=0,000<0,05). Buna göre s7.7. kısa süreli aralıklarla Facebook hesabımı kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. alt boyutu puanı 


arttıkça s6c.1. profil oluşturma alt boyutu puanı da artmaktadır. 
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s7.11. Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. (bu soruya cevabınız evet ise) alt boyutu ile s6c.1. profil oluşturma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 9010,6 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,106; p=0,012<0,05). Buna göre s7.11. 
Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. (bu soruya cevabınız evet 


ise) alt boyutu puanı arttıkça s6c.1. profil oluşturma alt boyutu puanı da artmaktadır. 


s7.13. Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu ile s6c.1. profil oluşturma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %18,1 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,181; p=0,000<0,05). Buna göre s7.13. Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu puanı arttıkça 


s6c.1. profil oluşturma alt boyutu puanı da artmaktadır. 


taşıyor. alt boyutu ile s6c.1. profil oluşturma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %23,2 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,232; p=0,000<0,05). Buna göre s7.14. Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. alt boyutu puanı arttıkça 


s6c.1. profil oluşturma alt boyutu puanı da artmaktadır. 


boyutu ile s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 9025,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,255; p=0,000<0,05). Buna göre s7.3. arkadaslar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu puanı arttıkça s6c.3. 


video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma alt boyutu puanı da artmaktadır. 


hissediyorum. alt boyutu ile s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %22,7 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,227; p=0,000<0,05). 


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hissediyorum. alt boyutu puanı arttıkça s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma 


alt boyutu puanı da artmaktadır. 


cevabınız evet ise) alt boyutu ile s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %10,0 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (1-0,100; p=0,018<0,05). Buna göre s7.11. Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. (bu soruya cevabınız evet ise) alt boyutu puanı arttıkça s6c.3. video, müzik, 


resim / fotoğraf paylaşma alt boyutu puanı da artmaktadır. 


artıyor. alt boyutu ile s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %12,2 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,122; p=0,004<0,05). 
Buna göre 57.13. Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu puanı arttıkça s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma alt 


boyutu puanı da artmaktadır. 


taşıyor. alt boyutu ile s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %23,9 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,239; p=0,000<0,05). 
Buna göre s7.14. Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. alt boyutu puanı arttıkça s6c.3. video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma alt 


boyutu puanı da artmaktadır. 


boyutu ile s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %33,0 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,330; p=0,000<0,05). Buna göre s7.3. 


arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu puanı 


187 


arttıkça s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma alt boyutu puanı da 


artmaktadır. 


hissediyorum. alt boyutu ile s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %22,6 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (1-0,226; p=0,000<0,05). Buna göre s7.7. kısa süreli aralıklarla Facebook hesabımı kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. alt boyutu puanı arttıkça s6c.6. arkadaş edinme ya da 


arkadaşlarla iletişim kurma alt boyutu puanı da artmaktadır. 


cevabınız evet ise) alt boyutu ile s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunamamıştır. (r=0,069; 


p=0,100>0,05). 


s7.13. Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu ile s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %21,0 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,210; p=0,000<0,05). 
Buna göre s7.13. Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu puanı arttıkça s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim 


kurma alt boyutu puanı da artmaktadır. 


taşıyor. alt boyutu ile s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %35,4 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,354; p=0,000<0,05). 
Buna göre s7.14. Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. alt boyutu puanı arttıkça s6c.6. arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim 


kurma alt boyutu puanı da artmaktadır. 
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s7.3. arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu ile s6c.10. birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %12,4 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,124; p=0,003<0,05). 
Buna göre 57.3. arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu puanı arttıkça s6c.10. birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu puanı da artmaktadır. 


hissediyorum. alt boyutu ile s6c.10. birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %18,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,185; p=0,000<0,05). Buna göre s7.7. kısa süreli aralıklarla Facebook hesabımı kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. alt boyutu puanı arttıkça s6c.10. birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu puanı da artmaktadır. 


cevabınız evet ise) alt boyutu ile s6c.10. birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %12,1 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,121; p=0,004<0,05). Buna göre s7.11. Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. (bu soruya cevabınız evet ise) alt boyutu puanı arttıkça s6c.10. birey /grup/ 


gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu puanı da artmaktadır. 


s7.13. Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu ile s6c.10. birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %21,0 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,210; p=0,000<0,05). Buna göre s7.13. Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu puanı arttıkça s6c.10. birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu puanı da artmaktadır. 


189 


taşıyor. alt boyutu ile s6c.10. birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %23,0 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,230; p=0,000<0,05). Buna göre s7.14. Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. alt boyutu puanı arttıkça s6c.10. birey /grup/ gündelik haber/ 


etkinlik ve olayları takip etme alt boyutu puanı da artmaktadır. 


boyutu ile s6c.13. oyun oynama alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %11,0 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,110; p=0,009<0,05). Buna göre s7.3. arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu puanı arttıkça s6c.13. oyun oynama 


alt boyutu puanı da artmaktadır. 


hissediyorum. alt boyutu ile s6c.13. oyun oynama alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında istatistiksel 


açıdan anlamlı ilişki bulunamamıştır. (10,068; p=0,106>0,05). 


cevabınız evet ise) alt boyutu ile s6c.13. oyun oynama alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 908,3 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,083; p=0,047<0,05). Buna göre s7.11. 
Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. (bu soruya cevabınız evet 


ise) alt boyutu puanı arttıkça s6c.13. oyun oynama alt boyutu puanı da artmaktadır. 


artıyor. alt boyutu ile s6c.13. oyun oynama alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 


ilişki bulunamamıştır. (10,068; p=0,107>0,05). 


taşıyor. alt boyutu ile s6c.13. oyun oynama alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek 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üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %18,4 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,184; p=0,000<0,05). Buna göre s7.14. Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. alt boyutu puanı arttıkça 


s6c.13. oyun oynama alt boyutu puanı da artmaktadır. 


3.3.7.3. Facebook Çekicilik Faktörleri ve Facebook Bağımlılığı Arasındaki 


Korelasyon Analizi 


Facebook Çekicilik Faktörleri ile Facebook bağımlılık belirtilerini ifade eden maddeler arasındaki ilişkiyi bulmak adına yapılan korelasyon analizinde; bağımlılığa yol açabilecek maddelerin ortalamaları toplanarak elde edilen genel ortalama sonrasında ortalamanın üzerinde kalan değerler katılımcılarda Facebook bağımlılığına neden olabilecek unsurları oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle; Facebook'un kullanıcılara yeni ortamlar ve heyecanlar sunması, kısa süreli aralıklarla Facebook'u kontrol etme ihtiyacı, arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kurma, Facebook'ta geçen zamanı azaltmak için çaba sarf etme, Facebook'ta kullanıcıların tatmin duygusu arttıkça öneminin artması, katılımcıların ortalama değerlerin üzerinde işaret ettikleri maddeleri oluşturmaktadır. Bu maddeler ile Facebook çekicilik faktörleri arasındaki 


ilişki korelasyon analizi ile Tablo 18'de ifade edilmektedir. 
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Tablo 18: Facebook Çekicilik Faktörleri ve Facebook Bağımlılığı Arasındaki Korelasyon Analizi 


Facebook'u | Facebook'u Facebook'u | Facebook'u | Facebook'u çekici kılan | çekici kılan çekici kılan | çekici kılan | çekici kılan Kişisel Fiziksel Duygusal Sosyal Bilişsel aktörler Faktörler F Faktörler 


57.3. Arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. 


F Ö törler Ö Faktörler sss PE 6s ses 


S7.7. Kısa süreli aralıklarla 
Facebook hesabımı kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. 


aktörl 
5 565 5 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,103 0,083 0,062 0,102 0,089 
5 565 5 
65 
65 


S7.11. Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. (bu soruya cevabınız evet ise) 


ses ses sos | s6s_ ses 
0,351 0,271 0,354 0,201 0,285 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

önemi de o oranda arıyor 
S7.14. Facebook her şeye 2 0,232 0.343 0.318 0,295 rağmen yeni bir ortam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 sunuyor ve yeni heyecanlar 

2 


S7.13. Facebook ne kadar 


T 
N 
T 
N 
T 
N 
T 

çok konuda tatmin sağlarsa 

N 


ktörl ktörl 
65 65 
65 65 
0,015 0,049 0,140 0,015 0,035 
65 65 
65 65 
65 65 


Tablo 18'de ifade edildiği gibi; s7.3. arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %34,6 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,346; p=0,000<0,05). Buna göre s7.3. arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler alt boyutu 


puanı da artmaktadır. 


hissediyorum. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %25,2 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,252; p=0,000<0,05). 
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Buna göre 57.7. kısa süreli aralıklarla Facebook hesabımı kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


cevabınız evet ise) alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %10,3 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,103; p=0,015<0,05). 
Buna göre s7.11. Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. (bu soruya cevabınız evet ise) alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan kişisel 


faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


artıyor. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %35,1 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,351; p=0,000<0,05). Buna göre s7.13. 
Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


taşıyor. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %32,7 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,327; p=0,000<0,05). Buna göre s7.14. 
Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. alt boyutu 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan kişisel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


boyutu ile Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 9024,7 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,247; p=0,000<0,05). Buna göre s7.3. arkadaslar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu puanı arttıkça 


Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 
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57.7. kısa süreli aralıklarla Facebook hesabımı kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %16,9 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,169; p=0,000<0,05). 
hissediyorum. alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


cevabınız evet ise) alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %8,3 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,083; p=0,049<0,05). Buna göre s7.11. Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. (bu soruya cevabınız evet ise) alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler 


alt boyutu puanı da artmaktadır. 


s7.13. Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %27,1 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,271; p=0,000<0,05). Buna göre s7.13. 
Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


taşıyor. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %23,2 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,232; p=0,000<0,05). Buna göre s7.14. 
Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. alt boyutu 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan fiziksel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


boyutu ile Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi 


belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 9028,9 pozitif 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yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,289; p=0,000<0,05). Buna göre s7.3. arkadaslar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu puanı arttıkça 


Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


hissediyorum. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %28,8 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,288; p=0,000<0,05). 
hissediyorum. alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


cevabınız evet ise) alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 


arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunamamıştır. (10,062; p=0,140>0,05). 


artıyor. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %35,4 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,354; p=0,000<0,05). Buna göre s7.13. 
Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler alt boyutu puanı da 


artmaktadır. 


taşıyor. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %34,3 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,343; p=0,000<0,05). Buna göre s7.14. 
Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan duygusal faktörler alt boyutu puanı da 


artmaktadır. 
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s7.3. arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %20,9 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,209; p=0,000<0,05). Buna göre s7.3. arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu puanı arttıkça 


Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


hissediyorum. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %22,0 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (140,220; p=0,000<0,05). 
hissediyorum. alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


cevabınız evet ise) alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %10,2 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,102; p=0,015<0,05). 
Buna göre s7.11. Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. (bu soruya cevabınız evet ise) alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan sosyal 


faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


artıyor. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %20,1 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,201; p=0,000<0,05). Buna göre s7.13. 
Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


taşıyor. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler alt boyutu arasındaki 


ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %31,8 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pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,318; p=0,000<0,05). Buna göre s7.14. 
Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. alt boyutu 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan sosyal faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


boyutu ile Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 9020,2 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,202; p=0,000<0,05). Buna göre s7.3. arkadaslar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. alt boyutu puanı arttıkça 


Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


hissediyorum. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %17,1 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,171; p=0,000<0,05). 
hissediyorum. alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 


cevabınız evet ise) alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %8,9 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,089; p=0,035<0,05). Buna göre s7.11. Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. (bu soruya cevabınız evet ise) alt boyutu puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler alt 


boyutu puanı da artmaktadır. 


artıyor. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %28,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,285; p=0,000<0,05). Buna göre s7.13. 
Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor. alt boyutu 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 
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s7.14. Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. alt boyutu ile Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler alt boyutu arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %29,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (10,295; p=0,000<0,05). Buna göre s7.14. 
Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni heyecanlar taşıyor. alt boyutu 


puanı arttıkça Facebook'u çekici kılan bilişsel faktörler alt boyutu puanı da artmaktadır. 
3.3.8. Araştırma Sonucu 


Bu çalışmada Facebook çekicilik faktörlerinin ergen kullanıcılar üzerindeki bağımlılık düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda bir araştırma gerçekleştirilerek Oo Facebook çekicilik faktörlerinin, uygulamalar ve bağımlılık belirtirleri üzerindeki etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Bağımlılık olgusunda en önemli kriterlerden birinin zaman ölçüsü olması araştırmada izlenen yolda Facebook'da geçirilen süre ve ne kadar zamandır Facebook kullanıcısı olduğu bilgileri üzerinden tek 


yönlü varysans analizleri yapılmıştır. 


Araştırmada yaş, cinsiyet, Facebook'da harcanan günlük süre ve kaç yıldır Facebook kullanıcısı olduğu gibi demografik soruların ardından Facebook çekicilik faktörlerini kapsayan ergen kullanıcıların kullanım amaçlarına, Facebook'tan sağladıkları çıkarım ve avantajlara yönelik maddeler sıralanmıştır. Ergen kullanıcıların kullandıkları Facebook uygulamaları ve Facebook'da bağımlılığa neden olabilecek 


belirtilere araştırmada yer verilmiştir. 


Araştırma kapsamında 12- 18 yaş aralığında 565 katılımcıya ulaşılmıştır. Bu katılımcıların 27171 kadın, 294'ü ise erkeklerden oluşmaktadır. Araştırmanın asıl konusunu oluşturan Facebook çekicilik faktörleri beş kategoride ele alınmıştır. Bunlar, Kişisel, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel çekicilik faktörleridir. Bu faktörlerin her biririni karşılayacak iki madde belirtilmiştir. Statü ve itibar kazandırmanın farklılık yaratması ve istediğini söyleyebilme becerisi kişisel faktörlere yönelik oluşturulan maddelerdir. İstenilen fiziki bir görünüme yönelik bir imaj oluşturması ve fiziksel çekiciliğe sahip olanlara yakın olmayı sağlaması; fizikel faktörler olarak 


değerlendirilmiştir. Aşk, korku, mutluluk gibi duygulara yönelik olması ile mesafe ve 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zamanı ortadan kaldırarak duygusal samimiyeti güçlendirmesi; duygusal faktörleri oluşturmaktadır. Arkadaş ve yabancılarla iletişim ve etkileşim, yeni insanlarla ve hayran olunan kişi ve ünlülerle buluşma imkanı sunması sosyal faktörlere yönelik maddeleri kapsamaktadır. Sahip olmak istenen hayali bir dünya yaratma, eğitime katkı amaçlı kullanılıp kullanılmadığına yönelik katılımcılara yöneltilen maddeler ise bilişsel faktör 


olarak nitelendirilmiştir. 


Ergen kullanıcıların Facebook uygulamalarını ne amaçla kullandıklarına yönelik sorular içerisinde ise, profil oluşturma, durum güncelleme, video, müzik ve fotoğraf paylaşma, kendi duvarına yazı yazma ve mesaj gönderme, kendi fotoğraflarına bakma ve sürekli yenilerini yükleme, arkadaş edinme ve arkadaşlarla iletişim kurma, arkadaşları gözetleme, sanal hediyeler gönderip almai etkinlik, grup ya da olayları takip etme, alışveriş yapma, oyun oynama, ev ödevi yapma ve test çözme, tartışma 


ortamlarına katılmaya yer verilmiştir. 


Facebook bağımlılığına ilişkin sorulan sorular ise Facebook'da harcanan zamana, başka işlerle olan öncelik sırasına ve önem derecesine, takıntı haline getirip sürekli düşenme haline dömüşmesine, yaratmış olduğu duygusal hise, bilinçli Facebook kullanıcısı olmak için, kontrol mekanizması geliştirilip geliştirilmediğine ve her şeyden önemlisi kullanıcılara sunduklarının önemi ve hissettirdiği olumlu duyguları artırıp 


artırmadığı yönündeki belirleyici soruları kapsamaktadır. 


Facebook çekicilik faktörleri arasında en tercih edilen faktörlerin öncelikle sosyal faktörler olduğu ve sonrasında duygusal faktörlerin katılımcıları Facebook'u çekici kılma noktasında etkilediği gözlenmiştir. Bu noktada arkadaş ve yabancılarla iletişim kurma ihtiyacı ve hayranı olunan yahut ünlü kişilerle iletişim kurma ihtiyacı Facebook'u en çekici kılan nedenler içerisine sıralanmaktadır. Bu durumu Facebook uygulamalarının kullanımında belirtilen maddelerden arkadaş edinme ve arkadaşlarla iletişim kurmanın katılımcılar tarafından Facebook'un en sık kullanılma nedeni olarak 


belirtilmesi de desteklemektedir. 


Araştırmada her bir Facebook çekicilik faktörlerinin Facebook'ta harcanan 


günlük iletişim süreci ile arasındaki ilişkiye bakıldığında Facebook'da geçirilen zaman 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değişkinine göre her bir çekicilik faktörleri ile günlük harcanan zaman arasında anlamlı bir farklılık gözlendiği gibi, bu anlamlılığın yine sosyal ve duygusal faktörler üzerinde özellikle üç saatten fazla kullanım sağlayan kullanıcılarda daha fazla olduğu tespit 


edilmiştir. Yani artan günlük harcanan süre çekiciliği de artırmaktadır. 


Facebook çekicilik faktörleri ile ne kadar uzun zamandır Facebook kullanıcısı olunduğu arasında toplam zaman süresi değişkine göre yapılan analizde ise sadece Facebook fiziksel çekicilik faktörü arasında anlamlı bir fark oluştuğu görülmektedir. 
Yani kullanılan toplam zamanın süresi arttığında fiziksel çekicilik faktörlerinin etkili 


olduğu gözlenmektedir. 


Araştırmada Facebook çekicilik faktörleri ve günlük harcanan zaman ve yıllar itibari ile Facebook'da üyesi olunan toplam süre arasında yapılan çalışma Facebook bağımlılık belirtileri ile de uygulandığında aynı şekilde artan süre ile bağımlılık belirtileri arasında anlamlı bir farklılığın oluştuğunu göstermektedir. Zaman değişkeninin Facebook çekicilik faktörlerini ve Facebook bağımlılık belirtilerini etkilediği görülmektedir. Facebook bağımlılık belirtileri içerisinde en etkili maddelerin neler olabileceğine bakıldığında ise alınan ortalama değerler sonrasında ortalamanın üzerinde değere sahip olan maddeleri; öncelikle Facebook'un sürekli yeni ortamlar sunarak; yeni heyecanlar yaratması oluşturmaktadır. En anlamlı görülen Facebook belirtisi olarak ifade edilen bu maddeden sonra kısa süreli olarak Facebook hesabını kontrol etme isteği, arkadaşlar ile Facebook'tan iletişim kurma, Facebook'ta geçen zamanı kontrol etme çabası ve Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artmaktadır düşüncesi sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu tablo bize ergen katılımcıların kendilerini yeni heyecanlardan alıkoyamadıklarını, bu düşüncenin kendilerini Facebook'un gizimli dünyası içerisine sürüklediğini ve kısa süreli kontrollerle de olsa bu ortamdan haberdar olma isteklerinin olduğunu, iletişimlerinde öncelikle Facebook'u tercih etmelerine rağmen yine de bilinçli davranmak adına kendilerini kontrol etme çabası sergilediklerini ve aynı zamanda Faceboook'un öneminin katılımcıların tatmin duygusuna hitap ettiği sürece artacağı görüşünü 


sunmaktadır. 
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Araştırmada Facebook çekicilik faktörleri ile Facebook'ta kullanıcıların uygulama kullanımları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise öncelikle katılımcıların en sık kullandıkları ilk beş uygulama arasındaki korelasyon incelenmiştir. Yani katılımcıların tercih ettikleri Facebook uygulamaları kullanım sıklığı arttıkça; uygulamalar ve Facebook çekicilik faktörleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların bu uygulamaları kullanımlarının aynı zamandan Facebook çekicilik faktörleri ile ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan korelasyon analizi sadece oyun oynama uygulaması ile sadece fiziksel ve sosyal faktörler arasında bir anlamlı bir ilişkinin olmadığını göstermiştir. Yani arkadaş edinme, video, müzik, vs. 
paylaşma, profil oluşturma, birey / grup / gündelik haber / etkinlik ve olayları takip etme, mesaj gönderme ve Facebook çekicilik faktörleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu noktada oyun oynama ile kişisel ve bilişsel Facebook 


çekicilik kriterleri arasında pozitif anlamda bir ilişkiden söz edilebilir. 


Araştırmada Facebook Bağımlılık belirtilerine yönelik oluşturulan maddeler ile Facebook uygulamaları arasındaki korelasyon analizi yapılmıştır. Buna göre ortalama değeri ilk beşin üstünde bulunan Facebook uygulamaları; arkadaş edinme, video, müzik, vs. paylaşma, profil oluşturma, oyun oynama, birey / grup / gündelik haber / etkinlik ve olayları takip etme, mesaj gönderme ile Facebook bağımlılığına yol açabilen; Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam yeni heyecanlar yaratması, kısa süreli aralıklarla Facebook hesabını kontrol etme, arkadaşlarla öncelikli olarak Facebook üzerinden iletişim kurmak, Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf etmek, Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemide o oranda artaktadır maddeleri arasındaki ilişkiyi belirlemek adına yapılan korelasyon analizi sonucunda puanlar arasında pozitif yönde bir ilişki görülmektedir. Sadece Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf etmek ile arkadaş edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizinde istatistiksel açıdan bir ilişki bulunamamıştır. Aynı durum oyun oynama ve yine kısa süreli aralıklarla Facebook hesabını kontrol etme ve Facebook ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o oranda artıyor arasındaki ilişki içinde geçerlidir yani aralarında 


istatistiki anlamda bir ilişki yoktur. 
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Facebook çekicilik faktörleri olarak tanımladığımız; kişisel, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel faktörler ile daha önceki testlerlerde de kullandığımız ortama değeri ilk beşte değerlendirilen Facebook O bağılılık belirtilerini oluşturan maddeler ile arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizine göre; Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf etmek ile duygusal faktörler arasındaki ilişki dışında bütün korelasyon analizlerinde veriler arasındaki ilişki pozitif yönde tespit edilmiştir. Sadece Facebook'da geçen zamanı azaltmak için çaba sarf etmek ile 


duygusal faktörler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 


Sonuçlara göre Facebook çekicilik faktörleri üzerinde uygulamaların tatmin ettiği duyguların artı yönde olması, Facebook'un çekici algılanması yönünde kendini göstermektedir. Facebook çekicilik faktörleri arasındaki ve uygulamalar ile olan ilişkideki anlamlılık bunun bir göstergesidir. Ayrıca Facebook kullanımında artan zaman hem Facebook çekicilik faktörlerini hem de Facebook bağımlılığını pozitif yönde etkilemektedir. Bunda Facebook uygulamalarının her geçen gün kendini yenilemesi ve çeşitliliğini artırması yani yeni tatmin duygularını yaratması, yeni heyecanlar sunması etkilidir. Katılımcıların kısa süreli aralıklarla Facebook hesaplarını kontrol etme isteklerine karşın; yine de kullanım süresini azaltmak için çaba içerisinde olurken, Facebook'un ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemininde o oranda 


artacağı söylenebilir. 
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4. SONUÇ 


Sosyal medya, içeriğin kullanıcılar tarafından üretildiği, kullanıcılara hitap eden hem içerik üretimi hem de tüketimine imkan tanıyan teknolojiyi kapsamaktadır. 
Yeni bir çevrimiçi dünyada kullanıcı odaklı bir ortam yaratmaktadır. Bu ortamların başında bir sosyal medya ortamı olarak Facebook gelmektedir. Bu ortam içerisindeki uygulamalar kullanıcılar arasındaki iletişimi ve etkileşimi her geçen gün daha da 


artırmaktadır. 


Sosyal medya ortamlarına, ergenleri esas bağlayan etken sosyal medyanın kendisi olmayıp sosyal medya içerisinde kullanılan uygulamaların ergen beklentilerine cevap vermesidir. Günümüz toplumu üzerinde etkili olan yeni iletişim teknolojileri, insanlığın bu sanal ortamdaki iletişim çabasını sosyal paylaşım ağlarında da sergilemektedir. 

Sosyal medya ortamı olarak Facebook'ta diledikleri dünyayı kendilerine yaratma imkanı bulan ergenler kimliklerini istedikleri gibi çizebildikleri gibi ihtiyaç duyduklarını afişe edebilmekte ya da tam tersi saklama eğilimi sergilemektedir. 
Böylelikle kendi istemleri doğrultusunda yarattıkları dünyayı kendileri için daha cazip hale getirmektedirler. Gerçek ve sanal dünya arasındaki dengeyi kurmaya çalışan ergenler bazen bunu gerçekleştirmek için birden fazla kimlik profilleri oluşturabilmekte hatta birbiriyle zıt profiller ile hem duygularını fark etme, denetleme aynı zamanda gerçek ve sanal arasındaki uyumu sağlamaya da çalışmaktadırlar. Bu durum yalnız kalmak isteyen ergenin kendi dünyası içerisinde sosyalleşmesine, kendi benliğini oluşturmasına, yaşadığı olumsuzluklardan uzaklaşmak için sığındığı bir sığınak 


oluştururken; bazen daha çok yalnızlaşmasına neden olabilmektedir. 


Çalışmada da belirtildiği gibi, Goffman'ın benliğin sunumunda değinmiş olduğu “sahne” kavramı sosyal medya ortamları düşünülecek olduğunda örneğin Facebook'ta kullanıcının sergilemiş olduğu bilinçli ya da bilinçsiz her türlü adımını kapsamaktadır. Kullanıcının sahnedeymişçesine sergilediği her durum, diğer kullanıcıların obelleklerine o kullanıcının oluşturduğu kimlik profili olarak yansımaktadır. Kullanıcıların Facebook sayfalarında yer verdikleri, demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim, doğum tarihi, ilgi, dil, ülke, şehir...) kapsayan temel 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bilgilerin yanı sıra, görsel olarak sunulan profil resmi, arkadaş ya da aile ile olan ilişki durumları, özel ilgi alanlarına ilişkin bilgiler, sosyal aktiviteleri, katılınan etkinlikler, sayfa ya da gruplar kullanıcı hakkında izlenimleri doğurmaktadır. İzlenimler sadece kullanıcının kendi oluşturduğu veriler değil, aynı zamanda kullanıcı hakkında yapılan yorumlar, sohbetlerdeki konuşmaların tarzı, beğeni ve yorumlarla genişleyen bir 


perspektifte bir etkileşim ortamı yaratmaktadır. 


Facebook'u ergen kullanıcıların daha çok talep etme nedenlerinden biri olan ben kimliğinin yansıtılması, benliğin sunumu ve sosyalleşme için atılan en kolay yöntemlerden biri olmasıdır. Ergenin Facebook kullanımında; benliğin oluşumu ve ifşası, tutumların ve sözel olmayan davranışların yansıtılması ve ayrıca sosyal ilişkiler etkileşimi önemli bir kriterdir. Facebook'ta benlik sunumunda en önemli kriterlerden biri olan benliğin oluşumu ve ifşasında ilk dikkati çekecek olan öğe; profil bilgileridir. 
Kullanıcının şahsi değerleri, dini algılayışı, sevdiği ve sevmediklerinin ifşası benliğin tanımlanmasını oluşturmaktadır. Ergen kullanıcı bu aşamada kendini cazip göstermenin kriterlerini deneyimleyerek kontrollü olarak da sunmaktadır. Denetim tamamıyla kendi elinde olup istenilen izlenimlerin oluşturulması doğrultusunda bir benlik sunumu gerçekleştirmektedir. Oluşturduğu bu profil ve benlik sunumu aynı zamanda ergenin tutumu ve davranışları hakkında da diğer kullanıcılara fikir vermektedir. Ergenin duvarında yayınladığı bir yazı, beğendiği bir link, paylaştığı ya da katıldığı etkinlikler ya da videolar tutumları ve davranış eğilimi konusunda ipucu sunmaktadır. Sözel olmayan davranışlar; duygusal ifadeler, fiziksel görünüm, mimik ve jestler görsel ifadeler ve ikonlarla sanal ortama taşınmaktadır. Ayrıca ergenlerin sadece kendi kimlikleri ile değil de, değer verilen, saygı ve sevgi duyulan diğerleri ile anılması da benlik izlenimlerine artı değer sağlamaktadır. Ünlü kişilerin listesinde olması, belli bir takıma aidiyet duygusu ile bağlanılması dikkati çeken unsurlardan biridir. Çağrışım uyandıran ve kullanıcının daha cazip olan ile özdeşleştirilmesini sağlayacak öğelerin 


özgürce kullanılabilmesi Facebook'un çekiciliğini daha da artırmaktadır. 


Bununla birlikte, sosyal medyanın ergen üzerindeki olumsuz etkileri arasında ergenlerin oluşturduğu profil bilgilerinin herkese açık olması ve güvenlik ayarlarının 


tam olarak işletilmemesi en büyük sorunların başında gelebilmektedir. Ayrıca 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tanımadığı yabancıların hatta sahte kimliklerin varlığı önemli bir riski oluşturmaktadır. 
Kocaman bir yalan dünya içerisinde hayal güçlerinin olumsuz şekillerde oluşturulmasına neden olabilmektedir. Kullanıcıların Oo birbirleri ile rahat mesajlaşabilmeleri ve iletişime açık bir yapının olması, sözlü ve cinsel istismarı da doğurmaktadır. Ergenin tehditlerden uzak olmasına karşın, sanal bir dünya içerisinde kendine ait olduğunu düşündüğü bir dünya yaratması ve bundan büyük bir haz duyması gerçeklerden soyutlanarak yaşamasına neden olmaktadır. Bu olumsuz etkilere rağmen; erişimin kolay ve günün her anı çevrim içi etkileşime imkan tanıması da çekiciliğini artırmaktır. Coğrafi sınırları ortadan kaldırmaktadır. Eleştirilme kaygısının olmaması, 


erişimin her ortamda mümkün olması, bağımlılık düzeyini artırmaktadır. 


Çalışmada Facebook'un çekiciliği ve ergenlerde bağımlılık düzeyinin araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Elde edilen literatür taraması sonucunda Facebook çekicilik Faktörleri kategorize edilmiştir. Facebook Çekicilik Faktörlerinden oluşan bir model geliştirilmiştir. Facebook uygulamaları tespit edilmiştir. İnternet ya da Facebook bağımlılığına yönelik Young, Suler, Grohol, Gülüm Şener, Cecilie Andreassen'ın geliştirdiği ölçekler incelenmiştir. Facebook bağımlılığı ile ilişkili 


maddeler yeniden düzenlenerek katılımcılara yönlendirilmiştir. 


Bu doğrultuda Facebook çekicilik faktörleri ile Facebook uygulamaları aynı zamanda bağımlılık düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Yani katılımcılar Facebook kullanım sürelerini azaltmak için çaba sarf etseler de, arkadaşları ile iletişim kurmada Facebook'tan vazgeçememektedirler. Kısa süreli aralıklarla Facebook hesaplarını kontrol etme ihtiyacı hissetmektedir. Katılımcılar için en önemli unsurun Facebook'un katılımcılara yeni ortamlar sunması ve yeni heyecanlar taşıtmaya 


devam etmesinin bağımlılık ile ilişkisini pozitif yönde etkileme yönünde olmasıdır. 


Bu çalışma, özellikle Facebook'ta harcanan zaman ve Facebook çekicilik faktörlerinin kullancılar üzerindeki etkisi, Facebook'ta en çok tercih edilen uygulamalar ve bağımlılığa yönlendirici belirtiler aşamasından incelenmiştir. Zaman dışında farklı 


değişkenlerin nasıl bir etki yarattığı ayrıca incelenebilir. 
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EKLER 


Ek-1 Anket Formu 


1. AnketNo: 

Sevgili öğrenciler; aşağıdaki sorular, “Facebook'un Çekiciliği ve Facebook'un Bağımlılık Düzeyi” üzerine yapılan bilimsel bir araştırma için tasarlanmıştır. Aşağıdaki sorulara vereceğiniz samimi yanıtlar çalışmanın başarılı olmasında önemli rol oynayacaktır. Zaman ayırıp yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. 


2. Yaş: O] 12-13 C] 14-15 C] 16-17 C] 18 yas 
3. Cinsiyet: C] Kadın L | Erkek 
4. Facebook'u günde ne kadar zaman harcıyorsunuz? 
L] Hiç [ ]1 saattenaz | ]1-3 saat L] 3 saatten fazla 
5. Facebook hesabinizi kag yildir kullantyorsunuz? 
C]1 yıldan az L 11-3 yıl [ ] 3-5 yıl C] 5 yıldan fazla 
Facebook tercih nedenlerinizi degerlendiriniz. 
Hiç (1) (2) (3) (4) Tamamen (5) 
Katılmıyorum Katılmıyorum Bir Fikrim Yok Katılıyorum Katılıyorum 
6A. Kullanımlar Açısından değerlendiriniz. 
1. Statü, itibar kazandırması, diğerlerinden farklılık yaratması 1 2 3 4 5 
2. İstediğini söyleme, yapma, uygulama imkanı sunması 
(Yeteneklerin sergilenebileceği bir ortam olması) 1 2 3 4 5 
3. İstenilen fiziki bir görünüme yönelik imaj oluşturması 1 2 3 4 5 
4. Fiziksel çekiciliğe sahip olanlara yakın olmayı sağlaması 1 2 3 4 5 
5. Aşk, neşe, heyecan, korku, kızgınlık, reddetme, sıcaklık, 
mutluluk gibi duygulara yönelik olması 1 2 3 4 5 
6.Mesafe ve zaman olgusunu ortadan kaldırıp kullanıcıları birbirine yakınlaştırması 1 2 3 3 > 
7.Arkadaşlarla ve yabancılarla iletişim ve etkileşim sağlaması 1 2 3 4 5 
8.Yeni insanlarla ve hayranı olduğunuz kişilerle, ünlülerle 
buluşma imkanı sağlaması 1 7 3 4 3 
9.Sahip olmak istenen, hayali bir dünya oluşturması 1 2 3 4 5 
10.Eğitim açısından katkı sağlaması, tamamlayıcı olması 1 2 3 4 5 
6B.Avantajları ya da Çıkarımlar Açısından değerlendiriniz 
1. Özgürce kendini ifade etme ve kimlik oluşturma imkanı sunması k 4 ž 4 > 
2. Kendi ilgi ve görüşlerine destek bulması 1 2 3 4 5 
3. Olumlu duyguları artırması 1 2 3 4 5 
4. Yalnızlık duygusunu yok etmesi 1 2 3 4 5 
5. Eğlenceli olması 1 2 3 4 5 
6. Uzaktakileri yakınlaştırması ve zamanı hızlandırması 1 2 3 4 5 
7. Sosyal etkileşim gerçekleştirmesi 1 2 3 4 5 
8. Benzer görüşe sahip olanlarla buluşturması 1 2 3 4 5 
9. Diğer kullanıcıların örnek alınması yada örnek oluşturması 1 2 3 4 5 
10. Bilgi alışverişine imkan sunması 1 2 3 4 5 


Hiç (1) 2 (3) 
Kullanmiyorum Kullanmiyorum Ne Kullanıyorum / Ne 
Kullanmiyorum 


(4) 


Kullaniyorum 


Cok sik (5) 


Kullaniyorum 


6C. Uygulamalar Açısından kullanım sıklığınıza göre 


Hiç Kullanmıyorum 


değerlendiriniz. 12345 
Çok sık Kullanıyorum 
( Seçeneğinizi Halka İçine Alınız.) 
1. Profil oluşturma 1 2 3 4 5 
2. Durum güncellemesi yapma 1 2 3 4 5 
3. Video, müzik, resim / fotoğraf paylaşma 1 2 3 4 5 
4. Kendi duvarına yazı yazma, mesaj gönderme 1 2 3 4 5 
5. Kendi fotoğraflarına bakmak ya da sürekli yeni foto yükleme 1 2 3 4 5 
6. Arkadaş Edinme ya da arkadaşlarla iletişim kurma 1 2 3 4 5 
7. Arkadaşları gözetleme (profil ve fotoğraflarına, vs. bakma) 1 2 3 4 5 
8. Arkadaşların duvarına yazı yazma, yorum yapma 1 2 3 4 5 
9. Sanal hediyeler gönderip alma 1 2 3 4 5 
10. Birey /grup/ gündelik haber/ etkinlik ve olayları takip etme 1 2 3 4 5 
11. Gruplara katılma / Fan sayfalarına üye olma 1 2 3 4 5 
12. Alışveriş yapma 1 2 3 4 5 
13. Oyun oynama 1 2 3 4 5 
14. Ev ödevi yapma / test çözme 1 2 3 4 5 
15. Tartışma ortamlarına katılma 1 2 3 4 5 
Hiç Katılmıyorum 12345 
7. İnternet bağımlılığı ile ilişkili olan soruları değerlendiriniz. Tamamen Katılıyorum ( Seçeneğinizi Halka İçine Alınız.) 
1. Facebook'ta her geçen gün daha fazla zaman harcıyorum. 1 2 3 4 5 
2. Facebook'ta planladigimdan daha fazla zaman geçiriyorum 1 2 3 4 5 
3. Arkadaşlar ile öncelikle Facebook üzerinden iletişim 
kuruyorum. l a 3 1 2 
4. Öncelikle Facebook’ta vakit geçirmeyi tercih ediyorum. 1 2 3 4 5 
5. Facebook kullanırken yapmam gereken diğer işler sekteye 1 2 3 4 5 
uğruyor. 
6. Facebook'tan ayrılmış olsam bile aklımdan onunla ilgili 1 2 3 4 5 
konular geçiyor. 
7. Kısa süreli aralıklarla Facebook hesabımı kontrol etme ihtiyacı 
: à 1 2 3 4 5 

hissediyorum. 
8. Okulda ya da bir işim varsa sık sık Facebook hesabımı kontrol 1 2 3 4 5 
ediyorum. 
9. Facebook hesabımı kontrol etmediğimde başka etkinliklere 

1 2 3 4 5 
kolay adapte olamıyorum. 
10. Facebook’suz hayatın tatsız tuzsuz olduğunu düşünmekteyim. 

1 2 3 4 5 
Facebook mutluluktur. 
11. Facebook’ta geçen zamanı azaltmak için çaba sarf ediyorum. | 1 2 3 4 5 
12. Facebook’ta geçen zamanı azaltmak için gösterdiğim çaba 1 2 3 4 5 
olumsuz sonuçlanıyor. 
13. Facebook’ta ne kadar çok konuda tatmin sağlarsa önemi de o 1 2 3 4 5 
oranda artıyor. 
14. Facebook her şeye rağmen yeni bir ortam sunuyor ve yeni 1 2 3 4 5 


heyecanlar taşıyor. 
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